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Vaderschap en priesterschap 

Versie 26-06-2023 – voorbereidende notities, inspiraties en gedachten. 
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Aantekeningen. 

Uitspraak van Dick van Keulen: “In Christus’ ambten gaat het helemaal over de mens Jezus, 

die met zijn denken en spreken (profeet), met zijn wil en handelen (koning), en met zijn 

gevoelsleven (priester) een volkomen weergave op aarde is van zijn Vader in de hemel. Zoals 

Hij mens is geworden, kan ik mens worden”1. Het priester-zijn vraagt om een priesterhart, dat 

gevoelig is, liefhebbend, meelevend, opofferend, met offerbereidheid. Denk aan Joh. 15:9.  

Een priester is ook een pleitbezorger, een bemiddelaar, een persoon tussen God de Vader, de 

Heer en de mens/ons mensen. Abraham pleitte voor de bevolking van Sodom. Mozes pleit te 

voor het volk van Israël vanwege het gouden kalf (afgodsbeeld) dat zij gemaakt hadden 

(Exodus 32:32). Daniël pleit voor het volk (Daniël 9: 5, 17). Denk aan Nehemia (1:5,6).   

Denk aan het taak en de functie van de Hogepriester – zie Exodus 28; Rom. 5:8, 1 Joh. 2:2. 

Priester en gebed! Vragen om verzoening, voldoen aan het liefdegebod, het volk 

vertegenwoordigen, het volk zegenen (Numeri 6:24-26):                                                                   

Moge de HEER u zegenen en u beschermen,                                                                                     

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,                          

moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.   

Wat is ons priesterambt? Alles van Hem (de Vader) verwachten en ontvangen, zoals Jezus dat 

deed (Fil. 2:5). De Heilige Geest laten werken; diens geestesgaven, woordverkondiging, de 

liefde van Christus doen/naleven/navolgen/in Zijn voetspoor. Zie Efeze 3:14-21. Priesterschap 

met alle energie, vindingrijkheid, tact, empathie, offerbereidheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid, liefdevolle dienstbaarheid, gastvrijheid, met volheid vervuld (Col. 2:9,10), 

inzicht en fijnzinnigheid (Fil. 1:9). Paulus is het voorbeeld met zijn onzelfzuchtig priesterlijk 

gebed voor zijn volk. 

 

Israel Harel schrijft in zijn boek Binnengaan in de rust – Lessen uit de brief aan de Hebreeën 

prachtige aspecten over het priesterschap en het Joodse geloof en over de taak en de functie 

de hogepriester. Ook noemt hij de persoon van Melchizedek, hogepriester in de uitzonderlijk 

hoge positie, een priester van de allerhoogste God ”zonder vader, zonder moeder, zonder 

stamboom. We weten niet wie hij was of waar hij vandaan kwam. Hij is en beeld van de 

 

1 Keulen, Jezus, 2018; pag. 197. 
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Messias. Priester in eeuwigheid. We zien hem verschijnen in de geschiedenis met Abraham en 

Abraham geeft hem tienden. Een vorm van erkenning van zijn hogepriesterschap.”2 

 

Klaus Güntzschel bespreekt in zijn boek ‘Vaders, waar zijn ze?’ de hoofdstukken 1 t/m 9 uit 

het boek ‘Spreuken’. Aan de hand van de wandeling die Salomo maakt met zijn zoon geeft de 

schrijver een aantal praktische tips om als vader, als priester tot steun van de zoon te zijn. 

Bruikbare adviezen en richtlijnen. De schrijver Klaus Güntzschel herinnert zich nog levendig 

de wandelingen die hij met zijn vader had, hoe persoonlijk die waren, vol nuttige tips en 

adviezen, vol nuttig samen-zijn en aandacht voor elkaar, Ontmoetingen die hem later 

inspireerden om krachtig christen te zijn in een niet-christelijke omgeving. Zijn vader was 

daartoe regelmatig in zijn gedachten aanwezig en de herinneringen aan de gezamenlijke  

hielpen hem. Dierbare herinneringen. Om die reden spreken de wandelingen van Salomo met 

zijn zoon hem ook aan. Salomo geeft zijn zoon kostbare instructies, met daarbij de 

aantekening dat het leven van Salomo ook niet vlekkeloos was. 

De schrijver start bij Maleachi 4:6a: ‘Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen 

terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders”. Vaders: ontdek je hart en laat dat 

spreken. Ontdek je man zijn. Kinderen zijn soms “vaderzielalleen”. Neem de tijd om je 

kinderen te verzorgen, te onderwijzen en hen te leren dat zij geliefd zijn en worden. 

Salomo spreekt: “Mijn zoon”. Neem kennis van God en heb respect voor Hem (Jahweh, 

JHWH) . Zoek de Heere en leef”. Luister naar de wijze adviezen en levenslessen. Breng jezelf 

niet in gevaar en in verleiding. Laat God centraal staan in je leven; om Hem te dienen en te 

eren. Luisteren in een goede attitude; luisteren naar elkaar is een kunst en een belangrijke 

vaardigheid. 

Spreuken 3: 5-6 spreekt over ‘vertrouwen en begrijpen’: ‘Vertrouw op de Here met heel je 

hart , en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen , dan zal Hij je paden 

rechtmaken’.  

 

2 Pag. 91-92. 
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Een nadere wijsheid is: Vereer de Here met je bezit (Spr. 3:9-10), ‘dan zullen je schuren 

gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn’. 

Verwerf wijsheid, verwerf inzicht (Spr. 4: 5-6). 

Kortom: wijze lessen en aanbevelingen die Spreuken aan ons doorgeeft. 

 

Annette en Jurian Bakker (2019) beschrijven in hun boek Ik houd je vast. De kracht van 

aanraking van je kind verschillende vormen van vasthouden.                                                              

> Vasthouden direct na de geboorte: Op de buik gelegd. Kijken naar elkaar. ‘Golden hour’, het 

eerste uur na de geboorte. Eerste kennismaking na de geboorte.                                                                                                 

> Vasthouden om te hechten: Buidelen (pag. 32-34). Vertrouwensband. Fysiek en emotioneel 

welzijn. Huidhonger 3 (p.26).                                                                                                                                       

> Vasthouden vroeger en nu: Meerdere generaties.                                                                                                            

> Vasthouden door de vader: De oervader. Transitie naar vaderschap. Kraamvader. Dragen in 

een draagdoek. Buidelen.                                                                                                                

> Vasthouden tot het uiterste: Borstvoeding. It takes a village to raise a child. Emoties. 

Zelfzorg.                                                                                                                                               

> Huil maar, ik houd je vast. Kraamtranen. Huilen mág.                                                                                                               

> Vasthouden door anderen. Opa en oma.                                                                                                                     

> Vastgehouden door God. De regenboog als teken van Gods aanwezigheid. Bevestiging in 

het vertrouwen op God .Zichtbare aanwezigheid van God. Zijn nabijheid. Door Hem 

vastgehouden. Ontzagwekkend. Immanuèl, God met ons. Zijn trouw. Lotsverbondenheid en 

Godsverbondenheid.                                                                                                                                

> Vasthouden van mijlpalen. Dingen voor de eerste keer plaatsvinden, gebeuren. Vastleggen. 

Vieren.                                                                                                                                                                               

> Houd elkaar vast. Hand in hand. Tijd maken voor elkaar als ouders, partners.                               

> Elkaar steunen en vasthouden. Samen in balans et belang van oxytocine. Borstvoeding. 

Draagdoek. Co-slapen. Verwondering over het nieuwgeboren kind.                                                             

> Pleidooi om vast te houden: Liefde is de basis. Altijd. Handelen, omdat je weet, dat je zelf 

 

3 https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderschap/huidhonger_vraagt_om_betrokken_vaders.pdf  

https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderschap/huidhonger_vraagt_om_betrokken_vaders.pdf
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als ouder het meest nodig bent; dan handel je daar ook naar! (innerlijke motivatie; intrinsieke 

band).  

Je baby heeft jou nodig. Jij bent onvervangbaar. Jouw nabijheid, jouw aanraking is voor 

een baby de sterkste stem van jouw liefde. Om tot diep in elke vezel van zijn bestaan door te 

laten dringen: je mag er zijn. Dat is wat je je baby, letterlijk, wilt laten voelen. Stevige grond 

onder zijn voeten als basis voor zijn verdere leven. En als je baby opgroeit tot peuter, kleuter 

en tiener? Ook dan wil je de liefde die je voor je kind voelt overbrengen naar zijn hart.4 

 

Stephen van der Leij - Daddycation 

 

 

4 Annette Bakker – 2019 – Liefde is de basis; pag. 118. 



 6 

 

5 

Gedachten over vaderschap en priesterschap:   

- Vaderschap is hartsbetrokkenheid, toewijding, liefde, genegenheid, verbondenheid, 

waarderen/waardering uitspreken (iemand bevestigen als waardevol persoon), 
meeleven/aandacht geven/belangstelling tonen  

 

5 Bron: 

https://www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/PowerPoint_Vader_zijn_uit_een_stuk_vaderschap_in_heelh

eid.pdf  

https://www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/PowerPoint_Vader_zijn_uit_een_stuk_vaderschap_in_heelheid.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/PowerPoint_Vader_zijn_uit_een_stuk_vaderschap_in_heelheid.pdf
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* Israel Harel geeft een voorbeeld van zijn vaderschap. Over intimiteit. “Iets wat ik 
deed toen onze zoon als verrassing op bezoek kwam. Ik vroeg hem om bij mij op 
schoot te komen zitten. Hij was niet langer een kleine jongen; hij was inmiddels bijna 

30 jaar oud. Maar hij kwam en zat op mijn knieën , en ik genoot ervan en omhelsde 
hem en hield mij aan hem vast. Dat is een beeld van de intimiteit tussen God de Vader 

en Zijn kind. Dat is een beeld van de vader-zoon-relatie. Dat is ook een beeld van de 
sabbat, de rustdag, de tijd van inkeer, van rusten bij Jahweh. Want God houdt ervan 
om met ons te zijn. Dat is (Zijn) liefde” 6. 

*       

                                                                                                                                   

* Dat zie ik terug in het fenomeen van het buidelen7, skin-to-skin-contact, moeder-

kind en vader-kind. Huid-op-huid-contact, wederzijds contact, intimiteit, voor beiden 
belangrijk, dat maakt het oxytocine-hormoon aan; belangrijk voor de baby, soms zelfs 

van levensbelang. Buidelen vraagt tijd en aandacht. Voorbeeld van vader Jurian en 
baby/zoon Daniël. 8-9                                                                                                                                  
* Soms wordt dit ook wel ‘huidhonger’10 genoemd. De behoefte aan fysieke aanraking 

(niet-seksueel getint), koestering, onvoorwaardelijke liefde, agapè, ‘aan de borst 

 

6 Harel – Binnengaan in de rust; p. 203. 

7 https://www.vakbladvroeg.nl/buidelen-vergroot-overlevingskans-te-vroeg-geboren-

babys/?utm_medium=email&utm_campaign= Nieuwsbrief%20Vakblad%20Vroeg  

8 Bakker, A. 2019 Ik houd je vast. De kracht van aanraking van je kind  Utrecht KokBoekencentrum uitgevers. 

9 https://www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/2022_05-

09_Ik_Houd_je_vast_Betrokken_vaderschap_I_deelbaar.pdf 

10 Artikel van Bob de Raadt. Vindplaats: www.bobderaadt.nl/  

https://www.vakbladvroeg.nl/buidelen-vergroot-overlevingskans-te-vroeg-geboren-babys/?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Vakblad%20Vroeg
https://www.vakbladvroeg.nl/buidelen-vergroot-overlevingskans-te-vroeg-geboren-babys/?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Vakblad%20Vroeg
http://www.bobderaadt.nl/
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liggen’, troost vinden, affectie, genegenheid, knuffelen, tederheid, bevestiging geven 

(theorie van Anna Terruwe 11-12).    

* “Je mag eerlijk kijken naar jezelf. We zijn niet perfect, niet als mesn en niet als vader. 
Boor jezelf daarom niet de grond in, maar omarm je vaderschap” 13 

- * We leven in een tijd dat vaders meer betrokken willen 
zijn bij de opvoeding van hun kinderen Tegelijkertijd zijn 
ze soms onzeker over wat het betekent om vader te zijn: 
wat is daarvoor nodig? En als je zelf een afwezige vader14 
had. Hoe kun je dat patroon doorbreken zonder door te 
slaan in overcompensatie? 

Jezus als Hogepriester 

Jezus nam de tijd om met Zijn Vader te praten (bidden, samen-zijn, verbonden zijn). Hij zocht 

daartoe een eigen stille plek. Soms in de woestijn, soms in de bergen, in de heuvels, soms op 

het water van het Meer van Galilea. Deze gebedsverbinding met Zijn Vader was voor Hem 

een lifeline, een uiterst belangrijke levenslijn, als een slagader, als zuurstof. Onlosmakelijke 

met elkaar verbonden. Een onverbrekelijke band van liefde en van elkaar door en door 

kennen.                                                                                                                            

In 1 Petrus 2:9 refereert Petrus aan Exodus 19:6 > “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 

koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; 

 

11 https://www.annaterruwestichting.nl/ bevestigingstheorie -  https://www.annaterruwestichting.nl/over-

anna-terruwe/bevestigingsleer/ - 

https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php/Anna_Alberdina_Antoinette_Terruwe_(1911 -2004)  

12 Kernbegrippen uit de bevestigingstheorie: 
Aanraking Affectiviteit Angst Bevestiging Burnout Controle Crisis Eenzaamheid Egocentrisme Energie Frustratie Frustratiene

urose Geestelijke groei Geloof Gevoelsleven Gezien worden Goedheid Grenzen Liefde Materie Menswording Mondiaal 

mensbeeld Ontkennen Ontvangen Ontwikkeling Onvermogen Open bestaanswijze Open 

gaan Overgave Pluriformiteit Professionaliteit Schepping Schijnwaarden Seksualiteit Tederheid Verlangen Volwassen 

worden Vriendschap Vrijblijvendheid Wederkerigheid Weerhoudende 
liefde Wending Wetenschap Zelfbevestiging Zelfverwerkelijking 

13 Uitspraak van Bob de Raadt. Interview in ‘Gewoon papa” ‘Vriendschap’ – juni 2023, 2e jaargang, nummer 1;  

pag. 75. 

14 Of een dronken vader (alcoholisme), of een verwennende vader (toegeeflijk, amper grenzen stellend), of een 

agressieve vader (huiselijk geweld); een vader in detentie (wel aanwezig – niet beschikbaar of beperkt 

zichtbaar), een vader met IQ-problemen, een vader met een oorlogstrauma (-verleden, WO II, op missie 

geweest en daar gewelddadige impressies opgedaan), een chronisch zieke vader (soort mantelzorgsituatie), een 

vader die in jouw leven al vroeg overleden is (te vroeg, je hebt hem zelf niet bewust meegemaakt, je kent hem 

uit de verhalen), een vader als workaholic (amper thuis, vaak weg, prikkelbaar thuiskomen), een huishouden 

met financiële problemen (armoede, schuldsanering), ouders met te krappe huisvesting, een vader in een 

(v)echtscheiding. Noem maar op: m.a.w. een vader die op een of andere manier voor jou affectief niet 

beschikbaar is geweest (naar jouw gevoel; naar jouw beleving, als eige n ervaring). Waarin kan de Here God 

(Jahweh, Abba Vader, de Eeuwige, de Genadige) jou dan herstel en heling geven. Hoe kun jij dat ontvangen in 

jouw leven (in jouw emoties, in jouw gedachten, in jouw geloofsleven, in jouw relaties, in jouw tijd met God, 

met Abba Vader)?  

https://www.annaterruwestichting.nl/
https://www.annaterruwestichting.nl/over-anna-terruwe/bevestigingsleer/
https://www.annaterruwestichting.nl/over-anna-terruwe/bevestigingsleer/
https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php/Anna_Alberdina_Antoinette_Terruwe_(1911-2004)
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/aanraking/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/affectiviteit/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/angst/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/bevestiging/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/burnout/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/controle/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/crisis/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/eenzaamheid/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/egocentrisme/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/energie/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/frustratie/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/frustratieneurose/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/frustratieneurose/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/geestelijke-groei/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/geloof/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/gevoelsleven/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/gezien-worden/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/goedheid/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/grenzen/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/liefde/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/materie/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/menswording/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/mondiaal-mensbeeld/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/mondiaal-mensbeeld/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/ontkennen/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/ontvangen/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/ontwikkeling/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/onvermogen/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/open-bestaanswijze/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/open-gaan/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/open-gaan/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/overgave/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/pluriformiteit/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/professionaliteit/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/schepping/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/schijnwaarden/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/seksualiteit/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/tederheid/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/verlangen/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/volwassen-worden/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/volwassen-worden/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/vriendschap/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/vrijblijvendheid/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/wederkerigheid/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/weerhoudende-liefde/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/weerhoudende-liefde/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/wending/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/wetenschap/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/zelfbevestiging/
https://www.annaterruwestichting.nl/tag/zelfverwerkelijking/
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opdat u de deugden(de grote daden) zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis 

geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht”. Petrus neemt dit vers over en spreekt niet alleen 

over het Joodse volk, het volk van Israël; hij spreekt ook over allen die geloven in Jezus.  

    Jezus de hogepriester, in de ordening van Melchizedek. Jezus 

staat boven Abraham, Hij is meer dan Mozes, meer dan de engelen, zelfs meer dan de 

hogepriester. Wat een bijzondere positie. Wat bijzonder ook dat wij Hem mogen kennen en 

aanbidden. Jezus werd de perfecte reder, de perfecte hogepriester, door het lijden. Als 

hogepriester onderging Hij het lijden, de dood, honger, eenzaamheid, vermoeidheid, smart, 

verachting, vernedering, bespuwing. Hij, de mede-schepper. Werd mens zonder te zondigen, 

 

- Priesterschap: Priesters vertegenwoordigden God, zij bepaalden wat wel en niet 
gedaan moest worden, zij zijn de rechters, de leraren, de leiders van het volk. De 

priester was geroepen om aan het hoofd te staan van het Israëlitisch koningschap. Het 
geestelijke te laten heersen over het materiële. Priesters waren altijd geroepen om 
Gods wetten te gehoorzamen. De Levieten dienden in de tempel in aanbidding, het 

offeren, het opruimen, bij renovaties en al hetgeen nodig was in  de tempel. Zij 
assisteerden de hogepriester bij het onderwijzen van het woord van God aan het volk.  
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- Wat mag hedendaags priesterschap zijn in de christelijke context?                                               

1. Het is allereerst je eigen bekering tot de Here God, Jahweh, JHWH. Het eigen besef 
van zondaar-zijn, van zondenbesef, van niet-perfect zijn en het besef van jouzelf dat je 

Jezus Messias nodig hebt als Verzoener met Zijn Vader, de Here God. Zijn 
Verlossingswerk, Zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood. Zijn bemiddeling en 
hogepriesterschap. Zijn genade i.v.m. mijn eigen onrechtvaardig-zijn, mijn 

zondigheid, mijn aanvankelijk negeren van God. Jezus de Gezalfde heeft de kloof 
tussen mij en Jahweh overbrugd. Het begint met mijn persoonlijke relatie met Jezus 

Christus, waarin Hij mijn Heer en Koning is. Mijn leidsman.                                               
Besef, vanuit een persoonlijke ontmoeting met Hem, naar het voorbeeld van                                
- Zacheüs, tollenaar, vanuit zijn bekering gaf hij meervoudig terug.                                                                                                                          

- of de Samaritaanse vrouw,                                                                                                     
- of als Nicodemus,                                                                                                                               

- of de man in Bethesda (langdurig ziek),                                                                                          
- als Thomas (twijfelaar, aarzelend, wachtend op een teken).                                                         
- Of later bij Paulus (lees zijn levensverhaal in het boek Handelingen).                                           

- Of lees het verhaal van Cornelius, Romeins hoofdman.                                                               
- Zie de story van de Ethiopische hofdienaar                                                                               

Snappen wat het Jezus gekost heeft om Zijn lijdensweg te gaan. Snappen dat Hij dat 
deed voor o.a. mij, uit liefde en bewogenheid. Omdat ik geen verlossing uit mijzelf 
kan creëren. Ik kan mijzelf niet redden.    

Niet uit macht, maar uit liefde.                                                                                                     
Niet uit eigen vlees, maar naar Gods beeld.                                                                                        
Niet ik, maar naar Zijn Geest.                                                                                                               

Niet vanuit ego, maar in verbondenheid met Jezus.                                   

2. Bewustwording. Dat vraagt om een persoonlijke overgave; een persoonlijke actie en 
keuze. Jezus op de eerste plaats van jouw/mijn leven zetten (uit wederzijdse liefde en vrije 

eigen keuze).                                                                                                                                          
3. Hij heeft ons Zijn vrienden genoemd > dat is een nieuwe status. Dat is een vorm van 
innigheid/intimiteit/nabijheid/koestering. Meewandelen met Hem. Onderwijs krijgen van 

Hem                                                                                                                                                        
4. Vaderschap is een actieve instelling: voorbede doen, je kinderen zegenen in Gods naam, 

voorlezen en voorleven. Training geven, aanleren van vaardigheden, voordoen, voorbeeld 
geven. 

- Mijn vader: zijn voorbeeld, dierbare herinneringen – zijn geschiedenis leren kennen – 
mildheid verkrijgen. 

- Mijn God, als Vader / Abba Vader > geloofsbelijdenis en dagelijkse omgang. Wat 

betekent Hij voor mij? Ik kan niet zonder Hem. Hij is mijn realiteit 

- Ik als vader / Daddycation = God kennen en eigen vaderschap: bewust vader-zijn, 
actief betrokken en meeleven, beschermen, bemiddelen. 

- Opa zijn: nieuwe dimensie > omarm je ‘opa-schap’ 
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- 
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