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Vader-zijn uit één stuk – vaderschap in heelheid 1,2 -  

christen-zijn uit één (1) stuk 3. 

(versie 24-04-2023) 

Inhoudsopgave: 

- 1. Vaderschap omvat alles (pag. 2) 

- 2. Jouw geloof(sbelijdenis) (pag. 5) 

- 3. Christen-vader-zijn uit één stuk (1) (pag. 5) 

- 4. Christen-vader-zijn uit één stuk (2) (pag. 6) 

- 5. Voorbeelden, bijbelse personen (pag. 7) 

- 6. Gespreksvragen (pag. 9) 

- 7. Oefeningen (4) (pag. 9) 

- 8. Literatuur/documentatie/referenties (pag. 10) 

- 9. Brieven/impressies van vaders (thema- en ervaringsgericht) 

(pag. 12-26) 

 

1. Vaderschap omvat alles: 

• Eenheid: lichaam, ziel en geest > persoon, mens. 

• Heb God lief (boven alles)  met heel je hart, heel je verstand, heel je ziel en al je kracht4 

• Jouw eigen persoon: lichaam/fysieke aspecten, sekse & seksespecifieke  aspecten, 

psychologische situatie/emoties, sociale aspecten, jouw levensgeschiedenis, jouw 

familiegeschiedenis, jouw  bestaan, je 

geloof/levensbeschouwing/spiritualiteit/kerkgang/zingeving, jouw 

 

1 Thema tijdens de Hertgang-sessie voor vaders, te Halsteren, op 9 maart 2023. Bespreking n.a.v. een 

PowerPoint-Presentatie (door Corrie Kole/Hartelijk Verbonden en Bob de Raadt). 

2 Thema van de VaderGids-avond op 17-04-2023, te VEG De Ark – Gorinchem. PowerPoint-

presentatie is te vinden op: www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php  etc. en op 

www.dearkgorinchem.nl/bijbelstudies-betrokken-vaderschap/                                                                                             

De video-registratie > https://youtube.com/live/q34zP3Brb3g?feature=share is te zien 

op mijn Youtube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KlofGRFNGlqNakQ 

3 https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/bijbelstudie/brief-aan-colossenzen-

christen-stuk  M.R. van den Berg – De brief aan de Colossenzen: Christen zijn uit één stuk; 
ISBN: 9789060640203; Uitg. Buijten & Schipperheijn – Amsterdam. 
4 https://adoc.pub/heb-god-lief-boven-alles-en-uw-naaste-als-uzelf-de-oorsprong.html  

https://www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php
https://dearkgorinchem.nl/bijbelstudies-betrokken-vaderschap/
https://youtube.com/live/q34zP3Brb3g?feature=share
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/bijbelstudie/brief-aan-colossenzen-christen-stuk
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/bijbelstudie/brief-aan-colossenzen-christen-stuk
https://adoc.pub/heb-god-lief-boven-alles-en-uw-naaste-als-uzelf-de-oorsprong.html
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vrijetijdsbesteding/dagbesteding, je financiële situatie, opleiding en werk, gezondheid en 

medische situatie, je stille tijd met God de Vader/gebedsleven/toewijding etc.  

• Specifiek: jouw gezin van herkomst, jouw plaats in de kinderrij (oudste – middelste – jongste 

e.d.), ervaringen en belevingen, familiegeschiedenis en invloeden (invloedrijke 

gebeurtenissen;  ongelukken, contextuele aspecten). 

• Jouw vaderbeeld; hoe ben jij daaraan gekomen? Jouw contact met je vader (positief en/of 

negatief), ervaringen/herinneringen. Wees je bewust van alle mooie herinneringen (geluk,  

bevestigingen, erkenning). Sta stil, bij negatieve belevingen en herinneringen + de emoties 

die daarbij naar voren komen (angst, pijn, teleurstellingen, afwijzing, genegerd voelen, 

vormen van misbruik e.d.). 

• Jouw beeld van de Here God; God als Vader/Abba. Waaruit bestaat dit geloofsbeeld? Hoe is 

dat ontstaan? Hoe is dat gevormd? Wat zijn de (op)bouwstenen van jouw geloof? 

• Jouw gezin: (aantal) gezinsleden, onderlinge communicatie (met je partner, met je 

kinderen, gezamenlijk; regels, motivaties, idealen, feesten), opvoedvisie/gezinsvisie, tijd 

voor elkaar. De invloed van gezinsstress, ziekte en beperkingen, maatschappelijke 

omstandigheden, familie en sociaal netwerk. 

• Wat is jouw ‘vadervisie’? Geef een omschrijving! 

• Hobbels, beperkingen, communicatieproblemen, verslavingen/zonden, valkuilen naast het 

bewust zijn van ‘goede-vader’-ervaringen. 

• Hoe ervaar jij heelheid in jouw vaderschap? Wat versta jij daar onder? Hoe werk jij daar aan? 

Wanneer is er sprake van ‘heelheid’?  

• Waarin vind je dat jij als vader tekortschiet en wat wil jij veranderen/verbeteren (leerproces, 

leerdoelen, werkpunten)? 

• Heb je een buddy om mee te praten en te sparren? 

• Wat is jouw uitlaatklep? Wat is jouw inspiratiebron? Waar ben jij creatief in (talenten, 

capaciteiten, ideeën)? 

• Wat heb je geleerd van het boek “Vaders, waar zijn ze”5, 6? 

• Het belang van vrienden, vertrouwenspersonen, hechting, kameraadschap. Hoe zie je dat? 

Hoe beleef je dat? 

• Hoe zet jij je in - als vader - m.b.t. de ‘Vrucht van de Geest’ (Galaten 5:22; de Geest van 

God/JHWH, van Jezus Christus):                                                                                                                                                         

- liefde,                                                                                                                                                                                          

- blijdschap,                                                                                                                                                              

- vrede,                                                                                                                                                                         

- lankmoedigheid (geduld),                                                                                                                                   

- vriendelijkheid,                                                                                                                                                              

- goedheid,                                                                                                                                                                    

- trouw,                                                                                                                                                                     

- zachtmoedigheid,                                                                                                                                                         

 

5 Güntzschel, Klaus (2017) – Vaders, waar zijn ze? Pleidooi voor vaderschap – Zwolle: Uitg. Daniël – 
ISBN 978-90-79718-40-5. 

6 Zie review in VaderKracht Centraal, nr. 9, jan. 2023, pag. 22 vv. Ook in VaderKracht Centraal, nr. 10, pag. 8. 
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- zelfbeheersing.                                                                                                                                                                    

In Zijn voetspoor: hoe laat jij Zijn Geest werken in en door jou? 7 

• Geef voorbeelden van de ‘Vrucht van de Geest’ in jouw leven, van jouw inzet en 

toepassingen. Welke hulp heb jij nodig om deze vrucht te laten groeien en te rijpen? Welke 

Vrucht is in jouw vaderschap het meest duidelijk aanwezig? Welke vrucht behoeft meer 

aandacht en verbetering/groei? Met welke Vrucht(en) zijn  jouw kind(eren) het meest blij?  

• Dat is ook bezig zijn met waarden, die jij als vader belangrijk vindt om te ontwikkelen. Ben 

Tiggelaar schrijft hierover in zijn boek ‘Dit wordt jouw jaar’.8 In het werkboek 9dat bij deze 

titel hoort, geeft hij aan de hand van het werk van psycholoog Milton Rokeach 10 (1918-1988) 

een over zicht van eindwaarden (doelen die je uiteindelijk in dit leven zou willen realiseren) 

en instrumentele waarden (doelen op het gebied van gedrag, bij het realiseren van de 

eindwaarden).                                                                                                                                       

Eindwaarden: echte vriendschap, een comfortabel leven, een mooie, zuivere wereld, een 

stimulerend leven, eeuwig leven, gelijkheid, geluk, iets bereiken, innerlijke harmonie, 

nationale veiligheid, plezier, sociale erkenning, volwassen liefde, vrijheid, wereldvrede, 

wijsheid, zekerheid voor je gezin, zelfrespect.                                                                              

Instrumentele waarden: ambitie, behulpzaamheid, beleefdheid, competentie, eerlijkheid, 

gehoorzaamheid, intelligentie, liefde, logica, moed, netheid, onafhankelijkheid, 

opgewektheid, ruimdenkendheid, verantwoordelijkheid, verbeelding, vergevingsgezindheid, 

zelfbeheersing. 

•  

•  
• Als je Gal. 5: 17-21 leest, op welke manier ga jij dan over de streep? Heb je een buddy om 

deze sores/moeilijkheden te delen en te weerstaan? 

• Stephen van der Leij 11 stelt de volgende vragen aan vaders:                                                                          

- Waarom ben je geschikt voor de functie van vader?                                                                                     

 

7 https://debijbel.nl/leesplannen/de-vrucht-van-de-geest/14376 - https://www.allaboutgod.com/dutch/vrucht-
van-de-geest.htm  

8 Tiggelaar, B. (2011) Dit wordt jouw jaar! 12 Krachtige lessen in persoonlijke verandering – Uitg. Tyler 
Roland Press. 

9 Bron: Dit wordt jouw jaar – Werkboek, van Ben Tiggelaar; pag. 6. 

10 https://claudenijs.wordpress.com/2011/11/27/milton-rokeach-the-open-and-closed-mind-1960-een-

vergeten-mijlpaal/  

11https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderschap/indringend_boek_zet_aan_tot_nadenken_over_vaderro
l.pdf  

https://debijbel.nl/leesplannen/de-vrucht-van-de-geest/14376
https://www.allaboutgod.com/dutch/vrucht-van-de-geest.htm
https://www.allaboutgod.com/dutch/vrucht-van-de-geest.htm
https://claudenijs.wordpress.com/2011/11/27/milton-rokeach-the-open-and-closed-mind-1960-een-vergeten-mijlpaal/
https://claudenijs.wordpress.com/2011/11/27/milton-rokeach-the-open-and-closed-mind-1960-een-vergeten-mijlpaal/
https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderschap/indringend_boek_zet_aan_tot_nadenken_over_vaderrol.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderschap/indringend_boek_zet_aan_tot_nadenken_over_vaderrol.pdf
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- Hoe zie je het vaderschap voor je?                                                                                                                     

- Wat zegt jouw kind (of wat zeggen jouw kinderen) na tien jaar over jouw rol als vader? 12 

• Van der Leij geeft ook een functieomschrijving 13:                                                                                                

- Jij krijgt de bestemming, roeping en identiteit om te zorgen voor de wereld.                                      

- Je voornaamste verantwoordelijkheid: andere wezens in hun bestemming plaatsen.                 

- Vaders hebben de roeping gekregen om voor hun kind te zorgen en hen in hun identiteit te 

plaatsen.                                                                                                                                                          

- Vaders dienen hun kinderen te bevestigen in hun talenten.                                                              

- Vaders zijn in staat om kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat ze niets 

tekortkomen. Mochten kinderen toch iets tekortkomen, dan zorgt de vader ervoor dat ze 

leren om hier veerkrachtig mee om te gaan.                                                                                        

- Kinderen leren hoe ze moeten liefhebben en relaties onderhouden, doordat hun vader hun 

dat voorleeft.                                                                                                                                               

- Vaders zijn in staat om op zichzelf te reflecteren en zichzelf te bevragen waarom ze 

bepaalde keuzes maken. Dit doen zij zodat ze zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.                               

- Vaders hebben de vaardigheid om taken zelfstandig te vervullen, maar ook in een team. 

Denk hierbij aan overleggen met vrienden of lange beraden met zijn vrouw.  

• David Borman zegt het op de volgende manier:  “Betrokken vaderschap is de optelsom van 

liefde, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, zorgzaamheid en verantwoordelijkheid dragen in 

het vaderschap” 14. D.w.z.:  vaderschap uit één stuk, noem het vaderfactoren! 

2. Jouw geloof(sbelijdenis):                                                                                                                            

Wat is de kern van jouw geloof? Wat is het fundament van jouw geloof (geloof als bouwwerk)? Ben 

jij verzoend met God? Ben jij één met Hem? Is Jezus Christus jouw Redder, Verzoener, met God de 

Eeuwige? God staat centraal in jouw leven, in alle omstandigheden. Hoe is God Vader voor jou? Hoe 

merk je dat? Hoe zie je dat? 

3. Christen-vader-zijn uit één stuk (1):  

➢ Geloof in God de Vader, Jezus, de Gezalfde, Zijn Zoon (Ichthus) en de Heilige Geest.  

➢ Gebed: tijd van spreken met en van luisteren naar de Vader in de Hemel (je innerlijk aan Hem 

bekend maken, jouw blijdschap, jouw eenzaamheid, jouw vertrouwen, jouw onzekerheid,  

jouw belevenissen en belevingen, ernst en gein. Gaan met Hem, 24x7 uur per dag. Hij kent 

jou en Hij is bij jou! Mag Hij jou kennen en ontmoeten?  

➢ Bijbel lezen / bijbelstudie / Gods woord gaan begrijpen en toepassen. Stilte en aanbidding.  

➢ Groep gelovigen: samen Christus kennen en dienen, gemeente-zijn, gebedskring, 

bijbelstudiegroep.  

➢ Schepping: Zijn creatie, Zijn natuur, ordening en Zijn gebied/domein. Zijn beeld en dat wij 

beeldragers zijn voor Hem. Zijn eeuwigheid en almacht. Zijn Namen waar Zijn 

 

12 Daddycation, pag. 28. 

13 Daddycation, pag. 29. 

14 David Borman (2022) – Je eerste 1000 vaderdagen – praktische adviezen voor betrokken vaders: van 
zwangerschap tot peuter -  Amsterdam: Unieboek/Het Spectrum; pag.27.  Zie ook: “Voordelen van betrokken 

zijn als vader”, pag. 31-38: betrokken partner zijn en betrokken papa zijn > positieve invloed op 
socialisatieproces van je kind, op diens taalontwikkeling, op diens cognitieve ontwikkeling, betrokken 
vaderschap zorgt voor minder probleemgedrag., dan bevorder je de algemene ontwikkeling van je kind.  
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karakteristieken in naar voren komen. Zijn Goddelijke Intelligentie; Zijn Soevereiniteit. Zijn 

Almacht. Zijn Heerlijkheid. Hij staat boven ons en wandelt met ons! 

 

4. Christen-vader-zijn uit één stuk (2): 

• Fysiek: gezondheid, hygiëne, zelfverzorging, groei, seksualiteit, conditie, handicaps, ziekte, 

affectieve relatie/genegenheid/knuffelen. 

• Psychologie: zelfbeeld, zelfvertrouwen, emoties, verliesverwerking, vertrouwen in God, 

veerkracht, minderwaardigheidsgevoelens, talenten ontwikkelen, eenzaamheid, depressieve 

gevoelens; levensvreugde, optimisme, genieten van de dag, zelfwaardering.  

• Relationeel: verwachtingen naar een ander; contactvaardigheid, taal en taalbeheersing, wat 

heb ik te bieden aan een ander? Partnerkeuze en onderliggende ideeën. Ken jezelf en ken de 

ander! Intimiteit. Respect tonen en grenzen respecteren. Het gezicht van de ander (de 

Ander) als focus (ontmoeting, dialoog). 

• Financiën: zak-/leefgeld, geldbesteding, schulden, loon/salaris/uitkering. 

• Sociaal-maatschappelijk: werk, vrienden, wonen, vrije tijd(s besteding), sociale 

beïnvloedingen (gamen, drugs, alcohol, ‘addictions’), sport, opleiding/studie  

• Levensbeschouwing: geloof, religie, rituelen, zijnsvragen, spiritualiteit. ‘Ik -en-de 

ander/Ander’ – het gelaat van de ander (Levinas), toekomstverwachting. Zending – 

evangelisatie – diaconie/diaconaat – prediking. Het grote gebod navolgen en invulling geven. 

• Vader-zijn voor je kind(eren): visie, ervaring, voorbereiding, samenwerking (‘It takes a village 

to raise a child’), affectie geven (genegenheid, buidelen, waardering uitspreken, een hug of 

high five geven), aandacht, helpen ontwikkelen/voorbeeldgedrag, geloofsopvoeding.  

• Seksuele voorlichting geven aan je kind(eren): m.b.t. gezonde omgangsvormen & relaties, 

respect voor ‘private parts’, gezonde grenzen en een ongezonde seksuele leefstijl/SOA’s, 

m.b.t.. misbruik/seksueel grensoverschrijdend gedrag, sexting, daten; seksuele hygiëne en 

lichaamsbeleving. 

• Vaderbeeld: Hoe was het contact met jouw eigen vader (vroeger, nu)? Wat heb je van hem 

geleerd? Wat wil je beslist niet van hem overnemen? Wat herinner jij als waarderende 

woorden van hem voor jou? Heeft hij jouw zelfvertrouwen vergroot? Wat betekent jouw 

vader nu voor jou? Welke invloed heeft hij op jouw Godsbeeld (gehad)? 

• Combinatie van voorgaande deelgebieden. 

• Vrucht van de Geest: 
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• Wilkin van de Kamp geeft in zijn  boek Live in  Love – De open armen theologie 

van Jezus ook en mooi overzicht van wie jij bent in Christus15:                                                    

1. God houdt van mij.                                                                                                                       

2. God heeft mij in eenheid met Christus goedgekeurd en aanvaard.                                           

3. God ziet mij niet meer los van Jezus.                                                                                            

4. God houdt van mij, zoals Hij van Jezus houdt.                                                                          

5. Ik hoef niet langer onder schuld en schaamte gebukt te gaan.                                              

6. Ik hoef niet langer bang te zijn voor het oordeel van God.                                                       

7. Ik mag leren mezelf te zien zoals God mij ziet.                                                                           

8. Ik mag leren van mezelf te houden, zoals God van mij houdt.                                                

9. Ik mag leren omgaan met mezelf, zoals God met mij omgaat.                                                

10. Ik ben een innig geliefd kind  van God. 

 

 

 

5. Voorbeelden: 

❖ De meest complete Vader-Zoon-band is de intieme band tussen God de Vader en Zijn Zoon 

Jezus Christus:                                                                                                                                                   

Joh. 1: 1-5 (het Woord);                                                                                                                                    

Luc. 3: 22 (“Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen”), zie in de brief aan 

de Hebreeën;                                                                                                                                                    

Luc. 19: 10 (Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden)  

Joh. 3:16 (Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe);              

Rom. 5:8 (God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus , toen wij nog zondaren 

waren, voor ons gestorven is);                                                                                                              

Joh. 17: 5 (En nu, verheerlijk Gij Mij. Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer 

de wereld was);                                                                                                                                                  

Efeze 1 (o.a. over de rijkdom van de uitverkorenen);                                                                                  

Matt. 20:28 (gelijk de Zoon  des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om 

 

- 15 Bijgevoegde kaart in het boek Live in Love > Wie ik ben in Christus; - Wilkin v.d Kamp, 
(2019) – Live in love – De open armen theologie van Jezus – Aalten: Uitg. Vrij zijn; ISBN 978-
94-90254-81-0. 



 8 

te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen);                                                                               

Jes. 53 (de knecht des Here; zijn plaatsvervangend lijden) ;                                                                                

2 Cor. 5:19 (welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf 

verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord 

der verzoening heeft toevertrouwd),                                                                                                                       

Joh. 15:9 (Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in Mijn liefde) , 

Col. 2: 6-14 (Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem ………… christen-

zijn uit 1 stuk!),                                                                                                                                                     

Hebr. 10: 8-14 (over het offer van het lichaam van Jezus Christus).  

❖ God als Vader 16 

❖ De verloren zoon (Lucas 15: 11-32) en de wachtende, barmhartige Vader. 17,18 

❖ Abraham en zijn (familie)geschiedenis, zijn familielijn. 

❖ Jakob en zijn zonen 19. 

❖ Timotheüs: wees een voorbeeld in woord, wandel, liefde, geloof en reinheid (1 Tim. 4: 11b). 

Een opdracht van zijn geestelijke vader: Paulus. Hoe geef jij hier als vader invulling aan als 

voorbeeld voor jouw kind(eren)? Hand. 16:1-3. Timotheüs had een Griekse vader (niet 

gelovig, met een Griekse leefstijl, niet gericht op JHWH). 20 

❖ Cornelius: geen Jood, een Romein, die begrepen heeft wat God betekende: een godvruchtig 

man, een vereerder van God met zijn gehele huis etc. Wonend in Caesaréa, een 

hedonistische stad met veel heidendom en afgoden.21 

❖ David (ondanks zijn overspel, aanzetten tot moord en zijn eigen gezinsproblemen). 22 

 

16 Van der Leij – Daddycation; pag. 51-68: Hoofdstuk: God als Vader? 

17 Ds. Dick van Keulen (2018) Jezus – Uitg. Ekklesia, Houten (www.ekklesia.nl) ISBN 978-90-7556-978-0; pag. 

118-119. 

18 Stephen van der Leij – Daddycation; pag. 55-62. 

19 Dr. R. van Kooten heeft een boeiende, driedelige boekenserie geschreven (Bijbelstudie) over het leven van 

Jakob: De zon gaat onder (n.a.v. Gen. 24-31), De zon komt op (n.a.v. Gen. 32-36)  

en De heilzon daagt (n.a.v. Gen. 45-50) (Uitg. Groen – Heerenveen). ISBN resp.: 978-90-8897-177-8 (2017), 978-

90-8897-189-1 (2018) en 978-090-8897-207-2 (2019).  

20 Het Boek/ Het nieuwe leven; pag. 1807, over Timotheüs. Zie ook in Rom. 16:21, 1Kor. 4:17, 16:10,1; 2 Kor. 

1:1, 19; Fil. 1:1; 2:19-23; Col. 1:1-2:1 Thess. 1:1-10, Fil. 1:1, Hebr. 13:2, 1 en 2 Tim.. 

21 Hand. 10:1-48. 

22 Zie op www.bobderaadt.nl/meditaties.php: over David. 

http://www.ekklesia.nl/
https://www.bobderaadt.nl/meditaties.php
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❖ Job en zijn voorbede voor zijn kinderen. 

❖ Vader Jozef 23 en zijn zorg voor zijn zoon Jezus (van Nazareth), ondanks de vergevorderde 

zwangerschap op weg gaan naar Bethlehem, genoegen nemen met een stal (of 

spelonk/rotsspleet), gezin/zoon in veiligheid brengen door te vluchten naar Egypte. Jezus , 

als 12-jarige laten meereizen naar de Tempel op de gebruikelijke Joodse Feesten. Jezus 

zoeken en terugvinden in de Tempel in gezelschap van de Farizeeën. 

❖ Zelf invullen: een vader in de Bijbel, die jou inspireert. 

6. Gespreksvragen: 

▪ (Individueel) Vader-zijn uit 1 stuk zijn: wat denk jij daarbij? 

▪ (individueel) Wie zijn voor jou menselijke en persoonlijke voorbeelden van vader-zijn uit één 

stuk? Om welke reden(en)? 

▪ Ken je bijbelse voorbeelden van vaders uit één stuk? 

 

▪ (bespreken in duo’s/groepjes) Reageer eens op de verschillende thema’s / indelingen die 

gegeven zijn: 

➢ geloof, gebed, Bijbel, groep en schepping. Wat doe jij daarmee?  

➢ Wat moet de kerk daarmee doen?  

➢ Hoe ga je daar als ouders mee om? 

➢ Fysiek, psychologisch etc. 

➢ Hoe vertalen deze aspecten zich in sociaal-maatschappelijke en relationele activiteiten? 

 

7. Oefeningen:  

(a.)- over de streep (lopen): 

 

23 Lucas 2:1-52. 
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Loop over de streep 24  

- Als je vaak tegen jouw kind(eren) zegt dat je van hen houdt, hen waardeert en hen 

liefhebt. 

- Als je minstens 4x per week de kinderen naar bed brengt (en een verhaaltje voorleest 

of een eigen verhaaltje vertelt/verzint).  

- Als je na je werk bij thuiskomst eerst je kinderen begroet en aandacht geeft. 

- Als je meegaat naar hun vrije tijdsbesteding: wedstrijden, scouting, voetbal, 

kinderkoor-uitvoeringen e.d. 

- Als je je zorgen maakt om je kinderen. 

- Als je samen met je kinderen knutselt, muziek maakt, sport o.i.d. 

- Als je samen eet (aan tafel) 

- Als je voor jouw kinderen bidt (voorbede doet) 

- Als je wel eens moeiten en conflicten met je kind(eren) hebt. 

- Als je desnoods midden in de nacht je kind ophaalt bij een feestje/een verjaardag/een 

concert 

- Als je zielsveel van je kind(eren) houdt 

- Als jij God als liefdevolle Vader (Abba) ziet 

- ………… 

- …………….. 

(b.) Wandelopdracht 

Wandel met z’n tweeën en vertel aan elkaar wat jouw beste herinneringen zijn van jouw eigen 

vader en wat jouw meest betrokken eigenschappen en ervaringen zijn als vader. (Ervaring 

opdoen als buddy voor elkaar). 

(c.) Schrijfopdracht: 

Schrijf in ongeveer 15 regels op wat jouw vaderkwaliteiten zijn, waarin jouw vaderschap het 

beste tot uitdrukking komt en wat jouw kinderen het meest van jou waarderen (leuk/gezellig 

vinden). Wat zijn jouw vadertalenten/-capaciteiten en bepalende factoren in jouw vaderschap? 

Stuur deze opdracht naar bobderaadt@live.nl (dan voeg ik deze impressies/reacties bij deze 

studie). Alvast bedankt voor je medewerking. 

(d.) Huiswerkopdracht: 

 

24 https://www.youtube.com/watch?v=xYqW6XSTu08 op 43.38 min. 

mailto:bobderaadt@live.nl
https://www.youtube.com/watch?v=xYqW6XSTu08
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Zoek de teksten op, die staan bij het gedeelte over de innige relatie tussen God de Vader en 

Jezus, Zijn Zoon. Schrijf er teksten bij, die over deze bijzondere band tussen God en Jezus in 

de Bijbel staan. 

8. Literatuur/documentatie: 

- Cloud, Henri & John Townsend (1998) – Grenzen, Kinderen. Wanneer zeg je JA, .. – St. 
Koinonia: Hoornaar. 

- Covey, S. (1997) – De zeven eigenschappen van effectieve families – Amsterdam: Business 
Contact.25,26 

- Gennep, F.O. (1989) – De terugkeer van de verloren vader. Een theologisch essay over 
vaderschap en macht in cultuur en christendom – Ten Have - Baarn. ISBN 978-90-259-4418-3. 

- Güntzschel, Klaus (2017) – Vaders, waar zijn ze? Pleidooi voor vaderschap – Zwolle: Uitg. 
Daniël – ISBN 978-90-79718-40-5.27 

- Het nieuwe leven – praktisch geloven / Het Boek (2011) – Uitg. Jongbloed – Heerenveen; 
pag, 235. 

- Kamp, Wilkin v.d. (2019) – Live in love – De open armen theologie van Jezus – Aalten: Uitg. 
Vrij zijn; ISBN 978-94-90254-81-0. 

- Keulen, Ds. Dick van (2018) Jezus – Uitg. Ekklesia, Houten (m.n. hoofdstuk 6: Wat God de 
Vader op aarde zoeken heeft; pag. 95-121). 

- Leij, Stephen van der (2020) – Daddycation – toegewijd vader zijn – Heerenveen – ArkMedia. 

- Lucado, Max (2012) – Levenslang geliefd, dagboek – ArkMedia - Amstrdam. 

- Lucado, Max (2010) – Zijn naam is JEZUS, de belofte van Gods liefde vervuld – Voorhoeve – 
Kampen. 

- Nouwen, Henri (2011) Eindelijk thuis – Tielt-Lannoo. 

- Rothuizen, Henk (2016) Het vaderhart van God – Hoornaar: Uitg. Gideon. 

- Stortenbeker, Teun (1995) - Als David je vader is ….. – Uitg. Groen en Zn – Leiden. 

- Stortenbeker, Teun - Als Jozef je zoon is…... Over bevrijding uit familiepatronen, toen en nu – 
Uitg. De Hoop, Publishing – Dordrecht. 

- Tiggelaar, B. (2011) Dit wordt jouw jaar! 12 Krachtige lessen in persoonlijke verandering – 
Uitg. Tyler Roland Press. 

 

25 M.n. pag. 353 – 412: gezinsfunctioneren: Van overleven .. naar stabiliteit .. naar succes.. naar zingeving. 

26 Zie in https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderschapskennis/Fathers4Fathers_bericht_4.pdf: pag. 16-

21. 

27 https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_10.pdf; pag. 8 v.v. 

https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderschapskennis/Fathers4Fathers_bericht_4.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_10.pdf
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- https://cvandaag.nl/45713-zeven-dingen-die-iedere-christen-iedere-dag-zou-moeten-
doen?viacip=true 28 

- www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php (studies, PowerPoint-presentaties) 

- www.bobderaadt.nl (diverse themaschermen: vaderschap (interviews en boekreviews), 
sociale verloskunde, connect2fathers, ode aan het vaderschap, Vaderschapskennis (digitaal 
magazine; vindplaats: www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php , VaderKracht Centraal, 
digitaal maandblad: vindplaats: www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php  

- YouTube-kanaal van Bob de Raadt > interviews met vaders over ‘hun vader-zijn uit een (1) 
stuk’. Vindplaats: https://www.youtube.com/@bobderaadt9822/videos 

Bob de Raadt,  
Freelance contextueel maatschappelijk werker, assistent onderzoek Erasmus MC, gastdocent Erasmus 
MC Academie, boekenrecensent/schrijver, vader & vadercoach, pastorale counseling, lid 
Connect2Grow/Connect2Fathers, blogger bij vakbond CGMV. 
 

9. Brieven/impressies van vaders 

1e reactie                                                                                                                                                                             

Ik vind het mooi hoe jij (Bob) vaderschap aandacht geeft, en hoewel ik nog 

zelf er nauwelijks van gebruik gemaakt heb, vind ik het wel heel 

belangrijk wat je doet. Daarom ook dat ik met alle liefde zal proberen wat 

voor je op papier te zetten. Want zoals ik al zei, met video heb ik niet zo'n 

 

28 7. Streef ernaar authentiek te zijn 

Besef  dat in alles wat je doet je gedrag het meest krachtige getuigenis is. Je gedrag laat meer dan je 

woorden zien in wie je geloof t. Je zou zelfs kunnen zeggen dat mensen in de tijd van Jezus niet 
zozeer onder de indruk waren van wat Hij allemaal zei of  deed, maar wie Hij in al die dingen was. Ze 
vonden bij Hem echtheid. Hij was een man uit een stuk. Hij bracht niet alleen maar mooie woorden. 
Als je de wereld dus iets van het Evangelie wil laten zien besef  dan dat “je woorden en je mooie 

belof ten betekenisloos zijn wanneer je iets anders laat zien.” 

 

https://cvandaag.nl/45713-zeven-dingen-die-iedere-christen-iedere-dag-zou-moeten-doen?viacip=true
https://cvandaag.nl/45713-zeven-dingen-die-iedere-christen-iedere-dag-zou-moeten-doen?viacip=true
https://www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php
http://www.bobderaadt.nl/
http://www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php
http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
https://www.youtube.com/@bobderaadt9822/videos
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soepele ervaring...                                                                                    

Vader zijn uit 1 stuk, betekent voor mij mens zijn uit 1 stuk, en dat betekent 

voor mij, leven vanuit principes. Integer zijn; Eerlijk zijn. Naar mezelf en 

naar de buitenwereld. De goede keuzes proberen te maken, en eerlijk durven 

toegeven als dat een keer niet gelukt is. Kwetsbaar (durven) zijn dus. 

Voor mijzelf persoonlijk ligt de uitdaging hierin ook om ruimte te geven. Voor 

de ander (in dit geval mijn kinderen), maar ook voor mijn emoties. Maar dan 
wel op zo'n manier dat er ook ruimte is voor de emoties van de ander. En dat 

is/vind ik moeilijk zat. De theorie is nog te doen, de praktijk is weerbarstig. 

 
In vaderschap betekent dat ook loslaten. Iets wat ik achteraf gezien denk ik 

best eerder had mogen doen. Verantwoordelijkheid geven. Onze kinderen 

fouten laten maken. Ik heb wel ontdekt dat kinderen niet leren van wat je 
vertelt. Ze leren misschien een klein beetje van wat je voordoet, maar het 

meest leren ze door het zelf te ontdekken. Maar ja, lekker op tijd, nu er 2 van 

de 3 het huis uit zijn... 
Ik zal ze binnenkort eens vragen hoe ze aankijken tegen mijn vaderschap uit 

1 stuk. Maar ik verwacht er niet te veel van, hoor. 
 

Bijbels denk ik meteen aan de gelijkenis van "De vader op de uitkijk", ook 

wel bekend als het verhaal van de verloren zoon. Zoveel liefde had die vader, 
daar kan ik nog wel wat van leren. 

Er zijn heel wat Bijbelse vaders die er net zo'n potje van maken als ikzelf. 

Mooi voorbeeld vind ik wel altijd Jethro, de (schoon) vader van Mozes, met 
het advies dat hij Mozes gaf 29. 

 

Als je me vraagt wat ik mee zou willen geven aan andere vaders dan denk ik 
toch aan het kwetsbaar op durven stellen. Vader zijn = Man zijn = mens zijn. 

Je kunt pas vader zijn uit 1 stuk als je dat ook als man en als mens kunt. Het 
herinnert me aan de weekenden van de 4e musketier30 waar ik veel vaders 

heb gezien die de waarde hiervan ontdekten. Naar hun zoon, hun dochter, 

maar ook naar hun vrouw, en hun omgeving. Durf maar eens, investeer maar 
eens tijd in groeien als man, als vader, als mens. Kijk maar eens eerlijk in de 

spiegel, en kies ervoor om aan jezelf te werken, je zult zien dat het zijn 

vruchten in je omgeving af gaat werpen. Je bent zelf het enige wat je kunt 
veranderen, en je bent zelf de enige die dat kan doen. 

 

Het is een heel verhaal geworden …” 
 

2e van een vader 

1. Hoe heb je mijn rol als vader tot nog toe ervaren vanuit het perspectief "Vader uit 1 stuk"? 

Vader in gesprek met zijn kinderen! Reacties van zijn kinderen. Eigen reflectie. 

Over het algemeen heb ik altijd binnen onze Dat heeft 2 aspecten voor mij;  

 

29 https://bijbel.eo.nl/bijbel/exodus/18  

30 https://www.4m.nl/  

https://bijbel.eo.nl/bijbel/exodus/18
https://www.4m.nl/
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vader-dochter relatie geweten dat jij hoe dan 
ook voor me klaar zou staan wanneer dat nodig 
zou zijn.  
 
Soms ben je wat zakelijker/harder in contact en 
zette je mij vooral aan de gang om zelf mijn 
problemen op te lossen. Hierdoor had ik soms 
het gevoel dat ik er alleen voor stond. Echter 
heb ik hierdoor ook geleerd om voor mezelf te 
zorgen, waarvan ik ook weet dat dit jouw 
bedoeling was. Achteraf ben ik hier dan ook 
dankbaar voor. Zeker in de afgelopen jaren heb 
ik ook gezien dat je er wel was en mij in de 
gaten hield ''vanaf een afstandje''. 

Voor het 'zakelijke'/werk deel: Met name als 
analytisch en toch realistisch blijvend naar de 
toekomst kijken 
Voor het 'Persoonlijke' deel: Ben je iets in 
veranderd, je bent wat rustiger geworden ten 
opzichte van vroeger en bent meer thuis, dat 
voelt fijn. 
Over het algemeen ben ik dus enorm tevreden, 
je bent soms wat terughoudend als je het 
onbekende/iets waarvan je het niet goed weet, 
maar als je eenmaal meer wilt weten ben je ook 
gewoon echt geïnteresseerd. 

Mijn vader is voor mijn beeld door de tijd heel 
erg menselijk geworden. Als je een klein kindje 
bent valt dat natuurlijk niet zo makkelijk op, 
maar hoe ouder ik werd merkte ik steeds meer 
van hem in mij/mij in hem. Dit geeft mij door de 
tijd heen een soort verwachting dat het 
allemaal wel goedkomt met als ik ooit iemand 
zou moeten opvoeden. 
 

 

2. Als je dat zou vormgeven in een vorm/tekening, hoe zou die er dan uitzien (of kun je dat 

tekenen).  Bij voorbeeld een plaatje, vierkant, rond, of anders ? 

Ik denk ik vooral aan een beeld waarbij een 
vader zijn dochtertje voor het eerst zonder 
zijwieltjes leert fietsen. Hierbij laat hij haar los, 
maar blijft dichtbij om haar op te vangen 
wanneer dat nodig is (ook al lijkt dat voor de 
dochter soms uit zicht).  
 

Ik zei afgelopen week een lijn, maar ik denk 
toch dat het een driehoek/piramide geworden 
is. 
Je reageert afhankelijk waar het over gaat en 
acteert zowel in emotie als de basis waarmee je 
reageert anders. 
In je zakelijke stijl is dat fijn aangezien dat wat 
realistischer en ruimdenkender vaak is 
In je persoonlijke stijl is dat fijn aangezien je dan 
meer het motiverende gedeelte oppakt en kijkt 
naar vandaag en wat nu belangrijk is. Dan ben 
je wat meer meelevend. 
Over het algemeen ben ik dus enorm tevreden, 
je bent soms wat terughoudend bij het 
onbekende, maar als je eenmaal meer wilt 
weten ben je ook gewoon echt geïnteresseerd. 

Vierkant. voelt gewoon redelijk goed en rustig. 
 

 

 

3. Welke tips heb je voor mij en evt. andere vaders als het gaat om de dingen die echt ertoe 

doen in de opvoeding en relatie tussen vader en zoon/dochter. 

Ik wil jou en andere vaders de tip geven om 
altijd in gesprek te blijven.  

Ik denk dat het stukje zoeken naar een 
gezamenlijke actie of ergens samen kunnen zijn, 
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Let erop dat je er soms ook woorden aan geeft 
wat je zoon/dochter voor je betekent. Trek niet 
zomaar een mening of conclusie, maar ga in 
gesprek. Hierdoor kom je soms meer te weten 
dan op het eerste gezicht te zien is. Daarnaast 
kan dit helpen om te laten zien dat je er bent en 
wil luisteren naar hetgeen wat je zelf niet 
altijd kan weten. 

zoals wij nu doen met duiken en af en toe 
klussen, onze band met name sterker heeft 
gemaakt in de afgelopen jaren. 
Het verleden kan ik niks bij aanpassen (waarvan 
je weet dat ik het wel jammer vond dat je 
vroeger minder vaak bij het avondeten thuis 
was, ook al 'vond ik het logisch' en als tiener 
'niet leuk') 
Ik denk dat meer tieners nodig hebben dat een 

vader hen stuurt in een richting in plaats van 

toekijkt en er achteraf iets van vind. Het 

'samen' iets doen wat we beide leuk vinden is 

belangrijk.  

Je mag het oneens zijn met je kinderen en het 
goed hebben. Voor mijn gevoel gaat dat soms 
goed en soms minder goed, maar is beide een 
leerzame ervaring voor in de opvoeding. 

 

 

3e reactie van en vader 

Wat denk jij bij dit thema? Wat roept het bij jou op? 

Een vader waar je op kunt bouwen en vertrouwen.  

Het roept niks bijzonders bij me op, voor mij is het een manier van vader-zijn die dicht bij me ligt. En 

breder dan alleen vader-zijn. 

Hoe geef jij vorm aan: Vader-zijn uit een stuk  (voorbeelden: beschreven, met een videofilmpje, een 

foto-collage, iets creatiefs o.i.d.) 

Voor mij is elk van mijn kinderen uniek en ik heb ze alle vier even lief. Ik heb ze graag alle vier bij me 

en besteed ook graag individueel tijd met ze. Ze zijn allemaal anders, ik ben voor hen allemaal 

dezelfde en toch ook weer niet, omdat ik mijn best doe om bij elk van hen op hun specifieke karakter 

en belangstelling probeer aan te sluiten. 

Hoe kijken jouw kinderen aan tegen jou als het gaat om vaderschap-uit-een-stuk (quote’s, 

voorbeelden)? 

Dat zou ik ze moeten vragen. Ik heb geen quotes 

Hoe zie jij een bijbels perspectief op dit thema: Vader-zijn uit een stuk? 

Rots zijn en richting + perspectief geven 

Wat zou jij andere vaders adviseren om te groeien naar ‘vaderschap-uit-een-stuk’? 

Stel je prioriteiten goed en leef daaruit. God - gezin - werk en maatschappelijke rol. Weet goed wat je 

zelf belangrijk vindt en betrek je kinderen daar bij. 

Zorg goed voor jezelf, iedereen heeft eigen tijd nodig, een uitlaatklep. Bewaak dat je daar voldoende 

aan toe komt in de balans. 

4e reactie van een vader: 
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1. Wat denk jij bij dit thema? Wat roept het bij jou op? 

Ik weet niet helemaal hoe vader uit-1-stuk eruit zou moeten zien, maar ik wil het wel zijn. Ik denk dat 

het een volledige invulling is van de positie/rol die “vader” potentieel kan zijn.  

Hierbij ga je natuurlijk dus al richting vraag 2, maar om bij vraag 1 te blijven: 

“Je kinderen onvoorwaardelijk liefhebben, waarbij je ze de best mogelijke voorbereiding geeft op 

een leven zoals God het bedoeld heeft” 

Hierbij zie ik het leven zoals God het bedoeld heeft als een leven waarin we in een volledige 

liefdesrelatie met God zijn, waarbij we permanent op Zijn karaktereigenschappen zijn afgestemd 

zoals ook Jezus op de Vader is afgestemd. 

En dat door ons heersen (Genesis 1 ) waarbij ik heersen zie als creërend en ordenend bijdragen aan 

de schepping. In andere woorden: door je werk te doen. 

2. Hoe geef jij vorm aan: Vader-zijn uit een stuk ? Beseffend dat zowel wat ik weet en begrijp van 

God tekortschiet, en mijn handelen nog veel vaker, kan ik daar het volgende over zeggen::  

God is de perfecte Vader en Jezus de perfecte Zoon. Jezus doet precies wat de Vader heeft 

voorgedaan. Zoals God de Vader en Jezus die onderlinge relatie hebben zo wil ik ook als christen zijn 

ten opzichte van God: een beeld (weer Genesis 1: gemaakt als beeld van God) wat laat zien wie God 

is, om Hem zo de eer te geven. 

 

3. Hoe kijken jouw kinderen aan tegen jou als het gaat om vaderschap-uit-een-stuk (quotes, 

voorbeelden)? 

Dit vind ik een moeilijke vraag. Natuurlijk probeer ik in het lichamelijke te zorgen voor mijn kinderen, 

dat is een logisch gegeven. 

In het emotionele, intellectuele en het geestelijke is het vader-zijn voor mij moeilijker maar wel waar 

ik als vader een onderscheidende rol heb. 

Ik probeer allereerst mijn kinderen bij te brengen dat er een geestelijke realiteit is. Dat er dingen 

zijn die we niet zien en niet begrijpen. Ik breng ze bij dat er een God is die zowel Vader is als 

Koning. Ik probeer ze te laten zien wat voor een passie ik heb voor Jezus en hoe we als echtpaar 

God ook prioriteit willen geven. 

Concreet houdt dit in dat ik met de kinderen spreek, maar ze ook probeer mee te nemen in mijn 

leven. In de hulp die we soms bieden aan anderen, in het onderwijs geven, in het bezoeken van de 

kerk maar ook in eenvoudige dingen zoals werken. 

Ik wil mijn kinderen meenemen in hoe een leven met God is, en zodanig God weerspiegelen dat ze 

weten dat ik integer ben (probeer te zijn), dat ik liefdevol ben en dat ik emotioneel beschikbaar ben. 

Korte antwoord: door ze mee te nemen in “het leven” en door met ze te spreken, communiceren.  

Ik hoop dat je zo iets kunt met deze antwoorden. 

Het was niet eenvoudig voor mij om zo te schrijven over mijn visie op vaderschap en de uitwerking 

daarvan. Als ik het zo opschrijf en kijk naar wat God voor een Vader is dan merk ik dat ik in mijn leven 

een echte vader heb gemist en dat ik mijn kinderen dat wel wil bieden, met als grote risico om fouten 

te maken omdat ik het anders wil doen dan mijn eigen vader. 
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Dit zal allemaal wel aardig bekend klinken voor je. 

Daarom is het goed om inderdaad meer onderwijs te hebben over vaderschap: het vaderschap van 

God, de vaders die we hebben en de vaders die we willen zijn. 

5e reactie van een vader 

Vaderschap 
Thema: Christen zijn uit 1 stuk – Vader-zijn uit 1 stuk. 
 

1. Wat is je primaire gedachte bij deze thema’s? 
 
Een primaire gedachte bij het thema ‘Vader zijn uit 1 stuk’ zou ik omschrijven als een nieuwe 
stap in de geestelijke groei. Hoewel ik al meer dan 25 jaar vader ben, heb ik er feitelijk nooit 

bij stil gestaan wat het betekent om vader te zijn. Mijn geestelijk leven – lees: mijn leven met 
Christus – is dertien jaar geleden begonnen, en het thema ‘vader’ is voor mij een nieuw 

hoofdstuk in mijn geestelijke ontwikkeling. 
‘Christen zijn uit 1 stuk’ is wat ik al een aantal jaren met vallen en opstaan mag beoefenen, 

en waar ook de nadruk bij de woordverkondiging – wie zijn wij nu echt in en met Christus? 
Dit is wel een leerproces. De weg van heiligmaking op de school van de Heilige Geest leert 

ons door de tijd heen om christen uit één stuk te worden. 
 

2. Hoe zie jij vader zijn/Vaderschap uit 1 stuk? 
 

Eén stuk betekent voor mij vooral één lijn. Ja is ja en nee is nee. Onveranderlijk, zodat de 
kinderen altijd weten waar ze aan toe zijn. De mens van nature draagt veel maskers, en de 

onzekerheid van het aardse bestaan brengt ook vaak veel onzekerheid in de gezinnen. Dan is 
het belangrijk als vader om standvastig te zijn. Zorg dat je betrouwbaar bent en dat de 

kinderen altijd weten waar ze aan toe zijn. 
 

3. Hoe zie jij God de Vader in verbinding met Jezus Zijn Zoon? Hoe zijn ze met elkaar 

verbonden? Hoe zie jij hun onderlinge toewijding (commitment)? Wat leer jij 
daarvan? Noem enige belangrijke Bijbelteksten. 

 
Zoals ik geleerd heb en geloof is God de Vader samen met de Zoon en de Geest één God. En 

in die Ene God is er een onderscheid tussen Vader en Zoon. God zegt in Genesis 1:26 ‘En God 
zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.’ Eén God welke spreekt in 

meervoud. En Jezus zegt van Zichzelf in Spreuken 8:22-31 ‘De HEERE bezat Mij aan het begin 
van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher. Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, 

vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren 
waren, was Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de 

bergen waren verzonken, vóór de heuvels, werd Ik geboren. Hij had de aarde en de velden 
nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen Hij de hemel 

gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, 
toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, Hij de bronnen van de watervloed versterkte, 

toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen 
Hij de fundamenten van de aarde verordende, was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag 
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aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, al spelend in de 
wereld van Zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen.’  
Van eeuwigheid is Jezus de Zoon één met God de Vader. Daarom schrijft Johannes in 
Johannes 1:1-4 ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was 
God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit 

Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was 
het licht van de mensen.’ 

En Jezus bidt in Johannes 17:22 ‘En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven 
hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.’ 

Wat ik hieruit mag leren is dat wij ‘christenen’ ook één behoren te zijn, er in ieder geval naar 
moeten streven om één te zijn, omdat wij ook één zijn in Christus. De mooiste en meest 

bemoedigende tekst is de hele Bijbel is Kolossenzen 3:3 ‘Want u bent gestorven en uw leven 
is met Christus verborgen in God.’ 

 
4. Wie zijn voor jou belangrijke, aansprekende, inspirerende vaders in de Bijbel? Graag 

toelichten, verder omschrijven. 
 

Er zijn niet veel inspirerende Vaders die een echt goed voorbeeld geven. In de regel zien wij 
juist de beperkingen en de gebreken in het vaderschap. Noach was dronken, bij Izak ging de 
liefde door de maag, Jacob was een leugenaar die alles op eigen kracht wilde klaren, zowel 
Mozes als Samuël hadden grote moeite met de opvoeding en kregen geen opvolging in 
zonen daar alle zonen afweken van Gods wet, en David begon goed, maar faalde hopeloos 
als vader – hij bestrafte zelfs zijn zoon niet nadat deze zijn halfzus verkrachtte.  
Dus de Enige belangrijke, aansprekende, inspirerende Vader in de Bijbel is God de Vader Zelf. 
De ondoorgrondelijke liefde van de Vader voor Zijn kinderen is een permanente Bron van 
inspiratie en een continue voorbeeld om naar te leven. 
 

5. Welke rol speelt God de Vader (Abba) in onze c.q. jouw eigen rol als vader? Hoe zie jij 
dat? 

 
Voor de goede orde: God de Vader speelt geen rol in mijn leven, Hij heeft de regie!  
Maar het belangrijkste aspect van Abba Vader is Zijn liefde.  
De liefde van mij als aardse vader moet vergelijkbaar zijn met de liefde die God geeft.  

“Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden 
genoemd” zegt Johannes in 1 Johannes 3:1. De liefde die God geeft is zo overvloedig, daar 

deel je in, en als vader in het bijzonder geef je dat aan je kinderen. 
 

6. Hoe helpt God de Vader in jouw dagelijks vaderschap? Hoe heeft zich dat 
ontwikkeld? 

 
Nou, dat is niet altijd zo geweest. God de Vader is wel altijd mijn Vader geweest, maar dat 
was buiten mijn medeweten om. Mijn kinderen waren al 12 en 9 jaar wanneer ik God de 
Vader leerde kennen in Zijn Zoon Jezus, en het heeft ook dan nog even geduurd alvorens ik 
God in mijn gebeden als mijn Vader ging benaderen. Maar vanaf dat moment is het vooral 
mijn stille tijd (altijd elke ochtend van 6 tot 7) waarin ik veel onderwijs mag ontvangen, 
zowel in Wie God is als mijn Vader, als ook in wie ik moet zijn als vader voor mijn kinderen.  
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7. Hoe vervul jij je rol als vader? Voorbeelden. 
 
Met vallen en opstaan, maar vraag ik dit aan mijn kinderen, dan zeggen ze: pap, je bent altijd 
een goede vader geweest. Aan de ene kant is het fijn om dit te horen, maar aan de andere 
kant is dit niet uit mijzelf. Wel was en is mijn ja altijd een ja, en mijn nee altijd een nee. Dit is 

een duidelijk rode draad in de hele opvoeding. En na mijn bekering kwam ook de Bijbel en 
het gebed in het gezin. Hardop voorlezen uit de Bijbel en uitleggen wat je gelezen hebt 

inclusief hardop voorgaan in gebed, zijn stappen die ik heb moeten leren, zowel als man in 
mijn huwelijk alsook als vader in mijn gezin. 

 
8. Welke boeken inspireren jou m.b.t. vader-zijn en vaderschap? Of welke boeken 

hebben jou geïnspireerd? 
 

In de eerste plaats vooral de Bijbel zelf. 
Maar daarnaast ook het boek van J.C. Ryle ‘Christen zijn in het dagelijks leven’ 31. Vooral in 

het begin van mijn ‘christen’ zijn was dit boek bijzonder nuttig en leerzaam.      

                       
Sinds kort (mannenconferentie in Doorn 2023) ook het boekje van Priester Henry Nouwen 

‘Eindelijk thuis’. Dit gaat over de gelijkenis van de verloren zoon, en het vaderschap staat 
hier centraal. Boeiend en leerzaam en een echte eyeopener voor elke vader, met 

uiteindelijke boodschap dat wij allen moeten worden zoals de Vader in de gelijkenis, zoals 
ook Jezus het zegt in Lukas 6:36 ‘Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.’ 

Lees hiervoor ook het verslag ‘De wachtende Vader’32. 
 

 

31 Beschrijving: Over de praktijk van het geloof 

Een handboek over de praktijk van het christelijk geloof. Met gevoel 

voor realiteit bespreekt Ryle op de hem eigen krachtige en doordringende wijze 

de belangrijkste thema"s van het christelijk leven. Ryle beoogde met dit 

boek een beknopte gids aan te reiken voor de dagelijkse plichten, ervaringen, 

gaven, voorrechten en verantwoordelijkheden waarmee een christen wordt 

geconfronteerd. 

32 Vindplaats: https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_1.pdf  

https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_1.pdf


 20 

 
 

9. Hoe zie jij Jezus als Hogepriester en Zoon van God? 
 
Ik denk dat de Hebreeën-prediker hier een beter antwoord op heeft dan ik.  
Hebreeën 1:1-6 leert ons: ‘Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen 
gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de 
Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. 
Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle 
dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door 
Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de 

hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel 
ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft 

God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot 
een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?’ 

Daarom leert dezelfde Hebreeën-prediker in hoofdstuk 3:1 ‘Daarom, heilige broeders, 
deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: 

Christus Jezus.’ 
En in hoofdstuk 7:24-26 ‘Maar Hij (Jezus), omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een 

Priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie 
door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n Hogepriester 

hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de 
hemelen verheven.’ 

Duidelijk onderwijs. Jezus in onze en mijn persoonlijke Hogepriester en daarmee een 
voorbeeld in mijn vader-zijn. Want ook wij ‘vaders’ zijn de priester in ons huisgezin.  

Hier schrijft ook de apostel Petrus over in 1 Petrus 2:1-5 ‘Leg dan af alle slechtheid, alle 
bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren 
kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u 
tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is, en kom naar Hem toe als naar een 
levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 

dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 
priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.’ 

Iedere vader, dus ook deze vader, is ertoe geroepen om in zijn gezin een priester te zijn. 
En dit betekent nogal wat! 

Christus is de eeuwige Hogepriester33 naar de ordening van Melchizedek, en Hij zit aan de 
rechterhand van Zijn Vader om daar voor ons te bidden. En nu wij ín Christus zijn, zijn wij dus 

 

33 https://willemdevink.nl/jezus-jouw-hogepriester-staat-voor-jou-in/  

https://willemdevink.nl/jezus-jouw-hogepriester-staat-voor-jou-in/
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ook priesters. Dit maakt het lezen en onderzoeken van het Oude Testament plotseling weer 
heel interessant, want wat doet een priester? Wat zijn alle taken voor een priester? En wat 
verwacht de Heere dan van ons?  
In de eerste plaats behoren priesters te bemiddelen. Kijk maar naar Mozes. Mozes 
bemiddelde tussen God en de mensen. Het volk van Israël kwam met hun vragen bij Mozes, 

en dan ging Mozes daarmee naar de Heere, en vervolgens ging Mozes weer met het 
antwoord van God terug naar het volk. Zo bemiddelde Mozes tussen God en mens. Hierin 

was ook Mozes een prachtig beeld van de Heere Jezus, want ook de Heere Jezus is een 
Middelaar tussen God en mens. Ook Jezus staat tussen ons en de Vader in.  

Als priesters in het huisgezin van de Vader moeten wij verbinding brengen tussen het licht 
en de duisternis. Wij zijn in dat opzicht een lichtend licht en een zoutend zout in ons gezin. 

Dan komen wij tot gebed. Wij leren bidden voor de vrouw en kinderen, maar nog 
belangrijker mét de vrouw en de kinderen. Een priester zijn betekent een ‘biddende’ vader 

zijn. Het priesterleven is een biddend leven. 
Daar komt nog bij: priesters spreken altijd de woorden van God. Dit is vandaag de dag wel 

een belangrijk hoofdstuk. Waren wij ons er maar meer bewust van! Het gaat namelijk 
helemaal niet om wat ik denk en wat ik vind. Het gaat er alleen maar om wat God in Zijn 

Woord ons wil leren en vertellen.  
En als priester kunnen wij dan alleen vragen beantwoorden met Gods Woord. Veel te weinig 
horen wij vandaag nog de woorden: “De Heere zegt in Zijn Woord…”  
Maar dit is wel wat een priester feitelijk zou moeten doen. Zeker in zijn gezin. 
Maleachi schrijft ‘Want de lippen des priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit 
zijn mond de wet zoeken; want hij is een engel des HEEREN der legermachten’ (Maleachi 2:7). 
Maleachi noemt een priester zelfs een engel! Wij zijn engelen! Dit betekent dat wij gezanten 
zijn, boodschappers en ambassadeurs.  
Deze tekst wordt uitgelegd met de woorden: ‘Een goede vader behoort te zijn als de 
schatkamer van Gods huis, en hij moet de schatten of verborgenheden van God niet houden 
voor zichzelf, maar hij moet ze aan zijn kinderen rijk en trouw uitdelen.’  
Vervolgens brengen priesters offers. En nu hoeven wij geen runderen te slachten of schapen 
te kelen, maar wat schrijft Petrus?  “Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot  
een geestelijk huis, tot  een heilig priesterschap, om  geestelijke offers te brengen, die God 
welgevallig zijn door Jezus Christus.”  
Wij zijn heilige priesters met als taak het brengen van geestelijke offers. Heel kort gezegd 

bestaan geestelijke offers uit tijd, aandacht en liefde.  
Een geestelijk offer vraagt altijd om zelfverloochening. Al mijn eigen plannen en gedachten 

aan de kant om er te zijn voor die ander. Dat is je naaste lief hebben als je zelf. Dat is de 
heilige wet van God volbrengen. Dat is het werk van een priester. Zeker als vader naar je 
kinderen.  
Ten slotte: Priesters zegenen. Zegen betekent goede woorden spreken. En de zegen van de 
Heere betekent goede woorden van God spreken. En God doet daar een belofte bij.  
Luister maar hoe de Heere spreekt tot Mozes en Aäron: “En de HEERE sprak tot Mozes: 
Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te 
zeggen: De HEERE zegene u  en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij 
u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! Zo moeten zij Mijn 
Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen” (Numeri 6:22-27).  
De Heere zegt, dat als wij iemand zegenen in Zijn Naam, dat Hij die zegen ook zal geven!  
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Hoe belangrijk is dit! Wij mogen als vaderlijke priesters onze kinderen zegenen in Jezus’ 
Naam! Vergeet dit nooit. 

 

 

6e reactie van een vader: 

12 April 2023 

Christen-zijn uit 1 stuk 

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven voor de VaderGids-avonden. 

In dit geval met het thema, “Vaderschap uit 1 stuk” , voortkomend uit de Colossenzen-brief. 

De vragen waren: 

1) Wat denkt je bij dit thema? 

Daar aan denkend gaan mijn gedachten allereerst naar mijn eigen aardse vader, die zolang ik 

hem meegemaakt heb een man was die slecht tegen onrecht kon. Hij leefde dat zelf voor en 

kon het slecht verwerken als mensen anderen, meestal willens en wetens onrecht 

aandeden. Mijn vader vermeed dat ook aan anderen te doen. Kon daardoor van slag raken 

en wist daar ook niet echt tegen op te boksen en distantieerde zich dan ook van zulke 

mensen. 

Misschien niet de juiste houding, maar het was zo. Dat slecht om kunnen gaan met onrecht 

heb ik ook wel van mijn vader overgenomen. Ook al realiseer ik mij, dat ik zelf ook lang niet 

altijd rechtvaardig handelde naar anderen toe, ik probeerde dat wel. 

Als ik denk aan mijn Hemelse Vader, zie ik en lees ik en weet ik dat Hij ook niet rechtvaardig 

handelt. Als Hij rechtvaardig zou handelen, zou geen mens bestaan. Hij handelt naar Zijn 

beloften, dat betekent dat als je in Hem gelooft je eeuwig met Hem mag leven. En Hij ziet 

ons aan in Zijn Zoon Jezus Christus, die onze rechtvaardiging is. Kol 2: 10-13. In het geloof dat 

wij mensen zondaar zijn, en Jezus voor onze zonden gestorven is en ons daarmee voor God 

gerechtvaardigd heeft, mogen wij ook voor eeuwig leven voor God. Rom 6:11 

2) Hoe ben je vader uit 1 stuk? 
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Als ik in de achterom kijk en aan mijn vaderschap denk, ik heb een getrouwde dochter  van 

40 jaar met 3 schatten van kinderen, 8, 6 en 2 jaar met een hele lieve zorgzame man. En een 

zoon van 36 jaar, die samenwoont met een vriend. 

Als je spreekt over vader zijn uit 1 stuk heb ik altijd geprobeerd voor onze beide kinderen 

dezelfde vader te zijn. 

Ook al was dat niet altijd een liefdevolle vader. Ik heb in mijn beleving mijn kinderen te kort 

gedaan.  

Was heel veel aan het werk, ik dacht met 49 weken hard werken en veel van huis te zijn, 3 

weken goed te kunnen maken in 3 weken vakantietijd.  

Dit is gechargeerd, want ik weet ook dat ik veel met en de kinderen gedaan hebt en voor hen 

betekend hebt. Zeker toen ik (samen met mijn vrouw) door Gods genade, heel liefdevol en 

met gezamenlijk gebed mocht reageren toen mijn zoon uit “de kast” kwam. Die liefde krijg ik 

nu ook terug. 

Om vader uit 1 stuk te zijn moet je denk ik, oprecht zijn, voor alle kinderen dezelfde. 

Consequent, open en eerlijk.  

Voor wat betreft openheid en eerlijkheid ben ik wel te kort geschoten, zoals je in 

bovenstaande kunt lezen. Ik was zelfs niet eerlijk tegen over mijzelf, hoe kan je dan eerlijk 

zijn tegenover de ander. Ik was in die tijd ook geen christen. Ik heb op 48 jarige leeftijd mijn 

leven aan Jezus gegeven en daar is ook een grote ommekeer in mijn leven begonnen. 

Voorheen was ik als in Kol 1: 21 staat, “vervreemd en vijandig gezind” maar werd verzoend 

door het bloed van Jezus, en mocht mij bekeren. Daarop heb ik een brief geschreven aan 

mijn vrouw en kinderen waarin ik hen en God vergeving gevraagd hebt voor mijn verkeerde 

gedrag, en van hen ook vergeving ontvangen heb. 

God zij dank is het allemaal ten goede gekeerd, is mijn vrouw tot een levend geloof 

gekomen, en zijn mijn kinderen ook meerdere jaren meegegaan naar kerk en clubs. Nu zijn 

zij niet meer kerkelijk meelevend. 

3) Vanuit christelijk oogpunt gezien.  

Is het ook een opdracht om een vader uit 1 stuk te zijn, zoals ook God onze Vader, een Vader 

uit 1 stuk is. Met mijn blik gericht op Jezus, als mijn grote voorbeeld en Inspirator, en de 

Heilige Geest als mijn Gids.  

Toch leert de bijbel ook dat we een drie-enig God hebben, God de Vader, en Jezus als De 

Zoon van God en De Heilige Geest, als De Trooster. 

Allen met verschillende machten en krachten, maar wel alle 3 uit 1 stuk, met de wil dat 

niemand verloren gaat, maar allen tot erkentenis van de Waarheid komen. En dat Hij 

verkondigd wordt in heel de wereld. Mattheüs 28:19. 

4) Mijn aanbevelingen aan anderen om vader uit 1 stuk te zijn, zijn: 
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Allereerst, te beseffen dat het een wonder is dat je vader mag zijn, te meer omdat sommige 

mannen dit wonder niet hebben mogen meemaken. 

Wees eerlijk en oprecht, behandel je kinderen zoals je zelf behandeld zou willen worden.  

Dat betekent dat je wijs omgaat met je eigen relatie die je met je vader mocht hebben. De 

goede dingen (karaktertrekken) daar uit meegeven aan je kinderen, en de negatieve dingen 

(karaktertrekken) proberen achterwege te laten.  

Wees er van bewust dat de relatie met je kinderen, zeker op jongere leeftijd, altijd een 

vader-kind-relatie dient te zijn. Er zit altijd leeftijdsverschil in en ook verandert de wereld erg 

snel, dus probeer niet en ga er niet vanuit dat hoe jij opgevoed bent of de dingen die in jou 

jeugd leidend of vanzelfsprekend waren en waarmee je bent opgevoed (groeit) nu nog 

steeds de beste zijn en die perse overgebracht moeten worden op jouw kinderen. 

Ga er in je geloof in God wel vanuit dat Zijn principes, en wat je van Hem geleerd hebt wel 

hetzelfde zijn. God is van Eeuwigheid tot Eeuwigheid dezelfde, Zijn Woord, Zijn karakter, is ja 

en amen.  

Probeer niet de perfecte vader te zijn, er is maar 1 Vader die perfect is, dat is onze Vader in 

de hemel.  

Vader uit 1 stuk zijn betekent ook dat je dat niet alleen kunt zijn, daar heb je de liefde en 

genade en aanvulling van je partner en anderen die je lief en dierbaar zijn voor nodig. 

Ik hoop door dit te delen andere vaders ten dienste te zijn, en dat ook zij dan weer andere 

ten dienste kunnen zijn. 

Kees. 

7e reactie van een vader: 

Een video-interview (selfie) – Tijn.  

Vindplaats: op mijn Youtube-kanaal: 

https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KlofGRFNGlqNakQ > 

https://www.youtube.com/watch?v=gVy1WfRvO1o  

 

https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KlofGRFNGlqNakQ
https://www.youtube.com/watch?v=gVy1WfRvO1o
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Nagesprek met een aantal vaders over het thema ‘Vader-zijn uit één stuk’: 

Wat is jouw vadervisie? Welke bouwstenen horen daar bij? 

Gedacht wordt aan de reeks: geest, ziel en lichaam. Gedacht wordt aan het grote gebod: 

“Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf”. “Integer zijn en solide”. Soms is het nodig 

dat iemand anders je helpt om de relatie met jouw eigen vader beter te leren begrijpen en 

te kunnen verbeteren. 

“Je bent altijd vader, 24 uur per dag”. 

“Ik neem de kinderen mee naar mijn activiteiten en de kinderen helpen mij daarbij. Dan zien 

zij wat ik doe en zij zijn bij mij”. “Het is belangrijker om samen tijd met hen door te 

brengen”. 

Het is belangrijk om de eerste liefde gekend te hebben: knuffelen, buidelen, de hartslag van 

je vader of moeder te horen (hechting, verbondenheid). Dat geeft een goede basis 

(veiligheid, basic trust). 

Iemand ziet in zijn woonplaats veel gebrokenheid in gezinnen, in relaties > alleenstaande 

ouders, terwijl in principe ouderschap bestaat uit 50% man-zijn/vader-zijn en 50% vrouw-

zijn/moeder-zijn. Belangrijk is het om vaders vroegtijdig hun plaats innemen en hun 

verantwoordelijkheid (blijven) dragen.  

Soms kan het nuttig zijn om even uit een stressvolle, emotionele situatie weg te lopen en 

daarna bewust (afgekoeld, reflectief) terug te komen in de relatie en om daar samen over te 

spreken. Dat geeft duidelijkheid en herstel. Dat geeft vertrouwen en rust, voor beide partijen 

(voor de ouders en voor het kind). Benoem aanwezige emoties; dat helpt en geeft 

duidelijkheid. Denk na welke emoties jou leiden en wat de reden daarvan is / kan zijn. Soms 
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projecteer je dingen op je kinderen en moet je dat corrigeren. Het is belangrijk om over dat 

soort projecties te reflecteren en/of met je partner in gesprek te gaan (als herkenning en om 

verandering qua reactiepatroon mogelijk te maken. Daar heb je baat bij. 

Wat versta je onder heelheid? Compleetheid, ondanks het feit dat wij niet perfect zijn. Groeien in 

mildheid omdat we de ander beter en meer gaan begrijpen (in diens gedrag, in diens geschiedenis, in 

diens moeite(n) en beperkingen, in diens woordkeuze en omstandigheden). Inzicht krijgen in de 

ander; tot verzoening komen; actief kunnen vergeven en om oprecht vergeving te kunnen ontvangen 

van een ander; wederzijds gesprek en respect. God de Vader toont in Zijn relatie met Zijn Zoon qua 

wederzijdsheid het ultieme voorbeeld van SamenZijn. Jezus geeft hierin ons het voorbeeld. Zij n 

unieke Opstanding uit de dood geeft ons een totaal ander perspectief op het leven. De vrucht van de 

Geest als ons leerproces: geduld oefenen, zelfbeheersing oefenen. Oefenen, trainen, verbeteren, 

uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen, toekomstperspectief. Streven naar heelheid in alle 

segmenten van ons leven. 

 

Toppunt van eigenwaarde: naar jezelf kijken door de ogen van God.34 

 

34 www.visjeposters.nl; 25 febr. 2014 

http://www.visjeposters.nl/

