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Boekenplank: 

 Marlena du Toit, Braam Klopper, Justine Pike (2017) Je was zó welkom – Gods troost 

na zwangerschapsverlies – Hoornaar: Uitg. Gideon – ISBN 978-90-5999-184-2; 263 

pp. - €22,50. 

 

“Moeder worden… het is de droom van bijna elk meisje en bijna iedere jonge vrouw. Als 
vrouw kun je het ook helemaal voor je zien; de prins op het witte paard, die kindertjes op de 
achterbank van je auto, de eerste dag naar school en zelfs die schone luier geven. Gelukkig 
wordt die heerlijke droom voor heel veel mensen een prachtige werkelijkheid. 
 
Tegelijkertijd zijn er ook heel veel vrouwen en mannen - (aanstaande) vaders; toevoeging 
door BdR - die wreed uit die droom zijn wakker geworden. Doordat de zwangerschap 
eindigde in een miskraam of met een stilgeboorte. Het is één van de heftigste ervaringen die 
je kunt meemaken. Eentje ook die vaak plotseling in alle hevigheid in je leven binnenkomt. 
Hoe ga je om met de tsunami aan vragen en emoties die dan opeens over je heen komt 
rollen? Hoe ga je om met de medische vragen? Waar vind je troost in je verdriet? Hoe raak je 
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als man en vrouw elkaar niet kwijt in de verwerking van wat jullie is overkomen? Waar was 
God? En waar is God, nu jullie Hem zo hard nodig hebben? 
 
Over al deze vragen en zaken schreven Marlena Du Toit, Justine Pike en Braam Klopper 
samen het boek Je was zó welkom! Marlena richt zich daarbij als arts vooral op de medische 
kant (‘De medische feiten’) en Justine (‘Is er leven na een miskraam’) en Braam (‘Het 
rouwproces , geloofsvragen en je beeld van God’) nemen de pastorale kant voor hun 
rekening. Met elkaar hopen ze jou als lezer te steunen en te bemoedigen in het verwerken 
van jullie verlies” 1.                                                                                                                                                             
Naast de medische feiten en de pastorale aspecten komen ook drie ervaringsverhalen naar 
voren. Een aantal vrouwen vertelt hun verhaal, inclusief de reacties van hun partners 
(echtgenoten/vaders van hun kindje). Het boek bevat een overzicht van 
hulpverleningsinstanties, gespecialiseerde zorg, aanbevolen boeken en websites.                                  
Dit boek is een belangrijke handreiking aan ouders die dergelijke ervaringen hebben 
opgedaan. En eigenlijk zijn er best veel ouders met een of andere verlieservaring.  

 Onderstaande klantbeoordeling is ingezonden op 15-01-2026 om 11:47 uur. 

EAN: 9789043544214  

Aantal 

sterren: 

4 sterren 

Titel: Mij ontbreekt niets. 

Recensie Jan Pool (2025) Mij ontbreekt niets. Leven met kanker en een goede God – Utrecht: 

Uitg. KokBoekencentrum – ISBN 9789043544214; 175 pp. 2 Voorganger en schrijver 

“In dit boek heeft Jan Pool zijn visie op tal van zaken uitgewerkt. Zo komen aan de 

orde: omgaan met tegenslagen, hoe staat het met je fundament, genezing in de 

Bijbel, geloof en gebed, en God en het lijden. Tussen deze hoofdstukken door neemt 

de auteur de lezer mee in zijn ziekteproces en hoe hij daarmee omgaat. Een boek dat 

bemoedigt en helpt, juist wanneer het leven pijn doet”. En dat is een juiste 

beschrijving van de inhoud van het boek. Jan Pool is een veelgevraagd spreker en is 

jarenlang voorganger geweest in verschillende christelijke gemeenten. Hij schreef 

verschillende boeken, om christenen te trainen in een gezond geloofsleven, pleitte 

voor een levendige gemeente en voor een gezonde rijping van emoties en innerlijke 

groei. Diagnose Kahler En dan breekt de dag van 27 januari 2025 aan: de dag van de 

diagnose, onverbiddelijk, onontkoombaar. Geen hernia maar beenmergkanker, de 

diagnose Kahler, ongeneeslijk. Een kwestie van tijd, onzekerheid, afhankelijkheid, 

lijden, bidden. Een klap! Zijn wereld stort in. En dit proces beschrijft hij op een 

indringende, eerlijke, nuchtere en toch ook een evenwichtige manier. Tussen vrees en 

 
1 Boekbeschrijving is te vinden op: www.gideonboeken.nl/je-was-zo-welkom  
2 Recensie is eerder gepubliceerd in VaderKracht Centraal nr. 40, nov.-dec. 2025, pag. 21-22. 
www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_40.pdf  

https://www.rinnah.nl/9789043544214/pool-jan/mij-ontbreekt-niets/
http://www.gideonboeken.nl/je-was-zo-welkom
http://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_40.pdf
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hoop – tussen fysieke klachten en geloofssteun- tussen chaos en houvast. Updates 

Het boek is op een gevarieerde wijze opgebouwd. Basis vormen de ‘Updates’ aan 

vrienden en meelevende personen. De reacties op die ‘updates’ verrassen Jan Pool: 

medeleven, herkenning, bemoediging en troost. Hij noemt het boek ‘een eerlijk 

verslag van een weg door ziekte, verdriet en verwarring, en tegelijk ook geloof en 

dankbaarheid’. Het is een dynamisch verslag van een periode vol ziekenhuisbezoeken, 

onderzoekstrajecten en behandelplannen, naast een inkijkje in innerlijke processen, 

geloofsstrijd, onverwachte rust en kostbare momenten van Gods aanwezigheid. Een 

ontroerend en aangrijpend boek. Met het volle verlangen naar genezing en daarnaast 

de realiteitszin van het levenseinde. Een waardevol en waardig verslag, vol 

levenswijsheid, gerijpt tijdens een proces van ernstige ziekte, ongeneeslijk & gelovig, 

serieus en hoopvol. Mij ontbreekt niets De titel van het boek ’Mij ontbreekt niets’ is 

geen gemakkelijk gekozen titel.  Het verwijst naar 

strijd, moeite, vertrouwen en geborgenheid, zoals dat in Psalm 23 beschreven wordt. 

Bewonderenswaardig zoals Jan Pool zijn leven na de diagnose beschrijft. Dat mag een 

voorbeeld zijn in de christelijke gemeente. Innemend, openhartig, nuchter, invoelend, 

getuigend van pijn en hoop. Over de vraag ‘Wie ben ik?’, over zijn levensverloop, over 

een ‘Sjaakervaring’, over een veilige hechting: secure base, over genezing en het 

Koninkrijk van God, over groeien in geloof, over de rol van het gebed, het lijden, een 

woestijnperiode, de zorg van God. Tot slot: In het nawoord schrijft Jan Pool: “Mijn 

ogen zijn op God gericht. Hij is mijn anker, en ik weet dat ik Hem volledig kan 

vertrouwen. De dood is geen muur, maar een deur. Sterven is thuiskomen. 

Terugkeren naar onze Geliefde. De dood is de toegangspoort tot het volle leven; en 

leven in de nabijheid van Jezus. We zullen Hem van aangezicht tot aangezicht zien!” 

Wat een getuigenis! Juist door de openheid en evenwichtigheid van dit boek is het een 

eyeopener om te lezen. Van harte aanbevolen. Recensie: door Bob de Raadt, 

boekenrecensent, auteur Vaderschapskennis, www.bobderaadt.nl  

http://www.bobderaadt.nl/
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Naam: Bob de Raadt 

E-

mailadres 

bobderaadt@live.nl  

Met vriendelijke groet, 

Rinnah chr. boeken & cadeaus -> www.rinnah.nl/9789043544214/pool-jan/mij-ontbreekt-niets/  

 Jenneke Klijn (2025) Vleugelkracht – een 

autobiografische roman - Hoornaar: Uitg. Gideon – 

ISBN 978-90-5999-307-5; 273 pp. - €22,50. 

Autobiografisch verhaal                                                                                                                               

Jenneke Klijn laat een tweetal boeiende verhaallijnen samenvloeien in dit boek: een 

autobiografische roman. De leefwereld in Hardinxveld-Giessendam tijdens de kinder- en 

jeugdjaren en op het zendingsveld Afrika – Tanzania. De auteur vertelt een persoonlijk 

verhaal. De pijnlijke, verdrongen wereld van jarenlang meegedragen verdriet wordt op een 

bijzondere manier beschreven in cursief gedrukte hoofdstukken. De ongrijpbare en moeilijk 

begrijpbare gebeurtenis van het ongeluk en daardoor het overlijden van een dierbaar, 6-jarig 

zusje. Op dat moment is de auteur zelf negen jaar. Dit overkomt haar en heeft jarenlang een 

stille impact. Dat innerlijke verwerkingsproces verwoordt Jenneke Klijn op indringende 

manier: van feiten tot belevingen, met metaforen, gedichten en beschrijvingen vanuit 

verschillende perspectieven. Een geloofsreis, met diepe dalen en met uiteindelijk een 

positieve uitkomst. Groeien in vertrouwen in God, als Heer, als Vader. 

Werken op het zendingsveld                                                                                                                        

Daarnaast zijn er de verhalen en avonturen in zendingsgebieden. Op thrillerachtige wijze 

beschrijft Jenneke Klijn invloedrijke en bijzondere gebeurtenissen, evangelisatie-activiteiten, 

het leven op de compound, over onderwijs geven, armoede en ziekte. Het gunt de lezer een 

blik in het dagelijks leven in Tanzania. Indringende verhalen om te vertellen: over een 

prachtig landschap, boeiende reizen, bijzondere avonturen en ontmoetingen. Tot en met het 

moment dat Jenneke en haar echtgenoot per direct het land – moeten – verlaten, vanwege 

een valse aanklacht en de kans op langdurige opsluiting, vanwege de ondoorzichtige 

Tanzaniaanse rechtsgang. Jenneke krijgt een droombeeld, een aanwijzing van God, waarin de 

opdracht wordt gegeven om direct te vertrekken. Een spannende reis volgt en uiteindelijk 

komen ze veilig op Nederlandse bodem aan. In Nederland horen Jenneke en haar man, dat 

het inderdaad noodzakelijk geweest is, dat zij plotseling zijn vertrokken, want de politie was 

naar hem op zoek. Zo ontkwamen hij aan arrestatie en een gevangenisstraf. Dit alles wordt 

op meeslepende wijze verteld en daar ligt de kracht van de schrijfster.  

Perspectieven en geloofskracht                                                                                                                 

Door de verschillende perspectieven in dit verhaal ontvouwt zich een pad: van overleven 

naar leven, van zwijgen naar spreken, van geslotenheid en verlamming naar openheid en 

kracht. Van ‘vleugellam’ naar ‘vleugelkracht’. Over de kwetsbaarheid van een vlinder en haar 

vleugels, totdat de vleugels zich langzamerhand ontvouwen en levensperspectief geven; 

mailto:bobderaadt@live.nl
http://www.rinnah.nl/9789043544214/pool-jan/mij-ontbreekt-niets/
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vleugelkracht om tot leven te komen. ‘Vleugelkracht’ is een kwetsbaar én krachtig verhaal, 

over rouw, avontuur, geloofsgroei en bevrijding.  

Tot slot                                                                                                                                                             

Jenneke Klijn heeft een tweeledig boek geschreven: over een indringende verlieservaring, 

herkenbaar voor veel mensen en over het werken en leven op het zendingsveld. Werken 

voor de MAF en werken in het onderwijs. Leesbaar en herkenbaar. Een boek, dat de moeite 

waard is om te lezen. 

 

Recensie is geschreven door Bob de Raadt, boekenrecensent, vadercoach, contextueel hulpverlener, 

eigenaar www.bobderaadt.nl  

 

Connect2Israël: 

Connect2Israël 01-01-2026): 

• Omer Shem Tov zat meer dan 500 dagen gevangen in een Hamastunnel, nadat hij op 7 

oktober 2023 op het NOVA-festivalterrein gevangen werd genomen door de terreurgroep 

Hamas. Hij werd uiteindelijk vrijgelaten en vertelt zijn aangrijpende verhaal: 

www.youtube.com/watch?v=AL03B4DcuPo Een aanrader om te zien. Of zijn verhaal in deze 

video: www.foxnews.com/politics/ex-hamas-hostage-freed-after-505-days-gaza-tunnels-

warns-evil-spreading-across-world Ontdek aan welke Psalm hij zoveel steun gehad heeft 

tijdens zijn gevangenschap. 

• Br. Henk Kieboom heeft tijdens recente bijeenkomsten van de Israëlkring van De Ark een 

tweetal studies gegeven. Over 'Hebreeuwse woorden die gangbaar zijn geworden in de 

Nederlandse taal' en een woordstudie over 'God - El Elohim', verschillende namen van JHWH. 

Leerzame en ontdekkende onderwerpen. De studienotities kun je lezen in het nov.-

dec.nummer van het online magazine 'VaderKracht Centraal', vindplaats 

www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php  

• Momenteel lezen wij in het boek 'Zicht op verborgen parels', geschreven door Hennie & 

Jacob Keegstra. Met prachtige korte studies over personen, zoals Mozes, Juda, Jozef e.a. Ook 

http://www.bobderaadt.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=AL03B4DcuPo
http://www.foxnews.com/politics/ex-hamas-hostage-freed-after-505-days-gaza-tunnels-warns-evil-spreading-across-world
http://www.foxnews.com/politics/ex-hamas-hostage-freed-after-505-days-gaza-tunnels-warns-evil-spreading-across-world
http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
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in dit boek staat een boeiend overzicht van de verschillende namen van God, onze Vader en 

Heer.3  

• Graag uw gebed voor het Joodse volk in het nieuwe jaar: voor wijsheid en besef van Gods 

genade. Voor bescherming tegen vijandige landen en terreurgroepen. Voor een rechtvaardig 

bestuur in Gaza, met oog voor de veiligheid van het Gazaanse volk.  

• Gods nabijheid, liefde, kracht, genade en vrede toegewenst in het nieuwe jaar 2026 (Psalm 

27:13). Ik wens u Zijn shalom, totdat Hij komt. 

In Hem verbonden, Bob de Raadt, www.bobderaadt.nl/israel.php  

Connect2Israël (08-01-2026): 

• Op woensdagavond 14 januari 2026 houdt Jacques Brunt een lezing over het onderwerp 

'Waar het op aankomt in een verwarrende tijd'. In de Rehobothkerk - Drie Koningenstraat 2 - 

4201 JR Gorinchem. Aanvang om 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. Zie bijgaande flyer: 

 

Het belooft een boeiende avond te worden en u bent van harte uitgenodigd.   

 
3 Op de voorkant van dit boek staan de grotten van Qumran in Israël. Rond 1948 zijn hier manuscripten van het 
Oude Testament en Joodse teksten gevonden, waaronder de beroemde Jesajarol. Deze Dode-Zeerollen 
bevestigen het onveranderde Woord van God. Na 2000 jaar kwamen ze als verborgen parels tevoorschijn. Zicht 
op Verborgen Parels Een boek vol verrassende inzichten, verborgen parels die de moeite waard zijn om te 
ontdekken. Hennie en Jacob Keegstra nemen je op toegankelijke wijze mee naar de Hebreeuwse wortels van 
Bijbelse personen, plaatsen, feesten, namen van God, verbonden, letters en getallen. Je krijgt zicht op Gods 
plan voor de wereld door naar Gods volk Israël te kijken. 'Zicht op Verborgen Parels' is een bundeling van 111 
onderwerpen, verdeeld in acht overzichtelijke hoofdstukken en is te gebruiken als dagboek. Elk onderwerp sluit 
af met vragen over de betekenis hiervan voor je eigen leven. Zo krijg je zicht op nieuwe aspecten, groei je in 
kennis en word je uitgedaagd om uit te kijken naar de profetische toekomst. 

http://www.bobderaadt.nl/israel.php
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• Op 27 januari 2026 organiseert Christenen voor Israël een Holocaustherdenking in de 

Fonteinkerk, te Nijkerk. Van 13.00-15.00 uur. Meer informatie: 

www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/holocaustherdenking-2026. 

 

• De nationale Holocaustherdenking wordt gehouden op zondag 25 januari 2026: het 

Nederlands Auschwitz Comité organiseert de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking bij 

het Spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' in het Wertheimpark in Amsterdam. Info: 

www.auschwitz.nl/nederlands-auschwitz-comite/onze-activiteiten/nationale-holocaust-

herdenking/ Aanvang: 11.30 uur. Van te voren is er een stille tocht: om 10:50 uur vertrekt de 

tocht vanaf het Stadhuis naar het Wertheimpark.                                                                                   

“Hun verhalen doven langzaam uit want het zijn inmiddels tachtigers en negentigers en elk 

jaar worden het er minder. Daarom is het zo belangrijk dat we stil staan en herdenken want 

anders zouden we zomaar de lessen uit de historie kunnen vergeten”. Asje van Dijk, 

burgemeester van Barneveld. De Nationale Holocaust Herdenking 2026 zal weer door de NOS 

integraal worden uitgezonden op NPO 1 van 11:00-12:40 uur. 

• Het Joods agentschap verwacht dat er in de komende jaren meer dan een miljoen Joden alija 

zullen maken naar het Beloofde land, Israël. Bid dat JHWH over Zijn volk waakt en dat er een 

goede opvang en een goed toekomstperspectief zal zijn voor hen.4 

• We vragen uw gebed voor het Joodse volk vanwege de onrustige omstandigheden waarin zij 

verkeert. Het Israëlische volk wacht nog steeds op 1 dode gegijzelde Israëliër die door Hamas 

moet worden vrijgegeven. Het blijft een broos bestand en de situatie in Gaza verslechterd 

verder door de blijvende onderdrukking van Hamas en andere jihadistische groepen.5 

 
4 Bericht/gebedspunt uit de gebedsbrief van Christenen voor Israël, januari 2026, dag 07-01-2026.  
5 Bron: www.israeltoday.nl/read/hamas-bevestigt-controle-over-gaza-terwijl-trumps-vredesplan-vastloopt/ -> 
Ondanks het staakt-het-vuren en internationale voorstellen herstelt de terreurorganisatie haar gezag, heft zij 
belastingen op burgers en versterkt zij haar invloed op de samenleving. Lees gedetailleerde informatie in dit 
bericht van Israël Today: Volgens een rapport van Bloomberg herwint Hamas systematisch zijn autoriteit over de 
delen van de Gazastrook die het nog steeds controleert, wat de internationale vredesinspanningen ondermijnt 
en de veiligheidsberekeningen van Israël bemoeilijkt. 
Zie: www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-07/with-rifles-and-defiance-hamas-clings-to-remnants-of-
gaza-rule  

http://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/holocaustherdenking-2026
http://www.auschwitz.nl/nederlands-auschwitz-comite/onze-activiteiten/nationale-holocaust-herdenking/
http://www.auschwitz.nl/nederlands-auschwitz-comite/onze-activiteiten/nationale-holocaust-herdenking/
http://www.israeltoday.nl/read/hamas-bevestigt-controle-over-gaza-terwijl-trumps-vredesplan-vastloopt/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-07/with-rifles-and-defiance-hamas-clings-to-remnants-of-gaza-rule
http://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-07/with-rifles-and-defiance-hamas-clings-to-remnants-of-gaza-rule
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• Er is veel onrust in het Midden-Oosten. Grote demonstraties in Iran door de bevolking tegen 

het onderdrukkende regiem6. Onrust in Syrië. Moge de Here zich openbaren aan de volkeren 

in het Midden-Oosten als hun Verlosser en Vredevorst.  

Shalom, Bob de Raadt - www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php - Totdat Hij komt! 

Connect2Israël (15-01-2026): 

• Afgelopen woensdagavond was er in de Rehobothkerk (Gorinchem) een leerzame avond met 

Jacques Brunt over het onderwerp 'Waar het op aankomt in een verwarrende tijd'. Hij 

noemde in zijn presentatie een aantal Bijbelteksten: 1 Koningen 3 (de vraag aan Salomo), 

Openb. 3:8, Numeri 14:6, 24 en Jozua 14:11. Hij deed een oproep aan christenen om 

waakzaam te zijn en om trouw te zijn aan de Here God, zoals Kaleb en Jozua dat gedaan 

hebben en zoals de gemeente in Philadelphia de verhoogde Christus volgde. 

• Jacques Brunt is betrokken bij 'Op de bres voor Israël': 

www.christelijknieuws.nl/2025/12/22/indrukwekkende-israel-manifestatie-op-de-dam-in-

amsterdam/   - www.jacquesbrunt.nl - 

www.jacquesbrunt.nl/bijbelonderwijs/video/bijbelstudies-tabernakel/ 

• In Israël was er een bijzonder moment: de opening van de Pelgrims Road. De Pelgrims Road is 

het pad van de Siloam-vijver naar het Davidson Center, nabij de Klaagmuur (de Kotel, 

Westwall). Een bijzondere weg, die de priesters vroeger gingen, op weg naar de tempel. Wij 

hebben daar gelopen op het moment, dat dit pad verder archeologisch onderzocht werd. Zie 

op: www.joods.nl/2019/06/videos-2-000-jaar-oude-pelgrims-road-ontdekt-in-oude-stad-

jeruzalem/ - www.alfredmuller.net/2017/08/23/pelgrimsweg-verbond-badwater-siloam-met-

tempel/ - www.israelnieuws.nl/post/video-nieuw-gedeelte-van-de-pelgrimsroute-onder-de-

oude-stad-van-jeruzalem 

• Een organisatie, die zich intensief bezighoudt met het naar huis brengen van het Joodse volk 

naar Israël is Ebenezer Operation Exodus: www.ebenezer-oe.org/nl/  

 
6 www.nu.nl/buitenland/6381292/meerdere-doden-gemeld-bij-protesten-tegen-torenhoge-inflatie-in-
iran.html?  

http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
http://www.christelijknieuws.nl/2025/12/22/indrukwekkende-israel-manifestatie-op-de-dam-in-amsterdam/
http://www.christelijknieuws.nl/2025/12/22/indrukwekkende-israel-manifestatie-op-de-dam-in-amsterdam/
http://www.jacquesbrunt.nl/
http://www.jacquesbrunt.nl/bijbelonderwijs/video/bijbelstudies-tabernakel/
http://www.joods.nl/2019/06/videos-2-000-jaar-oude-pelgrims-road-ontdekt-in-oude-stad-jeruzalem/
http://www.joods.nl/2019/06/videos-2-000-jaar-oude-pelgrims-road-ontdekt-in-oude-stad-jeruzalem/
http://www.alfredmuller.net/2017/08/23/pelgrimsweg-verbond-badwater-siloam-met-tempel/
http://www.alfredmuller.net/2017/08/23/pelgrimsweg-verbond-badwater-siloam-met-tempel/
http://www.israelnieuws.nl/post/video-nieuw-gedeelte-van-de-pelgrimsroute-onder-de-oude-stad-van-jeruzalem
http://www.israelnieuws.nl/post/video-nieuw-gedeelte-van-de-pelgrimsroute-onder-de-oude-stad-van-jeruzalem
http://www.ebenezer-oe.org/nl/
http://www.nu.nl/buitenland/6381292/meerdere-doden-gemeld-bij-protesten-tegen-torenhoge-inflatie-in-iran.html
http://www.nu.nl/buitenland/6381292/meerdere-doden-gemeld-bij-protesten-tegen-torenhoge-inflatie-in-iran.html
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• Foto: Joodse begraafplaats in Buren (Betuwe). 

• Bid voor het Joodse volk i.v.m. de jongste ontwikkelingen in Iran (de reactie van de Iraanse 

regering op de toenemende demonstraties tegen het Iraanse bewind en de dreigende 

woorden van de ayatollahs aan het adres van Israël) en de bestandvoorwaarden voor Gaza 

(ontwapening van Hamas en de teruggave van het lichaam van de laatste, dode gegijzelde 

Israëliër). Er zijn veel spanningen in het Midden-Oosten. Bid om de vrede van Jeruzalem, voor 

de hele regio. 

Shalom, Bob de Raadt - www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php  

Connect2Israël (22-01-2026): 

• Op 27 januari 2026 vindt de internationale Holocaustherdenking plaats. Bid voor hen die nog 

steeds te lijden hebben van oorlogstrauma's uit de Tweede Wereldoorlog. Bid voor de 

overlevenden en hun opvang. Het is belangrijk dat zij hun verhalen doorvertellen aan de 

huidige generaties. 

• Bid voor het Joodse volk: voor eenheid in het volk en voor toewijding aan JHWH, God de 

Allerhoogste (Ps. 26:1). 

• Op 5 februari is er weer een bijeenkomst van de Israëlkring, in de Ark. Aanvang: 20.00 uur; 

inloop vanaf 19.50 uur. U bent van harte welkom. 

• Bid voor Israël in een turbulente en onzekere tijd i.v.m. de ontwikkelingen in het Gazastrook 

en in de buurlanden. Er zijn veel bedreigingen voor het Joodse volk, ook buiten Israël. 

Shalom, Bob de Raadt, www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php  

Connect2Israël (29-01-2026): 

• Na de verschillende indrukwekkende Holocaustherdenkingen afgelopen week viert het 

Joodse volk komende maandag 2 februari het feest 'Toe Bisjwat': het Joodse nieuwjaar van de 

bomen. Met Toe Bisjvat viert men het ontwaken van de natuur na de winter. Het is vooral een 

landbouwfeest. Meer informatie: www.beleven.org/feest/toe_bisjwat - 

www.isreality.nl/joodse-feesten/nieuwjaarsfeest-van-de-

bomen/ 

 

• De Dijksynagoge in Sliedrecht (Rivierdijk 51) is op 31 januari en op 1 februari open van 14.00-

16.00 uur om bij dit Joodse feest stil te staan. Vrijwilligers staan dan ook klaar om te vertellen 

http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
https://www.beleven.org/feest/toe_bisjwat
http://www.isreality.nl/joodse-feesten/nieuwjaarsfeest-van-de-bomen/
http://www.isreality.nl/joodse-feesten/nieuwjaarsfeest-van-de-bomen/
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over deze bijzondere synagoge en de Joodse gemeenschap die Sliedrecht rijk was. 7

 

• Het lichaam van de laatste dode gijzelaar in Gaza, Ran Gvili 8 is inmiddels geborgen en aan 

Israël teruggeven. Deze dappere politiesergeant slaagde erin zijn dorp, Alumim9 te 

verdedigen, maar werd uiteindelijk zelf gedood op 7 oktober 2023. Zijn lichaam werd 

ontvoerd naar Gaza en eindelijk na 843 dagen gijzeling vrij gegeven. De grote elektrische klok 

op het Gijzelaarsplein in Tel Aviv stopte met zijn taak10, want de laatste gijzelaar was 

thuisgekomen.11 

• Tijdens de komende Israëlkring (5 febr., om 20.00 uur, in de Ark) zal Hans vertellen over zijn 

ervaringen tijdens zijn recente reis in Israël. 

• Graag uw gebed, nu de nieuwe fase van een Gaza-bestand is ingegaan. Er zijn nog veel 

onzekerheden en gevaarlijke omstandigheden. Zeker voor de Gazaans-Arabische bevolking 

bestaan er nog steeds veel zorgen. Bid om vrede in deze regio en dat de liefde en de vrede 

van Jezus Christus, onze Heiland, mag doorbreken. Bid om wijsheid en kracht voor Arabische 

christenen en Messiasbelijdende Joden. Dat zij een zegen zijn voor het volk. 

Shalom, Bob de Raadt; www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php  

 

 
7 www.dijksynagoge.nl 
8 www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/het-verhaal-van-ran-gvili-de-laatste-nog-vastgehouden-gijzelaar - 
www.nd.nl/nieuws/israel/1303563/lichaam-laatste-gijzelaar-in-gaza-gevonden-met-schouderbreuk                                       
www.nieuws.marokko.nl/110390/hamas-wijst-israel-op-begraafplaats-lichaam-ran-gvili/   
9 https://www.israelnieuws.nl/post/we-hebben-nu-wapens-nodig-idf-onthult-huiveringwekkende-details-van-
executie-op-7-oktober-2023-v - www.en.wikipedia.org/wiki/Alumim_massacre  
10 www.gamereactor.nl/israelis-zetten-de-gijzelklok-uit-na-844-dagen-na-de-aanval-in-oktober-2023-1773833/  
11 Jan van Benthem - ‘Grote verschillen in de plannen voor Gaza’, in: ND 29-01-2026, pag. 1.  

http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
http://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/het-verhaal-van-ran-gvili-de-laatste-nog-vastgehouden-gijzelaar
http://www.nd.nl/nieuws/israel/1303563/lichaam-laatste-gijzelaar-in-gaza-gevonden-met-schouderbreuk
http://www.nieuws.marokko.nl/110390/hamas-wijst-israel-op-begraafplaats-lichaam-ran-gvili/
https://www.israelnieuws.nl/post/we-hebben-nu-wapens-nodig-idf-onthult-huiveringwekkende-details-van-executie-op-7-oktober-2023-v
https://www.israelnieuws.nl/post/we-hebben-nu-wapens-nodig-idf-onthult-huiveringwekkende-details-van-executie-op-7-oktober-2023-v
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Alumim_massacre
http://www.gamereactor.nl/israelis-zetten-de-gijzelklok-uit-na-844-dagen-na-de-aanval-in-oktober-2023-1773833/

