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Redactioneel (1):

Ik heb de welkom-pagina op mijn website vernieuwd want die was sterk
verouderd. Hieronder staat de nieuwe welkom-tekst:

Ik heet u van harte welkom op deze website. Ik hoop dat u geinspireerd raakt door de vele artikelen,
thema’s en het bijbehorende studiemateriaal die u op deze website kunt vinden. Mijn naam is Bob de
Raadt.

N
‘ '

Ik heb gewerkt als medisch maatschappelijk werker in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis te
Rotterdam op de afdelingen: kinderoncologie, ICK, Centrum Thuisbeademing &
Ademhalingsondersteuning (w.o. canulezorg; CTB&A), Gynaecologie & Verloskunde en Neonatologie
(Moeder & Kindcentrum). Daarnaast heb ik als gastdocent gewerkt op de Erasmus MC Academie. Ik
heb me verder gespecialiseerd als methodisch ouderbegeleider en contextueel hulpverlener. In juni
2022 ben ik met pensioen gegaan, kreeg een indrukwekkend afscheidssymposium: ‘Ode aan het
vaderschap’ en heb toen nog een tijd doorgewerkt als gastdocent.

Tijdens het werken op de afdelingen Gynaecologie & Verloskunde en Neonatologie is er een speciale
interesse gegroeid voor het thema: vaderschap. Dit thema vindt u terug in meerdere deelthema’s,




zoals: VaderFactor, Vaderschapskennis (Vakblad voor/over vaders en vaderschap), (Patracentrische)
Postpartum depressie, VaderGids (thema-avonden), Vaderschap (vaderverhalen & -interviews),
VaderKracht Centraal (vaderschap & God de Vader), Fathers Matters — Vaders doen ertoe!, video's
over vaderschap).

Daarnaast vindt u op mijn website andere thema’s, die ons menselijk bestaan raken:

e ouders en ouderschap, ‘daddycation’ & christelijke inspiratie (God de Vader — Abba)
e sociale verloskunde, geboortezorg, neonatologie

¢ methodische ouderbegeleiding, oudercoaching & vaderschapstheorie — contextuele
hulpverlening

e zingeving, christelijk geloof, spiritualiteit & levensbeschouwing,
e palliatieve zorg, rouw & verlies

e cursussen, lezingen, Power Point Presentaties t.b.v. het werkveld van ouders en
vaderschapsparticipatie, boekrecensies.

Hartelijke groet, Bob de Raadt

Auteur ‘Vaderschapskennis’, vadercoach, counselor, contextueel hulpverlener, boekenrecensent,
eigenaar www.bobderaadt.nl - ambassadeur Kenniswerkplaats Pedagogische Basis

Email: bobderaadt@live.nl

Redactioneel (2):

De vrede van God (n.a.v. een preek op 13-07-2025 over Fil. 4: 4-6) — een
inleiding op 15 juli 2025).

Fil. 4:4.Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het nog een keer: wees blij! 5 Laat alle
mensen zien dat jullie vriendelijk zijin. De Heer is dicht bij jullie. 6 Maak je
nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank
Hem ook voor alles. 7 Dan zal de vrede van God, die wif met geen
mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in
Jezus Christus. 8 En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar,
eerlijk, heilig, vriendelijjk, mooi en goed is. 9 Doe alles wat jullie van mij
geleerd, gezien en gehoord hebben. Dan zal de God van de vrede bij jullie
zijn. (bron: BasisBijbel ')

- Hoe ziet die vrede er uit? Wat zit daar in? Wat bevat deze vrede?

- Hoe omvangrijk en onbegrijpelijk is deze vrede; een niet te bevatten vrede;
- bovenmenselijk, bovennatuurlijk, interpersoonlijk (tussen God en mens).

- vrede zoals die er was in het Paradijs, in de Hof van Eden; rust, samen
wandelen met God, ontspanning, shalom, genieten, geluk.

1 https://basisbijbel.nl/filippenzen/4
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- Hoe verwerf ik die vrede in mijn leven? 2

- Hoe geeft God die vrede aan mij, aan de wereld?

- Hoeveel moeite kost het mij om die vrede van God te beseffen, te begrijpen,
te verstaan, werkelijk te ontvangen? Gods dimensie hierin!

Over de vrede van God staat o.a. in de Filippenzen-brief geschreven:

- Fil. 4: 7 (de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat; met een behoedende
functie in Christus-Jezus).

- Vers 9 spreekt over de ‘God des vredes’, die met ons zal zijn. Zeker als wij de
volgende dingen in toepassing brengen:

- al wat waar is,

- al wat waardig (eervol — NBV) is,

- al wat rechtvaardig is,

- al wat rein (zuiver — NBV) is,

- al wat beminnelijk (mooi) is,

- al wat welluidend (wat goed bekend staat) is,

- al wat deugd heet en lof verdient.

e Bedenk dat (reflectie)!

e Wat geleerd en overgeleverd is (onderwijs/opvoeding).

e Wat gij van mij (Paulus) gehoord en gezien hebt (voorbeeldgedrag,
voordoen, training).

e Brengt dat in toepassing (doen, gedrag)

e ende God des vredes?® zal met u zijn (positie, status, ontvangstand, open
handen).

Daarin ligt de aansporing van Paulus en de God des vredes zal met u zijn.
Daartoe onze inspanningen, onze opdracht, onze koers, onze levensstijl, ons
centraal stellen van Jezus Christus in ons leven.

“Rust. Het lijkt soms zo onbereikbaar. In deze overdenking over rust zoeken
staat het volgende gedeelte uit de Filippenzen-brief centraal: Wees over niets
bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en

2 |k moet hierbij denken aan een boek dat Billy Graham geschreven heeft met de titel ‘Vrede met God’ (ISBN
9789029711555 - Vbk Media). God zoekt de mens en biedt de mens de verzoening aan via Zijn Zoon, Jezus
Christus, de Gezalfde, de Messias. “ In eenvoudige, maar krachtige taal geeft hij déze oplossing aan een
ontredderde wereld: maak vrede met God!” Zijn boek over de verhouding God-mens geeft het antwoord
op de morele en geestelijke noden van deze tijd. Het boek is in vele talen vertaald.

3 www.saltoftheearth.nl/vrede-van-god-heersen-in-harten-kolossenzen-3-15/



http://www.saltoftheearth.nl/vrede-van-god-heersen-in-harten-kolossenzen-3-15/

”4

gedachten in Christus Jezus bewaren”.
— Filippenzen 4:6-7 (NBV)

« Het zit ook in de zegenbede: “De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u
en geve u vrede!”

(Numeri 6:26).

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig

zijn,

moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. (Num. 6: 24-

26)".

4+ Een van Gods namen in het Oude Testament is YHWH Shalom, de
God van de Vrede. Shalom in het oude Testament is niet alleen de
afwezigheid van oorlog, maar een totaal welbevinden (welzijn,
existenti€le vrede, wellbeing). Je bevinden onder de zegen van de
HERE.’ De naam van het altaar dat Gideon bouwde, was: de Heer

is shalom, vrede.

. lk heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen
het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik
heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33

. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld
die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed
niet. Johannes 14:27

o Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe
bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook
dankbaar. Kolossenzen 3:156

. Een bijzondere betekenis van vrede in het Nieuwe Testament
is de vrede tussen God en de mens dankzij Jezus Christus.
Voordat de mens tot geloof kwam, was hij vervreemd van God
(Efeziérs 4:18; Kolossenzen 1:21). Maar door Christus is hij
met God verzoend.

4 https://zijlacht.nl/overdenkingen/de-vrede-van-god-4-stappen-voor-meer-rust-in-je-leven/
5 https://godsnaam.nl/jhwh-shalom/
6 https://dailyverses.net/nl/vrede
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https://www.debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-

achtergronden/christelijk-geloof/vrede-nt > Het begrip ‘vrede’
heeft in het Nieuwe Testament, onder invloed van het Oude Testament,
een veelomvattende betekenis gekregen. Het heeft betrekking op allerlei
aspecten van de ‘heelheid’ van een persoon of een groep mensen. Het
Griekse woord voor ‘vrede’ is eirené. In het klassiek Grieks betekent dit
de afwezigheid van vijandschap tussen groepen mensen. Maar in het
nieuwtestamentisch Grieks heeft het woord een veel bredere betekenis
gekregen. Onder invloed van de Septuaginta nam de Griekse term in het
Nieuwe Testament namelijk de betekenis over van het Hebreeuwse
woord voor vrede — sjalom. Vrede omvat daarmee in het Nieuwe
Testament, net als sjalom in het Oude Testament, allerlei aspecten van
de ‘heelheid’ van een persoon of een groep: het kan behalve op de
afwezigheid van oorlog ook betrekking hebben op veiligheid, welzijn,
gezondheid en geestelijke heelheid.

Drie betekenissen van ‘vrede’ komen in het bijzonder naar voren in het
Nieuwe Testament:

vrede als het tegenovergestelde van strijd;

vrede als het herstel van de relatie tussen God en de mens;

geestelijke vrede.

Ook wordt het woord ‘vrede’ in het Nieuwe Testament regelmatig
gebruikt als groet.

Vrede als herstel van de relatie tussen God en de
mens

Een bijzondere betekenis van vrede in het Nieuwe Testament is de
vrede tussen God en de mens dankzij Jezus Christus. Voordat de mens
tot geloof kwam, was hij vervreemd van God (Efeziérs

4:18; Kolossenzen 1:21). Maar door Christus is hij met God verzoend.
Dankzij hem is er weer vrede gekomen tussen God en de mens
(Romeinen 5:1; Kolossenzen 1:20).

Geestelijke vrede

Soms betekent vrede in het Nieuwe Testament vrede en rust in iemands
hart, een vrede die door God geschonken wordt (Filippenzen 4:7). Het is
het tegenovergestelde van een angstig en bezorgd gemoed (Johannes
14:27). In Galaten 5:22 wordt deze vrede een vrucht van

de Geest genoemd (zie ook Romeinen 8:6).

‘Vrede’ als groet
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« Jezus groet zijn leerlingen met de zinnen ‘Ga in vrede’ (Marcus
5:34; Lucas 7:50) en ‘Ik wens jullie vrede!’ (Johannes 20:19-21). Deze
begroetingen zijn bedoeld als meer dan een gewone groet: met het
uitspreken van de vrede wordt deze vrede daadwerkelijk aan iemand
geschonken.
Ook Paulus en andere nieuwtestamentische briefschrijvers nemen de
vredegroet op in de openingszinnen van hun brieven. Zij wensen hun
lezers de vrede van God toe (zie Galaten 1:3; Efeziérs 1:2; 1 Petrus
1:2; 2 Johannes 1:3).

« Een ander vers dat mij trof, was: Fil. 3:21, over het feit dat ons vernederd
(NBG 1951)/sterfelijk(Het Leven/BasisBijbel/armzalig (NBV)) lichaam
veranderen zal naar Zijn verheerlijkt lichaam/een hemels lichaam. Ik
bleef haken bij het woord ‘vernederd lichaam’. In de betekenis van
vernedering, gepest worden, ontmenselijking, gek gemaakt, gekleineerd,
genegeerd, naar beneden getrapt, getraumatiseerd. Wat is het dan
belangrijk om te beseffen dat God ons lichaam overzet naar Zijn
verheerlijkt lichaam.

God de Vader, Abba, dierbare Vader - Daddycation -
VaderFactor:

e Revelino Rigters vertelt in een interview dat hij op 5-jarige leeftijd zijn vader verloor.
“Hij stierf voor mijn ogen, het was een traumatische ervaring. Om zijn leegte op te
vullen ging ik op jonge leeftijd op zoek naar vaderfiguren en rolmodellen. Stapsgewijs
kwam ik in de criminaliteit terecht en belandde in een jeugdbende. Ik dacht dat ik de
leegte kon vullen en mijn moeder trots kon maken, maar het tegenovergestelde was
het geval. Ik raakte in de knoop met mezelf en belandde in de gevangenis. Meerdere
keren ging ik in en uit diverse gevangenissen. Op een gegeven moment leerde ik Jezus
kennen, door een ontmoeting met Amerikaanse jongeren die aan het evangeliseren
waren. Door die keus heb ik een radicale verandering gemaakt” Zijn gebed werd:
“Heer, ik wil voor U rappen en muziek voor U maken”.’

e Sem Jongsma (37) groeide op tussen wietplanten en de mocromaffia. Een stem uit de
hemel bracht hem op een ander spoor en nu preekt hij het evangelie, in pak op de
kansel. Het levensverhaal van bokser Sem Jongsma leest als een filmscript, vol sores
en zegen. ‘Ik was klaar om naar God te gaan’. Zijn turbulente leven bereikte en
hoogtepunt toen een tumor in zijn hoofd hem velde. "Mijn eerste vrouw was bij hem
weggegaan, ik had PTSS, een depressie, en was herstellende van teelbalkanker” somt
hij op. ‘Een psycholoog zei eens: op papier ben je eigenlijk niet meer te fixen’. En toen
bleek de nieuwe tumor ook nog een non-hogdkinlymfoom te zijn. Foute boel’. Op zijn

7 ‘Al jong zat Rivelino Rigters vast, nu is hij op ‘Prison Tour’, samen met zijn zoon, in Suriname. Artikel in Ned.
Dagblad, zaterdag 9 augustus 2025, van Marina de Haan; pag. 8-9.




elfde verhuisde hij naar Amsterdam-West, naar zijn vader, die van Indische afkomst is.
Daar begon hij met boksen en kickboksen. ‘Ik ben geen gangster, maar zat daar wel
tegenaan. Die straatjongens waren mijn vrienden. We voetbalden samen, hingen op
straat, dronken Fernandes in het portiek. Later zijn zij dieper de criminaliteit in
gegaan. Het is mij gelukt om eruit te blijven, al heb ik het wel aan de stok gehad met
de politie”. Jongsma is niet gelovig opgevoed, maar zegt hij zijn hele leven al met God
praat. ‘lk wist gewoon: er is een God’. Hij heeft veel meegemaakt, en er is hem ook
veel aangedaan’, zegt hij. ‘lk kan niet op alle details ingaan, teveel trauma’. Hij heeft
veel steun aan het Hebreeuwse woord ‘anavah’ wat betekent: het is de keuze om
God aan te roepen midden in je pijn — fysiek of mentaal. Dat is een bemoediging voor
mij en andere mensen. Sem wil dagelijks vanuit ‘anavah’ leven. ‘Voor mij is het geen
optie meer om niet in God te geloven. & (God, de Vader, Abba, de dierbare;
‘Daddycation’)

e In een interview vertelt Gabriél Anthonio (61, bijzonder hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen) over zijn vader: “Mijn vader is vorig jaar overleden, hij
was al een poosje ziek. In de laatste periode van zijn leven hebben we nog goede
gesprekken gevoerd. Mijn vader heeft mij niet altijd goed behandeld; hij strafte met
harde hand. Daarop terugkijkend zei ik tegen hem: ‘Ik wil je toch bedanken, papa,
want je hebt mij het leven gegeven. De dingen waarin jullie tekort zijn geschoten,
daarin heeft het leven mij zelf opgevoed en aangevuld’. Ik kijk mild en dankbaar naar
mijn ouders en opvoeding. Ik heb elke keer in mijn leven Gods hand mogen ervaren,
ook toen ik nog niet wist dat Hij bestond en aanwezig was’. °

Boekenplank:

%+ Oscar Lohuis (2024) 30 Misverstanden over Israél waardoor het
antisemitisme toeneemt — Uitg. Goed Nieuws Bediening — ISBN 978-90-
830003-8-2 - 172 pp.

Lohuis neemt ons mee in zijn visie over minstens 30 misverstanden over Israél en waardoor die
misverstanden redenen zijn dat hedendaags antisemitisme zo toeneemt. Er is een hetze ontstaan
tegen Israél in de media, in de politiek en door internationale organisaties die ons denken over Israél
hebben vergiftigd. “Door kennis van de geschiedenis, de feiten en de context waar Israél zich in
bevindt, ga je er anders naar kijken”. Wat zijn zoal de misverstanden, die Lohuis behandelt:

- "Israél bezet land van een ander land, van een ander volk en bezet Oost-Jeruzalem.

- Israél is een apartheidsstaat. Israél is ontstaan als gevolg van de Holocaust.

- Israél onderdrukt de Palestijnen.

- De Palestijnen is nog nooit een eigen staat aangeboden.

8 Interview met Sem, in Ned. Dagblad, bijlage Zondag, 10-08-2025, pag. 10-11: ‘In gebed met drugsdealers en
verslaafden. ‘Als God mij kan redden, dan jou ook’. Tekst: Marina de Haan.

9 Ned. Dagblad, 20 aug. 2025, pag. 18-19; Houvast woensdag: Anthonio’s levensmissie: mensen helpen
‘rechtop’ te lopen. Van vechtersjas in het Groningse uitgaansleven tot bijzonder hoogleraar. Hij groeide op
tussen kunstenaarsouders in een lekkend boerderijtje en vond via twee dromen en het Onze Vader zijn weg
naar God. Artikel is geschreven door Linda Stelma.




- Hamas voert een eerlijke strijd van gewapends verzet tegen Israél.
- Hamas is goed voor de Arabische Palestijnen” en meer slogans.

Oscar Lohuis zet op een grondige manier de feiten op een rij en komt tot andere analyses en
conclusies, dan de vaak mainstream-nieuwsbulletins ons laten geloven.

- Is het bekend dat Israél zelf uit Gaza is vertrokken (in 2005) en het land Gaza overgedragen heeft
aan de Palestijnse Autoriteit (PA, voortgekomen uit de PLO-El Fatah)? Hierna volgde een bloedige
broederstrijd tussen Arabische broeders van de PA (PLO-El Fatah) en Hamas, die uiteindelijk door
Hamas werd gewonnen. Hamas is sinds die tijd (2007) heer en meester in die streek (Gaza-
strook/Gazaland), zonder democratische verkiezingen.

Het is de moeite waard om zelf dit boek te lezen en alle misverstanden te doordenken. Elk hoofdstuk
wordt afgesloten met een conclusie. Het boek waarschuwt tegen de jihad, de bagatellisering van de
haat van Hamas en de onderdrukking van de Gazaanse bevolking door Hamas binnen de Gazastrook,
de opkomst van de sharia, van een moslimkalifaat.

Een van de conclusies is ‘dat Israél zich genoodzaakt ziet een strijd te voeren tegen jihadistische
terroristen, die van geen vrede willen weten’. Dat is de bizarre werkelijkheid. Een strijd om te
overleven. 7 Oktober 2023 heeft laten zien hoe barbaars, wreed, mensonterend deze jihadistische
strijd eruit ziet. Zelf gefilmd door Hamas-strijders!

‘30 Misverstanden over Israél waardoor het antisemitisme toeneemt’ is een boek om
regelmatig ter hand te nemen en nuttig om naast het reguliere nieuws te leggen. Van harte
aanbevolen.'®

Boekbeschrijving:

Israél bezet het land van een ander volk. Oost-Jeruzalem behoort aan de Arabieren.
De Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn illegaal. De Joodse
inwoners van Israél komen voornamelijk uit Europa. De staat Israél onderdrukt de
Palestijnen en is een apartheidsstaat. Het Israélische leger heeft geen moraal en
Israél pleegt genocide op de Palestijnen in Gaza.

In de media worden deze gedachten bijna elke dag verspreid, maar kloppen deze
uitspraken wel? Wat zijn de feiten? Een vals narratief over Israél heeft de overhand
gekregen waardoor velen zich tegen Israél keren en het antisemitisme in de hele
wereld sterk toeneemt.

In dit boek weerlegt Oscar Lohuis 30 misverstanden over Israél!l. Door kennis van de
geschiedenis, de feiten en de context waar Israél zich in bevindt, ga je er anders naar
kijken. (Bron: https://www.hertog.nl/artikel /9789082000382 /30-misverstanden-
over-Isra-c3-abl-waardoor-het-antisemitisme-toeneemt/

10vanaf 22 september 2025 licht Oscar Lohuis alle 30 misverstanden toe in 30 afleveringen van de serie ’30
misverstanden over Israél’. De serie is te zien op Family7. Elke maandag, woensdag en vrijdag, om 20.00 uur.
Zie verder een toelichting in FAMILY& MAGAZINE (jaargang 15, nr. 09, sept. 2025) pag. 10-12: ‘Leugens
bestrijden over Israél — Oscar Lohuis ontmantelt dertig misverstanden over Israél’. Tekst: Freek Drenth.

11 Aanvullende informatie:

- https://christelijknieuws.nl/2025/02/09/oscar-lohuis-geestelijke-strijd-is-de-oorzaak-van-antisemitisme/

- https://revive.nl/ds-oscar-lohuis-geeft-inzicht-in-misverstanden-over-israel-waardoor-antisemitisme-
toeneemt-we-moeten-onze-stem-verheffen/

- https://www.kerkenisrael.nl/pdf/verbonden69-2h.pdf
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Berichten:

- Podcast ‘De Springplank voor het Vertrek: met Peter van der Weerd en Pim Rijswijk:
“Zonder het teken van het beest kun je niet kopen of verkopen’. ‘De Anti-Christ, de
Eindtijd, Al en CBDC als het teken van het beest? #53 >
https://youtu.be/ISKtEXOQFD8?si=3R-TLJZO Skaufi-

- De Tijdlijn van God — Ee reis die gaat over de toekomst, een jeugdserie. Vindplaats:
https://youtu.be/oylok8eVJ6Y?si=wgUwWTIyF4nXyrCs > Ben je bang of onzeker over
de toekomst? Je bent niet de enige! De wereld verandert razendsnel, en het kan
overweldigend zijn om alle ontwikkelingen om ons heen te volgen. Maar wat als al
deze veranderingen aanwijzingen zijn? Aanwijzingen die ons precies laten zien waar
we ons bevinden op Gods tijdlijn? In deze video duiken we dieper in de eeuwenoude
verzen van de Bijbel, waar profetieén en voorafschaduwingen al duizenden jaren
geleden de toekomst verzeggen. We gaan samen op zoek naar deze bijzondere
aanwijzingen en ontdekken wat de Bijbel zegt over de toekomst die voor ons ligt.
Spreker: Jelle Kop (social media redacteur bij Het Zoeklicht; 12 juli 2025).

- Zomergezinsboekje — HGJB >> https://www.hgjb.nl/zomergezinsboekje/ > Een boekje
voor het gezin met bijbelverhalen, puzzels en iets om over door te praten. Het thema van dit
boekje is ‘Goed gemaakt’. Voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. “Het thema
van dit boekje is ‘Goed gemaakt’. We lezen in het eerste hoofdstuk van de Bijbel dat God alles
maakte. En hoe tevreden Hij met die perfecte schepping was. God heeft alles goed en mooi
gemaakt, maar als je het nieuws hoort en ziet, besef je ook dat de schepping niet meer zo
perfect is — vooral omdat de mens niet altijd en overal even goed voor de aarde zorgt. Toch
zie je gelukkig ook nog heel veel van die goedheid in de schepping om je heen”.

Getuigenissen tijdens een doopdienst (17-05-2025; in de
rivier de Merwede)

1. Getuigenis:

ledereen bedankt voor het komen, natuurlijk mensen uit de kerk maar ook van iedereen daarbuiten
of die zelfs nooit naar de kerk gaan, speciaal bedankt dat jullie hier ook aanwezig willen zijn.

En de familie van ver waarvan ik niet had durven dromen die ooit nog in Nederland te zien, laat staan
op de belangrijkste dag van mijn leven, thank you for coming.

Als klein meisje ben ik opgegroeid met het geloof, het was gewoon een onderdeel van de routine om
naar de kerk te gaan en er over nadenken deed ik niet. Tot ik ouder begon te worden en toch meer
vragen kreeg. Niet alleen vragen maar ook twijfels, wat als Hij toch niet bestaat? Dit alles heeft mij de
afgelopen jaren steeds verder van God gedreven. Ik wist wel dat hij bestond HEEL diep in mijn hart,
als iemand het zou vragen, zou ik het zonder twijfel beamen, maar dat was het ook wel. Dieper
moesten de vragen niet worden, dan werd het voor mij te ingewikkeld.

Alles werd geleidelijk steeds minder tot een jaar terug, toen ging ik zelfs niet meer naar de kerk en
bidden gebeurde ook steeds minder.
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Toch heb ik in die periode heb ik nog relatief veel gebeden om WEL dichter bij God te komen, om
hem te willen leren kennen en twijfels weg te nemen, maar op dat moment LEKEN deze gebeden niet
gehoord.

Tot ongeveer een half jaar geleden, toen ging de relatie uit waar ik van dacht dat het wel eens de
ware kon zijn. Ik heb best wat liefdesverdriet gehad in mijn leven maar nog niet zoals deze. In alle
opzichten was deze het ergste. |k wist niet meer wat ik wilde, wat ik wilde eten en drinken niks niet.
Behalve dit: Zondag WIL ik naar de kerk. Deze gedachte sloop ineens in mijn hoofd. En dit gevoel
bleef, ik wilde gewoon de kerk niet meer uit, ik wilde de hele dag naar diensten en met God bezig zijn.

“S— T

£
g

Nou had je mij dit een jaar geleden verteld dan had ik je compleet voor gek verklaard.

Ik wist niet waar het verlangen vandaan kwam, want voorheen had ik dus eigenlijk helemaal niks met
de kerk. Veel te langdradig, snapte er vaak niks van en mijn aandacht kon ik er niet bijhouden.
(Alhoewel dit nog steeds een uitdaging is, stuk minder vervelend?)

Ik heb me tijdens deze periode dan ook zo ontzettend gedragen gevoeld. Ondanks dat het de
pijnlijkste periode ooit is geweest vooralsnog in mijn leven, ging ik er ineens relatief verrassend
makkelijk doorheen. Tuurlijk deed het nog veel pijn maar het was minder zwaar en minder vaak
aanwezig.

In deze periode heb ik mij dan ook gerealiseerd dat ik dit niet zelf heb gedaan, maar dat dit God is
geweest die mij heeft gedragen, toen ik het zelf eigenlijk niet meer kon. Ik wil nu ook niks liever meer
dan met God zijn. Ik wilde opstaan en naar bed gaan met God in mijn hart. Het interesseerde me niet
zo heel veel meer wat ik in mijn mensenleventje deed, zo lang Hij maar bij me was. Deze
daadwerkelijk persoonlijke liefde ging steeds meer en meer groeien en ik weet gewoon dat ik nooit
meer zonder Hem wil en KAN leven.

Uiteindelijk heb ik mij dan ook besloten om me te laten dopen, ik wil Hem laten zien dat ik helemaal
voor Hem ga, ik wil mijn oude (slechte) leven achter mij laten en mijn nieuwe leven toewijden aan
God.
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En wat betreft die ongehoorde gebeden, die waren dus helemaal niet zo ongehoord. Hij antwoordt
namelijk altijd. Nee, wacht of ja. In mijn geval was dit dus duidelijk wacht..

Hij werkt dus duidelijk, soms op onbegrijpelijke manieren, maar man wat ben IK blij dat Hij mijn leven
zo op zijn kop heeft gezet. En wat ben ik blij dat ik door die verschrikkelijk periode moest gaan om te
ontvangen wat ik nu heb en Jezus liefde zo te mogen ervaren en voor altijd te mogen weten dat ik
nooit meer alleen ben.

En misschien zijn er mensen hier die denken dit is een ‘ver van mijn bed’-show. Maar dat is het niet!
God wil ook JOU leren kennen en een persoonlijke relatie met je opbouwen. Hij is niet een God die
alleen in de kerk is, maar Hij is overal en Hij wil ook bij jou zijn! Ongeacht wie je bent of wat je ooit
gedaan hebt in je leven. Of je nu wel eens van Hem hebt gehoord of helemaal niet. Je bent een kind

van Hem en Hij wil jou ook in zijn armen sluiten!

e ——
e —

God is groot
2. Bryanna
Getuigenis doopdienst 17-5-2025

Zondagochtend; ik zit op mijn kamer om mijn getuigenis te schrijven. De zon schijnt en ik hoor de
vogels fluiten in de tuin. Wanneer ik naar rechts kijk, valt mijn oog op een briefje aan mijn kast:
“STERK: Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar.” Dit is
een tekst uit Jesaja 40, vers 31 om precies te zijn. [k weet nog goed dat ik dat kaartje kreeg. lk was
toen 13 jaar, net bezig met mijn geloof, niet wetend wat me te wachten stond. Ik ging door een
moeilijke tijd en was met een aantal vriendinnen naar de Huis van Belle-dag, een christelijk tijdschrift
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voor jonge meiden!?3,. We liepen langs een tafel waar veel van dat soort kaartjes lagen. Een vrouw
die bij de tafel stond, gaf me plots dit kaartje. “Deze past wel bij jou,” zei ze tegen mij.

Zij kon niet weten dat ik Bryanna heette, en dat mijn naam letterlijk “STERK” betekent. Dit was de
eerste keer van de velen die zouden volgen, dat ik mij gezien voelde door God. Hij riep mij.

De moeilijke tijd waar ik toen in zat, heeft mij bij een vriendin gebracht, Femke, die vandaag ook hier
is om mij te dopen. Een aantal maanden na de Belle-dag, ging ik met haar en haar gezin voor de
eerste keer mee naar Opwekking. Vanuit mijn jeugd ging ik alleen weleens naar de hervormde kerk in
Uitwijk, dus Opwekking was voor mij heel andere koek. Ik wist niet dat zoiets bestond, dat er zoveel
mensen bij elkaar komen om één God groot te maken, was niet eerder in mij opgekomen. Ik keek er
mijn ogen uit. Waar de Heer mij een aantal maanden eerder geroepen had, voelde ik nu Jezus’ liefde.
In de vriendschappen die ik daar heb opgebouwd, in de verrijking van mijn geloofsleven en de start
van mijn wandeling samen met Hem.

et gevoel achter te lopen. Ik kende niet alle liedjes, kende niet

Ik vond het eré moeilijk en had vak h

12 \wwww.huisvanbelle.nl > BELLE is dé organisatie voor christelijke tienermeiden in Nederland. Onze missie:
tienermeiden versterken in hun identiteit vanuit onze relatie met God. Zit jij op de middelbare school, dan is
BELLE er voor jou!

Met BELLE Events, BELLE Magazine, BELLE Crew, BELLE Online en onze BELLE Shop vol leuke goodies en
producten willen we jou helpen om sterker in je schoenen te staan.

Onze missie: tienermeiden versterken in hun identiteit vanuit onze relatie met God (www.huisvanbelle.nl/over-
ons/).

13 Voor jongens: Samen steken we onze handen uit de mouwen tijdens events en concerten. Enjoy hieuwe
vriendschappen, heul veel gezelligheid, goeie gesprekken en het van betekenis zijn voor een ander. En dat alles
terwijl je (gratis!) mee geniet van gave concerten en toffe events.

Dit wil je niet missen!

BELLE Crew is niet alleen voor meiden. Jongens zijn ook van harte welkom om ons mee te helpen
(www.huisvanbelle.nl/belle-crew).
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alle verhalen, maar ik wist wel dat ik Jezus wilde leren kennen. Gelukkig heb ik geweldige mensen om
mij heen gekregen die mij daarin steunen en niet oordelen, zodat ik “groeien mag”.

Ik weet al bijna 7 jaar, dat ik me wil laten dopen, maar door mijn gebrek aan kennis durfde ik niet. Ik
was bang niet goed genoeg te zijn of niet voldoende te weten. Ik had ook altijd het gevoel dat er voor
zoiets een “juiste tijd” is. In het afgelopen jaar heb ik geprobeerd meer tijd te steken in het lezen van
het Woord en het leren kennen van God op die manier. Mijn basis van de liefde van Jezus is er al,
maar ik wil Hem ook leren kennen door Zijn Woord. Toen Lianne in november naar me toe kwam met
het verhaal gedoopt te willen worden, ging er bij mij ook iets kriebelen en vroeg halsoverkop of ik
ook gedoopt kon worden. Zodoende sta ik hier.

Vandaag wil ik gedoopt worden, omdat ik geloof in het wonder van Jezus Christus. Hij is voor mij
gestorven en op de derde dag opgestaan, zodat ik eeuwig met Hem mag leven. Het bijzondere is, dat
Hij dit niet alleen voor mij heeft gedaan, maar ook voor u en jou. Dat is iets wat ik mee wil geven. Het
allerbelangrijkste in het geloof is liefde, zoals zo mooi beschreven staat in 1 Korinthiérs (hoofdstuk
13). Hij heeft zoveel liefde, dat Hij niet kwam om als koning te overheersen met geweld, maar om als
dienaar af te dalen en zich op te offeren. Steeds weer weet ik dat Hij onvoorwaardelijk veel van mij
houdt en dat wat ik ook doe, ik altijd terug mag keren bij Hem. Om terug te keren naar huis, naar
God.

Dit zou de dag kunnen zijn dat ook jij naar huis gaat. Sta op van waar je bent en kom thuis, daar waar
je hoort. Het maakt niet uit welke slechte beslissingen je in het verleden ook genomen hebt. God zegt
tegen je: “Wat je ook gedaan hebt, wie je ook geworden bent, het maakt niet uit. Kom maar gewoon

naar huis.”

Amen.
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Connect2israél:

Wie de Zoon heeit

L

- h heeft het leven
b
t

Maandag 16 juni 2025 — Rehobothkerk — lezing van Jaap Bénker over belangrijke
gebruiksvoorwerpen, die hij vanuit het Midden-Oosten verzameld heeft.

Connect2lsraél (03-07-2025):

Ons dagboek* brengt ons bij Abraham en Sara. Hun wonderlijke geloofsreis, hun contact met
de Here, hun avonturen en hun bijzondere plek in de geschiedenis. Een centrale plaats in het
verbond tussen Jahweh en mensen. Prachtige verhalen, die getuigen van geloof en overgave.
Hun verhaal gaat ook over moeiten en pijn, en toch steeds weer de centrale rol die de Here in
hun leven speelt (Gen. 12-25). Bart van Nes heeft een leerzaam boek geschreven over
Abraham: de roeping, de reis en de kracht van een beschikbaar geloof. ** Ik kan dit boek van
harte aanbevelen. Een recensie staat in VaderKracht Centraal, april 2025, nr. 33, pag. 6-8.
Vindplaats: www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht Centraal 33.p
df

Afgelopen donderdag hebben we tijdens de Israélkring stilgestaan bij het thema
'antisemitisme', door de jaren heen, ook in de kerkelijke geschiedenis. Een triest overzicht
van langdurige benadeling van het Joodse volk. Ook in onze tijd zien we veel uitingen van
antisemitisme. Aan het eind van de avond hebben we nagedacht over de vraag 'Hoe kunnen
wij het Joodse volk steunen?' Op welke manieren en in welke vormen? Hoe kunnen we daar

14 De Bijbel lezen met het oog op Israél — 365 dagen dagboek — (2023) Leeuwarden: Uitg. Groen/Jongbloed
Christelijke Media — red. Kees de Vreugd, div. auteurs; pag. 21-34.

15 Bart van Nes (2024) Abraham. De roeping, de reis en de kracht van een beschikbaar geloof — Utrecht:
KokBoekencentrum Uitgevers — ISBN 978 90 435 4202 9 — 145 pp.
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bijv. binnen Gorinchem actief mee bezig zijn? Goede vragen om als christenen mee bezig te
zijn en om daar concrete invulling aan te geven.

e Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israél) geeft in haar jongste nieuwsbrief (juni,
nr. 2, jaargang 40) een verhelderend overzicht van de verbale agressie (ideologie) van Iran
tegen Israél en het Joodse volk, sinds 1979 en regelmatig herhaald door de huidige Iraanse
regering. Een retoriek over 'een volk dat moet worden uitgeroeid en vernietigd'. Deze
opvattingen vormen al jaren een grote bedreiging voor Israél. De recente oorlog tussen Iran
en Israél is daar de aanleiding van.

e Bid voor het Joodse volk. Voor een veilige leefomgeving. Voor steun aan al degenen die lijden
door de huidige oorlog, waar zij ook wonen. Bid voor de Arabische christenen: voor
bemoediging, geloofssteun en veerkracht.

Connect2lsraél (10-07-2025):

e Voor wie zich wil verdiepen in actuele visies op Israél en de huidige ontwikkelingen: luister
naar een interview met Oscar Lohuis: www.youtube.com/watch?v=bXndoglDzhw *® en/of
naar een toespraak van Sophia
Aram: https://x.com/UNWatch/status/1940439261486178356?t=h-

E8tLuemPcEz9TmU5f0Q&s=08 (Engels ondertiteld) Y. Boeiende
achtergrondinformatie.

- Bericht vanuit Comité Gemeentehulp Israél, waar Jaap Bonker, die al vaker in onze
gemeente gesproken heeft, leiding aan geeft: "Bij het wonder van Kana denkt u
waarschijnlijk aan het wonder dat Jezus deed door op een bruiloft water in wijn te
veranderen. Er is ook een modern wonder in Kana gaande. Dat is de baptistengemeente die
geleid wordt door pastor Hani en een grote groep jongeren. In mei zijn er 11 mensen
gedoopt. Maar de gemeente heeft het ook zwaar. Daarom is deze gemeente in juli ons
Project van de Maand". Lees er meer over is deze
nieuwsbrief www.comitegemeentehulpisrael.nl/nieuwsbrief/

- 'Wachters op Jeruzalem's muren'. Dat is de nieuwsbrief van Chuck en Karen Cohen. Zij
verzorgen al jarenlang deze nieuwsbrief over met name de geestelijke strijd rondom Israél en
Jeruzalem. Recent verscheen een update en stuurden zij een uitgebreide, informatieve brief.
Ik kan u deze nieuwsbrief (nr. 1 - 2025) van harte aanraden om te lezen. De nieuwsbrief biedt
veel achtergrondinformatie. Daarnaast verzorgen zij een wekelijkse gebedsbrief met
relevante gebedspunten. Voor informatie: Van: Chuck & Karen Cohen < wfj@ifi.org.il >
aanvraag wekelijkse gebedsbrief. Website: www.ifi.org.il

e QOokin deze Arktueel weer uw voorbede gevraagd voor het volk van JAHWEH. Dat zij Hem
mogen zoeken in deze tijd van angst en verwoesting. Dat zij Hem willen aanbidden en Zijn
aangezicht zoeken. Jezus, de Messias zoekt naar vrede en verzoening tussen Zijn Vader en de

16 Op donderdag 3 juli 2025 voerde ik (Chris) dit tafelgesprek met Oscar Lohuis. Oscar is christelijk predikant en
tevens spreker betrokken bij Christenen voor Israél (Cvl). We staan stil bij de redenen waarom hij door de jaren
heen betrokken is geraakt bij Cvl en zijn heftige ervaringen met de protesten tegen Cvl de laatste periode. We
zoomen ook in op redenen van opkomend antisemitisme in Nederland, zijn nieuwe boek '30 misverstanden
over Israél' en de rol van de Islam en linkse politici/studenten.

17 Must-See Speech: The brilliant, witty, and courageous French comedian and radio commentator
@SophiaAram

addresses the 2025 Annual UN Watch Gala Dinner upon receiving the organization’s 2025 Per Ahlmark Award.
Geneva, June 12, 2025.

16


http://www.youtube.com/watch?v=bXndoq1Dzhw
https://x.com/UNWatch/status/1940439261486178356?t=h-_E8tLuemPcEz9TmU5fOQ&s=08
https://x.com/UNWatch/status/1940439261486178356?t=h-_E8tLuemPcEz9TmU5fOQ&s=08
http://www.comitegemeentehulpisrael.nl/nieuwsbrief/
http://www.ifi.org.il/
https://x.com/SophiaAram

mensen en de mensen onderling (zie het grote gebod die Jezus gegeven heeft: Heb God lief
boven alles, en uw naaste als uzelf (Mattheliis 22:37-39). Dat geldt voor alle volken; voor alle
nakomelingen van Abraham.

Shalom, Bob de Raadt. Meer over Israél: www.bobderaadt.nl/israel.php

Connect2lsraél

- Israél Today liet onderzoek doen naar grote beschuldigingen tegen Israél in de oorlog in Gaza.
Rapportage is te vinden op www.israeltoday.nl/read/nieuwe-studie-weerlegt-beschuldiging-
van-genocide-tegen-israel-met-cijfers-en-feiten/ Het rapport heeft de grote beschuldigingen
tegen Israél weerlegd > Een uitgebreid onderzoeksrapport van het Begin-Sadat Centrum voor
Strategische Studies aan de Bar-llan Universiteit zorgt voor opschudding. Te midden van
wereldwijde discussies over het optreden van Israél in de Gazastrook, stelt het onderzoek
centrale beschuldigingen als “genocide” en “systematische hongersnood” ter discussie — met
cijffers, bronnen en forensische analyses.

- Een uitgebreid onderzoek bracht systematisch seksueel geweld door Hamas-terroristen aan
het licht. Bron: https://www.israeltoday.nl/read/gegijzelden-verbreken-stilzwijgen-over-
seksueel-geweld/ > Het aanstaande rapport van het Dinah-project presenteert
bewijsmateriaal van vijftien teruggekeerde gegijzelden die tijdens hun gevangenschap
seksueel geweld hebben ondergaan, waarvan er tot nu toe slechts één in het openbaar heeft
gesproken, zoals de Britse krant The Sunday Times onthulde.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Israélische gender- en rechtsexperts en gedeeltelijk
werd gefinancierd door de Britse regering, bracht aan het licht dat seksueel geweld tijdens de
aanval, waarbij ongeveer 1.200 mensen omkwamen, “wijdverbreid en systematisch” was ->
https://www.thedinahproject.org/

Connect2lsraél (17-07-2025):

e Inons dagboek lezen wij momenteel in de Romeinen-brief®, Leesgedeelte is Rom. 6:1-15.
Het dagboekgedeelte sluit af met de vraag: 'Hoe krijgt Jezus' opstandingsleven in jouw leven
gestalte? Een mooie vraag om over na te denken.

e We bidden voor Gods volk: voor vrede tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Israél,
voor de vrijlating van hen die nog steeds in de Gazastrook gegijzeld worden, voor beéindiging
van het conflict en dat Hamas de wapens zal neerleggen, dat de voedselvoorziening op de
juiste plekken zal komen, bij mensen in nood.

e Bijzonder bericht deze week in de krant: de Duitse 'Evangelische Kirche' wijst Hamas aan als
hoofdschuldige in het huidige Gazaconflict. "Hamas is met zijn wrede aanval op 7 oktober
2023 hoofdverantwoordelijk voor de escalatie van de oorlog, onderdrukt de eigen bevolking
in de Gazastrook en hindert systematisch de humanitaire hulp''®. Een bijzonder geluid, in een

18 Uit: ‘De Bijbel lezen met het oog op Israél’, pag.43.

1% Ned. Dagblad, 11-07-2025, pag. 6-7. Bericht van Wim Houtman: ‘Duitse PKN’ hekelt Wereldraad-uitspraak
over Gaza. ‘Hoofdschuldige aan deze oorlog is Hamas'.

- https://www.nd.nl/geloof/protestant/1275673/duitse-pkn-hekelt-wereldraad-uitspraak-over-gaza-hamas-is-
hoo

- https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2025-05/deutschland-evangelische-kirche-ekd-ende-gewalt-
gaza-forderung.html

- https://www.rd.nl/a/1114445-evangelische-kerk-in-duitsland-neemt-afstand-van-term-apartheid-over-gaza
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https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2025-05/deutschland-evangelische-kirche-ekd-ende-gewalt-gaza-forderung.html
https://www.rd.nl/a/1114445-evangelische-kerk-in-duitsland-neemt-afstand-van-term-apartheid-over-gaza

wereld die wegkijkt bij de doorgaande Hamasterreur en diens dodelijke, jihadistische
ideologie.?®

e Bronnen: www.israeltoday.nl/read/nieuwe-studie-weerlegt-beschuldiging-van-genocide-
tegen-israel-met-cijfers-en-feiten en https://www.israeltoday.nl/read/gegijzelden-verbreken-
stilzwijgen-over-seksueel-geweld/

e Zoeklicht TV geeft helder commentaar op de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten
en Israél. Evenals Israél Today, via Christenen voor Israél en Family7.

Shalom, Bob de Raadt, zie ook op www.bobderaadt.nl/israel.php

Connect2lsraél (24-07-2025):

e In ons dagboek staat vandaag een indringende passage uit Romeinen 12:9-21 vermeld als te
lezen tekst. Het gaat om onze houding in de gemeente en in de wereld 2.

e Een wereld in rep en roer. Met een publiciteitsoorlog tussen Hamas en Israél. Met de focus
op 'hongersnood'. Het eigenlijke probleem is de verdeeldheid tussen organisaties om de
aanwezige hulpgoederen adequaat te distribueren. Daar moeten organisaties geen oorlog
over voeren, doch samenwerken en zorgen dat voedsel, medicamenten en water aan de
Gazanen wordt geleverd. Als een gezamenlijke inspanning. Dat vrachtwagens met
hulpgoederen beschermd worden en veilig ter plaatse mensen van eten voorzien i.p.v.
leeggeroofd worden en dat geroofde goederen op de markt tegen woekerprijzen worden
verkocht.

e Rom. 12:9-21 spreekt over: 'Doe je best om te doen wat goed is. Laat elkaar zien dat je
respect voor elkaar hebt. Wees voor ieder mens goed. Als je vijand honger heeft, geef hem
dan te eten' (BasisBijbel). Een uitgebreide lijst die Paulus ons als gelovigen voorhoudt. Laat
dat onze navolging zijn als gelovigen.

e Het blijft ons gebed dat deze Gaza-oorlog stopt, evenals andere oorlogen in de wereld. Dat de
wapens neergelegd worden. Dat de houding van Rom. 12:9-21 in deze wereld door mag
breken. Tot eer van JHWH en Zijn Zoon, de Messias.

Shalom, Bob de Raadt (www.bobderaadt.nl/israel.php )

e Op zondag 3 augustus gedenkt het Joodse volk de feestdag Tisja Beav: de traditionele
jaarlijkse rouwdag van het jodendom. Op deze dag wordt gevast. In de synagoge wordt het

- https://www.ewmagazine.nl/buitenland/achtergrond/2025/05/gaza-hamas-israel-palestina-midden-oosten-
97908w/

20 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/07/17 /rapport-hamas-human-rights-watch/ > Hamas is schuldig aan
oorlogsmisdaden, stelt rapport van Human Rights Watch (HRW)

De al-Qassam-brigade, de gewapende tak van de extremistische Palestijnse groepering Hamas, heeft op 7
oktober verschillende oorlogsmisdaden gepleegd. Dat staat in een uitgebreid rapport van de
mensenrechtorganisatie Human Rights Watch. Het gaat om het opzettelijk doden van burgers, onrechtmatige
gevangenneming, en seksueel en gendergerelateerd geweld. De organisatie stelt de reactie van Israél ook aan
de kaak: "Wreedheden rechtvaardigen geen wreedheden."

> https://www.hrw.org/report/2024/07/17/i-cant-erase-all-blood-my-mind/palestinian-armed-groups-
october-7-assault-israel het rapport van HRW.

21 pag. 56: Wees eensgezind onder elkaar (door ds. Henk Poot); uit: ‘De Bijbel lezen met het oog op Israél — 365
dagen dagboek. Uitg. Groen, Leeuwarden (2023). Red.: Kees de Vreugd.
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boek Klaagliederen gelezen om de ballingschap van de Joden uit hun land te herdenken. Voor
meer informatie: www.nl.wikipedia.org/wiki/Tisja Beav - www.isreality.nl/joodse-
feesten/tisja-beav/

Historische context: Tisj’a BeAv is een bijzonder treurige dag voor de Joodse gemeenschap. Er
zijn namelijk meerdere verschrikkelijke gebeurtenissen geweest die allemaal plaatsvonden op
de negende dag van de maand Av:

B b e = s
IS R A

- Toen de 12 verspieders terugkwamen bij Mozes en het volk in de woestijn, geloofde het volk
de 10 verspieders en had geen vertrouwen in God. Toen werd het hen verboden het land
Israél binnen te gaan en moesten ze nog veertig jaar door de woestijn zwerven (Num. 13) 22,

- In 586 v.Chr. werd de eerste tempel in Jeruzalem, de tempel van Salomo, verwoest door de
Babyloniérs. Daarbij werden 100.000 Joden vermoord en miljoenen Joden gedeporteerd (2
Koningen 24). 2

- In 70 n.Chr. werd de tweede tempel in Jeruzalem verwoest door de Romeinen. Zo’'n twee
miljoen Joden kwamen daarbij om en nog een miljoen Joden werd verbannen.*

- De oproep tot de eerste kruistocht werd gedaan door paus Urbanis Il op Tisj’a BeAv,?®> waarbij
tienduizenden Joden werden gedood.

- In 1492 bereikte de Spaanse Inquisitie een hoogtepunt toen de Joden werden verdreven uit
Spanje.

- In 1914 brak op Tisj’a BeAv de Eerste Wereldoorlog uit, welke later een van de oorzaken was
voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

o ‘Koosjer kletsen’: een bijzondere podcast door Christenen voor Israél (meerdere delen). Zie
bijv. www.christenenvoorisrael.nl/podcasts/koosjer-kletsen-8-veelgehoorde-frames-rondom-
israel-uitgelegd-deel-3 - https://www.christenenvoorisrael.nl/podcasts/koosjer-kletsen-10-
verhalen-van-de-holocaust - https://israel-in-oorlog.castos.com/episodes/kkk9 26

22 www.gelovenisleuk.nl/bijbelverhalen/16-ot/612-de-12-verspieders#gsc.tab=0 -
https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/het-drama-van-de-twaalf-en-het-succes-van-de-twee-
verspieders

2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg van Jeruzalem (587 v.Chr.)

24 Flavius Josephus — De Joodse Oorlog & Uit mijn leven — Uitg. AMBO (1992). Red. FJAM Meijer & MA Wes; ISBN
978 90 263 2294 5.

25 https://israeltoday.nl/read/alles-wat-je-moet-weten-over-tisha-beav/ -
https://www.jaarkalender.nl/feestdagen/religie/joodse-feestdagen-/tisja-baev/ -
https://www.christenenvoorisrael.nl/kennisbank/tisj-a-beav-joodse-herdenkingsdag

26 https://podcasts.apple.com/us/podcast/koosjer-kletsen-11-mensenrechtenorganisaties-en-
hun/id1740945410?i=1000718551890 > In deze podcast gaan we kijken naar een aantal van deze organisaties
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Hamas heeft Gaza naar de Filistijnen geholpen - > De huidige escalatie van het geweld begon
op zaterdagochtend 7 oktober 2023 toen Hamas raketten op Israél afvuurde en een
ongekende bloedige, gewelddadige operatie begon in Zuid-Israél waarbij doelbewust burgers
werden gedood en verwond. Ook werden burgers ontvoerd en daarna gegijzeld. Dergelijke
daden zijn oorlogsmisdrijven. Sinds de machtsovername van Hamas van de Gazastrook, na
een bloedige broederstrijd met Fatah (PLO, Palestijnse Autoriteit), die als eerste door de
Gazaanse bevolking was gekozen (in 2005, na de volledige terugtrekking van Israél uit Gaza),
is het sociale gezicht van Hamas veranderd in een militaire dictatuur. Geen democratische
verkiezingen meer in Gaza sinds 2007, meerdere oorlogen met Israél, uitgelokt door diverse
raketbeschietingen. Hoe is het te verantwoorden om zo’n klein gebied als de Gazastrook zo te
militariseren, zo te ondertunnelen, zoveel ontwikkelingsgeld te besteden aan ondergrondse
bouwwerken, terwijl bovengronds deze hulp hard nodig is om de eigen Gazaanse bevolking te
helpen. Onbegrijpelijk en onverantwoord.

Het Libanese Hezbollah is een van de bondgenoten van Hamas en ziet Israél ook als vijand.
Ook Hezbollah is een gewapende groepering, met een politieke tak en maakt geen
onderscheid tussen burger en militaire doelen met haar raketbeschietingen op Israél.

Christenen voor Israél geeft een gebedskalender uit, om dagelijks voor een
gebedspunt m.b.t. Israél te bidden. Aanvragen via: info@cvi.nl

Vandaag lezen we in ons dagboek 'De Bijbel lezen met het oog op Israél’ het laatste
hoofdstuk van het boek Brief aan de Romeinen: hoofdstuk 16. Aan het eind staat de
verdiepingsvraag: "Waar dacht Paulus aan toen hij in de brief sprak over
geloofsgehoorzaamheid"? 2’ Goed om over deze vraag na te denken.

Bid voor de vrede voor Jeruzalem (Ps. 122) en voor doorwerking van het grote gebod
dat de Heer aan mensen opgedragen heeft.

Connect2lsraél — 07-08-2025:

Evyatar David (24 jaar) werd de afgelopen week wereldberoemd door een video, die door
Hamas werd verspreid. Evyatar werd op 7 oktober 2023 ontvoerd tijdens de brute aanval van
Hamas op Israélische dorpen langs de Gazastrook en een muziekfestival in de Negev. Sinds
die tijd zit Evyatar gevangen in een tunnel, wordt hij uitgehongerd en moest een kuil graven:
"Ik delf mijn eigen graf"?. Israél reageerde terecht verontwaardigd op deze videobeelden van
een terreurorganisatie die geen mededogen kent. Hamas nam na een bloedige broederstrijd
met Fatah de autoriteit in Gaza over en regeert sinds die tijd in de Gazastrook. Een totalitair

(Amnesty International, Oxfam Novib en het Rode Kruis). Wat doen deze organisaties precies, waarom staan de
meesten vierkant achter het Palestijnse volk en door wie worden ze eigenlijk gesponsord? Wat was de reactie
van deze mensenrechtenorganisaties op 7 oktober 2023 en tot slot: hoe onafhankelijk zijn deze organisaties?
Linkjes en verwijzingen:

Het volledige genocide-rapport van Amnesty International:
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2024/12/Gaza-genocide-report.pdf?x83189

Schema van Paola over geldstromen van diverse organisaties: https://prod1-plate-
attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b272dc5574/Subsidi%C3%ABring%20van%20mensenre
chtenorganisaties%20(1).pdf

De Eerlijke Geldwijzer: https://www.eerlijkegeldwijzer.nl/

27 'De Bijbel lezen met het oog op Israél — 365 dagendagboek’, pag. 62 (Uitg. Groen — Leeuwarden; 2023).
28 Ned. Dagblad, dinsdag 05-08-2025, Alexander Dommerholt, pag. 8-9: ‘Hamas geeft beelden vrij van
uitgemergelde gijzelaar in Gaza. ‘Ik delf mijn eigen graf’ Zie ook: https://news.sky.com/story/videos-of-
emaciated-israeli-hostage-evyatar-david-released-by-hamas-13405798

20


mailto:info@cvi.nl
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2024/12/Gaza-genocide-report.pdf?x83189
https://prod1-plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b272dc5574/Subsidi%C3%ABring%20van%20mensenrechtenorganisaties%20(1).pdf
https://prod1-plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b272dc5574/Subsidi%C3%ABring%20van%20mensenrechtenorganisaties%20(1).pdf
https://prod1-plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/b272dc5574/Subsidi%C3%ABring%20van%20mensenrechtenorganisaties%20(1).pdf
https://www.eerlijkegeldwijzer.nl/
https://news.sky.com/story/videos-of-emaciated-israeli-hostage-evyatar-david-released-by-hamas-13405798
https://news.sky.com/story/videos-of-emaciated-israeli-hostage-evyatar-david-released-by-hamas-13405798

regiem, onderdrukkend aan de eigen Gazaanse bevolking, meedogenloos voor
demonstranten en onverzettelijk vanuit zijn eigen jihadistische ideologie. Bid voor deze
strijders, dat zij een ontmoeting met de Here Jezus zullen hebben en tot inkeer zullen komen.
Bid ook voor degenen die nog steeds gegijzeld worden in de tunnels van Gaza. Bid voor hun
vrijlating.

Bid voor de vrede van Jeruzalem en dat die vrede doorwerkt in het hele Midden-Oosten.

Connect2lsraél (14-08-2025):

Psalm 122 vraagt ons om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. De oorlog tussen Israél en
Hamas gaat samen met een sterk anti-Israélsentiment in de media. Bid om wijsheid en
openheid onder christenen om te blijven bidden voor Israél (gebedskalender Christenen voor
Israél).

Binnen de verschillende media worden zeer verschillende nieuwsfeiten en analyses
gepresenteerd. Zeer verwarrend en tegenstrijdig. In een oorlog raakt de meerzijdige
partijdigheid zoek. De liefde van God voor Zijn volk, het bestaansrecht van het Israélische
volk, de afwijzing van Arabische landen van het Joodse volk en hun meerdere oorlogen tegen
Israél, het negeren van de gezamenlijke band als nakomelingen van Abraham. Jaap Bonker
heeft een belangrijk boek geschreven over de relatie tussen Ishmaél en Isaak: 'De God van
Abraham, Isaak en Ishmaél'. Daarin gaat het om broederschap, die elkaar de ruimte geeft en
die de gezamenlijke bloedband eert. Laat dat een voorbeeld zijn voor de Arabische landen en
Israél. Voorbij alle eenzijdigheid en beschuldigingen. De Here is uiteindelijk de Rechter. Zie
recensie in VaderKracht Centraal:
www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht Centraal 21.pdf - jan.
2024.

In 'Israél Today' staat een boeiende studie over het Bijbelboek 'Ruth': 'Van de diepten van
Moab tot de stamboom van de Messias'. De studie leest als het inzoomen op dit belangrijke
Bijbelboek (Bron: Israél Today, nr. 188 juni/juli 2025; pag. 66-67, 69; bron: www.israeltoday.nl

).

Jelle Kop spreekt op Zoeklicht TV over het thema 'Gods plan met Israél en de gemeente', De
tijdlijn van God - Jeugdserie #2024. Vindplaats:

https://youtu.be/i7KO m5Xz8g?si=9ZkZPPx07jr0oWz4 > aanrader om de tijd te nemen om
naar deze serie te luisteren. Zoeklicht TV biedt meer achtergrondinformatie m.b.t. Israél.

Wie deze rubriek 'Connect2lsraél' terug wil lezen, kan terecht in het digitale magazine
'VaderKracht Centraal’, waarin God de Vader centraal staat. Vindplaats:
www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php - vanaf januari 2024.

Blijf bidden voor het volk van Jahweh, voor bevrijding van degenen die gegijzeld zijn in Gaza
en voor een eerlijke distributie van levensmiddelen.

Shalom, Bob de Raadt; www.bobderaadt.nl/israel.php

Connect2lsraél: (21-08-2025)

Als u financiéle steun wilt geven aan het Joodse volk, dan kunt u bij verschillende fondsen
terecht. Ik denk daarbij aan het noodfonds van Christenen voor Israél
(www.christenenvoorisrael.nl/doneren) en van Comite Gemeentehulp Israél
(www.comitegemeentehulpisrael.nl/go/doneren/).
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e Ik denk ook aan de organisatie Ebenezer Operation Exodus (Home - Ebenezer Operation
Exodus ) Op de verschillende websites vindt u meer informatie.

e De situatie in Israél blijft zorgwekkend en onvoorspelbaar. De onderhandelingen over de
vrijlating van degenen die nog steeds gegijzeld zijn in de Gazastrook verlopen stroef. De
protesten in Israél houden aan. Bid voor degenen die hulp verlenen. Bid voor goede
coordinatie van de noodhulp, die gegeven wordt.

e Bid voor het Joodse volk, dat zij zich door de Heere laat leiden; Hem zoeken en aanbidden.
Bid voor de Arabische christenen en de Messiasbelijdende Joden: dat zij Jezus blijven
proclameren, ook in moeilijke omstandigheden.

Shalom, Bob de Raadt.

Connect2lsraél (28-08-2025):

Waarom schrijf je niets over bijv. het drama voor kinderen in de Gazastrook (de honger, de medische
ellende, de verwoesting van huizen en de leefomgeving)? Waarom besteed je geen aandacht aan die
nood? Kinderen en vrouwen zijn de slachtoffers van de huidige oorlog in Gaza. Een vraag die mij
afgelopen zondag werd gesteld n.a.v. mijn rubriek Connect2lIsraél.

Ja, ik zie de destructie van de leefwereld van de Gazaanse bevolking en dat doet pijn.

Ja, ik zie het aantal slachtoffers en dat doet pijn.

Ja, ik zie de ellende sinds 7 oktober 2023 en eigenlijk al jaren daarvoor in Gaza; en dat doet pijn.
Ja, ik weet "Gij zult niet doden!" (al sinds m’n 14¢ jaar!).

- Waarom was de burgeroorlog tussen PA-PLO-Fatah en Hamas nodig, waarin Hamas na een
bloedige (broeder)strijd de macht greep? Dat bracht geen Arabische lente in Gaza! Het
sociale gezicht van Hamas werd al gauw omgewisseld voor een militair -bedekt- gezicht:
onderdrukking, machtspolitiek, groot verschil tussen rijk en arm, oorlogen met Israél,
militarisering.

- Waarom zo'n enorm militair complex in zo'n klein gebied (2x Texel of de helft van Zeeuws-
Vlaanderen)?

- Waarom zo'n enorme kilometerslange ondertunneling onder de Gazastrook?

- Waarom is al dat geld van ontwikkelingssteun voor Gaza (jarenlange subsidies) gebruikt
(misbruikt) voor ondertunneling, militaire expansie, diverse uitgelokte oorlogen met Israél;
gijzelingen en voor Hamas-propaganda?

- Waarom niet besteed aan het welzijn van de Gazaanse bevolking, goede scholing, goede
medische zorg, vruchtbare landbouw, een stabiele economie en vreedzame coéxistentie?

- Waarom worden Gazaanse burgers gebruikt (misbruikt) als menselijk schild? Hamas is als
regering van Gaza verantwoordelijk voor deze gang van zaken in Gaza sinds zij de macht
overnamen in Gaza en Israél meerdere malen bedreigden i.p.v. met Israél samen te werken.
Hamas is primair verantwoordelijk voor deze onnodige oorlog. Zij ging over de rode lijn.

Kinderslachtoffers? Ja, die zijn er. Maar Hamas heeft genoeg voedsel om hen te voeden. Doch een
kind met een medische diagnose (Fanconi Anemie) mag niet ingezet worden als slachtoffer van
honger. Even tot zover een korte reactie, aangezien de ruimte van de Arktueel beperkt is.

Shalom, Bob de Raadt - www.bobderaadt.nl/israel.php
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Blog: 15 aug. 2025

Hittegolf

15 Augustus 2025. Ik zit buiten onder de overkapping, tijdens een warme zomerweek: de tweede
officiéle hittegolf van dit jaar. Ik zit in de koelte en zie de prachtige tuin, met de vele kleurige
bloemen. We hebben vanochtend werkt in de moestuin en geoogst: sperziebonen, stokbonen of
‘platte bonen’, zoals mijn kleinzoon die noemt, aardbeien, mini-komkommers, bramen en frambozen.
Heerlijk deze vruchten uit de eigen tuin. Wonderlijk hoe dit alles groeit; daar word je door de
moestuin bij bepaald. Vorige week hebben we gefietst in het bos- en duingebied van Renesse en
Burgh-Haamstede. Een prachtige omgeving en een indrukwekkende natuurgebied. Vorig jaar
ontdekten we daar een voor ons nog onbekend fietspad. Natuurlijk hebben we op dat fietspad
opnieuw gefietst en dat werd beloond met een mooi schouwspel van drie herten met grootse
geweien en twee reeén. Dat is het mooie van het met pensioen-zijn, dat je tijd hebt voor een
moestuin en zomaar een dag eropuit kan trekken.

Hitte

Voor onze kerkgemeenschap verzorg ik wekelijks een bijdrage in de kerkelijke nieuwsbrief onder het
kopje ‘Connect2lsraél’. Daarin geef ik actuele informatie door wat betreft Israél en het Joodse volk. Ik
zie de pijn van het Joodse volk, zeker na het brute geweld van Hamas op 7 oktober 2023. Ik zie de
verwoesting en de ontreddering in de Gazastrook. Ik zie ook de mediaoorlog die woedt en dat er met
foto’s gemanipuleerd wordt. Ik zie beelden van gegijzelde Joodse mensen en van mensen die eten
proberen te bemachtigen. Ik hoor aanhoudende kritiek op de houding van Israél en ik mis de kritiek
op Hamas en zijn partners vanwege het misbruik van subsidie- en ontwikkelingsgelden, het
onderdrukken van de eigen Gazaanse bevolking als zij protesteren tegen Hamas, de gigantische
militarisering van de Gazastrook en de financiering daarvan. De hitte van de strijd maakt veel
slachtoffers. Laten we een voorbeeld nemen aan Isaak en Ismaél, die zich met elkaar verzoenden.
Nakomelingen van aartsvader Abraham.

Pensionado

Als pensionado heb ik mijn weg gevonden. Al eerder heb ik gemeld, dat ik veel gehad heb aan de
pensioen-driedaagse die door het CGMV aangeboden werd. Ik heb nog lang doorgewerkt als
gastdocent voor de Erasmus MC Academie. Ik heb inmiddels veel boeken gerecenseerd voor de
Vakbladen Vroeg en Vakblad Sociaal Werk. Maandelijks werk ik aan twee digitale magazines: 1.
Vaderschapskennis ?° en 2. VaderKracht Centraal *°. Over aards vaderschap en over God, de Vader.
Boeiende thema’s om aan te werken en om over te schrijven. Ook mocht ik in de afgelopen maanden
een lezing verzorgen op het Zorgcongres®! en een klinische les op een PAAZ-afdeling®?,3. Op mijn
website vindt u informatie over deze activiteiten terug: www.bobderaadt.nl —in de hoofstukken

‘Zorgcongres’ en ‘Postpartum depressie’.

Terug in het Erasmus MC Sophia

Ook al ben ik drie jaar weg uit het Erasmus MC Sophia (Rotterdam), toch kwam ik weer op de
afdelingen waar ik vroeger op gewerkt heb. Op Verloskunde en op de IC-Kinderen. Niet als medisch
maatschappelijk werker, maar nu ‘vader van’ en als ‘opa van’. En dat was een heel aparte,

29 www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php

30 www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php

31 www.obderaadt.nl/zorgcongres.php

32 Zie op www.bobderaadt.nl/documents/postpartumdepressie/PowerPoint Psychiatrie en vaderschap.pdf
33 Zie op www.bobderaadt.nl/documents/postpartumdepressie/Notitie Vaderparticipatie op de PAAZ-

afdeling-MBU.pdf
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enerverende, emotionele ervaring. Zeer bewogen en intensief. Een IC-kinderarts die ik op een
zaterdagavond op de IC tegenkwam, herkende mij, keek ervan op dat ik op de afdeling was en vroeg
verbaasd: ‘Wat doe jij hier?’ Ja, dat was een terechte vraag. In een volgende blog zal ik meer vertellen
over het bijzondere wonder dat wij meegemaakt hebben. Aan God alle eer.

In Hem verbonden,

i\

Bob de Raadt, contextueel hulpverlener, boekenrecensent, auteur ‘Vaderschapskennis’, eigenaar
www.bobderaadt.nl — blogger voor CGMV — ambassadeur Kenniswerkplaats Pedagogische Basis —
pensionado, voorheen maatschappelijk werker in het Erasmus MC Sophia te Rotterdam.
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