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Agenda: 

➢ 15-04-2025: Zorgcongres: zie folder en website: www.hetzorgcongres.nl  > 

programma-overzicht. Titel: Vanuit de moederschoot in zorgverleners handen. Voor 

meer informatie: www.hetzorgcongres.nl  > Het zorgcongres wordt gehouden in 

Nijkerk (en niet zoals eerder vermeld in Zeist), locatie De Schakel, vergader- en 

congrescentrum – Oranjelaan 10 – 3862 CX Nijkerk. @: info@hetzorgcongres.nl  

 

Zorgcongres: 

Bericht op LinkedIn 11-03-2025: 

Het-ZorgcongresHet-Zorgcongres321 volgers321 volgers6 u • Bewerkt •  6 uur geleden 

Vanuit de Moederschoot in Zorgverleners Handen'  

 

In de ideale situatie ligt een pasgeboren kind veilig in de armen van de moeder, omringd 

door liefde, bescherming en geborgenheid. Maar in de werkelijkheid verloopt het soms 

anders. Wanneer de vertrouwde omarming van de ouders ontbreekt, nemen zorgverleners 

de plaats van de ouders in. Wij worden degenen die cruciale beslissingen moeten nemen en 

snel moeten handelen, terwijl de ouders vaak niet direct in staat zijn om in te grijpen. 

 

Deze verantwoordelijkheid is enorm.  

 

Zorgverleners dragen de last van het leven van een pasgeborene in hun handen, wat een 

grote taak is die vraagt om volledige toewijding, zorgvuldigheid en empathie. 

 

http://www.hetzorgcongres.nl/
http://www.hetzorgcongres.nl/
mailto:info@hetzorgcongres.nl
https://www.linkedin.com/company/het-zorgcongres/posts
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Het gaat niet alleen om de fysieke zorg, maar ook om het bieden van de veiligheid, 

bescherming en liefde die een kind van nature verdient. Het is een delicate balans tussen 

deskundigheid en gevoel, en het heeft een directe impact op de gezondheid en het welzijn 

van de allerkleinsten. 

 

Op 15 april 2025 organiseert ‘Het-Zorgcongres’ een diepgaande sessie over dit belangrijke 

thema.  

We onderzoeken de rol van zorgverleners in de vroege levensfase van pasgeborenen, de 

uitdagingen die we tegenkomen en hoe we onze verantwoordelijkheid optimaal 

kunnen dragen in deze cruciale momenten.  

 

We delen kennis over hoe we, als zorgprofessionals, een verschil kunnen maken en de best 

mogelijke zorg kunnen bieden aan deze kwetsbare levens, ook als er een keuze gemaakt 

moet worden dat doorbehandelen niet de juiste weg is. Hoe kun je er dan voor dit kind en 

deze ouders zijn? 

 

Zorg in de Eerste Uren van het Leven: Hoe waardevol om juist hierin als zorgprofessional van 

betekenis te kunnen zijn. 

 

Dit congres is bedoeld voor: 

 

✨ (Specialistisch) verpleegkundigen/verzorgenden 

✨ Physician assistants (PA’s) 

✨ Verpleegkundig specialisten (VS’en) 

✨ Basisartsen (BMH’ers) 

✨ Artsen 

✨ En iedereen met interesse in de zorg voor pasgeborenen, ongeacht zorgachtergrond 

 

Meld je vandaag nog aan via www.hetzorgcongres.nl en ontdek hoe we samen de zorg voor 

pasgeborenen naar een hoger niveau kunnen tillen. 

 

Datum: 15 april 2025 

Locatie: Vergader- en Congrescentrum De Schakel 

Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk 

Wij kijken ernaar uit je daar te ontmoeten! 

 

hashtag#Zorg hashtag#Pasgeborenen hashtag#Zorgprofessionals 

hashtag#Congres hashtag#Verantwoordelijkheid 

hashtag#ZorgInDeEersteUren hashtag#ZorgVerandertLevens 

hashtag#NICU hashtag#Kinderverpleegkundigen 

hashtag#verloskundigen hashtag#kwestbaarLeven 

 

http://www.hetzorgcongres.nl/
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23zorg&origin=HASH_TAG_FROM_FEED
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23pasgeborenen&origin=HASH_TAG_FROM_FEED
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23zorgprofessionals&origin=HASH_TAG_FROM_FEED
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23congres&origin=HASH_TAG_FROM_FEED
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23verantwoordelijkheid&origin=HASH_TAG_FROM_FEED
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23zorgindeeersteuren&origin=HASH_TAG_FROM_FEED
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23zorgverandertlevens&origin=HASH_TAG_FROM_FEED
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23nicu&origin=HASH_TAG_FROM_FEED
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23kinderverpleegkundigen&origin=HASH_TAG_FROM_FEED
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23verloskundigen&origin=HASH_TAG_FROM_FEED
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=%23kwestbaarleven&origin=HASH_TAG_FROM_FEED
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Bob de Raadt Hanneke ter Beek - Westerink Jozua Van Duuren Thijs Aarten Grace Vliem Wim 

van Rossum De christelijke zorgverzekeraar NPV-Zorg voor het leven 

 

 

 

Boekenplank:  

 Ds. M.M. van Campen (3e druk 2025) De gereedschapskist 

van de heilige Geest – de 9 geestesgaven – Leeuwarden: 

Groen; ISBN 978 90 8897 316 1. 

 Dominee Ruud van Campen heeft een zeer toegankelijk en lezenswaardig boek 

geschreven over de 9 gaven van de Heilige Geest (1 Cor. 12: 8-10). Eenvoudig taalgebruik, 

verhelderend en leerzaam voor zelfstudie en bijbelstudiegroepen. De negen gaven van de Heilige 

Geest zijn: woorden van wijsheid (1) en kennis (2), de gave van het onderscheiden van geesten (3), 

van geloof (4), van genezingen (5), van de werkingen van krachten (6), van profetie (7), van allerlei 

talen (8) en van uitlegging van talen (9). Van Campen ziet deze gaven als hulpmiddelen in de 

gereedschapskist van de Heilige Geest: “drie inzichtsgaven, 3 krachtgaven en 3 stemgaven”. Op deze 

manier deed Jezus zijn werk hier op aarde, toen Hij op aarde rondwandelde. 

Van Campen bespreekt deze verschillende gaven één voor één op de volgende manier:  

- een toelichting op de specifieke gave,  

- hoe Jezus vorm gaf aan deze gave,  

https://www.linkedin.com/in/bob-de-raadt-a2a22481/?trk=eml-email_weekly_analytics_recap-header-0-profile_glimmer
https://www.linkedin.com/in/hanneke-ter-beek-westerink-454a7016/
https://www.linkedin.com/in/jozua-van-duuren-75679b24a/
https://www.linkedin.com/in/thijs-aarten-1ba65bba/
https://www.linkedin.com/in/grace-vliem-63a2a917/
https://www.linkedin.com/in/wim-van-rossum-96971a13/
https://www.linkedin.com/in/wim-van-rossum-96971a13/
https://www.linkedin.com/company/de-christelijke-zorgverzekeraar/
https://www.linkedin.com/company/npvzorgvoorhetleven/
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- hoe deze gave in de eerste gemeente aanwezig was,  

- hoe deze gave in de kerkgeschiedenis zichtbaar is geworden en  

- hoe deze gave vandaag merkbaar is. 

Elk hoofdstuk wordt met een aantal vragen afgesloten en dat nodigt uit tot reflectie en 

toepassing in je eigen leven. Van Campen plaatst de hoofstukken 12 – 13 – 14 (1 Cor.) in 

elkaars verlengde en dat is ook boeiend. Hij vindt het belangrijk dat de “gemeente bekend is 

met de geestelijke gaven, de geestelijke uitingen, de manifestaties van de Geest”.  

Wie nieuwsgierig is naar de 9 gaven van de Heilige Geest heeft aan dit boek een uitstekende gids: 

informatief, deskundig en goed leesbaar. Van harte aanbevolen1-2. 

Kader: Jezus beloofde dat iedereen die in Hem gelooft de volgende tekenen zal doen: demonen 

uitdrijven, spreken in onbekende talen en zieken gezond maken. In 1 Korinthe 12 noemt Paulus nog 

zes andere Geestesgaven die God aan de gemeente, als het lichaam van Christus, wil geven. Het zijn 

gereedschappen waarmee we onze bediening kunnen uitvoeren in afhankelijkheid van de Geest. Als 

Jezus ons die Geestesgaven heeft beloofd, waarom zien we er dan nu zo weinig van? Hoe 

functioneerden die gaven eigenlijk in de tijd van Jezus, bij de eerste Christengemeenten en in de 

kerkgeschiedenis? En hoe zouden we ze nu kunnen ne moeten gebruiken? Dit bijbelstudieboek is 

geschikt voor een persoonlijke of gezamenlijke zoektocht naar de betekenis van de Geestesgaven in het 

verleden, het heden en de toekomst. Bron: 

www.hertog.nl/artikel/9789088973161/De%20Gereedschapskist%20van%20de%20Heilige%

20Geest/  

 

 Bart van Nes (2024) Abraham. De roeping, de reis en de kracht van een 

beschikbaar geloof – Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers – ISBN 

978 90 435 4202 9 – 145 pp. 

Abraham                                                                                                                                                                       

Abraham is een boeiend figuur: met een roeping vanuit een heidens gebied (Ur der Chaldeeën), 

intrigerende lange reis met onbekende bestemming, wonend in woestijngebied, een bijzondere 

familie met veel dynamiek in de onderlinge gezins- en familieverhoudingen. Een verhaal over 

gehoorzaamheid en ook z’n eigen gang gaan. Over toewijding en ontsporing. Aartsvader, bij hem start 

de reeks Abraham, Izaak en Jacob (Israël). Sara(ï), zijn vrouw, heeft een bijzondere plaats in het 

levensverhaal van Abraham: deels ondergeschikt gemaakt in de zelfbescherming van Abraham en ook 

beschermt door JHWH. Op hoge leeftijd moeder geworden, ongelooflijk gezien haar leeftijd en toch 

waar. We kennen haar in haar conflict met Hagar (en Ismaël).  

 
1 Van Campen sprak de afgelopen jaren op de Mannenconferentie over de thema’s God de Vader, Jezus de Zoon 
en de gaven van de Heilige Geest (naast Wim Grandia). Het verslag van de eerste conferentie (God de Vader) is 
te vinden op: www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_1.pdf  > VaderKracht 
Centraal - Special (1): ‘De wachtende Vader’ (Maart 2023) – zie ook op: 
https://mannenconferentie.eu/jaar/2023 /  -De foto’s en lezingen van de afgelopen conferenties kun je op 
onderstaande pagina bekijken en beluisteren: https://mannenconferentie.eu/jaar/2024/  - 
https://mannenconferentie.eu/conferenties/  -Het verslag van de studies over Jezus, de Zoon van God is te 
lezen in ‘VaderKracht Centraal’ nr. 22, pag. 16 28, te vinden op www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php  
2 Lezingen over de gaven van de Heilige Geest zijn te vinden op: 
www.bobderaadt.nl/documents/mannendag/Mannenconferentie_Doorn_febr_2025.pdf  

http://www.hertog.nl/artikel/9789088973161/De%20Gereedschapskist%20van%20de%20Heilige%20Geest/
http://www.hertog.nl/artikel/9789088973161/De%20Gereedschapskist%20van%20de%20Heilige%20Geest/
http://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_1.pdf
https://mannenconferentie.eu/jaar/2023%20/
https://mannenconferentie.eu/jaar/2024/
https://mannenconferentie.eu/conferenties/
http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
http://www.bobderaadt.nl/documents/mannendag/Mannenconferentie_Doorn_febr_2025.pdf
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  Ur 

Opbouw van het boek                                                                                                                                                   

Bart van Nes schetst in zijn boek mooie perspectieven, een soort ontdekkingsreis bij een bekend 

verhaal. Het boek kent een waardevolle opbouw. Hij gaat in op het begrip ‘Hineni’: ‘hier ben ik!”. 

Hineni is “een heilige houding van beschikbaarheid, overgave en vertrouwen”. Hoe zit dat bij 

Abraham? Hoe zit dat bij mij? De hoofdstukken in het boek gaan over: oorsprong, beproeving, 

overvloed, moed, twijfel, ongeloof, wortelen, bidden, oordeel, afgeslagen, vervulling, climax en 

bestemming. Hij beschrijft die woorden vanuit de verschillende hoofdstukken uit Genesis, van 

Genesis 11 t/m 25. En God (JHWH) openbaart zich daar in verschillende acties, gaven, inspiraties, 

aanwezigheden, kenmerken, dialogen, geloofshoudingen, beloften en openbaringen. Van Nes 

benoemt dat als volgt: “God roept, vormt, leidt, beloont, verbindt, ziet, belooft, hoort, redt, geneest, 

geeft, voorziet en zegent”. Zo leert Abraham en zijn familie de Here God kennen, de Aanwezige, 

degene die Roept. En wat kunnen wij leren van deze kenmerken van God? Wat leert Abraham over 

het karakter van God in al zijn ontmoetingen met JHWH? Wat gebeurt er in onze ontmoeting met 

God? Waar is onze ‘Hineni’? 

Structuur van het verhaal van Abraham                                                                                                                               

De auteur beschrijft de structuur van het verhaal en dat geeft een interessante context. Er zit een 

duidelijk patroon in het verhaal. En dat is leerzaam om te ontdekken. Het is de zogenoemde ‘toledot’-

formule, de nakomelingen of de afstamming. De ontstaansgeschiedenis, met drie beloftes:                                  

- Ik zal je tot een groot volk maken.                                                                                                                                     

- Ik zal je zegenen.                                                                                                                                                                    

- Ik zal je naam veel aanzien geven. 

Van Genesis 11 t/m 25                                                                                                                                                            

Van Nes leidt ons door de verschillende hoofdstukken, gebeurtenissen en verhalen heen. Hij geeft 

bijzonderheden weer, licht het verhaal van Abraham en zijn familie toe, gebuikt verhelderende 

figuren om overzicht te creëren, verwijst naar parallelle bijbelteksten, geeft persoonlijke 

gebeurtenissen en ervaringen een plaats, geeft achtergondinformatie en nodigt uit tot eigen reflectie 

en toepassing. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal vragen, die de moeite waard zijn om te 

overdenken of om uit te schrijven. Het boek bevat twee bijlagen: een landkaart met het traject en de 

route die Abraham tijdens zijn reis gevolgd is en een toelichting over de historische achtergrond van 

Abraham. Ook bevat het boek een bibliografie van gebruikte literatuur. 

Tot slot:                                                                                                                                                                                   

Het boek is niet alleen de ontdekkings- en geloofsreis van Abraham; het is ook de reis die de schrijver 

zelf gemaakt heeft door zich te verdiepen in het verhaal van Abraham. Een leerroute, een 

bijbelstudieverslag, een eigen geloofsreis. Het boek is soepel geschreven, goed leesbaar, toegankelijk 

en verdiepend. Wie zich wil verdiepen in het verhaal van deze aartsvader heeft aan dit boek een 
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boeiende reisgenoot. En je denkt na over de vraag: Hoe ziet het er uit om beschikbaar te leven voor 

God. Om steeds weer ja te zeggen tegen Gods roepstem zonder te weten waar het leven op uit zal 

lopen. Nuttig om met die levensvragen bezig te zijn.                                                                                              

Van harte aanbevolen.3 

 

 Biggin, Jake (2025) Mijn vriend Sunny – Utrecht: 

KokBoekencentrum Uitgevers – ISBN 978 90 435 4251 

7 - €16,99; pp. 66 - gebonden editie. 

        4 

EAN: 9789043542517 

 
3 www.rinnah.nl/beoordelingen/ Abraham - Nes, Bart van - op voorraad - € 20,- 
Abraham - Geschreven door Bob de Raadt op 22 maart 2025 
“Abraham is een boeiend figuur: met een roeping vanuit een heidens gebied (Ur der Chaldeeën), intrigerende 
lange reis met onbekende bestemming, wonend in woestijngebied, een bijzondere familie met veel dynamiek in 
de onderlinge gezins- en familieverhoudingen. Een verhaal over gehoorzaamheid en ook z'n eigen gang gaan”. 
4 www.rinnah.nl/beoordelingen/ Onderstaande klantbeoordeling is ingezonden op 20-03-2025 om 

11:06 uur. 

https://www.rinnah.nl/9789043542517/biggin-jake/mijn-vriend-sunny/
http://www.rinnah.nl/beoordelingen/
https://www.rinnah.nl/9789043542029/nes-bart-van/abraham/
http://www.rinnah.nl/beoordelingen/
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Aantal sterren: 4 sterren 

Titel: Mijn vriend Sunny 

Recensie: Mooi getekende vriendschap. Jake Biggin heeft een prachtig verhaal 

geschreven en geïllustreerd over een bijzondere vriendschap tussen een 

eenzaam en onzeker meisje, Alice en haar hond Sunny. Een kleine hond 

met een groot hart en vol wijsheid. Zij sluiten vriendschap en trekken 

samen op. Met Sunny’s hulp en woorden leert Alice haar angsten en 

twijfels te overwinnen en zij leert langzamerhand om te gaan geloven in 

haar eigen capaciteiten en talenten. Dat is een ontroerend proces; 

bemoedigend verwoord en in beeld gebracht. Biggin schildert deze 

ontwikkeling met zachte kleuren en rake zinnen. Knap in woorden 

weergegeven. Lees bij voorbeeld de volgende uitspraken: - Begin maar 

gewoon met zeggen hoe je je echt voelt. - Niemand redt het in zijn 

eentje. Iedereen heeft af en toe een helpende hand nodig. - Niet tobben 

over dingen die nog niet gebeurd zijn. - Als je van een bloem houdt, geef 

je hem elke dag water. - Vriendschap is: dat je nooit alleen bent. Andere 

bemoedigende uitspraken mag u zelf ontdekken in dit boek. Het is ook 

een heerlijk boek om over te reflecteren en te mediteren, over de 

meelevende en wijze woorden van Sunny. Voorbeeld voor de 

mensenwereld Sunny is voor Alice een baken in een woelige zee. Een 

rots in de branding met ruige golven. Golven van angst, onzekerheid, 

twijfel, onmacht, tobberijen, aarzelingen. Zo herkenbaar als je zoekt 

naar menselijk geluk en zingeving. In een wereld van grootmachten, 

grote monden, verkettering, uitbuiting, armoede en ongerechtigheid. 

Daarin is het ongemak van Alice invoelbaar. Sunny toont zich wijs en 

liefdevol in het persoonlijke contact. Hij is een trouwe metgezel, een 

leermeester en een echte kameraad. Hij geeft kleur aan Alice’ bestaan 

door te luisteren en te helpen. Een richtingwijzer naar liefde, wijsheid, 

thuis, vriendschap en lef: “Wees jezelf. Dat is genoeg”. Gezien worden – 

gehoord worden – ‘Ik hou van jou’- er zijn (voor de ander) -> elkaar 

dienen - medemenselijkheid. Sunny: een relatie die raakt Het boek doet 

denken aan het boek ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’, een 

prachtig boek van Charley Mackesy. Het boek ‘Mijn vriend Sunny’ weet 

met zachte woorden diepe emoties te raken. Elke bladzijde bevat zinnen 

die je zou willen onderstrepen, koesteren en delen. Het is een verhaal 

dat zowel kinderen als volwassenen meeneemt op een reis vol warmte, 

wijsheid en troost, en je eraan herinnert hoe waardevol het is om elkaar 
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écht te zien en er voor elkaar te zijn. ‘Mijn vriend Sunny’ Een 

hartverwarmende aanrader; een dierbaar boek. Een mooi geschenk aan 

iemand anders. Een boek om zelf te overdenken, zeker in deze 

individualistische maatschappij. Van harte aanbevolen. 

Naam: Bob de Raadt 

E-mailadres: bobderaadt@live.nl 

Met vriendelijke groet, 

Rinnah chr. boeken & cadeaus 

 

God de Vader, Abba – Onze Vader: 

• Podcast: Timo Hagendijk preekt over het thema ‘Onze Vader’ (Steigers podcast, 

aflevering 28), vindplaats: 

https://open.spotify.com/episode/O6gGvWQ1qJDZzneAGt1WPO?si=nv4e0llFQ-

22tfhYFqPGoQ  

Het Evangelie van Johannes: leesrooster 

• Week 11 

Dag 1: Johannes 20: 1-18                                                                                                

Maria komt bij het graf en ziet dat de steen is weggenomen. Zij was ook aanwezig 

bij Jezus’ kruisiging en begrafenis. Zij gaat vroeg op Paaszondag naar het graf om 

Jezus’ lichaam te zalven. De steen is weggenomen van het graf. Niet om Jezus uit 

het graf te laten gaan, maar om zijn volgelingen in het graf te laten. Een vrouw is 

de eerste getuige van Jezus opstanding: ‘Ik heb de Heer gezien’.                                        

Vraag: Op welke wijze getuig jij dat je een ontmoeting met de Heer hebt gehad? 

Dag 2: Johannes 20: 19-31.                                                                                                    

De discipelen waren bij elkaar met de deur op slot, want ze waren bang voor de 

joden. Jezus verschijnt in hun midden en laat dan zijn wonden zien. Zij verblijden 

zich. Jezus blies op hen en ze ontvangen de heilige geest. Behalve Thomas want die 

is er niet bij. De 2e keer is Thomas er wel bij en hij gelooft. Jezus zegt dan ‘Zalig 

zijn zij, die niet gezien hebben en toch geloofd hebben’.                                                                                                                            

Vraag : Hoe zit dit bij jou; wat heb jij nodig om te kunnen geloven in Jezus? 

Dag 3: Johannes 21: 1-14                                                                                                        

De discipelen zitten langs het meer en ze weten niet zo goed hoe het nu verder 

moet. Dan zegt Petrus als eerste: ‘Ik ga vissen’. Ze pakken met elkaar hun oude 

https://open.spotify.com/episode/O6gGvWQ1qJDZzneAGt1WPO?si=nv4e0llFQ-22tfhYFqPGoQ
https://open.spotify.com/episode/O6gGvWQ1qJDZzneAGt1WPO?si=nv4e0llFQ-22tfhYFqPGoQ
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beroep weer op. Dan krijgen ze de vraag van iemand aan de oever of ze iets te eten 

hebben. Hun antwoord is nee. Dan moeten ze iets doen wat ze nog niet eerder 

gedaan hebben. Hun netten zitten vol met vis. Dan zien ze dat het de Heer is.                                                                                                                          

Vraag : Wat moet er bij jou veranderen om te ontdekken dat Jezus veel dichterbij is 

dan je dacht. 

Dag 4: Johannes 21: 15-25                                                                                                                   

Na de maaltijd aan de oever van het meer stelt de Heere aan Petrus de vraag Heb je 

mij lief? Jezus vraagt dat in totaal 3 keer. Jezus eindigt met twee opdrachten aan 

Petrus ‘Weid mijn schapen’. ‘Jij moet mij volgen’.                                                       

Vraag : Wat doe jij met deze opdrachten? Ben je bereid om Jezus te gehoorzamen? 

Dag 5: Johannes 1: 1-18 (terugblik)                                                                                         

We zijn dit leesplan gestart met de woorden in Johannes 1:1-18. Johannes 

benadrukt dat Jezus God is. Begin dit jaar zijn we gestart met deze woorden In het 

begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Ook lezen 

we: Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht (het voorrecht) 

gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.                                                                                                        

Vraag: Kun je geloven én durf je openlijk te belijden dat Jezus de Zoon van God is 

en dat jij een kind van God bent? Zo ja, kun je daar iets meer over vertellen? Zo 

nee, wat belemmert je om die vraag met Ja te beantwoorden?5 

 

Israël: actualiteiten – boekbespreking –  

- Connect2Israël (rubriek) 

- Samenvatting (deel 2) Boek: Volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid – ds. P. 

den Butter (2023) Uitg. De Banier. 

 

❖ Connect2Israël (02-03-2025): 

• Op Family7 zijn interessante uitzendingen te zien m.b.t. Israël. Bijv. in het wekelijkse 

programma 'Jerusalem Dateline' (donderdags, om 20.30 uur). Ook de 

serie 'Zegen door Israël', met Oscar Lohuis is boeiend om te volgen. Van harte 

aanbevolen. 

• Tijdens de Mannenconferentie in Doorn werden de 9 geestesgaven van de Heilige 

Geest toegelicht. Een leerzaam boek over dat thema is: 'De gereedschapskist van de 

 
5 Zie eerdere leesroosters m.b.t. het Evangelie van Johannes in VaderKracht Centraal, jan. en febr. 2025. Bijv.: 
www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_31.pdf  

http://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_31.pdf
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Heilige Geest - de 9 geestesgaven; geschreven door ds. Ruud van Campen (Uitg. 

Groen)6,7. 

• Als voorbereiding op Pasen willen we als gemeente een zogenoemde 'sedermaaltijd 8 

houden. De sederavond ging vooraf aan de Pesach-viering. Meer over deze 

bijeenkomst vindt u elders in deze Arktueel. U bent van harte uitgenodigd voor deze 

maaltijd en de bijbehorende uitleg van de liturgie van de sedermaaltijd 9. Bericht in de 

Arktueel:  

• Sedermaaltijd zaterdag 12 april 

• Graag nodigen we u/jou uit om deel te nemen aan een sedermaaltijd. 

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 12 april vanaf 17 uur. 

Deze maaltijd wordt al eeuwenlang door de Joden gevierd ter 

voorbereiding op Pesach. 

Tijdens dit feest wordt de uittocht uit Egypte, uit de slavernij, herdacht. 

Voor Messiasbelijdendende Joden en christenen bevat deze maaltijd veel 

symbolen, die doen denken aan het lijden en sterven van onze Heer Jezus. 

Het lijkt ons mooi om met elkaar te gaan ontdekken welke symboliek er 

verscholen ligt in de verschillende onderdelen van de maaltijd. 

Hans en Marjo Molengraaf nemen ons mee in de Haggadah (liturgie) 10 van 

de maaltijd en laten 

ns de verschillende onderdelen zien en beleven. Daarna willen we graag 

met elkaar eten. 

De sedermaaltijd is geschikt voor alle leeftijden, juist ook voor de 

 
6 Ds. M.M. van Campen (2025, 3e druk) De gereedschapskist van de Heilige Geest – de 9 geestesgaven – 
Leeuwarden: Uitg. Groen; ISBN 978 90 8897 316 1; 147 pag’s. 
7 Zie ook het verslag van de mannenconferentie op www.bobderaadt.nl/mannendag.php kopje 
mannenconferentie 2025. 
8 De sedermaaltijd is een liturgische maaltijd die gevierd wordt op de eerste of op de eerste twee dagen van 
Pesach, het oudste en belangrijkste Joodse feest. Het betekent letterlijk ‘volgorde’ of ‘orde’, omdat de maaltijd 
volgens vaste rituelen en in een vaste volgorde plaatsvindt. Er wordt onder andere ongezuurd brood gegeten, 
wijn gedronken, gezongen en er horen bittere kruiden bij. De maaltijd heeft een lange liturgie met veel vaste 
elementen en zit vol symboliek.  
9 www.petersteffens.nl/artikel/instructies-voor-een-sederviering/  
10 Toelichting en liturgie: www.home.solcon.nl/w.j.jongman/Seder/haggadah.html  

http://www.bobderaadt.nl/mannendag.php
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c7dee2a7b84703c47927ff04bc528c3c584b83c03955ae4f88714265d7566fc8JmltdHM9MTc0MDk2MDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=062c0755-52f3-65b0-284c-17aa538c64b6&psq=sedermaaltijd+uitleg&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucHJvdGVzdGFudHNhbXN0ZXJkYW0ubmwvcGVzYWNobWFhbHRpamQtZW4td2Fhcm9tLw&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c7dee2a7b84703c47927ff04bc528c3c584b83c03955ae4f88714265d7566fc8JmltdHM9MTc0MDk2MDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=062c0755-52f3-65b0-284c-17aa538c64b6&psq=sedermaaltijd+uitleg&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucHJvdGVzdGFudHNhbXN0ZXJkYW0ubmwvcGVzYWNobWFhbHRpamQtZW4td2Fhcm9tLw&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c7dee2a7b84703c47927ff04bc528c3c584b83c03955ae4f88714265d7566fc8JmltdHM9MTc0MDk2MDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=062c0755-52f3-65b0-284c-17aa538c64b6&psq=sedermaaltijd+uitleg&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucHJvdGVzdGFudHNhbXN0ZXJkYW0ubmwvcGVzYWNobWFhbHRpamQtZW4td2Fhcm9tLw&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c7dee2a7b84703c47927ff04bc528c3c584b83c03955ae4f88714265d7566fc8JmltdHM9MTc0MDk2MDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=062c0755-52f3-65b0-284c-17aa538c64b6&psq=sedermaaltijd+uitleg&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucHJvdGVzdGFudHNhbXN0ZXJkYW0ubmwvcGVzYWNobWFhbHRpamQtZW4td2Fhcm9tLw&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c7dee2a7b84703c47927ff04bc528c3c584b83c03955ae4f88714265d7566fc8JmltdHM9MTc0MDk2MDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=062c0755-52f3-65b0-284c-17aa538c64b6&psq=sedermaaltijd+uitleg&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucHJvdGVzdGFudHNhbXN0ZXJkYW0ubmwvcGVzYWNobWFhbHRpamQtZW4td2Fhcm9tLw&ntb=1
http://www.petersteffens.nl/artikel/instructies-voor-een-sederviering/
http://www.home.solcon.nl/w.j.jongman/Seder/haggadah.html
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kinderen is er een belangrijke rol weggelegd. Dus ook gezinnen zijn van 

harte welkom.  

 

Connect2Israël (06-03-2025): 

Israël bevindt is in een onzekere periode: de bestanden met Hamas en Hezbollah zijn 

verlopen en het is nog onduidelijk hoe de betrekkingen tussen Israël en de jihadische 

vijanden verder gaan. Er wordt gesproken over armoede en honger in Gaza, terwijl we foto's 

zien met rijk gevulde tafels en volle markten. De tegenstrijdigheden zijn groot. Israël is in 

afwachting van de vrijlating van gegijzelde Israëliers. Moge de Here God het Joodse volk 

troosten, beschermen en leiden.                                                                                                                     

Bid voor alle slachtoffers, ontheemden, rouwdragenden en achterblijvers. Bid om Zijn shalom 

voor Israël en de omringende volken. 

Connect2Israël (13-03-2025): 

• Afgelopen donderdag hebben we op de Israëlkring het thema 'Haat tegen Israël' 

besproken, uit het boekje Focus op Israël (Zeven Bijbelstudies voor kringen over het 

volk en land Israël). We hebben een aantal Bijbelpassages gelezen: Ps. 83: 3-6, Zach. 

2:8, Jer. 31: 32-35, Openb. 20: 7-10 en Joël 3: 1-2. Een actueel thema, als we zien dat 

Israël bedreigd wordt aan verschillende landsgrenzen en dat de haat tegen het Joodse 

volk en Israël (het antisemitisme) toeneemt. 

• Op vrijdag 14 maart viert het Joodse volk het Poerimfeest. Basis voor dit feest is de 

geschiedenis van Esther. Het is ook het verhaal van Haman, die het Joodse volk wilde 

vernietigen en uiteindelijk zelf aan de galg terechtgesteld werd. Krachtig 

geloofsverhaal om te lezen, over de bescherming van het volk van Israël. Wie meer 

wil weten over dit uitbundige 

feest: www.christenenvoorisrael.nl/kennisbank/poerim-joods-

feest of www.isreality.nl/joodse-feesten/poerim/  

http://www.christenenvoorisrael.nl/kennisbank/poerim-joods-feest
http://www.christenenvoorisrael.nl/kennisbank/poerim-joods-feest
http://www.isreality.nl/joodse-feesten/poerim/
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• Op zaterdag 12 april houden we in de Ark een sedermaaltijd. Vanaf 17.00 uur. U kunt 

zich nog opgeven, intekenlijst ligt in de ontmoetingsruimte. Zie ook bericht in de 

Arktueel. 

Connect2Israël (20-03-2025): 

• Zoals bekend en zoals te verwachten was, heeft Hamas een vervolg op het eerdere 

bestand afgewezen, met als gevolg: nieuwe schermutselingen en nieuwe slachtoffers. 

Hamas had dit kunnen voorkomen door alle gijzelaars vrij te laten. Daarmee hadden 

zij als regering van Gaza hun bevolking goed kunnen beschermen. Nu is de eigen 

bevolking opnieuw de dupe van de agressiepolitiek van Hamas.  

• Gehoorzaamheid aan de God van Abraham is de weg naar vrede. Hem aanbidden, dat 

is de opdracht aan mensen. Binnenkort vieren we Pasen. Jezus de Messias is voor alle 

mensen gestorven en opgestaan: om hen met God te verzoenen. Hij is de Vredevorst 

en Hij komt op de aarde terug. 

• Laten we bidden dat de machthebbers van deze wereld tot inkeer komen en de weg 

van Gods vrede volgen. Tot welzijn van alle mensen. Tot eer van Zijn naam 

Connect2Israël (27-03-2025: 

• Komende donderdagavond op 3 april komt de Israëlkring weer bij elkaar. We 

bespreken dan een studie met als thema: 'De terugkeer van Israël'. Een boeiend en 

actueel onderwerp over de geschiedenis van het Joodse volk en de terugkeer naar 

het Beloofde land. Studieteksten: Ezech. 36, Jes. 43, Rom. 11, 12 en 15. Aanvang 

20.00 uur, in de Ark. 

• Ook afgelopen week is er weer veel gebeurd in Israël en over Israël. Christenen voor 

Israël steunt het Joodse volk waar mogelijk met langdurige hulp en heeft diverse 

projecten in Israël om noodhulp te leveren. Zij besteedt aandacht aan de 

verschillende bevolkingsgroepen in Israël.  

• Ook Comité Gemeentehulp Israël steunt met projecten personen en organisaties die 

tot zegen van Israël en het Joodse volk willen zijn. Zoals Oleg en Tina van Beth 

HaYeshua in Tel Aviv, die opvang bieden aan daklozen en verslaafden. 

• We bidden voor Gods volk, dat wederzijdse vrede en liefde zullen doorbreken en dat 

ook Arabieren-Palestijnen de Messias zullen ontmoeten. Dat het werk van Arabisch-

christelijke gemeenten en Messiasbelijdende Joden daartoe vrucht mag dragen. 

• Bid om de vrede van Jeruzalem (Ps. 122:6) 
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❖ Samenvatting11 (deel 2) Boek: Volk tussen eeuwigheid 

en eenzaamheid – ds. P. den Butter (2023) Uitg. De 

Banier. 

 

5. Vergadering 
 

We willen nog even de draad oppakken, waarmee we ons in het eerste hoofdstuk 

(Verkiezing) mee hebben beziggehouden, namelijk dat het land en het volk bij elkaar 

horen.  

 

‘Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land, waar u vreemdeling bent, heel het land 

Kanaªn, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn’ (Gen. 17:8) ….. óaan uw 

nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, 

de rivier de Eufraat’ (Gen. 15:18).  

 

Er wordt gesproken van een ‘eeuwig bezit’. Er zal dus nooit een andere bezitter of 

eigenaar zijn. Ook niet als het volk in ballingschap wordt weggevoerd. Als het volk in 

ballingschap wordt weggevoerd vanwege hun zonden, dan vergeet God Zijn verbond met 

hen niet en ook het land wordt niet door God vergeten (Lev. 26:44,45). 

Het is een ‘eeuwig’ bezit. Dat betekent dat niemand anders het land kan claimen. 

Internationale verdragen, resoluties van een Veiligheidsraad of een Handvest van de 

Verenigde Naties doen hier niets aan af. Gods recht is beslissend! Dat recht bepaalt, dat 

als Israël zich niet houdt aan Gods inzettingen en ongehoorzaam is, God hen zal straffen 

met o.a. ballingschap (Lev. 26:33). Dan zal Israël hier niet meer mogen wonen. 

In datzelfde hoofdstuk lezen we vervolgens ook (vs. 44):  

óMaar wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, dan zal Ik hen niet verwerpen 

en niet van hen walgen door hen te vernietigen en Mijn verbond met hen te 

verbreken, want Ik ben de HEERE, hun Godô.ò 

God vernietigt Zijn verbond niet.  

Hij zal Zijn volk niet vergeten, maar ook het land wordt niet door Hem vergeten. 

 

Het land wordt door God zelfs beschouwd als iets, wat aandacht verdient. Onder de 

zonden, die Israël had bedreven, was ook de verwaarlozing van het gebod, dat het land 

tijdens de sabbatsjaren, één keer in de zeven jaar, rust moest hebben.  

óZes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de 

opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het voor het land 

 
11 Deel 1 van deze samenvatting is gepubliceerd in VaderKracht Centraal, jan. 2025, nr. 31, pag. 27-44. 
Vindplaats: www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_31.pdf  

http://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_31.pdf
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sabbat zijn, een periode van volledige rust, een sabbat voor de HEERE. Uw akker 

mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. (Lev. 25:3,4) 

 

Als het volk in het land van hun vijanden zou zijn, dan zou het land in die tijd de 

sabbatsjaren vergoed krijgen. 

 

‘Dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbatsjaren, alle dagen dat het 

verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent. Dan zal het land rusten en zal 

het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren.’ (Lev. 26:34) 

 

Er kan een tijd komen, dat de band tussen volk en land – door ballingschap – verbroken 

wordt, maar in die tijd kan het land niet aan anderen worden geven. Het blijft een 

eeuwige bezitting. Ook hier geldt: de genadegiften van God zijn onberouwelijk.  

 

Als vele jaren later onder leiding van Nehemia het volk aan de wederopbouw van land en 

stad begint, dan zijn er vijanden (Sanballat, Tobia en de Arabier Gesem), die er van 

uitgaan, dat, vanwege de afwezigheid van de Joden, zij het recht hadden om daar te 

wonen. 

De reactie van Nehemia is kort en goed: ‘Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen 

herinnering in Jeruzalem.’ Sanballat en zijn vrienden moeten goed weten, dat God dit 

land aan Israël gegeven heeft. 

 

Er is altijd een sterk heimwee gebleven naar het land van hun vaderen, naar Eretz Israel. 

De woorden van Psalm 137:5 bleven de eeuwen door klinken ‘ 

‘Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten.’ 

En op elke Pesach klonken de woorden: ‘Ha’shanah Haba’ah b’Yerushalayim” “Volgend 

jaar in Jeruzalem”. 

 

Het is bijzonder om op te merken, dat in de tijd dat er nauwelijks Joden in het land 

woonden, het land er verpauperd en desolaat bij kwam te liggen. Dat blijkt uit 

reisverslagen van o.a. M’Cheyne en Mark Twain. Het leek wel of het volk en het land niet 

zonder elkaar konden. Maar nu, na de terugkeer van de Joden leeft het land weer op.’ 

‘Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen 

en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld 

zullen in de handen klappen. (Jesaja 55:12) 

' 

Beloften van terugkeer 

 

Het volk ging in ballingschap, maar na zeventig jaar keert het weer terug in haar erfdeel. 

Het land begon weer te bloeien 

 

Na vele eeuwen ging het opnieuw in ballingschap. 

 

Nu voor een veel langere tijd dan zeventig jaar. Het vruchtbare land, dat door Ezechiël 

een ‘sieraad onder al de landen’ werd genoemd (Ez. 20:6), veranderde in woestijn en 

moeras. Was er nog hoop van een hereniging van land en volk? 

 

Door alle eeuwen heen zijn er gelovigen geweest, die deze vraag met ‘ja’ hebben  

beantwoord; mensen die geloofden en spraken over een toekomst van Israël. Een 

toekomst van een nationaal herstel en een terugkeer naar het land der vaderen.  

 

In Jer. 32:37-40 wordt gesproken over terugkeer uit een land, waarheen ze verstrooid 

zijn. Er is sprake van een permanent herstel in het land (onbezorgd wonen, eeuwig 
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verbond – vers 37); ook een geestelijk herstel dat daarmee gepaard gaat (één hart … om 

Mij te vrezen – vers 39). Aan die terugkeer zitten dus diverse aspecten. 

 

Een andere profetie vinden we in Amos 9:13-15. Ook hier zien we het aspect van de 

terugkeer: er wordt gesproken over een omkeer in de gevangenschap en planting in hun 

eigen land, waaruit ze nooit meer zullen worden weggerukt (vers 15), het land zal weer 

vruchtbaar worden (vers 14). 

 

Jes. 35 begint met dezelfde beloften: “De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk 

zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei 

staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichenò met de vermelding dat er 

eeuwige blijdschap op hun hoofden zal zijn (vers 10). 

 

Vooral ook de beloften in Ez. 28:25-26 zijn veelzeggend: ‘Zo zegt de Heere HEERE: Als Ik 

het huis van Isra±l bijeengebracht heb uit de volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik 

door hen voor de ogen van de heidenvolken geheiligd word, dan zullen zij in hun land 

wonen, dat Ik Mijn dienaar Jakob gegeven heb. Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen 

bouwen en wijngaarden planten. Ja, zij zullen er onbezorgd wonen, zodra Ik gerichten 

heb voltrokken aan allen die hen verachten onder hen die hen omringen. Dan zullen zij 

weten dat Ik, de HEERE, hun God ben’. 

 

Dat geestelijk herstel vinden we ook terug in Jer. 31:31-34 en in Hos. 3:4-5 lezen we dat 

de Israëlieten zich na een periode van god-loosheid zullen bekeren en de Here, hun God, 

gaan zoeken. 

 

Er is nog een aspect dat door de profeten in verband wordt gebracht met de terugkeer 

naar Kanaän. Namelijk de betekenis die deze terugkeer zal hebben op de wereld en de 

invloed op andere volken. 

 

Heel duidelijk spreekt Jesaja hierover in hoofdstuk 2:2-4 ‘Het zal in het laatste der dagen 

geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de 

bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken 

ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan 

naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons 

onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion 

zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de 

heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot 

ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het 

zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.’ 

 

In dezelfde geest spreekt ook Zach. 8:22,23. 

We mogen dus de conclusie trekken dat de terugkeer naar Kanaän, zowel in natuurlijk als 

in geestelijk opzicht, zijn uitwerking zal hebben op de rest van de wereld.  

 

Men kan zich afvragen of veel van die profetieën over terugkeer al niet vervuld zijn, toen 

Israël uit de Babylonische ballingschap terug mocht keren 

 

Het is inderdaad zo, dat de meeste voorzeggingen over een terugkeer naar Kanaän, 

dateren uit de tijd vóór de Babylonische ballingschap en dat die dus al (gedeeltelijk) 

vervuld zijn in de terugkeer vanuit Babel. Maar die terugkeer had nauwelijks invloed op 

de rest van de wereld. Bovendien profeteerde Zacharia, die ná de terugkeer leefde over 

het effect van een terugkeer uit ballingschap zal hebben op de overige volken (Zach. 



18 
 

8:22,23; 14;8-21). Deze profetieën spreken over een terugkeer, die in de toekomst nog 

zal plaatsvinden. 

 

Dat profeten van vóór de ballingschap kunnen wijzen naar een vervulling in de toekomst 

zien we in de profetie van Amos 9:15 ‘Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit 

meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw 

God.’ 

Ook spreekt de Bijbel over een terugkeer uit ‘al de landen, waarheen Ik hen …… 

verdreven zal hebben’ (Jer.32:37) en in Jes. 11:12 lezen we: ‘Hij zal de verdrevenen van 

Israël ….. bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde’. Dus niet alleen uit Babel. 

 

Eerst het natuurlijke, daarna het geestelijke 

 

Velen vragen zich af of Israël zich niet eerst had moeten bekeren, voordat ze terug mocht 

komen naar Kanaän. Is de zionistische, atheïstische, socialistische  staat een vervulling 

van een profetie? 

Een tegenvraag: Maar is bekering een voorwaarde om terug te mogen keren? 

De eerste terugkomst uit Babel was ook niet omdat Israël daarvoor tot bekering was 

gekomen. We kunnen dus de vraag stellen: wat zegt de Bijbel over het nationaal en 

geestelijk herstel van Israël?. Wat komt eerst en wat komt er op de tweede plaats? 

 

 

Laten we de profeten eens aan het woord. 

‘Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda (hen terugbrengen uit de 

gevangenis van de ballingschap) …. Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, 

waarmee zij tegen Mij gezondigd hebbené...’ (Jer. 33:7,8). Op de terugkeer volgt de 

vergeving en de geestelijke herstelling. 

Datzelfde patroon vinden we in Ez. 36 ‘Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle 

landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen‘. (vs. 24) ‘Dan zal Ik u een 

nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven’. (vs. 26). 

Dus eerst een nationaal herstel en daarna een geestelijk herstel. 

Er zijn dus nog veel beloften die tot op de dag van vandaag nog onvervuld zijn gebleven. 

 

Samenvatting 

 

• De Heer heeft het land Kanaän aan Israël gegeven tot een altijddurende bezitting. 

• Er is een onverbrekelijke band tussen het volk en het land. 

• Dit land zou speciaal voor Israël alleen zijn. 

• De Heer staat er borg voor dat Israël na de ballingschap mag terugkeren naar het 

eigen land. 

• Er zijn veel beloften hierover, die gepaard gaan met allerlei andere toezeggingen.  

• Veel van die beloften zijn nog niet of nog niet helemaal vervuld. 

• Er staat nog heel wat te wachten.  

 

Zionisme 

 

Het is begrijpelijk dat de Joden de vervolging en uitbuiting in de verstrooiing niet langer 

konden verdragen. Ook emancipatie en assimilatie boden geen oplossing. Juist toen de 

positie van de Joden met de tijd beter werd (aan  het einde van de 19e eeuw), stak er 

een nieuwe storm van antisemitisme op. Niet religieus, maar racistisch van aard. Het 

Zionisme ontstond. 
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Eén van de voorlopers van het Zionisme was Mozes Hess (1812-1875). Van oorsprong 

was hij orthodox opgevoed maar werd later socialist. Toen in Damascus Joden 

beschuldigd werden van rituele moord, besefte hij dat hij hoorde bij een ongelukkig, 

belasterd, veracht en verstrooid volk. Hierover nadenkend kwam hij tot een programma 

hoe het Joodse volk weer tot herstel zou kunnen komen. Hij kwam tot de conclusie, dat 

voor het volk een eigen nationale staat nodig was. Er moesten Joodse kolonies worden 

gesticht, er moest land worden aangeschaft. Landbouw, industrie en handel moesten er 

komen en in overeenstemming zijn met de principes van de Mozaïsche wet. Belangrijk 

was ook een herleving van het Hebreeuws als de taal van de toekomstige staat. 

 

Een andere voorloper van het moderne Zionisme is rabbi Kalisher (1795-1874). Hij 

propageerde de idee van het Zionisme onder het orthodoxe Jodendom. 

 

En natuurlijk mogen we Theodoor Herzl niet vergeten, die het boek ‘Der Judenstaat’ 

schreef n.a.v. de Dreyfus affaire, een regelrechte uiting van anti-Semitisme. Herzl 

organiseerde in 1897 een congres in Bazel, waar de zionistische organisatie werd 

opgericht. 

Hij krijgt te maken met tegenstand uit de orthodoxe hoek, maar de zionistische beweging 

wint aan invloed. Hijzelf heeft de vervulling van zijn droom niet meegemaakt, hij stierf in 

1904. Als gevolg van pogroms vertrekken er Joden als kolonisten naar Palestina.  

 

Balfour Declaratie 

 

Steeds meer land werd door Joodse organisaties opgekocht en onder zeer moeilijke 

omstandigheden door kolonisten bewerkt. De nieuwe leider van de zionistische beweging 

was Chaim Weizmann, een briljant biochemicus afkomstig uit Oost Europa en een vurig 

Zionist. Hij kwam in 1906 in contact met Arthur James Balfour. 

In 1914 ontmoetten ze elkaar weer en het bleek dat Balfour niet ongunstig stond 

tegenover de aspiraties van de zionistische beweging. Toen tijdens de eerste 

wereldoorlog aan het front een kritieke situatie ontstond vanwege een tekort aan aceton, 

een stof, die nodig is om dynamiet te maken, was het Weizmann, die er met een 

biochemisch proces in slaagde om aceton aan te maken en zo de oorlogssituatie te 

beslissen. 

Deze ontwikkeling en de zeer goede verstandhouding met Balfour en Lloyd George, 

hadden tot gevolg, dat de Britse regering op 2 november 1917 de zgn. Balfour Declaratie 

uitgaf. 

Het was echter niet het politieke voordeel, maar de sympathie met de zionistische 

idealen, dat de doorslag gaf bij de toenmalige Britse staatslieden. Het was Weizmann ook 

opgevallen, dat verschillende van deze staatslieden ‘diep godsdienstig waren en de Bijbel 

geloofden’ en dat het ideaal van het Zionisme aansloot bij het geloof van deze 

christenen. 

In Zijn voorzienige leiding heeft God het zó beschikt, dat er in die dagen mannen 

regeerden met een sterke, gelovige achtergrond. 

 

Engeland verandert van standpunt 

 

Helaas zijn de dingen anders gegaan dan verwacht. 

In 1920 braken er in Palestina onlusten uit tussen Joden en Arabieren en een commissie 

die de zaak moet onderzoeken stelt in een rapport (het zgn. Witboek’ – WMP) in 

september 1922 dat er wel een Joods Nationaal Tehuis in Palestina gesticht moet worden, 

maar dat niet heel Palestina dit Tehuis zal zijn. Het deel van het Britse Mandaatgebied 

ten oosten van Jordaan wordt uitgesloten van Joodse immigratie. De Volkenbond stemde 

daarmee in. 
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In 1929 breken er opnieuw ernstige onlusten uit en een nieuwe commissie moet zich op 

de hoogte stellen van de oorzaken. Om de Arabieren tegemoet te komen stelt deze 

onderzoekscommissie voor om de immigratie van Joden en de aankoop van land door 

Joden te beperken. Het is duidelijk dat op deze manier de Balfour declaratie verminkt 

werd. Het stichten van de Joodse staat was juist gebaseerd op aankoop van land. 

Het respect voor Engeland vervaagt zowel bij de Joden als bij de Arabieren. 

 

In 1936 zijn er weer nieuwe onlusten en weer moet er een commissie, dit keer onder 

leiding van Lord Peel, de zaak onderzoeken. In 1937 beveelt de Peel-commissie aan om 

het Britse mandaatgebied te verdelen in Arabische en Joodse gebieden. Van het land ten 

westen van de Jordaan, zou 70% worden samengevoegd bij het (toenmalige) Trans-

Jordanië en het Joodse gebied zou worden teruggebracht tot 20%. Een corridor, waartoe 

Jeruzalem en Haifa behoorden, zou onder Brits mandaat blijven.  

In 1939 komt het beruchte ‘Witboek ’uit, dat bepaalt, dat binnen 10 jaar een Arabisch-

Palestijnse staat zal worden uitgeroepen en dat het aantal Joodse immigranten drastisch 

zal worden teruggebracht tot 75000 voor de volgende vijf jaar.  

En dat alles terwijl in Duitsland het geweld tegen Joden is losgebarsten tijdens de zgn. 

Kristallnacht in 1938!! 

Hoe is de veranderde houding van Engeland anders te verklaren dan dat die 

maatregelen, genomen werden als gevolg van de Arabische onlusten? 

Er stonden ook andere belangen voor Engeland op het spel: de olievoorraden onder de 

bodem van de Arabische staten. Afgezien daarvan vormde het Suez kanaal een 

strategische verbinding tussen Engeland en de koloniën en het Verre Oosten. 

Daarom pleegde Engeland woordbreuk, oneerlijkheid en discrimineerde. Een geest van 

materialisme kreeg de overhand. De nieuwe politici hadden geen band meer met de oude 

godsdienstige idealen. 

In 1939 hield John Haslam een toespraak in het Lagerhuis en herinnerde aan de belofte, 

die in de dagen van Balfour aan de Joden zijn gegeven. Hij gaf enkele citaten uit 

Deuteronomium 33 en Amos 9 en zei: ‘Wie zijn wij, dat wij de beloften van God 

krachteloos te maken?’ Hij leest voor uit Psalm 15 en legt de nadruk op de woorden 

‘HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? Hij die oprecht 

wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt é... Heeft hij 

gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet é... Wie deze dingen doet, 

zal niet wankelen, voor eeuwig.’ 

Toen in november 1947 het Verdelingsplan ter stemming kwam ‘wenste Zijner Majesteits 

regering zich van stemming te onthouden’. Engeland had zijn verleden verloochend. 

 

6. Verlossing 
 

Het natuurlijke eerst, en daarna het geestelijke. 

 

Israël is na eeuwen weer terug. Ze bezitten weer de grond van hun  voorvaderen. De 

grond wordt weer bewerkt en levert opnieuw de vruchten. God heeft ze weer doen wonen 

in hun eigen land. 

 

Maar betekent dat alles dan weer koek en ei is?  

Beantwoordt het volk dan in alle opzichten weer aan Gods verwachtingen? 

Nee, hoe kan het ook anders, zolang ze nog een deksel op hun hart hebben? Hoe kan 

Israël God behagen, als de wet nog altijd de weg ten leven is, terwijl ze Hem, die de 

weg, de waarheid en het leven is nog steeds blijven verwerpen? 
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Nog steeds is Israël bevangen door een geest van diepe slaap. Dat klinkt hard, maar het 

is waar. 

De realiteit van Israël is, dat het nog altijd bevangen is door een geest van diepe slaap.  

Zal het ooit weer goed komen met Israël dan moet er meer gebeuren. Echte bekering tot 

de Heer. “Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking 

weggenomen.” (2 Kor. 3:16). 

Dat zal zeker gebeuren. De Bijbel geeft grond voor een optimistische kijk op de 

toekomst, op het geestelijke herstel van Israël. 

Wat heeft God Zelf gezegd over de toekomstige bekering van Zijn volk? 

 

Nog eens: de verblinding 

 

Die verblinding begon toen Israël zijn gerechtigheid zocht in de wet. We hebben gezien, 

dat die verblinding begon in de dagen van Jesaja. Het gevolg daarvan was, dat toen 

Jezus kwam, ze dat niet konden geloven (Joh. 12:39) 

We hebben in het voorafgaande gezien, dat die verharding, die verblinding de oorzaak 

was dat ze Jezus verwierpen; niet het gevolg. Maar dan rijst de vraag: Waarom moest 

dat zó gaan? 

 

Heeft God dat toegelaten, ging het buiten Zijn wil om, heeft Hij de regie uit handen 

gegeven? Kwam dat per ongeluk? 

Nee, er gebeurt geen ding door toeval of per ongeluk. 

 

“… deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis 

van God overgegeven is, …” (Hand. 2:23) 

 

En als we Hand. 4:27-28 lezen dan valt het op, dat God van te voren bepaald heeft wat 

de vijanden van Zijn volk zouden doen. 

 

óWant, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en 

Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Isra±l bijeengekomen, om 

alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er 

gebeuren zou.ô 

 

Achter dir alles zit Goddelijke leiding. 

De geest van diepe slaap en de verblinding van de ogen is door God 

bewerkstelligd, met opzet! Maar waarom? Wat had God daarmee voor? 

In Romeinen 11 zeg Paulus, dat de Joden gestruikeld zijn. God heeft hen laten 

struikelen. Waarom? Wilde God hun definitieve val? “Dat zij verre”.  

Het is juist dat door de struikeling van de Joden God de zaligheid tot de heidenen wilde 

laten komen. Zelfs in hun val waren de Joden dienstbaar aan Gods heilsplan. 

Je zou het ook zo kunnen zien, dat God a.h.w. tot hen zegt: “Als jullie Mij verwerpen, dan 

zal Ik me wenden tot de heidenen.” En zelfs dát zal genade voor Israël  blijken te zijn, 

want die heidenen zullen jullie zodanig tot naijver brengen, dat jullie toch weer Mij gaan 

zoeken.  

  

Het is alsof God zeggen wil:  

“Als u, Isra±l, met wie Ik een huwelijksverbond gesloten heb, een ander gaat 

nalopen en Mij ï als uw Man ï daardoor jaloers maakt; als u zich wendt naar de 

goden, naar de steun en de praktijken van de heidenen, dan zal Ik op Mijn beurt 

ook eens naar de heidenen gaan, om u langs die weg te prikkelen tot jaloersheid. 

En wat dan voor u, Isra±l, schandelijke hoererij is, dat is voor Mij dan de diepste 

openbaring van trouw, want dan gaat het nog om uw redding ï u blijft beminden 
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om der vaderen wil ï en tevens bereikt Mijn heil de einden der aarde, want 

d§§rvoor is het, gelijk Ik reeds aan Abraham gezegd heb, toch bestemd”. 12 

 

God had een doel met het uitgieten van die geest van diepe slaap. Zijn Evangelie moest 

naar de heidenwereld en Israël was onwillig om daar goedschiks aan mee te werken.  

 

Maar God blijft Zijn raad uitvoeren, ook door Israël.  

Wil Israël niet gewillig en met vreugde een zegen zijn voor alle geslachten, dan moet het 

maar onwillig en zonder vreugde. Maar het Woord blijft staan. “Mijn raadsbesluit houdt 

stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen” (Jes. 46:10);  

Aan de ene kant is dit een geweldige troost. God zorgt er toch voor, dat Zijn genade 

bekend wordt tot aan de einden der aarde. Aan de andere kant is dit verschrikkelijk voor 

Israël. Ze moeten vallen en hun val zal rijkdom voor de wereld betekenen. Hun 

verwerping verzoening voor de wereld. 

 

Het oordeel dat over Israël gekomen is, houdt niet in, dat de Heer ook gestopt is met  

Zijn bemoeienissen. Kan Hij het volk verstoten dat Hij tevoren gekend heeft? Het 

tegenovergestelde zal plaatsvinden. Israël moet blijven bestaan. 

 

Maar krijgt de wereld dan genade ten koste van Israël? 

Nee, zegt Paulus. Niet ten koste van Israël. Er zijn nog zoveel beloften, die vervuld 

moeten worden.  

 

Eén van die beloften is: ‘De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob’ (Romeinen 11:26) en het volgende vers zegt dan: ‘En dit is het 

verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen’.  

Maar toch vooral de eerste woorden van vers 26: “En zo zal heel Isra±l zalig worden,” 

Er kan discussie zijn over de vraag wat met ‘Israël’ bedoeld wordt. Zijn dat de ware 

gelovigen uit Israël? Of is dat ook het totaal verharde Israël? 

Na een uitgebreide overweging van deze vraag, komt de schrijver (ds. Den Butter) tot de 

conclusie, dat het hele verharde, verblinde, het met een geest van diepe slaap bevangen 

Israël, zalig zal worden. 

 

Gegronde verwachting 

 

Romeinen 11 begint met de vraag of God Zijn volk verstoten heeft. Het antwoord is 

duidelijk: Volstrekt niet   

Om dat te bewijzen verwijst Paulus eerst naar zichzelf: ‘Ik ben immers zelf ook een 

Israëliet’. Ik ben zelf het levende bewijs dat God Zijn volk niet verstoten heeft. En velen 

Joden met mij! Dezen allemaal zou je het ‘overblijfsel overeenkomstig de verkiezing van 

de genade’ (vers 5) kunnen noemen. 

Ja, zou je kunnen zeggen:. Dat is alleen het overblijfsel. En de rest dan? Lijkt het er dan 

niet op, dat God het grootste deel van Zijn volk wel verstoten heeft? 

Inderdaad, Israël is gestruikeld. Maar niet zodanig, dat ze verloren zouden gaan, want 

hun val is de heidenen tot zegen en heil geworden. En ook dat is niet het laatste. Want 

de genade, die aan de heidenen is bewezen, moet Israël weer tot de begeerte prikkelen 

om óók die genade te krijgen. 

Een andere grond voor de verwachting, dat het goed komt met Israël is Gods trouw. 

De beloften, die Hij aan Israël gegeven heeft, zal Hij niet herroepen. Paulus noemt al die 

voorrechten op in Romeinen 9: 4 en 5. 

 
12 Ds.. A.A. Leenhouts ‘Mijn wraak is barmhartig’ , pag. 126,127 
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Die privileges zijn niet alleen aan ‘het overblijfsel der genade’ gegeven, maar aan het 

hele volk. 

Paulus spreekt in Romeinen 9 heel duidelijk niet over het ‘uitverkoren deel’, maar over 

degenen, waar hij grote droefheid over heeft. Hun ongeloof ten spijt zijn ze toch 

Israëlieten en daardoor geldt ook voor hen de ‘aanneming tot kinderen’ 

Waarom? Vanwege Gods trouw. Zijn genadegaven en roeping zijn onberouwelijk (Rom. 

11:29) 

Ze zijn vijanden. Van wie? Van God! Ze zijn beminden. Van wie? Van God. Beminden, 

want God heef hen verkoren. Beminden om der vaderen wil. 

Een derde grond, die Paulus aanvoert om zijn verwachting over Israëls toekomst te 

bewijzen, is Gods macht. God is machtig om de afgehakte takken opnieuw te enten  in 

hun eigen olijfboom (11:23) Ze zijn afgebroken door hun ongeloof, maar zodra ze – als 

volk – hun ongeloof opgeven, zullen ze opnieuw geënt worden. 

God is machtig. Hij, die brak, kan helen. Hij, die een geest van diepe slaap uitgoot, kan 

opwekken. Hij, die sloeg met verblindheid, kan de ogen openen. 

 

Volheid der heidenen 

 

Wanneer zal dat zijn? In Romeinen 11 lezen we over een bepaalde aanduiding. De 

verharding van Israël zal duren ‘totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.’ 

(11:25) En zo zal heel Israël zalig worden. 

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de ‘volheid der heidenen’ betekent: het totale 

aantal van de uitverkorenen uit de heidenvolken. Daarna zullen er geen mensen meer 

gered worden. Wanneer is dit aantal bereikt? Dat is op de grens van de eeuwigheid, vlak 

voor de jongste dag. En dat zou weer betekenen, dat Israël nauwelijks de tijd krijgt om 

van enge betekenis te zijn voor de wereld. 

Overigens: is het waarschijnlijk, dat God een bepaald aantal gelovigen uit de 

heidenwereld in gedachten heeft en wanneer dat getal bereikt is, dat dát dan de volheid 

der heidenen zou zijn? Waar vinden we deze gedachtegang in de Bijbel? 

Er staat in vers 25 van Romeinen 11: En zo (aldus, op die manier) zal heel Isra±l zalig 

worden. Er staat niet: en dan.  

Deze opvatting van de uitdrukking ‘volheid der heidenen’ moeten we dus afwijzen. 

Een andere oplossing is om aan te nemen, dat met ‘volheid’ bedoeld wordt, dat de 

gemeente-uit-de-heidenen opgenomen wordt in de lucht en er een grote benauwdheid 

aanbreekt voor de overgebleven wereldbewoners en het Joodse volk. 

Ook deze oplossing, de opname-der-gemeente leer, strookt niet met het ‘alzo’ van vers 

26. Overigens: de theorie over de opname der gemeente berust op een zeer 

bevooroordeelde exegese van slechts een paar Bijbelteksten. 

 

(Het voert in het kader van deze samenvatting te ver om alle argumenten en opvattingen 

met hun oplossingen weer te geven. – WMP)) 

 

De conclusie, die ds. den Butter trekt, is dat we bij het woord ‘volheid’ niet uit moeten 

gaan van de gedachte aan een bepaald aantal. Dus geen kwantitatieve aanduiding. 

Het woord ‘volheid’ heeft de gedachte van volledigheid in zich; ook doet het denken aan 

vervulling (volledigheid) van beloften. 

Als we dan lezen over de volheid-der-heidenen, dan kunnen we denken aan een grote, 

wereldwijde opwekking. Een belofte aan de wereld die in vervulling zal gaan, tot volheid 

zal komen. Een heilstijd waar ook de Puriteinen naar uitzagen. Een tijd waar ook de 

Gemeente, het wereldwijde Lichaam van de Here Jezus tot volheid, tot volmaakte 

eenheid is geworden als verhoring van de bede van Jezus in Johannes 17:20 en 21 

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij 

zullen geloven, opdat zij allen ®®n zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, 
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dat ook zij in Ons ®®n zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden 

hebt.” 

 

Deze uitleg is in grote lijnen in overeenstemming van de visie van ds. A. A. Leenhouts,13 

die stelde dat Paulus drie geweldige missionaire bewegingen beschreef: 

1. Door de val van Israël kwam het evangelie naar de heidenwereld. De verharding van 

Israël leidde tot heil voor de wereld. 

2. Door de volheid der heidenen zal Israël tot bekering komen 

3. Door de weder-enting van Israël zal zoiets machtigs komen over de wereld, dat het 

gelijk staat met het leven uit de doden 

 

  

 
13 Ds. A. A.  Leenhouts: ‘Een Pascha voor Jahweh’, pag. 88 
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7. Vervulling 
 

Dit laatste hoofdstuk van dit boek is bedoeld om  

 

1. een aantal vragen onder ogen te zien 

2. een poging om aan te geven langs welke weg de beloften van de heilstijd in 

vervulling gaan. 

 

Door menselijke inspanning? 

 

Eerste vraag 

 

Volgens moderne theologen zou de verspreiding van het Evangelie in de wereld door de 

kerk tot gevolg hebben, dat de wereld geleidelijk beter wordt en dat langzamerhand de 

machten van het kwaad worden teruggedrongen. Dan moet eerst wel het een en ander 

gebeuren: structuren moeten veranderd worden. In de weg van revolutie en 

herwaardering moet de mens actief zijn om zo aan de nieuwe samenleving te bouwen. 

 

(Noot: De eerste druk van dit boek verscheen in 1978. Toen was dit de mening van 

moderne theologen. Nu, in 2025 zien we diezelfde opvattingen, maar dwingender, bij 

organisaties zoals het ‘Wereld Economisch Forum’, ‘Extinction Rebellion’ en soortgelijke 

groeperingen. – WMP) 

 

Het is begrijpelijk, dat wedergeboren christenen huiverig staan tegenover deze 

toekomstverwachtingen. 

 

Toch moeten we ons daardoor niet laten verblinden en de toekomst met angst en beven 

tegemoet zien. 

De toekomst, het rijk van vrede en gerechtigheid zal er niet komen als gevolg  van 

evolutie of revolutie. Niet wat de mens doet. Het zal de Geest van God zijn, waardoor de 

aarde straks vol zal zijn van de kennis van de Here. 

Dit vrederijk, waarnaar we uitzien zal ook gerechtigheid in de maatschappij brengen, 

maar dat is niet het belangrijkste. Het Evangelie in dat nieuwe rijk zal  een onveranderd 

Evangelie zijn en geen geseculariseerde boodschap. “Door Mijn Geest zal het 

geschieden”.  

 

De wederkomst verwachten 

 

Tweede vraag. 

 

Als er nog een tijd van grote geestelijke bloei zal komen voor de wereld – het 1000-jarig 

vrederijk – zal het dan ook nog lang duren, voordat de Here Jezus terugkomt? De Bijbel 

leert ons toch, dat we een verlangen mogen hebben naar de dag van God (2 Petrus 

3:12)? 

Wordt het verlangen en het uitzien naar de komst van Jezus niet moeilijk gemaakt als er 

eerst nog een periode van vrede zal zijn ?  

 

Voor de Puriteinen, met name Samuel Rutherford, was dat geen probleem 

Trouwens in het Nieuwe Testament lezen we herhaaldelijk, dat de komst van de Here 

nabij  is. “Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven.” (Hebr. 

10:37), “Het einde van alle dingen is nabij” (1 Petrus 4:7). Jezus zelf heeft gezegd: “Ja, 

Ik kom haastig” (Openb. 22:20). 
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Hoe moeten we die vraag dan beatwoorden? Het is dus kennelijk zo, dat er geen 

inconsequentie is tussen het feit, dat de komst van Jezus aanstaande is  en dat er toch 

ook nog eeuwen moeten verlopen, voordat die komst een feit is. 

 

Wat leren we hiervan?  

Dat het leven in de verwachting van de komst van Jezus niet hetzelfde is als geloven, dat 

die komst dichtbij is. Als dat wel zo was, dan zouden alle christenen uit het verleden zich 

vergist hebben in hun verwachting, dat de komst van Jezus nabij zou zijn, terwijl alleen 

de laatste generatie het bij het rechte eind zouden hebben. 

De verwachting van Jezus’ komst heeft niet zozeer te maken met een afturen van de 

hemel. Leven in de verwachting van Zijn wederkomst heeft alles te maken met een 

heilige levenswandel en godsvrucht. Petrus beschrijft dat zo: “Als deze dingen dus 

allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in 

godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht.” (2 Petrus 3:11,12) 

Het is dus niet inconsequent om zowel de bloeitijd van de Gemeente als de wederkomst 

van Jezus te verwachten. Beiden zijn aanstaande en voor het geloof zeer dichtbij. 

 

(Noot: Is verwachting van Zijn komst op de jongste dag te vergelijken met Zijn komst 

om ons te halen als dit aardse leven ten einde is (Joh. 14:3)?  Beide momenten zijn voor 

ons onbekend en naar beide momenten mogen we met verwachting uitzien. - WMP) 

 

Te optimistisch? 

 

Dede vraag 

 

Geeft de Bijbel grond voor een optimistisch toekomstbeeld? 

De situatie in de wereld geeft daar geen aanleiding voor.  

Er is sprake van een dreigende wereldoorlog. De situatie in het Midden-Oosten lijkt – 

politiek gezien – uit de hand te lopen. De goddeloosheid wordt massaal gedeeld via de 

media. Veel jonge mensen hebben daardoor te maken met psychische klachten. Het 

aantal christenen, dat wereldwijd vervolgd wordt, stijgt elk jaar verder. 

Trouwens de Bijbel zegt ook, dat er ‘in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.’ 

(2 Tim.3:1) 

 

Er zijn een aantal gedachtegangen over de toekomst. 

Er zijn opvattingen, die het vrederijk niet op de aardse tijd ziet slaan. Deze mensen 

menen, dat het vrederijk een uitdrukking is, waarmee de eeuwigheid wordt bedoeld. (Zo 

iemand wordt wel een a-millenniarist genoemd, iemand die het bestaan van een 1000-

jarig rijk in de aardse tijd ontkent.) 

Zijn redenering is, dat de aarde wel vol zal zijn van de kennis van de Heer, maar dat zal 

gebeuren ná de wederkomst. Als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. In 

de aardse tijd hoeven we dat niet te verwachten. 

Maar ook een pre-millenniarist (iemand, die verwacht, dat de gemeente vóór de grote 

verdrukking opgenomen wordt) is niet per definitie optimistisch. 

Hal Lindsey bijvoorbeeld. Op de achterflap van zijn boek ‘De planeet die aarde heette’, 

staat te lezen, dat ‘de mensheid ten gevolge van volkomen geestelijke en lichamelijke 

ontreddering aan de rand van een totale uitroeiing staat.’ 

Voordat de Heer terugkomt is er geen sprake van een tijd van zegen en bloei. 

 

Wat voor hoop is er dan nog over? 
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Inderdaad, er zullen zware tijden aanbreken. De woorden van de Here Jezus, alsmede de 

brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen en Timotheüs spreken daar duidelijk over. 

Maar dat betekent geen totale ondergang. 

 

Zacharia 14 beschrijft de toekomst van Jeruzalem in angstwekkende bewoordingen: 

 

“Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal 

ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht 

worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het 

volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.” (vers 2) 

“Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal 

reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent Amos 1:1voor de aardbeving 

in de dagen van Uzzia, de koning van Juda.” (vers 5a) 

 

Het zullen verschrikkelijke chaotische tijden zijn, maar tussen deze twee beschrijvingen 

staan ook andere teksten, zoals: 

 

“Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg” (vers 4) 

“Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!” (vers 5b) 

 

En dan zal “De HEERE Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de 

Enige zijn en Zijn Naam de enige. (vers 9) 

 

Het gaat hier dus inderdaad over wat er in de laatste dagen staat te gebeuren. 

 

Wat zijn die ‘laatste dagen’? 

We hebben meestal de neiging om te denken aan de tijd vlak voor de wederkomst.  

 

Maar dat hoeft niet zo te zijn.  

De ‘laatste dagen’ beslaan de hele periode sinds de komst van Jezus in het vlees tot aan 

Zijn komst op de wolken. Binnen die lange periode vallen allerlei gebeurtenissen. 

Ook de grote afval en de toename van wetteloosheid en goddeloosheid. 

Die zullen hun toespitsing krijgen, tot een climax komen in de dagen van de mens der 

zonde, de antichrist. Die is al echter overwonnen worden door het zwaard en de mond 

van Christus (2 Thess. 2:8, Openb. 19:15). 

 

Maar dan blijft nog wel de vraag staan van de Here Jezus: “Maar zal de Zoon des 

mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (Lucas 18:8) 

Bij deze vraag van de Here Jezus moeten we erop letten, waarom Jezus deze vraag stelt 

en wat is de context. 

 

Deze vraag vormt de afsluiting van de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de 

weduwe die volhield om haar recht te krijgen. En dan zien we in de eerste plaats dat 

Jezus zijn hoorders zegt, dat God Zijn uitverkorenen hoort en hen recht doet. God is 

trouw, ook in moeilijke tijden. 

Jezus leert hier ook, dat die gelovigen moeten volharden in het gebed.  

En dan wordt de bedoeling van deze vraag aan het eind van deze gelijkenis duidelijk: Als 

God van Zijn kant trouw is, is de Gemeente dat dan ook? De gemeente wordt hier 

opgeroepen om trouw te zijn in volharding, in gebed en waakzaamheid, zoals die 

weduwe. 

 

Er komen zware tijden aan. De macht van de zonde neemt ongekende vormen aan. De 

mens van de zonde zal met geweld regeren en de Gemeente en Israël zullen worden 
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verdrukt. Maar de antichrist zal worden overwonnen. Er zal bekering plaats vinden zowel 

in Israël als onder de heidenen. De belofte gaat in vervulling. 

 

Langs welke weg gaan de beloften van de heilstijd in vervulling? 

 

Er is in onze tijd veel belangstelling voor het boek Openbaring. Dat is te begrijpen en 

zeker niet onterecht. Veel mensen houden zich bezig met vragen over de toekomst. 

Tegelijk bestaat het gevaar dat men dan in allerlei speculaties en uitleggingen gaat 

vervallen. 

 

(Lammert de Wit heeft een boek geschreven ‘Leven in de eindtijd’ (750 pagina’s) waarin 

praktisch alle teksten uit Daniël, Ezechiël, Openbaring enz. onder de loep worden 

genomen en verklaard.) 

Men weet bijna alles en het lijkt of de Bijbel zijn geheimen prijs heeft gegeven. Maar veel 

van die zgn. gedetailleerde voorspellingen spreken elkaar tegen. Zo moet je niet met de 

Bijbel omgaan. De Bijbel is geen puzzelboek. 

Maar je moet ook oppassen om niet door te slaan en die voorzeggingen a priori af te 

wijzen.  

 

(Door gedetailleerd te willen weten, wat er staat te gebeuren, bestaat het gevaar van de 

verleiding om ons op al die zaken voor te bereiden; om die zelf in de hand te houden. 

Zoals bijv. het hamsteren van goederen, of al je geld van de bank halen. Die speculaties 

maken ons angstig. 

Dat is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons: ‘Weest niet bevreesd’.  

In Openbaring 3:10 staat dat, als wij aan Hem gehoorzaam zijn geweest om hem te 

blijven verwachten, Jezus ons zal bewaren in het uur van de verzoeking. Onze 

voorbereiding op zware tijden is: uitzien naar Hem en van Hem onze bewaring te 

verwachten. 

 

Ik denk overigens wel dat we alert moeten zijn, dat we de tijd en de gebeurtenissen 

moeten herkennen om dan te constateren dat die gebeurtenis voorzegd is in de Bijbel. 

Dat kan worden gezegd: ‘Zoals geschreven is …. ‘ 

Het is wijs om net als Maria ‘al die woorden’’, die spreken over toekomstige 

gebeurtenissen, te ‘bewaren in het hart’. – WMP) 

 

Toch kan er iets gezegd worden langs welke weg de Heer Zijn heil zal openbaren   

 

De volheid van de tijden der heidenen (pag. 26, 27) 

 

Er is in de Bijbel een uitdrukking, die hier veel op lijkt, nl.  

 

“Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen 

vervuld zullen zijn.” (Lukas 21:24) 

 

De heidenen zijn de overmoedige volken (Zach. 1:15) die weliswaar door God gebruikt 

werden als straf voor de zonden van Israël, maar die maar al te gretig mee hielpen ten 

kwade. 

Het zijn die volken, die opstaan tegen de Heer en Zijn Gezalfde (Psalm 2). Hun geest, 

een geest van rebellie keert zich ook tegen Gods volk. 

Denken we ook even aan de droom van Nebukadnezar, die de opkomst van de 

verschillende wereldrijken voorzegde. Een beeld, waarvan het hoofd van goud was, maar 

de voeten van leem en ijzer. Deze samenstelling is een beeld van de chaos (twee 

materialen, die zich niet vermengen), in de laatste fase van de wereldgeschiedenis.     
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(Leem, een beeld van soepelheid en meegaandheid (voor het kwaad) en ijzer, hardheid 

voorstellende. Men zou ook in onze tijd kunnen denken aan een samengaan van de 

‘woke’-beweging enerzijds en het islamitische kolonialisme anderzijds. Twee krachten, die 

zich onmogelijk kunnen verenigen, maar beiden zich richten tegen God, tegen Zijn volk, 

Zijn Gemeente. – WMP) 

 

Wat gebeurt er dan? 

Er wordt een steen losgemaakt, die al rollend groter wordt en het grote beeld vergruizelt, 

waardoor er een eind komt aan de macht van de volkerenrijken. Dan zijn de tijden der 

heidenen vervuld en dan zal Jeruzalem niet meer door de heidenen vertrapt worden. 

 

Isra±ls aanneming 

 

Israël zal hersteld worden. Maar hoe gaat dat in zijn werk? 

Paulus heeft voorzegd, dat ‘gans Israël zalig zal worden’ en dat hangt samen met het 

ingaan van de volheid der heidenen. 

Er breekt voor de wereld een totaal andere tijd aan. Een nieuwe tijd vol zegen en heil. 

Maar net zoals voor de wereld die tijd komt door veel verdrukking en benauwdheid, zo 

zal ook Israël door grote benauwdheid heen gaan.  

Veel profetieën verwijzen hier naar. Zoals bijv. Jeremia 30:7 

 

‘Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid 

voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.’ 

 

Dit is een tekst die meerdere keren een vervulling heeft gekregen. 

De eerste vervulling verwees naar de dag, dat Jeruzalem verwoest werd door koning 

Nebukadnezar in 722 v.C. 

De dag van Jeruzalems verwoesting in het jaar 70 na Chr. was nog benauwender. 

 

Maar er komt een dag, die nog weer ernstiger zal zijn. Hoe weten we dat? 

 

In vers 11 van ditzelfde hoofdstuk lezen we: 

‘Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid 

heb, maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met 

mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden.’ 

 

God zal met Israël in het gericht treden. Er zal een rechtsgeding plaatsvinden en er zal 

een oordeel worden uitgesproeken. 

Het zal een heel bijzondere rechtszitting wezen en een onverwacht oordeel. 

 

Wat lezen we in Jesaja 1:18, waar twee partijen in de rechtszaal staan? 

 

‘Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw 

zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als 

karmozijn, ze zullen worden als witte wol.’ 

 

En in Ezechiël 36 staat er nog een verbijzondering over dat vonnis:  

 

‘Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en 

van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een 

nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam 

wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.’ 
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Straf? Ja1 Oordeel? Ja!  Benauwdheid? Ja! Maar ook: VERLOSSING, VRIJSPRAAK en 

GENADE! 

 

Als zo de volheid (de vervulling van Gods beloften) van Israël zal ingaan, dan zal dit  

‘leven uit de doden’ betekenen voor de wereld. 

 

Geen van Gods woorden zal ter aarde vallen. 

 

De geschiedenis van Israël is het bewijs, de garantie, dat wat er geschreven staat over 

de dingen, die nog moeten gebeuren, ook tot vervulling zullen komen.  

Het zal gebeuren, dat de volken zullen zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben 

gehoord dat God met u is. God is met het Joodse volk. 

 

Dan zal Israël zien, dat ze, hoewel uitverkoren, niet beter is dan de andere volken. 

 

Dit volk heeft eeuwen moeten leven in eenzaamheid. Verjaagd en verstoten door velen. 

Belasterd en verwenst. 

Maar er komt een tijd, dat de wereld zal erkennen: God is met u. 

 

Zoals Jozef (een beeld van Jezus) die aan zijn broeders vroeg of zijn vader nog leefde en  

gebruikt werd om zijn broeders in het leven te behouden; zoals Jezus die aan Zijn volk 

Zijn  Vader wilde openbaren (‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezienô) en kwam om 

Israël te verlossen, zo maakt God gebruik van de Joden om Zijn wereld te zegenen. 

Het Joode volk gaat zo de weg van Jezus. Vaders eerstgeboren Zoon! 

 

Israël, een volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid. Een volk, waarvan God gezegd 

heeft: “IK HEB U LIEFGEHAD MET EEN EEUWIGE LIEFDE!”. 

 

Mannenconferentie: 

• www.mannenconferentie.eu/jaar/2025/  

• www.mannenconferentie.eu/wp-content/uploads/2025/03/MC-PP-2025-Lezing.pdf 

Over de vrucht en de gaven van de Heilige Geest – ds. Ruud van Campen, 

powerpointpresentatie.  

• www.mannenconferentie.eu/wp-content/uploads/2025/03/MC-PP-2025-Lezing-2.pdf 

Mijn beker vloeit over. 

• Nabeluisteren van de vier lezingen > via deze website 

www.mannenconferentie.eu/jaar/2025/  

• https://www.bobderaadt.nl/documents/mannendag/Mannenconferentie_Doorn_febr_2

025.pdf > schriftelijk conferentieverslag, febr. 2025. 

• www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_1.pdf 

verslag mannenconferentie febr. 2023. 
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