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Publicaties: 

• De Christelijke Zorgverzekeraar (2024) Sterke gezinnen; doeboek – Herinneringen 

voor later, maak je nu. Met diverse challenges, folder. 

www.dechristelijke.nl/sterkegezinnen  

• www.bobderaadt.nl/fathersmatters.php > PowerPoint-presentatie preek vaderdag 2024 

(16 juni 2024, Perron Ontmoetingskerk, Zoetermeer). 

• www.vakbladvroeg.nl/troostend-boek-bij-rauwe-rouw-en-levend-verlies/: 29-05-2024 

– boekrecensie > Het rouwt in jou (geschreven door Christine Vandenhole). 

• www.cgmv.nl/blog/vaderdag-2024-blog-bob-de-raadt/      

 

Berichten: 
 

▪ Podcast: www.podcasters.spotify.com/pod/show/interkerkelijk-

kenniscent1/episodes/Waarom-wij-vaders-zo-belangrijk-zijn-in-de-geloofsopvoeding-

van-ons-kind--Vaderhart- > Vaderhart is een podcast van vaders voor 
vaders. “Wij zijn geen pedagogen, didactici of wetenschappers, maar 
heel gewone vaders die met vallen en opstaan verlangen om onze 
gedoopte kinderen op te voeden tot Gods eer.” aldus Arien, Jan en 
Gertjan. In het dagelijks leven praten ze zelden met andere vaders over 
opvoeding maar met gemak praten ze de afleveringen vol. Verrassend, 
humoristisch en bloedserieus. 

 
1 www.vakbladvroeg.nl/troostend-boek-bij-rauwe-rouw-en-levend-verlies/ 29-05-2024 – 

boekrecensie > Het rouwt in jou (geschreven door Christine Vandenhole). 
 

http://www.dechristelijke.nl/sterkegezinnen
http://www.bobderaadt.nl/fathersmatters.php
http://www.vakbladvroeg.nl/troostend-boek-bij-rauwe-rouw-en-levend-verlies/
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http://www.podcasters.spotify.com/pod/show/interkerkelijk-kenniscent1/episodes/Waarom-wij-vaders-zo-belangrijk-zijn-in-de-geloofsopvoeding-van-ons-kind--Vaderhart-
http://www.podcasters.spotify.com/pod/show/interkerkelijk-kenniscent1/episodes/Waarom-wij-vaders-zo-belangrijk-zijn-in-de-geloofsopvoeding-van-ons-kind--Vaderhart-
http://www.podcasters.spotify.com/pod/show/interkerkelijk-kenniscent1/episodes/Waarom-wij-vaders-zo-belangrijk-zijn-in-de-geloofsopvoeding-van-ons-kind--Vaderhart-
http://www.vakbladvroeg.nl/troostend-boek-bij-rauwe-rouw-en-levend-verlies/
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▪ www.cvandaag.nl/101679-naast-tv-predikant-is-amerikaan-bobby-schuller-ook-een-

toegewijd-vader > De Amerikaan Bobby Schuller is niet alleen een bekende 
tv-predikant, maar ook een toegewijd vader van twee kinderen. Speciaal 
vanwege Vaderdag was Bobby met zijn dochter Haven (14) te zien in Hour 
of Power, waar hij vertelde over zijn vaderschap. Ondanks zijn drukke 
schema brengen Bobby en Haven veel tijd met elkaar door, iets waar ze 
beiden enorm van genieten. Naast Haven heeft Bobby nog een tweede 
kind, zijn 12-jarige zoon Cohen. Cohen werd geboren met de aandoening 
polymicrogyrie en heeft daarom het verstand van een 2-jarige. Van wrok bij 
Bobby richting God is echter geen sprake. Bobby: "Cohen heeft ons 
allemaal op een positieve manier doen groeien."  

▪   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uit: CGMV Nieuwsbrief 06-06-2024. 

 

Column Wim de Jong 

➢ WAT LEER JIJ JE KINDEREN2 

Deze keer een wat persoonlijker verhaal. De laatste tijd ben ik veel bezig met het 

beeld dat onze kinderen van ons als ouders krijgen. Ze zijn Nora is 7, Aron is 4 en 

Gideon is 7 maanden. Hele diverse leeftijden, en dus ook verschillende interpretaties 

van onze acties. Mijn werk is gelukkig vlak bij huis, en mijn werkuren zijn anders dan 

bij andere ouders. Vaak kan ik ze naar school brengen en soms ook weer ophalen.  

 

Ze krijgen veel mee van mijn werk en rennen (of fietsen…) vaak even de sportruimte 

binnen als ik training aan het geven ben. Soms doet Nora ook even mee met de 

groepsles Farm Strong Men. Dan heeft ze haar eigen gewichtjes en een boekje om 

haar resultaat bij te houden. Ze moeten niks, maar ze vinden het leuk om even mee 

te doen. Vaak nog geen 10 minuten, maar ze hebben wel weer even meegedaan.  

 

 
2 Column van Wim de Jong – Farm Fit Training Lexmond - Ik bouw sterke mannen; 06-06-2024 – op LinkedIn. 

Vaderdag 
In mijn blogs voor CGMV vertel ik 
regelmatig over mijn actief pensioenleven. 

Een centraal thema is de rol van vaders. Ik 
probeer hier op verschillende manieren 

aandacht aan te geven. Zo heb ik onlangs 
een aantal lezingen en studies gegeven over 

de impact van vaders in iemands leven en 
over de effecten van een postpartum 
depressie, ook het effect dat die heeft op 

vaders. 

Lees hier de volledige blog: 

www.cgmv.nl/blog/vaderdag-2024-blog-
bob-de-raadt/ 

   

•  

 

 

http://www.cvandaag.nl/101679-naast-tv-predikant-is-amerikaan-bobby-schuller-ook-een-toegewijd-vader
http://www.cvandaag.nl/101679-naast-tv-predikant-is-amerikaan-bobby-schuller-ook-een-toegewijd-vader
https://cgmv.acemlna.com/lt.php?x=3DZy~GDJU6XM7s8vzt~KWOlv16-ijNEhwxYzY5o4JnDN6XN-0Uy.zeFz2I2iiNQ~jNYwYHHE
http://www.cgmv.nl/blog/vaderdag-2024-blog-bob-de-raadt/
http://www.cgmv.nl/blog/vaderdag-2024-blog-bob-de-raadt/
https://cgmv.acemlna.com/lt.php?x=3DZy~GDJU6XM7s8vzt~KWOlv16-ijNEhwxYzY5o4JnDN6XN-0Uy.zeFz2I2iiNQ~jNYwYHHE
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Nu draait er bij ons veel om sport/krachttraining, en ik vind het belangrijk dat ze zien 

dat het normaal is om aan jezelf te werken. Ze zien veel klanten moeite doen om 

resultaat te bereiken en als ik aan het sporten ben, leg ik het ze vaak uit en laat ik ze 

dingen proberen. Niks moet, maar ga het maar proberen. En als het niet lukt, dan 

probeer je het morgen of volgende week weer.  

 

Ook bij de sporters vind ik het belangrijk dat ze ook thuis sporten. De sporters van 

Farm Strong Men krijgen 2 workouts per week om thuis met 2 Kettlebells te doen, en 

er zijn er ook die zelf apparatuur aanschaffen. Betrek je kinderen er bij en laat zien dat 

je bezig bent om beter te worden in wat je kunt.  

 

Ook bij evenementen komen ze vaak kijken, en laat ik ze zoveel mogelijk meedoen of 

ervaren. De gym op school is hartstikke goed, en leren ze in spelvorm, maar ik deins 

er niet voor terug om ze ook wat zwaardere dingen te laten proberen. Hoe meer ze 

ervaren en proberen hoe meer profijt ze er op latere leeftijd van hebben. 

 

De foto is gemaakt op een evenement wat ik organiseerde waar we leerden om te 

handelen in noodsituaties. En in dit geval om een tourniquet aan te leggen. 

Uitleggen, voordoen en zelf proberen. 

Activeer om grotere afbeelding te bekijken, 

 

 

Column: www.cgmv.nl/blog/vaderdag-2024-blog-bob-de-raadt/ - 05-06-2024. 

Vaderdag 2024 
  
In mijn blogs voor CGMV vertel ik regelmatig over mijn actief pensioenleven. Een 
centraal thema is de rol van vaders. Ik probeer hier op verschillende manieren 
aandacht aan te geven. 

http://www.cgmv.nl/blog/vaderdag-2024-blog-bob-de-raadt/
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Lezingen en studies 
Onlangs heb ik een aantal lezingen en studies gegeven over de impact van vaders in 
iemands leven en over de effecten van een postpartum depressie, ook het effect dat 
die heeft op vaders. In Gorinchem hebben een aantal kerken in april een Mannendag 
georganiseerd waarbij veertig mannen aanwezig waren. Samen hebben we 
nagedacht over de emoties die mannen ervaren. De dag was bemoedigend en de 
aanwezigen hebben gevraagd om een vervolg. 
  
Vaderschap en werkgeverschap 
Ik heb al eerder in mijn blogs voor CGMV aandacht besteed aan het thema ‘vaders 
en vaderschap’, een gelaagd en veelzijdig thema. Denk maar aan de combinatie van 
man-zijn en vader-zijn als je werknemer bent. De invloed van armoede of ziekte op je 
leefsituatie, van een burn-out of van een ingrijpend verlies. 
  
De relatie tussen werkgever en werknemer is dan enorm belangrijk voor het 
herstelproces. Persoonlijke aandacht van de baas (werkgever of leidinggevende) en 
begrip zijn van groot belang. Gekend worden, openhartig kunnen zijn, erkenning 
krijgen, soms zelfs lotgenotencontact zijn heel nuttig. Ze helpen met verandering, het 
verwerven van herstelgericht inzicht en veranderingen in persoonlijke gedrags- en 
communicatiepatronen. Deze aanpak in een werksituatie is ook voor CGMV een 
belangrijk aandachtspunt. 
  
Zorg 
Tijdens de Familiedagen in de Evenementenhal te Gorinchem in oktober 2023 had ik 
gesprekken met twee christelijke zorgverzekeraars. In mei dit jaar vond de week van 
‘het sterke gezin’ plaats, georganiseerd door De Christelijke Zorgverzekeraar. 
  
In een podcast vertelde een kraamverzorgende hoe belangrijk de actieve rol van de 
vader is en hoe nuttig het is om de vader bij het verzorgen van de baby te betrekken. 
Zij stelt gerichte vragen aan prille vaders over de invulling van hun vaderrol en traint 
hen in de dagelijkse verzorging. Zij bespreekt onzekerheden en de invloed van 
passieve houdingen om vaders bewust te maken van hun positieve invloed en het 
effect van hun aandacht op moeder en kind. Deze aanpak geeft meer rust in het 
gezin en stelt vaders in staat om bewuster invulling te geven aan hun vaderrol. 
  
Ik vind het belangrijk dat de zorgverzekeraar aandacht besteedt aan vaders en dat 
de zorgverzekeringspolis dit aanbod voor kraamverzorgenden heeft. Zo wordt ook zij 
bewust gemaakt van de kansen die zij heeft om vaders te helpen hun invloedrijke 
positie in hun gezinnen goed te gebruiken. Dat helpt bij het creëren van ‘sterke 
gezinnen’. Het was een goede actieweek! 
  
Voor wie meer wil weten: op www.bobderaadt.nl/fathersmatters.php staat een artikel 
van David Borman, voormalig verloskundige en medisch communicatietrainer. Hij 
wijst daarin op het belang van betrokken vaderschap. 
  
Actief pensioenleven 
Bovenstaande onderwerpen kwamen naar voren vanuit de dagelijkse praktijk en de 
wens om maatschappelijk betrokken te blijven als gepensioneerde. Het netwerk 
waarin we het maatschappelijk nut van vaders en het belang van betrokken 

http://www.bobderaadt.nl/fathersmatters.php
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vaderschap meer onder de aandacht te brengen, breidt zich gelukkig uit. Mocht je 
daar meer over willen weten of in dat netwerk willen participeren, stuur dan een mail 
naar: bobderaadt@live.nl. Ik ben benieuwd naar je visie, mening en ervaringen. 
 
 Bob de Raadt 
Freelance contextueel maatschappelijk werker, assistent onderzoek Erasmus MC, 
gastdocent Erasmus MC Academie, extern adviseur bij Veer-Krachtige Ouders, 
hoofdredacteur Vaderschapskennis. 
www.bobderaadt.nl 

 

Boekenplank:                                                                                                                                                              

 Recensie ‘Het rouwt in jou’ - Een eerlijk hulpboek bij het verlies van een 

kind’, geschreven door Christine Vandenhole (2019). Tielt: Uitg. Lannoo 

i.s.m. het Berrefonds 

                                                                                                                                                       
Het land van rouw en verlies 

Zijwieltjes 

In het land van rouw is het als leren fietsen door een nieuw landschap. Een 

onbekende vaardigheid. Een onverkend domein. Zoeken naar de juiste navigatie en 

sturing. In het begin heb je zijwieltjes nodig en vertrouwde handen die je bijsturen 

en zo nodig opvangen. En een bemoedigende stem die stimuleert om door te gaan 

en de route te verkennen. Je bent het wel zelf die moet trappen, en blijven trappen 

om door te gaan, ook bij tegenwind en tegenslag. Ook als er hobbels in de weg 

zitten of als je fietst op vals plat. Doorgaan, als je benen verzuren of de 

vermoeidheid toeslaat. Een tocht met vallen en opstaan. Ervaring opdoen en 

veerkracht ontdekken. Ook als je rouwt, met je kindje in je hart. 

Hulpboek 
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Het Berrefonds bestaat inmiddels zo’n 15 jaar en wil ruimte creëren voor verlies en 

verdriet. Voor meer fysieke, mentale en maatschappelijke ruimte voor de rouw na 

het ingrijpende overlijden van een kind. Een plek voor ontmoeting met lotgenoten, 

het uitwisselen van ervaringen en het delen van verhalen. Om zodoende ouders te 

empoweren en om hen meer te laten geloven in hun eigen veerkracht en 

weerbaarheid. In een warme, veilige en zorgzame context. Elk verhaal telt. Elke 

ervaring is uniek. Zo heb ik dat ook ervaren in de tijd dat ik als medisch 

maatschappelijk werker hulp verleende aan ouders die een kind hadden met een 

kinderoncologische diagnose of als het kind plotseling op de Intensive Care Unit 

moest worden opgenomen. Wat een hectiek. Zeker als het kind het niet redde en 

overleed. Ook op de afdelingen Verloskunde en Neonatologie moesten ouders 

regelmatig afscheid nemen van hun kindje. Intens en hartverscheurend. Ouders 

lieten hun ontreddering, onmacht en verdriet zien en ook hun liefde en 

betrokkenheid. 

Liefde voor het overleden kind 

Diezelfde liefde en betrokkenheid spreekt overduidelijk op elke bladzijde in dit 

boek. Liefdevolle herinneringen aan hun overleden kind. Intens verdriet. Rauwe 

rouw en levend verlies. En na verloop van tijd komt de veerkracht om door te gaan. 

Daar getuigt ‘Het rouwt in jou’ ook van. 

Hulpboek en handboek 

Naast de persoonlijke verhalen en ervaringen van veel ouders staat het boek ook stil 

bij diverse rouwtheorieën (Kübler-Ross, Worden, Stroebe & Schut, Maes), wat 

rouw met je doet als ouder(s), het ‘wat als’-spook, een ieders eigen rouwproces, 

andere kinderen in het gezin, rouw in de ‘framily’ (familie en vrienden), baaldagen 

en over hoop en vertrouwen. Er wordt aandacht besteed aan moeders én vaders. Er 

wordt stilgestaan bij de impact van het overlijden van een kleinkind op oma’s en 

opa’s. Collega’s en werkgevers krijgen tips aangereikt hoe zij met de rouwenden 

om kunnen gaan. 

Het boek bevat ook ‘speelse’ informatie: een ganzenbord vol liefde, de wees-lief-

voor-jezelf-checklist, een bingo van foute uitspraken. 

Ouders en professionals 

Dit boek bevat een schat aan ervaringen en ouders zullen veel herkennen in de 
rouwbelevingen van andere ouders. Een echt lotgenotenboek. Om die reden is ‘Het rouwt in 

jou’ bruikbaar als leerboek voor professionals en als verwijsgids tijdens het behandeltraject. 

Als hulpverlener word je stilgezet bij het immense verdriet van een ouder/betrokkene en bij 
de impact van het overlijden van een kind. Luisteren naar het verhaal van een ouder betekent 

al een enorme handreiking. 
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Door: Bob de Raadt, freelance contextueel maatschappelijk werker, gastdocent Erasmus MC 

Academie, boekenrecensent, vadercoach, extern adviseur Veer-Krachtige Ouders, lid 

KlankBordGroep Zuyd Hogeschool Sittard, pastoraal counselor, hoofdredacteur 

‘Vaderschapskennis’ en auteur bij www.bobderaadt.nl  

 

 Jim George (2019) Een vader naar Gods hart – 

Veenendaal: Grace Publishing House; ISBN 

9789092234575; 221 pag.; €16,95. 

Versie 29-05-2024. 

“Vader, wees de nummer 1 voor je kinderen”, citaat op de achterflap. 
Hij schrijft over een aantal basisprincipes om de beste vader voor je kinderen te zijn:                                                    

- je kinderen laten weten dat je van ze houdt, en interesse in ze tonen,                                                                         
- de sleutels tot positieve en effectieve communicatie gebruiken,                                                                                          
- weten welke eigenschappen kinderen het meest nodig hebben in een vader,                                                           

- manieren ontwikkelen om je kinderen aan te moedigen in hun geestelijke groei,                                                     

- werken aan gezonde relaties die levenslang blijven bestaan.                                                                                         

Dit geeft jou ook zegen in je vaderschap. 

Dit alles vraagt tijd, persoonlijke inzet, doorzettingsvermogen, aandacht en concentratie, 
planning, teaminspanning als ouders, en het brengt zegeningen voort. Jim George werkt deze 

onderwerpen in diverse hoofdstukken uit:                                                                                                                                                      

- een vader die een godvrezend voorbeeld geeft,                                                                                                              
- een vader die wandelt door de Geest,                                                                                                                               

- een vader die een onderwijzer is,                                                                                                                                        
- een vader die trainer is,                                                                                                                                                          
- een vader die instructeur is,                                                                                                                                                    

- een vader die een voorbidder is,                                                                                                                                                    

- een vader die een gebedsstrijder is,                                                                                                                                                 

- een vader die een wachter is, een geestelijke leider van zijn gezin, met een waakfunctie,                                                                                                                                               

- een vader die een gids is,                                                                                                                                                         
- een vader die een bemoediger is,                                                                                                                                          

- een vader die een teamspeler is,                                                                                                                                          

- een vader die tot het einde volhoudt.                                                                                                                      
Boeiend onderwijs in groeiend, betrokken vaderschap, vanuit Gods Woord. Het boek bevat 

ook een jaarrooster om de hele Bijbel door te lezen. 

 

http://www.bobderaadt.nl/
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 Asher Intrater (2023) Wie kwam er op bezoek bij Abraham? Over de 

verschijningen van God  als mens in de Hebreeuwse Geschriften – Uitg. 
ComitéGemeentehulp Israël; ISBN 978-90-903-8024-7. 

Beschrijving: 

“Er is Iemand die overal in de Wet en de Profeten verschijnt. Soms wordt er 
naar Hem verwezen als de ‘Engel van de Heer’, soms wordt Hij ‘God Zelf’ 
genoemd, soms ‘Iemand als de Zoon des Mensen’, en vaak krijgt Hij ook geen 
naam. Het begrijpen wie deze persoon is, zal een uitdaging zijn voor ons meest 
fundamentele beeld van God en de Messias. 

Als we de Engel van de Heer in de Tanach (Hebreeuwse Geschriften) en Jesjoea 
(Jezus) in het Nieuwe Testament aan elkaar willen koppelen, stelt dat zowel de 
christelijke als de Joodse wereldvisie op de proef. Dit boek is bedoeld om op een 
evenwichtige manier beide zijden uit te dagen, en zo een brug te vormen tussen de 
Joodse en de christelijke opvatting. 

Met dit boek beoog ik voornamelijk de verschijningen van God en het karakter van de 
Messias te beschrijven zoals we die in de Schriften tegenkomen. Boven alles zoek ik 
naar die waarheid.” 

Asher Intrater is de oprichter van Revive Israel Ministries en de senior pastor van een 
aantal gemeenten in Jeruzalem en Tel Aviv. Hij was met Dan Juster en Eitan 
Shishkoff ook een van de oprichters van Tikkun International en is bestuurslid van 
The Messianic Alliance of Israel en Aglow International.3,4 

Review: Interessant boek over een boeiend en verrassend thema. Boeiend, omdat het 
eigenlijk een bijzonder thema is, dat de schrijver hier naar voren brengt. Degene die bij 

 
3 Bron: www.comitegemeentehulpisrael.nl/webshop/494/wie-kwam-er-op-bezoek-bij-abraham.html  
4 www.reviveisrael.org Met informatieve artikelen over hedendaagse gebeurtenissen in het Midden-Oosten, 
Bijbels onderwijs over de eindtijdprofetieën, en updates m.b.t. messiaanse Joden en Arabische christenen in 

Israël. 

http://www.comitegemeentehulpisrael.nl/webshop/494/wie-kwam-er-op-bezoek-bij-abraham.html
http://www.reviveisrael.org/
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Abraham op bezoek komt, heeft een naam en uiteindelijk zou die persoon zelfs Jesjoea, en 
God in de gedaante van en engel kunnen zijn. En zo geeft Intrater voorbeelden van andere 
gebeurtenissen in de Bijbel waarin Jesjoea zich op aarde laat zien. In zowel een menselijke 
gedaante als in een goddelijke gedaante. “Jesjoea is door de hele Bijbel heen als God en als 
mens geopenbaard, van Genesis tot Openbaring (en als middelaar tussen God en mens – 1 
Tim. 2:5)”5. Verrassend omdat de schrijver dit inzicht aan de lezer ontvouwt en met veel 
argumenten onderbouwt. Ook de bijlagen in het boek zijn nuttig als aanvullende informatie, 
zoals: Goddelijke verschijningen in de Hebreeuwse Geschriften, Jehova en Jesjoea, het 
herstel van alle dingen, voor de grondlegging, menselijke en verheerlijkte verschijningen, 
wetenschappelijke onderbouwing. Het boek is opgebouwd in vijf delen: Jesjoea en de 
patriarchen, de exodus en de tien geboden, de verovering (van bijv. Jericho), de profeten en 
de Zoon des Mensen en de Openbaring (de goddelijke openbaring aan Johannes). Van harte 
aanbevolen deze interessante bijbelstudie. 
 

 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
Connect2Israël (02-06-2024) 

• Ook deze week uw voorbede voor het Joodse volk. De oorlog in Gaza gaat nog steeds 
door en vanuit Gaza worden nog steeds raketten afgevuurd op Israël. Ook vanuit Zuid 
Libanon worden veel raketten afgevuurd op Israël. Een kerkgebouw van een 
Messiaanse gemeente in het Israëlische Kiryat Shmona werd verwoest. De SGP hield 
een vreedzame bijeenkomst op de Dam, als steunbetuiging aan de Joodse inwoners 
in Nederland. Een tegenbetoging verliep verre van vreedzaam. De politie werd 
agressief bejegend; geen voorbeeld van een geweldloze demonstratie. We blijven 
bidden voor de vrede van Jeruzalem.  

• Op donderdagavond 6 juni a.s. komt de Israëlkring weer bij elkaar. Het onderwerp 
is: Uitverkiezing - Wat betekent uitverkoren zijn voor Israël en wat betekent dat voor 
de volken. 

Connect2Israël (09-06-2024): 

 
5 Pag. 210. 
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• In de Israëlkring hebben we stilgestaan bij de betekenis van Jesaja 53. Een bijzonder 
hoofdstuk over de lijdende dienstknecht des Heren, verwijzend naar de Messias, 
Jezus de Gezalfde. Wie deze studie na wil lezen, kan de lezing vinden 
op www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal,php meinummer, pag. 7-17. Een 
leerzame overdenking. 

• Daniël Keijzer deed afgelopen week uitgebreid verslag van de aanvallen op Noord-
Israël, met veel branden en veel schade. U kunt zijn gebedsapp aanvragen via 
danielkeijzer@gmail.com   

• Blijf bidden voor het Joodse volk en om de ontferming van de Here. 

Connect2Israël (16-06-2024): 
• Wilt u bidden voor alle mensen die door de huidige oorlog geraakt worden. In Noord-

Israël nemen de dagelijkse raketbeschietingen vanuit Zuid-Libanon meer en meer 
toe, met als gevolg: veel branden en toenemende oorlogsdreiging. Een bestand komt 
maar niet tot stand, omdat de vijand van het Joodse volk steeds nieuwe - 
onmogelijke - eisen stelt. Israël staat onder druk door de politieke spanningen, de 
economische zorgen, de vele inwoners die geëvacueerd zijn en al maanden op een 
andere plek wonen, het trauma van 7 oktober 2023, toenemend antisemitisme. Bid 
om genade en vrede, voor alle inwoners in Israël en de omringende landen. 

• Bid dat Gods engelen rondom Israël zullen zijn om het land te beschermen (2 
Koningen 6:16). Bid voor de vrede van Jeruzalem. 

 
Connect2Israël (20-06-2024): 

• Wilt u bidden voor Israël en de actuele situatie voor het Joodse volk. De Israëlische 
regering heeft een ultimatum gesteld aan Hezbollah, per 24 juni, dat deze 
terreurgroep zich terug moet trekken tot boven de Lithani-rivier in Libanon. Verdere 
escalatie dreigt. 

• Daniël Keijzer heeft recent een nieuwe nieuwsbrief gepubliceerd. Stuur een mail naar 
info@life4israël.nl als u op de hoogte wilt blijven van zijn missie. 

• Christenen voor Israël zond op 18 juni j.l. een interessante analyse uit op hun 
lifestreamkanaal. Oscar Lohuis bespreekt 10 misverstanden over Israël die bijna 

iedereen gelooft. Interessant om van deze misverstanden kennis te nemen. Bron: 

www.cvi.nl/kanaal  
• Israël Today geeft dagelijks een nieuwsbrief uit met nieuwsfeiten en 

achtergrondinformatie. Zie op: www.israeltoday.nl Zeker in een tijd van eenzijdige 
berichtgeving. 

• Bid dat de terreur van de vijanden van Gods volk stopt en dat JAHWEH, de Here God 
zelf Zijn volk zal leiden en beschermen. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Uitverkiezing- Israël en de volken (studie tijdens de Israëlkring, 07-06-2024, door 

Marjo Molengraaf) 

Is er in de Bijbel een lijn te vinden als het om uitverkiezing (Gods keuze voor een 

persoon of volk) gaat? 

http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal,php
mailto:danielkeijzer@gmail.com
mailto:info@life4israël.nl
http://www.cvi.nl/kanaal
http://www.israeltoday.nl/
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Uitverkiezing is vanuit het verleden in sommige – wat ‘zwaardere’- kerken een heel 

beladen woord. Als iemand ‘niet uitverkozen’ was, werd het ook niks meer en was 

je verloren. Een tekstgedeelte waar men zich (o.a.) op baseerde, is Matth.22:14 

In de HSV staat daar: ”Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren”. 

In de voorafgaande verzen vertelt Jezus een gelijkenis: Het Koninkrijk van de 

hemel is als een koning die voor zijn zoon een bruiloft bereidt. Hij stuurt zijn 

dienaren om de genodigden te roepen, maar zij willen niet komen. Tot woede van 

de koning! Deze stuurt zijn dienaren erop uit om dan maar “zowel slechte als goede 

mensen” te halen om de feestzaal mee te vullen. 

In de Naardense Bijbel is gekozen voor een heel andere vertaling van vers 14:  

“De geroepenen zijn veelbetekenend, maar de uitverkorenen zijn geringen”. 

Eigenlijk past deze vertaling veel beter bij de gelijkenis. Maar het geeft wel een 

heel andere lading. 

De Bijbel start met de schepping en al snel komen Adam en Eva op het toneel: zij 

zijn de eerste mensen, door God geschapen. Maar even later lezen we van Kaïn, dat 

hij, als hij weggestuurd wordt, een vrouw neemt. Blijkbaar waren ze niet de enige 

mensen, maar start er een lijn bij hen. De geschiedenis van Kain en Abel (Gen.4) 

lijkt dood te lopen: Abel sterft door de hand van Kain en Kain wordt weggestuurd. 

Dan krijgt Eva Seth (Gen.4:25,26) en in Gen. 5 wordt de lijn van Seth naar Noach 

geschetst. Noach is in zijn generatie de enige die genade vindt in Gods ogen: hij 

wordt gekozen om te ontsnappen aan de vloed en via hem gaat de lijn door: van de 

drie zonen van Noach wordt Sem gekozen (vandaar Semieten). In Gen. 10 wordt 

het nageslacht van de zonen van Noach opgesomd: in vers 21 wordt benoemd, dat 

Sem de voorvader is van alle zonen van Heber ( Hebreën). Deze Heber is de over-

over-over-overgrootvader van Nahor, de vader van Terach. Terach is de vader van 

Abram, Nahor en Haran. De laatste is de vader van Lot, maar hij sterft nog bij het 

leven van Nahor, in Ur. 

In Gen. 12 roept God Abram: hij moet zich afzonderen van zijn familie, door weg 

te trekken naar het land dat God zou wijzen. Abram wordt uitgekozen en God heeft 

een land uitgekozen. God belooft Abram te zegenen en tot een zegen te stellen voor 

de volken. 

Abraham krijgt twee zonen: Ismaël, zoon van Hagar, de slavin en Izaäk, zoon van 

Sara, de vrije( Gen. 15). Izaäk is de zoon van de belofte, toch krijgt Ismaël ook een 

zegen mee, die sterk lijkt op de belofte aan Abraham (Gen. 16): niet uitverkoren, 

wel gezegend. 
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Bijzonder is ook, dat Abraham na de dood van Sara opnieuw trouwt met Ketura en 

6 zonen krijgt (Gen. 25). Hun lijn is niet de uitverkoren lijn, maar volgens 

overlevering komen uit hun nakomelingen de wijzen uit het Oosten voort (zie Gen. 

25:6). 

De zonen van Izaäk zijn Ezau en Jakob en opmerkelijk is, dat zij pas geboren 

worden nadat Izaäk vurig bidt, want Rebekka was onvruchtbaar (Gen. 25:21). De 

geschiedenis herhaalt zich dus: ook Sara en Abraham moesten lang op de beloofde 

zoon wachten, waarna God Abraham ook nog eens op de proef stelde door te 

vragen om n.b deze zoon van de belofte te offeren! 

Al voor de geboorte van Ezau en Jakob geeft God aan wie van de twee de lijn voort 

zal zetten, wie Hij kiest: Gen. 25: 22 ev de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. In 

Maleachi 1:2,3 staat een tekst die Paulus in Rom. 9:12 en 13 herhaalt: Jakob heb Ik 

liefgehad en Ezau heb ik gehaat. Een wonderlijke tekst, want we zien later dat Ezau 

misschien nog wel rijker is geworden dan Jakob. En Ezau verachtte dan wel zijn 

eerstgeboorterecht, Jakob bedroog alles en iedereen. 

Hoe is zo’n tekst te verklaren? 

Eerst verder met de lijn die door de geschiedenis in Genesis loopt: Jakob krijgt 12 

zonen, waarvan hij Jozef liefheeft en de mooie jas geeft. Jozef krijgt de dromen van 

God en zijn broers zijn vol van jaloezie (Gen. 37:4). Later zien we dat Jozef juist 

uitgekozen is door God om zijn familie en het volk te redden. Jozef is overigens 

ook een prototype van de Here Jezus, de moeite van het bestuderen waard.  

De zonen van Jozef zijn Manasse( = doen vergeten) en Efraïm(=dubbele 

vrucht/vruchtbaarheid) 

Gen. 48:14, 17-19 Opnieuw gebeurt er iets wonderlijks: de bijna blinde Jakob 

zegent de twee zonen van Jozef, maar geeft de jongste de zegen voor de 

eerstgeborene en niet per ongeluk! De lijn gaat via hem verder. 

In Egypte wordt het volk zeer talrijk( zoals beloofd) en wordt uiteindelijk 

onderdrukt, omdat de Farao het vreest. 

En dan gaat God zich nadrukkelijk met het volk bemoeien: Ex. 2:24,25 

Hij kiest Mozes en Aaron om Zijn plan verder te brengen. Hij is hier nadrukkelijk 

de God van Abraham, Izaäk en Jakob: de God van het verbond. Daar zit ook een 

keuze in. Alhoewel Hij de Schepper van alle mensen en alle volken is, gaat hij met 

Israël op weg. 

Om terug te komen op de tekst: Jakob heb ik liefgehad en Ezau gehaat: denk aan 

het huwelijk. Dat is ook een verbond. Je kiest voor die ene en bent trouw aan die 

ene. Alle andere mannen/vrouwen ‘haat ‘je als het ware, je laat die niet toe in het 



 

14 

 

verbond, sluit hen uit. In het eerste testament zien we dat God het beeld van het 

huwelijk ook vaak gebruikt om Zijn relatie met Israël te beschrijven (denk bijv. aan 

de profeet Hosea):God als de Man van Israël, Zijn bruid. De bruid die Hij uitleidt 

en apart neemt. Want verkiezing heeft een doel: een heilig en apart gezet volk met 

bijzondere tekens: besnijdenis, de sabbath, de wet: Gods heilzame regels. 

Hij brengt Zijn bruid in Zijn land, waar het een modelvolk moet zijn: zo konden de 

volken zien hoe goed het is om naar Gods regels te leven. 

We weten hoe dat is gelopen: Israël viel steeds weer in zonde, verliet de Here en 

dan volgde straf (ballingschap etc.). Toch begon God steeds weer opnieuw. 

In Rom. 9-11 spreekt Paulus over de bijzondere plek en de voorrechten van Israël: 

zij hebben de verbonden gekregen, de aanneming tot kinderen, de wet, Gods 

woord, de eredienst en de beloften. De heerlijkheid van God reisde mee met het 

volk en was later in de tempel. Bovenal: de Messias is uit Israël! (Gen. 9:4,5) 

Paulus gaat van het fysieke Israël over op het geestelijke Israël (Gen. 9:6 e.v.): 

iedereen die gelooft zoals Abraham. Niet kinderen naar het vlees, maar kinderen 

van de belofte zijn Israël: de belofte aan Abraham van Izaäk, de roeping van Jakob. 

Paulus zegt dat God soeverein is om te kiezen over wie Hij zich wil ontfermen: wel 

Jakob, niet Ezau. Hij verhardt ook wie Hij wil (denk aan de Farao).  

Is God dan oneerlijk? Is verkiezing als een noodlot? Denk dan nog even aan de 

vertaling van Matth.22:14 in de Naardense Bijbel. God roept iedereen en toch is het 

een deel dat gehoor geeft. 

God is ons niets schuldig! Als Hij kiest ons lief te hebben is dat genade: Rom 9:22-

27 

Paulus onthult hier een mysterie: God heeft Israël uitverkoren om Zijn kinderen te 

zijn, maar roept nu ook de heidenen. Hosea moest het al aankondigen: Niet-Mijn-

volk wordt Mijn volk! 

God wil niet dat iemand verloren gaat, Hij is geen willekeurige tiran, maar Hij 

handelt naar Zijn aard en wezen: Hij laat Zijn macht zien, straft(tucht om op het 

goede pad te brengen), heeft geduld maar als iemand God blijft afwijzen, heeft dat 

wel gevolgen. 

God ontfermt Zich over wie Hij wil, zegt Paulus. Een bijzondere beweging: Gods 

volk Israël wordt a.h.w. in de wacht gezet (nog steeds uitverkoren en geliefd, nog 

steeds een bedoeling met hen, maar onder een bedekking gekomen) en de heidenen 

zijn nu aan de beurt om Gods genade te ontvangen, terwijl ze Hem niet zochten! 

Wat is de bedoeling hiervan? Allereerst dat zoveel mogelijk mensen tot geloof 
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komen, maar Rom. 10: 18 e.v. spreekt over het jaloers maken van Israël doordat de 

heidenen tot Gods kinderen gemaakt worden. 

Rom. 11:1,2: Gods verkiezing van Israel wordt niet terug gedraaid. Een deel is 

gaan geloven, een deel is verhard. 

Rom. 11:11-15 God heeft hier een bedoeling mee: de zaligheid gaat naar de 

heidenen. De bedekking op Israël is totdat de volheid van de heidenen ingaat. En 

zoals het feit dat Israël de Messias heeft verworpen( let op: niet dat Israël is 

verworpen!! Rom. 11 :15) dus verzoening naar de wereld bracht, zo zal hun 

aanneming (d.w.z. dat Israël de Messias zal aannemen als hun bedekking is 

weggenomen) ‘leven uit de doden’ zijn (Rom. 11:15b) en zal “heel Israël zalig 

worden” (vs26). Zoals Jozef zich aan zijn broers bekend ging maken, nadat hij eerst 

zijn heidense dienstknechten had weggezonden (dienstknechten die vast op de 

hoogte waren van het geloof van Jozef), zo zal Jezus zich op een bijzondere manier 

bekend gaan maken aan Zijn eigen broeders, Israël. 

De volken, de gelovigen onder hen, zijn uitverkoren met als doel: Israël jaloers 

maken, zodat ze naar hun eigen Messias gaan verlangen. Gelovigen uit de volken 

mogen zich niet gaan verheffen, want het is pure genade, dat ze zijn toegevoegd 

aan de olijfboom Israël. 

1 Petr. 1: 1,2 spreekt over de vreemdelingen en uitverkorenen, in heiliging door de 

Geest. Zij zijn levende stenen, die gebouwd worden op de uitverkoren Hoeksteen, 

Christus (1 Petr. 2:4,5) tot een tempel, een heilig priesterschap om geestelijke 

offers te brengen. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig 

volk dat God Zich tot eigendom maakte om Zijn deugden te verkondigen (1 Petr. 

2:9). 

Zo zijn ook de volken uitverkoren, samen met Israël. Dat is pure genade, zegt 

Paulus. Gods keuze voor Israël was niet omdat het een bijzonder goed of groot volk 

was, integendeel. 

Gods keuze voor de volken is ook genade: eerst niet Zijn volk en zonder 

ontferming, maar nu: in ontferming aangenomen (1 Petr. 2:10). Wat een bijzonder 

plan van God!! 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Vaderdag 16 juni 2024 6 

Perron Oosterheem7, 8 - Zoetermeer. 

 
6 De PowerPoint-presentatie staat op www.bobderadt.nl/fathersmatters.php  
7 www.perronoosterheem.nl  
8 NOACH – Ark-magazine, nr. 347, april 2024 – Op de koffie bij Timo Hagendijk: interview; p. 12-15. ‘Mijn dooptekst 

ervaar ik als een bijzondere lijn van God in mijn leven > Matt. 28:19 (HSV) “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen 

http://www.bobderadt.nl/fathersmatters.php
http://www.perronoosterheem.nl/
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(versie 18-06-2024, voorbereidende notities) 

Thema:  

Jezus, Zacheüs en de verloren vader (???): verlorenheid en 

vaderliefde 

Vader – Zoon – toegewijd vaderschap > papadag 

Welkom en kaars aansteken 
Kindermoment 
Lied of filmpje 
Bijbellezing 
Lied 
Overdenking 
Lied 
Gebed 
Mededelingen/ collecte 
Koffie 

 

Vaderdag! Inleiding en vraaggesprekje met de zaal                                                                                                                                                                           
- Wat een bijzondere dag! Wat heb je vanochtend gedaan met vaderdag? Wat heb jij jouw 

vader gegeven? Wat vind jij bijzonder aan vaderdag?                                                                                                                  

- Vaders in de zaal? Hoe begon jouw vaderdag vandaag? Welke betekenis heeft vaderdag 

voor jou?                                                                                                                                                       

- Zoon of dochter voor jouw vader: vier je dat? Hoe vierde jij dat vroeger? En hoe vier jij dat 
nu?                                                                                                                                                                         

- Moederdag wordt doorgaans meer en uitbundiger gevierd dan vaderdag. Dat hoeft toch 

eigenlijk niet per sé? Dat is toch niet zo belangrijk?                                                                                                                        

- En wat doet God de Here met Vaderdag? Denk je op vaderdag ook aan Hem? God de Vader, 

Abba Vader! Dierbaar? Pijnlijk? – Wat voor beeld heb jij van jouw vader? Fijn? Beschadigd? 
Afwezig? Dominant? De beste vader die jij je maar hebt kunnen wensen, een maatje voor 
jou? Of is het nog steeds een worsteling? 

 

Vaderdag vandaag: 16 juni 2024:                                                                                                                                                 

* Wat voor dag is dat voor jou als vader?                                                                                                                                 

* Wat voor dag is dat voor jou als zoon/dochter van jouw vader?                                                                                      
* En moeders: hoe kijken jullie tegen zo’n vaderdag aan? Is de vader van jouw kinderen jouw 

steun en toeverlaat of sta je er emotioneel gezien alleen voor?                                                                                                    

* En als je kinderloos gebleven bent?                                                                                                                                

* Of je kind is overleden?                                                                                                                                                                 

* Of jullie zijn ouders met een of meerdere miskramen? Wat voel je dan bij een vaderdag (of 
een moederdag)?                                                                                                                                                                    
* En hoe zit dat met God de Vader? Ken je die als jouw vader(figuur)? Met een warme innige 

band of is dat juist een verstoorde band?  

                                                                                                                                     >  Hoe 

Leer je God als vader, papa kennen? Daar heb je de Zoon van God bij nodig. 

Vanochtend sta ik stil bij een aantal Bijbelverhalen, die spreken over God de Vader in 

relatie met Jezus de Messias, de Gezalfde, Zijn Zoon. 

Jezus ontmoet Zijn Vader: 

 
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te  

nemen”. 
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Lucas 3:22  ‘U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb ik Mijn welbehagen!’ Dat is wat jij als kind 

van je vader graag wilt horen/merken/voelen/ervaren. 

Onderdelen: 

- God de Vader: Hoe is Hij vader voor jou? Hoe zie jij Hem? Hoe ga jij met Hem om? 

Hoe ga jij met God de Vader, Abba, pappa om? 

- Zoon: je bent zoon van je vader (en van je moeder)! Hoe is Jezus Zoon van Zijn 

Vader? Welk beeld heb jij daar van? 

- Vader-zijn >  vaderdag/papadag: Wat heb jij jouw kind(eren) gegeven en wat ontvang 

jij vandaag van hem/hen terug? Geef jij liefde aan je kind (hoe) en krijg jij liefde terug 

(hoe)? 

- Door de Zoon leer je de Vader kennen                                                                                                                

a. Zacheüs, die Jezus onder ogen komt (Lucas 19:1-10)                                                                                                                

b. de verloren zoons en de 

wachtende/oplettende/aandachtige/liefdevolle/toerennende/toegewijde/steunende 

vader 

Hoe geeft God de Vader vandaag aan jou Zijn liefde en hoe geef jij aan Hem jouw liefde 

terug? Wederkerigheid! Of zijn er breuken in jouw geloofsrelatie met Hem? Is Hij een op jou 

wachtende, toerennende Vader voor jou? Een Vader die omarmt. Een mooi thema voor 

vaderdag. Papa’s dag. 

 

God de Vader 

1. Heb je je wel eens ingedacht wat voor Vader, de Here God zou zijn? Hoe Hij is als 

Vader? Hoe ken jij Hem eigenlijk? Wat weet je van Zijn karakter? Wat weet je van 

Zijn handelen? Van Zijn liefde voor mensen? Hij is de Schepper van Hemel en Aarde, 

de Maker, de Eigenaar. Weet je iets van Zijn grootsheid en van Zijn almacht? Hij gaat 

ons bevattingsvermogen te boven. Hoe maakt Hij zichzelf zichtbaar als Vader, als 

betrokken God?                                                                                                                                   

– Hij wandelt in het paradijs met Adam en Eva.                                                                                                    

– Hij zoekt Abraham en Sarah op en komt in hun tent. Hij spreekt met Abraham. Hij 

reageert op de lach van Sarah.                                                                                                                                              

– Hij geeft Noach een opdracht, om en boot te bouwen, als het volk God de Vader 

negeert en afwijst. God redt Noach en zijn gezin uit een watervloed. Kortom: God de 

Vader communiceert, is in dialoog, dat is wederzijds luisteren!                                                                                                                                                                         

– Hij heeft een fysieke ontmoeting, een worsteling, met Jacob. Dat is een stevige 

worstelpartij, bij wijze van spreken over meerdere rondes. Jacob, degene die later de 

naam ‘Israël’ krijgt en dat betekent: ‘Strijder met God’ (Gen. 329). Misschien worstel 

jij op jouw manier ook wel (eens) met God, of met je vader, als jullie het zwaar oneens 

zijn met elkaar. Dat kan dan een beste worstelpartij worden. En hoe kom je dan weer 

tot elkaar? Hoe vindt er herstel plaats na een flinke botsing?      10                                                                                                                

 
9 Genesis 32:22–32 vertelt een verhaal waarin de Hebreeuwse aartsvader Jakob letterlijk met God 
worstelt. Dat wil zeggen, God komt naar beneden uit de hemel in de vorm van een mens om van 
man tot man met Jakob te vechten. Merkwaardig genoeg meldt de tekst ons dat Jakob het gevecht 
wint, ook al gaat hij voortaan mank door het leven. 
10 Kick at the Darkness till it Bleeds Daylight - Arthur Sussman, Jacob worstelt met de 

engel, 1995, 120 x 90 cm. Arthur Sussman (1927-2008) was een Joodse Amerikaanse kunstenaar, 

wiens familie voor W.O. I uit Oost Europa emigreerde. Sussman onderzocht zowel de joodse, 
christelijke als oosterse geestelijke tradities in zijn werk. Hij studeerde aan Syracuse University en 
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– God ziet Israël als Zijn eerstgeboren Zoon. Bijzonder, omdat hier naar een Vader-

zoon-relatie wordt verwezen: een betrokkenheid, een verbondenheid, een 

verwevenheid, een innigheid, een wederzijdsheid, een samenspraak. Dat is het 

wezenlijke van een ontmoeting. 

 

Zoals een Joodse wijsgeer, Martin Buber, dat benoemde als ‘begegnung’, een meeting, de een 
met de ander, ‘Ik met de ander’, elkaar in de ogen kijken, een big hug, een omarming. Ken je 

dat, op het sportveld, als iemand gescoord heeft. Dan gaat het dak eraf; dan vallen de spelers 

elkaar om de hals van blijdschap, en zeker bij degene die gescoord heeft. Mogelijk brengt 
deze goal de overwinning. Het elftal juicht, de trainer juicht, het publiek op de tribune juicht. 

– Jezus, Gods eniggeboren Zoon. Hoe is dat mogelijk? Jezus, Zoon van God. Hoe bijzonder! 

Dat lees je op verschillende plaatsen in de Bijbel, in Gods Woord. Bijv. in Joh. 1:14 (‘een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader’11)” en in Joh. 1: 18 (‘Niemand heeft ooit 
God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons 

verklaard’). Wat spreekt hier een enorme verbondenheid uit: innigheid, op schoot zitten, 

vertrouwdheid, bescherming, fysieke en emotionele veiligheid). De twaalfjarige Jezus is terug 

te vinden in het huis van Zijn Vader, de tempel en dat toont ook hun verbondenheid; Jezus wil 
daar met de dingen van Zijn Vader bezig zijn (Luc. 2:49) “Mijn Vader!” Dat moet je maar 

duidelijk snappen > zo belangrijk, zo relevant, zo natuurlijk, zo logisch; niets anders is 

belangrijker dan dat! Dat is Jezus prioriteit! Thuis > Vader-Zoon. Die vertrouwelijkheid 

spreekt uit het Aramese woord ‘Abba’ (papa) > Mijn Vader, dierbaar, oprecht, doorleefd, 

hartstochtelijk; geen twijfel over mogelijk. 
  

Jezus, de Zoon van God: Verlosser, Verzoener, Bemiddelaar (advocaat/pleitbezorger), 

Vredevorst 

1. Zoon van God, aangekondigd door een engel (Gabriël) en daarbij wordt Zijn naam 

bekend gemaakt: ‘u zult Hem de naam Jezus geven’12,13. En: ‘Hij zal groot zijn en de 

 
het Brooklyn Museum of Art. Hij werkte als illustrator, terwijl veel van zijn vrije werk zijn inspiratie 
vond in de verhalen van het Oude Testament. In 1965 vestigde hij zich in Albuquerque, New Mexico, 
waar hij lesgaf aan de Universiteit van Albuquerque en het New Mexico Community College. Zijn 
schilderijen bevinden zich in collecties en musea op allerlei plekken in de 
wereld. www.arthursussmangallery.com 
11 HSV Studiebijbel, p. 2281: “De Godheid van Christus”.  
12 De naam "Jezus" betekent "Jahweh is redding" of "Jahweh redt" 
13 Jesjoea (ישוע) is een afgekorte vorm van de naam Jehosjoea (יהושע), Jozua (voornaam), te vinden in de laatste 

boeken van het Oude Testament. Hiervan is de hogepriester Jesjoea in de tijd van Ezra een voorbeeld.   

http://www.arthursussmangallery.com/


 

19 

 

Zoon van de Allerhoogste genoemd worden’14 > zo persoonlijk: geboren als fysiek 

mens 

2. In de brief aan de Hebreeën staat de bijzondere relatie tussen de Zoon en Zijn Vader 

vermeldt15: Jezus heeft een hogere, belangrijkere plek dan de engelen (Hebr. 1:1-

2:18), Zijn oppermacht (Hebr. 1:1-14), Jezus als grondlegger van de Heerlijkheid 

(Hebr. 2:5-18), de oorsprong van de Schepping. God de Vader zegt liefdevolle, 

waarderende woorden tegen Jezus: “Erfgenaam van alles’(1:2), door Wie Hij ook de 

wereld gemaakt heeft (1:2), Hij is de afstraling van Zijn heerlijkheid (1:3), de afdruk 

van zijn zelfstandigheid (1:3). Vers 5:’U bent Mijn Zoon!’ en ‘Ik zal voor Hem tot een 

Vader zijn, en Hij zal mij tot een Zoon zijn’.  Wat een uitgesproken waardering. Hier 

wordt Jezus de Zoon door Zijn Vader volmondig erkent. Ken jij dat als zoon van jouw 

vader? Hoe waardeert je vader jou (met woorden, met genegenheid, met waardering, 

met en schouderklopje of een knuffel, een hug)? Hoe uit hij zijn liefde voor jou, als zijn 

kind (zoon of dochter)? En welke manier vind jij het meest fijn? Wat past bij jou? 

Vertel eens: wat heb jij je vader vandaag op vaderdag gegeven? Een tekening, of een 

kei (als je hem een kei van een vader vindt > dat is ook een prachtig blijk van liefde en 

waardering!) Of heb je voor hem gezongen? Ook op een andere plaats in de Bijbel 

staat de liefde van God de Vader voor Zijn Zoon beschreven: als Jezus gedoopt is in 

de rivier de Jordaan door Johannes de Doper. God zegt dan: ‘U bent Mijn geliefde 

Zoon, in U heb ik Mijn welbehagen!’ (Lucas 3:2216). M.a.w.: Ik ben blij met jou! Ik 

ben gelukkig met jou als persoon! Ik ben trots op jou! Kun je je voorstellen dat God de 

Vader zo over Zijn Zoon spreekt. Dat mogen wij als vaders (mannen, 

echtgenoten/partners) ook zeggen tegen onze kinderen, onze zoon(s), onze dochter(s). 

Zo kun jij, als vader, ook bijzondere betekenis geven aan deze vaderdag, mede namens 

God de Vader (dat delegeert God aan jou als vader! > liefde, waardering, affectie 

doorgeven).                                                                                                                                                            

Jezus kent ook perioden van verlorenheid: in de woestijn, als Hij door de grote 

tegenstander (Satan, Duivel) bijna misleidt en misbruikt wordt. Jezus weet zich echter 

staande te houden tegen deze duivelse manipulatie. Hij kent de woorden van Zijn 

Vader, daar heeft Hij een rotsvast vertrouwen in. De tegenstander krijgt bij Jezus geen 

voet aan de grond. Wat doe jij in tijden van moeite, wanhoop, frustratie, 

slapeloosheid, depressiviteit, onmacht?                  

 

Ik ken een jongeman die zich een paar keer moest verdedigen, omdat een paar mensen 

hem op een valse manier beschuldigden en zij dachten hem wel even aan te kunnen 
pakken, doch zij hadden zich in hem vergist. Met kracht verdedigde hij zichzelf (en 

was daar -relationeel en sociaal gezien – niet blij mee, maar hij moest wel; anders 
had hij klappen gekregen). Ook een andere keer werd hij vals bejegend door meerdere 
jongens; en ook dat sloeg hij van zich af, en ook die andere jongens hebben zich op 

hem verkeken, maar hij was er ten diepste niet blij mee, want hij wil goede relaties, 
vriendschappen. De ruzie gaf hem veel verstoring en verdriet.    

 
Als Jezus aan het kruis hangt, schreeuwt Hij het uit naar Zijn Vader: Mijn God, Mijn 

God, waarom hebt Gij mij verlaten? Wat een schreeuw (vgl. schilderij van Edward 

 
14 Matt. 1:21., 
15 HSV-Studiebijbel (2014) – Heerenveen: Royal Jongbloed; p. 2131. 
16 Zie ook in: Jes. 42: 1; Matt. 17:5; Marc. 9:7, Luc. 9:35; Kol. 1:13; 2 Petr. 1:17. (HSV Studiebijbel – p. 1730. 
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Munck: De Schreeuw). Zo intens, zo hartverscheurend! Zo eenzaam en verlaten. Doe 

ik er toe? Wie ziet mij? Wie geeft er om mij?  
 
Je leert God de Vader kennen door Zijn Zoon Jezus de Gezalfde. Kijk naar de 
ontmoetingen die Jezus heeft.  

Jezus en Zacheüs17 (verlorenheid) 
Jezus ontmoet: Zacheüs, (Lucas 19:1-10) zoon van het Joodse volk, in dienst van de 
bezetter/overheerser/dictatuur/meeloper/handlanger (collaboratie); belastinginner (omkoopbaar, 
manipulatie, corrupt, onbetrouwbaar). Jezus komt aan in de stad Jericho En in die ontmoeting van 
Jezus met Zacheüs zie je God de Vader terug. Doet hij er toe? Ziet iemand mij? Is Jezus een 

Vaderfiguur voor mij? Wil Hij wel met mij omgaan? Ben ik belangrijk genoeg voor Hem? Menslief, wat 
een (levens)vragen! Herken je dat?                           
> Een tollenaar was iemand die belasting ophaalde namens de Romeinse overheid. Degene 

die het meest bood, had waarschijnlijk het recht om de belasting te innen. Deze tollenaar kon 
weer andere tollenaars aanstellen die hem een bedrag betaalden om tol te mogen heffen. 

Hier komt waarschijnlijk het onderscheid vandaan tussen hoofdtollenaars, zoals Zacheüs, en 

gewone tollenaars.  
Tollenaars waren niet geliefd. Ze werkten voor de vijand, de Romeinse overheersers en 
lieten je vaak meer betalen dan nodig was. Er was een vast bedrag aan tol, maar vaak deed 

een tollenaar daar iets bovenop om winst te behalen. In de ogen van de farizeeërs waren 

tollenaars onrein. In de Bijbel worden tollenaars vaak zondaars genoemd (zie Lukas 18:13). 
Dat Jezus bij een tollenaar op bezoek gaat, was in die tijd zeer ongepast 

 

> Waarom zat Zacheüs in een boom? 
De tollenaar Zacheüs wil graag Jezus zien, die net in Jericho is aangekomen (Lucas 

19:1-3). Maar er zijn veel mensen op de been, en Zacheüs is maar klein. Om Jezus 

toch te kunnen zien, besluit hij in een vijgenboom te klimmen. Wanneer Jezus langs 
loopt kijkt hij omhoog en ziet hij Zacheüs in de boom. Jezus vraagt of hij bij Zacheüs 

thuis mag komen. Omstanders vinden het maar niks dat Jezus een zondaar bezoekt. 

Maar Zacheüs is blij. Hij komt meteen de boom uit en doet alles wat Jezus zegt.  

Eenmaal in zijn huis besluit Zacheüs zijn leven te verbeteren. Hij belooft de helft van 

zijn bezit aan de armen te geven. En wat hij als tollenaar teveel heeft ingehouden, 
zal hij viervoudig vergoeden (zie Exodus 21:37; 2 Samuel 12:6). 

Zo laat Jezus zien dat hij zoekt wat verloren is en dat niemand wordt uitgesloten in 

het koninkrijk van God. Ook Zacheüs is een zoon van Abraham; een rechtvaardige in 

de ogen van God (Lukas 18:14) 

 

 
17 Het Nederlands Dagblad heeft een preekwedstrijd georganiseerd. Een van de genomineerde preken is de preek 

van Renata van Vulpen-de Mik (47, uit Zeewolde). Ook zij nam Zacheüs als onderwerp. Over: een afperser, 

vergelijk het begrip ‘tol’ met de Franse tolwegen. Jezus zegt niet tegen Zacheüs: ‘Wat heb jij een potje van 
gemaakt! Wat een slecht mens ben jij!’ Jezus zegt: ‘Ik moet in je huis komen’. Bron: ND bijlage Zondag, 23-06-

2024, pag. 10. 
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De verloren zoon – Lucas 15: 11-32 
Jezus vertelt over de verloren zoons: het land van de leegte: als je je losmaakt van thuis. 

Als je vertrekt uit de vertrouwde omgeving, of was die niet zo vertrouwt? Met moeite 

weggaan – wie kent jouw binnenwereld? Jouw twijfels, gedachten, idealen, verwachtingen, 

teleurstellingen, jouw hoop? 
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Ken jij deze rennende vader? Hij, die op jou af komt rennen! Die jou gemist heeft! 
De omarming (affectie, genegenheid, onvoorwaardelijke liefde, holding): 

 
En deze beroemde schildering van Rembrandt: 

 
Otto de Bruijne op de E.O.: www.eo.nl/artikel/het-feest-van-de-thuiskomst: Welkom! Ga 
zitten, de tafel is gedekt. Jouw, óns, feest kan beginnen! “Mensen met thuis-pijn 
Achter dit schilderij staat, onzichtbaar, een veel grotere waarheid: Jezus, de 
zoekende Zoon van de wachtende Vader, vertelt  dit verhaal. Aan vluchtelingen, 
pelgrims, thuislozen, zoekers, zwervers, aan jou en u, aan de mensheid. Mensen met 
thuispijn, heimwee. De hemelse Vader staat niet alleen wachtend op de uitkijk, maar 
rent naar mij toe zodra ik tevoorschijn kom. Of ik nu koud of warm ben, wel of niet 
berouw en spijt heb... alleen al het feit dat ik kom, is voor Hem blijkbaar genoeg om 
zich naar mij toe te haasten. Jakobus schrijft: ‘Nader tot God en Hij zal tot u naderen.’ 
Zo zakelijk is het blijkbaar”. 

http://www.eo.nl/artikel/het-feest-van-de-thuiskomst
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Vader, u bent goed,                                                                                                                                                                       
U bent heilig, U bent liefde.                                                                                                                                                   
Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood.                                                                                                        
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U,                                                                                                                                          
en ik zing met heel mijn hart:                                                                                                                                                 
‘Ik hou van U’ (Opwekking 630) 
 

De kunstenaar Charlie Mackesy (schrijver, schilder, beeldhouwer) heeft een prachtige 

sculpture gemaakt van het thema ‘Vader en zoon’.18 , 19

 

 
18 www.charliemackesy.com/sculptures  
19 Gerard ter Horst (2023) En weer klopt en verloren zoon aan, column, in ND 20-02-2023, pag. 14, opinie-
debat-analyse. Schrijft daarin over de verloren zoon, Rembrandt, Frans Kellendonk en Charlie Mackesy. Door 

deze column las ik van deze sculpture en bezocht ik de website van Charlie Mackesy. 

http://www.charliemackesy.com/sculptures
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• Literatuur – documentatie – bronvermelding:                                                                                                                    

- Bakker, A. (2019) Ik houd je vast – De kracht van aanraking van je kind – Utrecht: 

Kok Boekencentrum.20                                                                                                                                                                        

– Intrater, A. (2023) Wie kwam er op bezoek bij Abraham? Een studie over de 
verschijningen van God als Mens in de Hebreeuwse Geschriften – Comité 

Gemeentehulp Israël; ISBN 978-90-903-8024-7 21, 22                                                                                                                                                               
- Kamp, W. van de (2019) Live in love – De open armen theologie van Jezus – Aalten: 
Uitg. Vrij Zijn.23                                                                                                                                                                 

- Keller, T. (2013) Ontmoetingen met Jezus24 – Onverwachte antwoorden op grote 

levensvragen – Franeker: Uitg. Van Wijnen.                                                                                                                                                                    
- Leij, S. van der (2020) Daddycation – toegewijd vader zijn – Heerenveen: Ark 

 
20 Hoe zou je in je dagelijkse rituelen je kind meer kunnen vasthouden? Kun je daar een gewoonte van maken? 

(p.114). Vasthouden is van levensbelang! 
21 www.comitegemeentehulpisrael.nl/webshop/494/wie-kwam-er-op-bezoek-bij-abraham.html “Er is Iemand die 

overal in de Wet en de Profeten verschijnt. Soms wordt er naar Hem verwezen als de ‘Engel van de Heer’, soms 
wordt Hij ‘God Zelf’ genoemd, soms ‘Iemand als de Zoon des Mensen’, en vaak krijgt Hij ook geen naam. Het 

begrijpen wie deze persoon is, zal een uitdaging zijn voor ons meest fundamentele beeld van God en de 

Messias”. 
22 www.israelendebijbel.nl/nl/kennisbank-artikel/2020/10/15/Abrahams-geloof-en-de-vervulling-daarvan  
23 Zie bijv. hoofdstuk 1: Thuiskomen bij de vader 
24 Met een twijfelende student, met een religieuze leider, met een verschoppeling en met Jezus’ eigen moeder. 

http://www.comitegemeentehulpisrael.nl/webshop/494/wie-kwam-er-op-bezoek-bij-abraham.html
http://www.israelendebijbel.nl/nl/kennisbank-artikel/2020/10/15/Abrahams-geloof-en-de-vervulling-daarvan
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Media.                                                                                                                                            

- Mackesy, Charlie (2020) 'De jongen, de mol, de vos en het paard’ – Kampen: 

KokBoekencentrum; ISBN 9789026623844. Een boek over vriendschap, liefde en 
jezelf zijn.25                                                                                                                                                  

- Nouwen, H.J.M. (1992/2015) Life of the beloved – Spiritual living in a secular world 

– The Crossroad Publishing Company – New York. (Taken – Blessed – Broken – 
Given).   26                                                                                                                                                             

- Nouwen, H. (209) Eindelijk thuis - gedachten bij Rembrandts 'de terugkeer van de 

verloren zoon' – Tielt: Lannoo Uitg.27                                                                                                                                                                            

- (HSV) Studiebijbel (2014) – Heerenveen: Royal Jongbloed                                                                                              

- Vink, W. de (2019) Vaders vol wijsheid – van onschatbare waarde – The Grace 
Factory; ISBN 978-90-826422-9-2.  28                                                                                                                                                                                              

- www.zoeklicht.nl/artikelen/israel-zoon-van-god-12450 - Theo Niemeijer geeft een 

toelichting op het onderwerp: Israël als eerstgeboren Zoon29.                                                                                                          
- www.zoeklicht.nl/artikelen/vragen-jrg-82-25-7829 30                                                                                                             

 
25 ‘Wat wil jij worden als je groot bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen, de mol, de vos en het 

paard’ van Charlie Mackesy is een moderne fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en de poëtische teksten 

vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap, tussen de jongen en de drie dieren. De universele lessen die 
ze samen leren zijn stuk voor stuk levenswijsheden. De Nederlandse editie van ‘The Boy, the Mole, the Fox and 

the Horse’ is prachtig vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichterbij komen. Een moderne 

klassieker, die je kijk op het leven verandert. 
26 Initially written for a Jewish friend, Life of the Beloved has become Henri Nouwen's greatest legacy to 

Christians around the world. This sincere testimony of the power and invitation of Christ is indeed a great guide 
to a truly uplifting spiritual life in today's world. 

27 Een toevallige confrontatie met Rembrandts schilderij De terugkeer van de verloren zoon vormde 

voor priester, hoogleraar en auteur Henri Nouwen het begin van een geestelijk avontuur. In het hart 
ervan staan dat werk en de parabel van de verloren zoon. Vanuit zijn eigen ervaringen schetst Henri 
Nouwen de gevoelens van de vader, de oudere zoon en de jonge zoon. Hij nodigt ons uit om 
Rembrandts meesterwerk, dat de parabel van de scheppende, onvoorwaardelijke en bevrijdende 
liefde van God op onnavolgbare wijze afbeeldt, op een nieuwe en directe manier te zien en te 
begrijpen. 

28 Recensie in: www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_24.pdf - pag. 6. 
29 “Israël wordt met Gods Zoon vergeleken en zal eens het ‘Hoofd der volkeren’ zijn. Israël is en blijft de 

geliefde van God, Zijn oogappel”.  
30 “De betekenis van eerstgeborene heeft dus niet in de eerste plaats te maken met degene die als eerste geboren 

werd, maar met degene die erfgenaam van de zegen is. Hoewel Isaäk de vader van Israël was, noemt God Israël 

nu Zijn eerstgeboren zoon. Hiermee wil God ons duidelijk maken, dat zijn volk Israël de erfgenaam van zijn 

zegen is. Ook vandaag weten we, dat Hij Zijn volk niet verworpen heeft en dat Israël nog steeds erfgenaam van 
zijn zegen is. Omdat Israël de eerstgeboren zoon van God is, zal Israël als volk een geweldige aardse zegen van 

God beërven”. 

http://www.zoeklicht.nl/artikelen/israel-zoon-van-god-12450
http://www.zoeklicht.nl/artikelen/vragen-jrg-82-25-7829
http://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_24.pdf
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- www.perronoosterheem.nl/perronmeeting/ 31

 

 

• Liturgie 16-06-2024: 

• Welkom en kaars aansteken 

• Kindermoment:                                                                                                                                                            

Kinderen komen naar voren.                                                                                                                                                 

- Wie weet welke speciale dag het vandaag is?                                                                                                                 

- Heb jij iets bijzonders vanochtend aan jou vader gegeven? Vertel eens.                                                                    

- Wat doe je het liefste samen met jouw vader (activiteit)?                                                                                           

- Wat waardeer jij van hem, wat vind je leuk/gezellig aan/van hem?                                                                                

- Als ik aan jou vraag om deze zin aan te vullen: Mijn vader is de aller…………                                                                  

- Wat zeg je dan? …………………….                                                                                                                                                                                 

Dank jullie wel! 

• Lied of filmpje: Mijn vader dank u wel dat u steeds bij mij bent. Vindplaats: 

www.kerkliedwiki.nl/Mijn_Vader,_dank_U_wel Dit lied staat in de liedbundels: Op 

Toonhoogte 2015 333 Hemelhoog 562  
• Bijbellezing: Lucas 19:1-10 en Lucas 15: 11-17 en 20-24 (uit: BasisBijbel) 

• Lied: Vader God – Opwekking 399. 

• Overdenking: Jezus en Zacheüs – de zoon en de Vader: verlorenheid en vaderliefde. 

• Lied: Abba , Vader, U alleen – Opwekking 136.  

 
31 Tijdens de wekelijkse Perronmeeting op zondag komt een diverse groep mensen samen die op zoek is 
naar rust, zingeving en geloof. Er worden creatieve werkvormen gebruikt om over het geloof na te 
denken. Door ontmoeting en naar elkaar om te zien willen we Gods liefde voor de mensen in de wijk 
uitdragen. Ook voor de kinderen is er een leuk programma. 

http://www.perronoosterheem.nl/perronmeeting/
http://www.kerkliedwiki.nl/Mijn_Vader,_dank_U_wel
https://kerkliedwiki.nl/Op_Toonhoogte_2015
https://kerkliedwiki.nl/Op_Toonhoogte_2015
https://kerkliedwiki.nl/Hemelhoog
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• Filmpje, als inspiratie voor vaders: www.youtube.com/shorts/pCoDz7jFa00 

• Lied: Welkom Thuis - Sela 

• Gebeden32 worden verzameld 

• Mededelingen 

• Collecte 

• Zegen 

• Koffie drinken 

 
 

 
32 Iemand deelde een dankpunt: Tot aan haar 16e jaar had zij haar vader niet gezien en ontmoet. Toen kwam er 

een ontmoeting, en vanuit die ontmoeting kwam er een gesprek op gang, met uiteindelijk resultaat een 
verzoening, een herstel. Toenadering tot elkaar. Een dierbaar en bijzonder herstelproces. Mooi voorbeeld bij 

deze preek. 

http://www.youtube.com/shorts/pCoDz7jFa00

