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Pijn kijkt je aan 

Pijn kijkt je aan 

Verdriet kijkt achterom 

Angst kijkt weg 

Zorg kijkt om je heen 

Geloof kijkt naar boven 

God kijkt naar ons. 

 

Agenda: 

• 13-02-2024 – telefonisch overleg met ‘De christelijke zorgverzekeraar’ – 
vaderperspectief aangereikt in bijv. de aanvullende zorgpolis: om een vader-

inclusief zorgaanbod op te stellen. 
 

• 23 en 24 febr. 2024: Mannenconferentie, te Doorn1 > Thema: ‘Zo Vader, zo 
Zoon’. De hechtheid van de Vader en de Zoon worden door Jezus bezongen in Johannes 17: 20-23:  
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondig ing in Mij geloven.  

21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U   
Mij hebt gezonden. 22Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij:  23Ik in 

hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad 

zoals u Mij liefhad.  

 
1 Praktische informatie mannenconferentie 2024 - Stichting Verdieping; www.mannenconferentie.eu/update-
mannenconferentie-2024/ - www.mannenconferentie.eu Waar we voor staan willen we bereiken door het 
vormgeven van de conferenties op het gebied van geloofs- en levensvragen. Deze vragen hebben betrekking 
op de relatie tot God en de naaste. De conferenties zijn in het bijzonder gericht op het man zijn en vanuit 
deze mannelijke context ingevuld. Wij verlangen daarbij naar persoonlijke overgave, naar groei en 
verdieping van het persoonlijk geloof en naar een groeiende bewustwording van de betekenis van het 
geloof voor het dagelijkse leven als christenman. Wij hopen, dat deze toerusting mannen in beweging 
brengt om activiteiten in het mannenwerk te ontwikkelen op lokaal en regionaal niveau.  

https://mannenconferentie.eu/update-mannenconferentie-2024/
http://www.mannenconferentie.eu/update-mannenconferentie-2024/
http://www.mannenconferentie.eu/update-mannenconferentie-2024/
http://www.mannenconferentie.eu/
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 “Toch maar met de deur in huis vallen: ‘Wie is Jezus voor jou?’… Als deze vraag aan het 

begin van de conferentie gesteld wordt, wat is dan je antwoord? Johannes schreef zijn 

evangelie met het volgende verlangen: 30Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn 
discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 

31maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en 

opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. (Johannes 20:30-31). Dat 

verlangen delen we met hem. In het thema van de conferentie ‘Zo Vader zo Zoon’ willen 

we meer ontdekken van wie Jezus is en nog meer verwonderd raken van Zijn majesteit, 

Zijn liefde, Zijn betrokkenheid op jouw leven. We zien uit naar een ontmoeting met 
elkaar, maar bovenal een ontmoeting met Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is”. 

 

• 27 febr. 2024: Vader-bijeenkomst in Buurthuis ‘De Wel’, Capelle aan de IJssel. 
Thema: De vaderfactor in ons leven – in ons werk en in ons gezin. Spreker: Bob de 

Raadt. Aanvang: 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. 

 
 

• 5 maart 2024, 11.00-11.30 uur – interview over vaderschap en priester-zijn in je gezin 
– Reformatorische Omroep; 5e interview in een serie van 10 interviews/uitzendingen.2 
https://reformatorischeomroep.nl/radio/hartelijk-verbonden  

• 14 maart 2024 - Lezing over het thema ‘Moraal’ – ‘Waarom we haar nodig hebben en 
hoe we haar kunnen vinden’ – Israëlkring VEG De Ark, door Bob de Raadt. 

• 20 april 2024: Evangelische Mannendag, Gorinchem, i.s.m. diverse evangelische 

gemeenten in Gorinchem e.o. Spreker: Willem de Vink. Plaats: Gemeente Sion, 
Gorinchem. 

 

 
2 Zie voor meer informatie: VaderKracht Centraal, januarinummer, 2024; nr. 21; 3e jaargang; pag. 7-11; 

vindplaats www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php  

https://reformatorischeomroep.nl/radio/hartelijk-verbonden
http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
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Publicaties: 

• Raadt, B. de (2024) Een imposante migratiegeschiedenis; recensie over het boek ‘In 
dialoog met mijn zoon – Over 100 jaar migratie, geschreven door Y. Azghari (2023, 

Uitg. Boekscout – Soest, 198 pag.’s); in: Vakblad Sociaal Werk, nr. 1, febr., p. 32-33; 

ISSN 2468-7456. 

• Boogaart, Lisa van den (2024) En de vader dan? Over vaderbetrokkenheid; in: 
Vakblad Sociaal Werk, nr. 1, febr., p. 25.3 

• Gewoon papa (2023) Thema: ‘Vadervanvelen’ – Zwolle: Uitg. Scholten; 2e jaargang, 
nr. 2, nov.; ISBN 9789083321899. 

• https://vader-verhalen.nl/?page_id=639 > Transitie naar vaderschap. 
• www.rinnah.nl/9789079895007/bonker-j/god-van-abraham-isaak-en-ishmael/  

 

Podcast: 

• https://open.spotify.com?show/OA9b3DzEEi5eaEBYf1w94a?si=uzk_VLnlREKo23eF
T2mFlw De vaderschap Bobcast. 

 

 

De indrukken die onze aardse vaders op ons heeft achtergelaten en de ervaringen die we in het 

verleden met hem hebben gehad worden vaak, deels onbewust, geprojecteerd op onze relatie 

met God, onze hemelse Vader.4 

 

Redactioneel: 

Kortgeleden las ik het boekje ‘Crisis’ geschreven door Beatrice de Graaf. Een dun geschrift 

die de geschiedenis langsgaat van diverse crises waar Nederland, Europa en de gehele wereld 

mee te maken hebben gehad.  

Met betrekking tot de periode 1807-1886 spreekt zij van een weg/aanloop naar een ‘vaderlijke 

staat’: de koning, de vorst die naar rampen en rampgebieden afreist om de bevolking steun te 
betuigen. Tussen 1886-1940 heerst angst voor chaos en revolutie. Na de ramp van de Tweede 

Wereldoorlog zijn er nieuwe angsten en een mini-noodtoestand (1945-1979): het openbaar 

bestuur ligt onder vuur. Van 1979-2000 zitten we in een risicosamenleving: ‘Als de bom valt’. 
Van 2002-2022 is er de ‘all-hazard approach’ (een benadering waarbij alle types van 

veiligheidsrisico’s worden meegenomen). En de covidcrisis is een kantelpunt in de 
crisisbeheersing. Waar is de veerkracht, waar is de onderlinge solidariteit, waar is de 
onderlinge zorgzaamheid, de wederzijdsheid, een cultuur met troost en bemoediging? Voorbij 

een psychologische en een spirituele crisis. 

Crises in de gezondheid van mensen (coronacrisis, maart 2020 – 2022, met een enkele 

hedendaagse opleving; een crisis met een grote maatschappelijk impact: veel doden, 

eenzaamheid, mondkapjes, een avondklok, uitgebreide hygiënische maatregelen, 
winkelsluitingen, economische steunmaatregelen, geen of beperkt bezoek in ziekenhuizen en 

verpleeghuizen, thuiswerken, gesloten kerken, online diensten via de 

streamingsdienst/livestream, vergaderingen in Teams of Zoom, regelmatige persconferenties 
en een ernstige toespraak van premier Rutte op de nationale NOS-tv etc. Dagelijks leven met 

 
3 Dit artikel, deze column is gebaseerd op een prijswinnend essay dat Lisa schreef naar aanleiding van het 

onderzoek dat zij in 2022 in Rotterdam deed naar vaderbetrokkenheid. “Als het lukt om vaders op een positieve 

manier onderdeel te laten zijn van begeleidingstrajecten, help je de kinderen daarmee. Laten we hier met elkaar 

verder aan bouwen!” En met die oproep van Lisa ben ik het helemaal eens.  
4 Jan Pool, in: Gewoon papa (2023) Thema: #Vadervanvelen – Zwolle: Uitg. Scholten; 2e jaargang, nr. 2, nov.; 

pag. 78. 

https://vader-verhalen.nl/?page_id=639
http://www.rinnah.nl/9789079895007/bonker-j/god-van-abraham-isaak-en-ishmael/
https://open.spotify.com/?show/OA9b3DzEEi5eaEBYf1w94a?si=uzk_VLnlREKo23eFT2mFlw
https://open.spotify.com/?show/OA9b3DzEEi5eaEBYf1w94a?si=uzk_VLnlREKo23eFT2mFlw
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een aangepaste leefstijl; en hoe reageren de mensen daarop? En we kennen andere crises: de 

klimaatcrisis, de wooncrisis, de stikstofcrisis, de bankencrisis en andere actuele crises. 

De auteur neemt ons mee langs crises door de eeuwen heen, langs (wereld)oorlogen, 
natuurrampen (denk aan de watersnoodramp van 31 januari op 1 februari 1953, in met name 
de provincie Zeeland, met zo’n 1800 doden; een nationale ramp, die ook veel saamhorigheid 

te weeg bracht), pandemieën (plagen als de pest, cholera, Spaanse griep).  
Andere rampen zijn: de Bijlmerramp (een vrachtvliegtuig van El Al stort neer in de Bijlmer: 

grote brand, veel ontreddering, veel commotie over een verdachte vracht), het neerhalen van 

de MH17 boven Oekraïne door een Russische BUK-raket, de vuurwerkramp te Enschede. 

Gebeurtenissen met een grote impact en een nationale beleving. 

 
Een leerzaam en aangrijpend historisch essay met veel aangrijpingspunten in onze 

hedendaagse samenleving:  

- een vertrouwenscrisis in de actuele politieke verhoudingen en publiek het geringe 
vertrouwen in de landelijke politiek,  

- crisis in de jeugdgezondheidszorg (beschikbaarheid, wachttijden/wachtlijsten, een veelheid 
van jonge mensen met depressieve / psychische klachten (suïcidaliteit, eenzaamheid, 

identiteitsproblematiek) 
- vluchtelingenopvang (spreidingswet, illegaliteit, arbeidsmigratie), toestroom van illegalen en 

vluchtelingen, vluchtelingen die sterven tijdens hun vlucht, mensenhandel), economische 

crises; arm-rijk/noord-zuid-problematiek. 

- woonruimtecrisis: te weinig beschikbare woningen, hoge huren, hoge aankoopprijzen, 
weinig starterswoningen; 

- armoedeproblematiek: mensen die onder de bijstandsnorm leven, 

voedselbanken/kledingbanken, schuldenproblematiek, -sanering en schuldhulpverlening, 

dakloosheid, onverzekerden, scholen die extra opvang en eten bieden/overnemen. 
- relationele crisis: één-oudergezinnen, (v)echtscheidingen, (V)OTS-en, huiselijk geweld, 

eerwraak, femicide, racisme, discriminatie, antisemitisme, criminaliteit, 
individualisme/egoïsme. 
- oorlogen (Oekraïne, Hamas, Soedan/Darfur, jihadisme), oorlogsdreiging,  

Naast natuurgeweld: overstromingen, vulkaanuitbarstingen, bosbranden, aardbevingen, 

orkanen/stormen, stijgende zeespiegel, milieuvervuiling, grondstoffencrisis. 

De Graaf geeft een uitgebreid overzicht van crises en de ontwrichtende impact op de 

samenleving. Sommige crises gaan boven de menselijke macht uit. Andere crises zijn ‘man 
made disasters’. 

 

Crises: wat leren wij daarvan? Hoe bereiden we ons daarop voor? Wat geeft ons houvast en 
steun? Kennen wij nog een levend steunsysteem, een wij-cultuur, die naar elkaar omziet? Een 

buurtcultuur, met een positieve sociale controle/hulp? Een welzijnscultuur van respect, 

saamhorigheid, social community, zorgzaamheid, naasten-aandacht. Beatrice de Graaf pleit 
voor een veerkrachtige samenleving die crises aankan, zowel bij de overheid als bij burgers. 

Het gaat over rentmeesterschap. 

 

Wat is onze houvast (het lijkt wel een vraag vanuit de Heidelbergse cathechismus)? Wat zijn 

onze hedendaagse levensopvattingen? Wat betekent de moraal voor ons leven? Kennen we 
nog een ethische relationaliteit in onze levensvisie? Wat kunnen we leren van de aloude 

joodse concentratie op de 10 woorden, richtlijnen, verordeningen, geboden die aan Mozes 

gegeven zijn door JHWH, de Eeuwige, de Aanwezige. Wat leren we m.b.t. het grote gebod 
zoals Jezus, de Gezalfde, de Zoon van God, de Messias die aan ons gegeven heeft? 



6 

 

Welke verandering betekent dat voor onze samenleving? Wat betekent het, als we weer 

gefocust zijn op de Aanwezigheid en de invloed van de Allerhoogste God. Als Hij weer een 

eerste plek krijgt in ons leven?  
Dat heeft invloed op ons welzijn, op een rechtvaardige (levens)houding en omgang met 
elkaar’; dat geeft betekenis aan rechtvaardigheid, aan respect, aan saamhorigheid. Aan 

‘geloof, hoop en liefde’. Aan grensverleggende, verbeterende, onderlinge verhoudingen en in 
het kader van betekenisgeving. Ik denk daarbij ook aan het pleidooi voor een ‘wij’-cultuur, 

voor ‘moraal’ als maatschappelijk kompas, dat rabbi Jonathan Sacks ons gegeven heeft in zijn 

boek ‘Moraal - Waarom we haar nodig hebben en hoe we haar kunnen vinden (2020). 

 

Referenties: 
• Eger, Edith5 (2020) Het geschenk – 12 lessen die je leven kunnen redden – Amsterdam: A. W. 

Bruna Uitg. BV. – ISBN 978 94 005 1225 2.  

• Eger, E.  (2017/2018) De keuze – Leven in vrijheid – Amsterdam: Bruna.6 

• Graaf, Beatrice de (2022) Crisis! – Amsterdam: Uitg. Prometheus; ISBN 978 90 446 5065 5, 64 
pag. Essay is geschreven ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis 2022. 

• Sacks, Jonathan (2020) – Moraal. Waarom we haar nodig hebben en hoe we haar kunnen 
vinden – Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers. 382 pag’s.  

 

 

“Ik signaleer een nieuwe trend die je ‘vader-emancipatie’ kunt noemen. Het 
is van groot belang om ‘vader-verhalen’ te verzamelen en deze ervaringen 
met elkaar te delen. Vaders, die elkaar tot steun zijn.”7 

 

Berichten: 

• Don Ceder (geb. 20-10-1989, lid Tweede Kamer, Christen Unie; beroep: 

jurist/advocaat): pleitbezorger ‘jeugd en jeugdzorg’: 

https://www.instagram.com/reel/C2ryZOaMcQ6/?igsh=YTFyb2N0eXg0enVk – hij 
spreekt zich in het jeugddebat uit over het belang van een positief vader(figuur) in het 

leven van een kind. Vanuit zijn eigen ervaring doet hij een pleidooi voor actief en 
betrokken vaderschap: de vader als rolmodel, als  gezagsfiguur; met herwaardering 
voor vaders/vaderschap i.v.m. het welzijn van kinderen. Belangrijk politiek appel. 

 

• Bericht van Corrie Kole: Recent was ik drie dagen in de studio bij de 

Reformatorische Omroep voor opnames. Vanaf dinsdag 6 februari worden deze 

uitgezonden op Radio 1 om 11.00u. Ze zijn ook na te luisteren. De gesprekken die ik 

met verschillende mensen, waaronder Henrieke Schouten, Ds. M. Klaassen, Hannah 

 
5 Dr. Edith Eger, gevierd therapeut en vooral Holocaustoverlevende, heeft deze praktische gids geschreven om 

ons aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert, te 
veranderen. We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden, wanhoop, angst en mislukking (life events, 

crises, teleurstellingen, vallen en opstaan). “We moeten ons bevrijden uit onze mentale gevangenissen”. 
6 Edith Eger was zestien jaar oud toen zij in 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Haar ouders werden direct 

naar de gaskamer gestuurd en Edith werd gedwongen om voor Mengele te dansen. Haar onverschrokkenheid 
hielp haar en haar zusje te overleven, al waren ze nog maar nauwelijks in leven toen het kamp eindelijk werd 

bevrijd. In dit boek deelt zij haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen van hen die zij sindsdien 

heeft geholpen. Ze doet uit de doeken hoe ze als psycholoog haar cliënten al jarenlang helpt om zich uit hun 

gedachten te bevrijden, en hoe iedereen uiteindelijk voor vrijheid kan kiezen. Prachtig boek, aanbevolen: 
inspirerend en ontroerend, vol overlevingsdrang en levensmoed, met een duidelijke levensdoel. 
7 Vindplaats: Over – Vader-verhalen.nl – www.vader-verhalen.nl/?page_id=106   

https://www.instagram.com/reel/C2ryZOaMcQ6/?igsh=YTFyb2N0eXg0enVk
https://vader-verhalen.nl/?page_id=106
http://www.vader-verhalen.nl/?page_id=106
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Willemsen, zijn gericht op het huwelijk. Kwetsbaarheid, openheid en Bijbelse 

onderbouwing zijn de woorden die bij de serie van tien uitzendingen horen. 8,9,10 

 

• www.hgjb.nl/opvoedingsbron/?utm_source=brevo&utm_campaign=Nieuwsbrief%20fe

bruari%202024&utm_medium=email HGJB > De nieuwe uitgave van Opvoedingsbron is 

uit. Deze editie heeft het thema ‘In de leer’. In het magazine staat een bijbelstudie over 
‘De loffelijke daden van de Heere’. Deze is geschreven door ds. J.J. ten Brinke. Herman 
van Wijngaarden (HGJB) schrijft over kinderen leren geloven. Verder staan er 

praktijkvoorbeelden en zeven praktische handvatten in het magazine. Klik op 
onderstaande link om Opvoedingsbron gratis te downloaden. De Opvoedingsbron 
verschijnt bij de downloads.  
2019 – In de generaties 
2020 – In je buurt  
2021 – In je doop 
2022 – In Woord en beeld 
2023 – In verlangen 
2024 – In de leer 
 

• Gewoon papa (2023) Thema: #Vadervanvelen – Zwolle: Uitg. Scholten; 2e jaargang, 
nr. 2, nov..                                                                                                                                  

De 4e editie van dit inspirerende blad voor papa’s (subtitel: ‘over aardse papa’s en hun 
volmaakte hemelse vader’) bevat weer een aantal mooie en boeiende verhalen over 

een aantal vaders en hoe zij hun vaderschap invulling geven. Weer een editie met 

prachtige foto’s, quotes die tot nadenken stemmen en fijne interviews. Ik noem een 
paar hoofdstuktitels: 

- Peter, Peter en Pieter: 3 vaders over hun unieke rol in de samenleving en hun 
(groot)ouder-zijn. 

- Neem de tijd om een geestelijk vader te zijn – Filemon Peroti. 

- Vaderfocus – Jeroen Dorrestijn. 

- ‘Goed vaderschap houdt in dat je verbonden bent met de hemelse vader’, interview 

met Otto de Bruijne, Shelton Telesford en Menno Helmus. 

- Vader van velen; Bijbelstudie – Revelinho Eind 

- Vaders aan het woord:                                                                                                            

“Het is belangrijk om bewust tijd voor elkaar te maken”,                                                       
“Ik wil dat alle drie mijn kinderen zich geliefd voelen”,                                                         

“Onze kinderen komen bovengemiddeld in aanraking met kunst en creativiteit”. 

- Voor wie ben jij een vader(figuur)? – Bert Reinds; over: gastvrijheid, stevige 
wortels en kwetsbaarheid als reissfeer. 

- Jozef is een goede vader voor Jezus – Jan Meints 

- God is jouw vader – Jan Pool 
Kortom: Inspirerend – reflecties op eigen vaderschap – mooie interviews en artikelen: 

Aanbevolen! 

 

Artikel: 

 
8 Zie voor meer informatie: VaderKracht Centraal, januarinummer, 2024; nr. 21; 3e jaargang; pag. 7-11; 

vindplaats www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php 
9 Hartelijk Verbonden - info@hartelijkverbonden.nl – 01-02-2024. 
10 https://reformatorischeomroep.nl/radio/hartelijk-verbonden  

http://www.hgjb.nl/opvoedingsbron/?utm_source=brevo&utm_campaign=Nieuwsbrief%20februari%202024&utm_medium=email
http://www.hgjb.nl/opvoedingsbron/?utm_source=brevo&utm_campaign=Nieuwsbrief%20februari%202024&utm_medium=email
https://www.hgjb.nl/wp-content/uploads/opvoedingsbron-2019-DEFINITIEF.pdf
https://www.hgjb.nl/wp-content/uploads/opvoedingsbron-2020-DEFINITIEF.pdf
https://www.hgjb.nl/wp-content/uploads/opvoedingsbron-2021.pdf
https://www.hgjb.nl/wp-content/uploads/DEF-opvoedingsbron-2022.pdf
https://www.hgjb.nl/wp-content/uploads/opvoedingsbron-2023-1.pdf
https://www.hgjb.nl/wp-content/uploads/opvoedingsbron-2024-zs.pdf
http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
mailto:info@hartelijkverbonden.nl
https://reformatorischeomroep.nl/radio/hartelijk-verbonden
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 ‘Lijden betekent dat je mens bent’.11 

Corrie Kole schrijft in een blog: ´Ik las recent, ‘lijden betekent dat je mens bent’. 
Lijden. Betekent. Dat. Jij. Mens. Bent. Geen mens wil lijden. En leven en lijden 
horen bij elkaar. Lijden vormt ons als mens. 
Heb je het leven weleens zo bekeken? Ik ben mens, ik leef dus ik lijd. Is dit wat je verwacht? 
Wat verwacht jij van je leven? En van je huwelijk? We hebben verwachtingen voor we 
gaan trouwen. Zijn het reële verwachtingen? Verkeerde verwachtingen kunnen je kapot 
maken. Zijn we in staat om door de pijn van verkeerde verwachtingen heen te gaan? Om 
verkeerde verwachtingen los te laten en toch in verbinding te blijven? 

We zijn geschapen om intimiteit te kennen. We verloren intimiteit notabene in het paradijs. 
Dat verlies vormt eenzaamheid (lijden) in ons hart. Eenzaam werden Adam en Eva toen ze 
elkaar de schuld gaven. Ze waren uit verbinding. Er kwam afstand en dat is beangstigend. 
Wat doe jij wanneer je eenzaamheid ervaart in je huwelijk? Verstop jij je? Zoals Adam en 
Eva? Is verstoppen voor jou een uitweg, een nooddeur tegen pijn en lijden of een open deur 
voor onthechting? Onze val was onthechting van God en elkaar. Alle pijn en lijden gaat 
over onthechting. 
Wat een zegen waren voor ons de achterliggende maanden. Je kunt er in de twee vorige 
blogs over lezen. Er was lijden, we gingen er door heen. Samen in verbondenheid aan onze 
God en Vader die onze haren heeft geteld en in Wiens hand ons leven is van het begin tot 
het einde. Dat maakt ons huwelijk zo rijk en diep in de liefde. Gehecht met elkaar in God. 
Deze weg van lijden heeft ons rijker gemaakt. Het was een vormingsproces. 
We zijn hier niet om aan elkaars verwachtingen te voldoen maar om er voor elkaar te zijn. 
Wanneer je verwachtingen koestert dan groeit je lijden. Wat zijn jouw verwachtingen? Wat 
verwacht je van de ander, je man of vrouw? Je hunkert naar gezien worden? Je zoekt naar 
waardering? Dat is gezond! Je bent mens. Het zijn de basisbehoeften in de man en de 
vrouw. Wanneer we geliefd of gewaardeerd maken tot onze afgod raken we de weg kwijt. 
We dwalen doelloos rond in ons eigen IK. We zijn druk met IK. Vraagt God dit van ons? 

Ik herken het wel. Wanneer ik geen NEE zeg en blijf ronddolen verdwaal ik. Ik raak 
verwijderd van wie ik ben. Ik raak God en mijn geliefden uit het oog. En eigenlijk heeft het 
te maken met mijn hart. Mijn hart wat leeg raakt. Mijn ik wat gezien en gehecht wil leven. 
Vaak heb ik niet in de gaten dat ik zelf de oorzaak van de onthechting ben. Ik heb de 
achterliggende maanden weer les gehad in ‘Blijf in Mij’. En dat vertolkt zich naar ‘ik ben er 
voor jou!’ 
Liefde is toegewijd zijn aan de ander. Liefde zoekt naar de vervulling van de ander. 
Hebben liefde en lijden met elkaar te maken? Wie de ander ziet lijden voelt de liefde. Wie 
liefde kent lijdt mee met de ander. Liefde is overgave. Overgave is kwetsbaar zijn, 
ontvankelijk zijn. Wat heb jij nodig om ontvankelijk te zijn voor de liefde die naar je 
toekomt?’ 

 

Connect2Israël: 
Connect2Israël (01-02-2024): 

• Afgelopen weekend werd de internationale Holocaustherdenking gehouden, in Nederlanden 
en in veel andere landen. Een belangrijk moment om de Joodse slachtoffers in de Tweede 
Wereldoorlog te gedenken. Ook werd in toespraken verwezen naar de gebeurtenissen op 7 
oktober 2023, toen terroristen van Hamas (de regering van Gaza) onschuldige Joodse 
mensen in de buurt van de Gazastrook aanvielen en vermoord hebben. Een ongekend aantal 

 
11 ‘Lijden betekent dat je mens bent’- Corrie Kole, blog, 01-02-2024 - www.hartelijkverbonden.nl. 

https://hartelijkverbonden.us7.list-manage.com/track/click?u=9aaf2709ae3a0f1109ec39ad9&id=4c7e5590b6&e=5a228aa5e7
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Israëli’s werden gedood, mishandeld en ontvoerd: 1200 doden en 240 gegijzelden. Wat een 
schokkende gebeurtenis. En wat een ingrijpende gevolgen in deze regio: nog altijd zijn er 
raketaanvallen vanuit de Gazastrook en vanuit Zuid-Libanon. 

• Fam. Keijzer doet via hun app verslag van de laatste ontwikkelingen in Israël en hoe zij deze 
oorlog tussen Israël en Hamas/Hezbollah ervaren. Zij wonen in Samaria. Het zijn 
aangrijpende app-berichten. Daniël Keijzer is momenteel in Nederland om meelevende 
gemeenten verslag te doen over hun inzet in de Israëlische maatschappij en hun 

toekomstplannen.  
• Jaap Bönker, recent spreker tijdens een tweetal centrale bijbelstudies (van Comite 

Gemeentehulp Israël) heeft een boeiend boek geschreven. De titel luidt: De God van 
Abraham, Isaak en Ishmaël - Een (1) weg naar vrede in het Midden-Oosten (2011, en toch 

actueel; Uitg. Timotheüs). Van harte aanbevolen! 

• Bid om wijsheid voor de regering van Israël en de legerleiding. Voor de (jonge) soldaten in de 
grondoorlog, de gegijzelden, de achterblijvers, de gewonden, degene die hun huis hebben 

moeten verlaten, voor alle burgerslachtoffers. 

• Afgelopen donderdag (01-02-2024) kregen we op de Israël-bijbelkring een boeiende 
onderwijzing over Rom. 9 - 11. 

• Voor gerechtigheid en voor de vrede van Jeruzalem. 

 
Connect2Israël (08-02-2024) 

- Afgelopen weekend werd de synagoge in Middelburg beklad met hakenkruizen. Afschuwelijk 
en verontrustend. Dit heeft terecht veel verontwaardiging onder de inwoners van 
Middelburg e.o. gegeven. Er waren daarna voor de Joodse gemeenschap veel bemoedigende 

reacties en gesprekken. Veel solidariteit dus. Ik heb een korte video over deze gebeurtenis 
gedeeld op de ‘Arktualiteiten’.  

- Binnenkort heb ik een overleg met Daniël en Riwkah Keijzer. Recent was Daniël in Nederland 
om over de situatie in Israël te spreken en om over hun werkzaamheden in Israël te 
vertellen. Zijn website is: www.life4israel.nl  

- Levenslicht - Israël is en blijft Gods oogappel - Jacques Brunt. De Bijbel leert in o.a. Zacharia 
2:8 dat Israël Gods oogappel is. Dat betekent dat als je aan Israël komt, dan kom je aan de 
Heere God zelf. Het is dus niet om het even welke houding we als volken, regeringen en 
wereldleiders aannemen ten opzichte van Israël. Een video-boodschap over de belangrijke 
plaats van het Joodse volk: www.youtube.com/watch?v=pF0NKP7KmJw  

- Laten we blijven bidden voor Israël: voor gerechtigheid, voor bekering van zijn vijanden, voor 
verbreking van geweld en machtswellust van Hamas en Hezbollah. Voor genade voor 
degenen die gegijzeld zijn. Voor wijsheid van de Israëlische politieke leiders en de 
legerleiding. Voor bescherming van de frontsoldaten. Voor bekering van Arabische strijders: 
dat zij de Here Jezus als hun Verlosser ontmoeten. Voor geopende ogen en oren van de 
Israëlische bevolking voor hun Jahweh en hun Messias. 

- Bid voor de vrede van Jeruzalem. Luister eens naar het lied van Joshua Shust: 

www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=aaron+shust+jerusalem  

Shalom toegebeden! 
 
Connect2Israël (15-02-2024) 

• Graag uw voorbede voor Israël en het Joodse volk. Er zijn al meer dan 100.000 inwoners 
geëvacueerd uit het noorden van Israël en elders ondergebracht. Deze situatie duurt al 
maanden en dat geeft veel onrust onder de bevolking. De dreiging vanuit Zuid-Libanon 

neemt toe en de beschietingen worden intensiever. Vaker dan ooit moeten Israëli’s een 
schuilkelder opzoeken. De kans op escalatie van de huidige oorlog in het Noorden van Israël 
is groter dan ooit. 

http://www.life4israel.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=pF0NKP7KmJw
http://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=aaron+shust+jerusalem
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• Er is geen zicht op spoedige vrijlating van de gegijzelde Israëli’s uit de Gazastrook. 
Ontwapening van Hamas is geen onderhandelingspunt. Democratisering van de Gazastrook 
evenmin. 

• Gewone burgers lopen nog altijd grote kans om geraakt te worden door de huidige 
schermutselingen.  

• Gelukkig zijn kortgeleden twee gegijzelde Israëli’s bevrijd.  

• Sinds 7 oktober 2023 is de wereld ingrijpend veranderd. Bid de Heer om wijsheid, verzoening, 
genade, gerechtigheid en vergeving. Bid om Zijn Shalom. 

 

Connect2Israël (22-02-2024) 

• De oorlog in Gaza krijgt veel aandacht. Israëli’s melden onrust op de Westbank. Families 
rouwen om de gestorvenen. De ontwrichting is groot. 

• Bid om verbreking van de macht van Israëls vijanden en dat de vijanden het verzoeningswerk 
van Jezus, de Messias leren kennen, zeker in deze lijdenstijd.  

• Dat de Here Jezus zich aan hen openbaart in dromen en visoenen, door de Heilige Geest. 

• Bid om een genadige houding voor alle ontheemden, zowel in Israël als in Gazaland, ook door 
Arabische overheden. 

• Momenteel zijn vrijwilligers (via de organisatie Lema’ancha) druk bezig alsnog om Israëlische 

boeren te helpen om te oogsten in de Negev. Door gebrek aan personeel gaat anders deze 
oogst verloren. 

• Bid voor kracht en herstel: voor de christenen in de Gazastrook. Voor visie en hulpverlening: 
door Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen. 

 

 

Studie over de hoofdstukken 9 -11 uit de brief van Paulus aan de 

Romeinen (Israëlkring, 1 februari 2024). 
Vanavond wil ik met jullie iets delen over de relatie van het Joodse volk met de gemeente aan 

de hand van de hoofdstukken 9 -11 uit de brief van Paulus aan de Romeinen. 

Het grote thema van deze brief gaat over de Gods gerechtigheid (= het recht van Gods kant) 
en over Zijn genade. Genade is voor ieder mens die gezondigd heeft nodig om te voldoen aan 

Gods gerechtigheid. We worden allemaal alleen door genade gered. Uit eigen prestaties of uit 

‘werken der wet’, wordt niemand gerechtvaardigd. 

In het centrum van deze brief staan de bekende hoofdstukken, waar Paulus Gods 

uitverkiezende liefde voor Israël en de relatie tussen de Joden en de gemeente behandelt.  
Deze hoofdstukken staan niet zomaar ergens in de brief, niet aan het eind of aan het begin, 

maar centraal. Ingeklemd als het ware tussen twee lofliederen.  

Dat eerste loflied vinden we in hoofdstuk 8 
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 

vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: 
Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als 
slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons 

heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, 
noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch 

hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde 
van God in Christus Jezus, onze Heere.  

Wie zal ons scheiden? Paulus jubelt het a.h.w. uit, dat hij zich geborgen weet in de liefde van 

God. 

Het tweede loflied vinden we dan in Romeinen 11: 33-36 
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O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe 

ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de 
gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem 
eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot 
Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

Als Paulus klaar is gekomen met zijn vragen over Gods handelen met Israël, dan welt dit 
geweldige loflied uit zijn hart op. 

Deze hoofdstukken moeten dus niet zomaar beschouwd worden als een aanhangsel, een 

tussenvoegsel van het betoog van Paulus in zijn brief, maar als een centraal punt. Dat vinden 

we ook terug in het vervolg. Als Paulus ons in het eerste vers van hoofdstuk 12 oproept om 

onze lichamen te stellen tot een Gode welgevallig offer, dan doet hij dat met beroep op díe 
barmhartigheden van God, waarover hij zojuist geschreven heeft. 

We keren even terug naar het begin van hoofdstuk 9. Als Paulus door de Geest gevoerd is tot 

de hoogte van Romeinen 8, (Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch 
engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch 

hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God 
in Christus Jezus, onze Heere), dan ziet hij ineens een afgrond. Onmiddellijk, zonder enige 

overgang spreekt hij over een grote smart, een voortdurend hartzeer. En dat zegt hij niet 
zomaar, in een opwelling. Het lijkt wel, of de apostel aan een nieuw onderwerp begint, maar 

is in feite de andere kant van dezelfde medaille. Intense blijdschap naast diepe droefheid en 

pijn. Geen onbewogen constatering, maar meeleven. 

(Tussen twee haakjes: In veel preken, Bijbelstudies etc. wordt na de behandeling van de 
geweldige genade van hoofdstuk 8 gestopt. Bij Paulus is dat niet zo. Hij slaat geen breuk 

tussen Romeinen 8 en Romeinen 9.) 

In zwaarbeladen woorden vermeldt hij deze pijn:  

Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de 
Heilige Geest, dat het een grote bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende 
smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, 
ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. Zij zijn immers 
Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de 
verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, 

en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, 
te prijzen tot in eeuwigheid. Amen! 

Misschien herkennen we in ons eigen leven iets van deze woorden. Door Gods genade hebben 
we mogen ervaren, dat we voor eeuwig in Zijn heerlijkheid mogen zijn. Niets, maar dan ook 

niets kan ons van Hem scheiden We ervaren soms een hele diepe vreugde om onze 

verbondenheid met de Heer en als we dan ons dan omdraaien en kijken naar de onzen, onze 
kinderen en vrienden, die de Heer niet kennen, dan hebben wij ook misschien zoiets als: 

Waarom ik wel en zij niet? Dat roept soms hevig verdriet op.  

We zien deze zielsworsteling van Paulus ook terug in de woorden van Mozes als het volk van 
Israël Gods geboden zwaar heeft overtreden:   

Nu dan, of U toch hun zonde wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft 

uit Uw boek, dat U geschreven hebt. (Exodus 32:32). 

Zelf vervloekt willen zijn, zelf  uit Gods boek te worden geschrapt, ter wille van Gods volk. 

Het is nogal wat! Wie van ons wil zijn persoonlijke zaligheid op het spel zetten en desnoods 
verdoemd worden?i 

Het is daarom dan ook duidelijk, dat Paulus deze brief niet schrijft om een koel dogmatisch 

betoog te verwoorden, een theologische verhandeling over gerechtigheid en genade, maar dat 
het diep vanuit zijn hart komt. 
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In hoofdstuk 3 schrijft hij dat aan Israël de woorden van God zijn toevertrouwd. En: Als 

sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen? 
Volstrekt niet. 
Zou God ontrouw kunnen zijn aan Zijn daden, beloften, wonderen die Hij in het verleden 
gedaan heeft? Zou God Zichzelf kunnen verloochenen? 

Romeinen 9:4-5 Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen 
en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen 

behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God 
is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. 

Om maar enkele – van de zeer vele – woorden, waaruit Gods trouw blijkt, te noemen: 

Deut. 4:31 Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en u 
niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaderen, dat Hij onder ede met hen 

gesloten heeft, niet vergeten. 
Deut. 7:6 Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, 
heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn 

persoonlijk eigendom is. 
Deut. 33:29 Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? U bent een volk dat door de HEERE 

verlost is. 
Zach. 2:8 … want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. 
Van al deze woorden kan worden gezegd, dat ze nooit zouden zijn vervallen  (Rom. 9:6) 

Paulus wordt ernstig geconfronteerd met enerzijds de struikeling van Israël en anderzijds de 

woorden van God. Hoe staat het met Israël? Als Paulus hierover gaat nadenken, als hij 
worstelt met de vraag naar het behoud van zijn volk, dan komt hij uit bij Gods handelen in het 

verleden met dit volk. Dan blijkt, dat de goddelijke genade de enige grond is van Israëls 

heil. 

Het voert te ver om de hele uiteenzetting van hoofdstuk 9 te bespreken, maar het komt hierop 
neer, dat God in de lijn van de belofte, en niet in de lijn van eigen prestatie of 

godsdienstigheid verkiest en dat Hij 
Hoofdstuk 10:1-3  toont het diepe verlangen van Paulus naar de bekering van Israël. 

Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht 
op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met 

het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen 
gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid 

van God onderworpen. 
Je hoort a.h.w. Paulus zuchten: Ik zou zo graag willen, dat zij zouden inzien, dat niet hun 

activiteiten, hun ijver, hun nauwkeurig naleven van de Thora hen tot het inzicht kunnen 

brengen, dat geen enkel mens kan voldoen aan de volmaakte wet. Dat ze zouden inzien, dat er 
een Middelaar nodig is, die die wet wél volkomen heeft vervuld en Die alle gerechtigheid 

heeft volbracht. Geen eigen werken, maar genade, als het enige redmiddel. Jezus is het einde 

van de wet en wie die Naam zal aanroepen, zal zalig worden. 
Maar waarom zouden ze Hem aanroepen, als ze Hem niet kennen?  Vers 14 zegt ons, dat ze 

niet van Hem gehoord hebben, dat het aan hen niet gepredikt is. Ligt in dit vers misschien een 

vermaning voor ons, die Jezus wél echt kennen, om die Naam hen a.h.w. aan te bieden? Tot 

Joodse mensen spreken en van Jezus te getuigen? Het is maar een vraag. 

Wat zullen wij dan zeggen? Heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, 
hebben gerechtigheid verkregen, gerechtigheid echter die uit het geloof is. 

Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de 

gerechtigheid niet toegekomen. (Rom. 9:30,31) 

Maar ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is 

machtig hen opnieuw te enten. (Rom. 11:23) 
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Zo zijn we aangekomen bij hoofdstuk 11. Misschien wel het bekendste hoofdstuk dat handelt 

over de relatie tussen de gemeente en Israël. 

In het eerste vers van dit hoofdstuk zien we dat Paulus zich nog steeds de vraag stelt naar het 
behoud van zijn broeders, zijn ‘verwanten naar het vlees’. Ik vraag dan: heeft God Zijn volk 
verstoten? En hij geeft zichzelf dan direct het antwoord: Volstrekt niet!!  
Hij wijst dan naar de Oudtestamentische geschiedenis is en vindt voorbeelden, hoe God trouw 
is gebleven. Zie bijv. bij Elia, als die zich afvraagt of hij alleen overgebleven is. Je vindt het 

in veel profeten en dan denk ik daarbij vooral aan de profetie van Hosea.  

Er is één vers in de profetie van Hosea, dat er voor mij uitspringt als het gaat om Gods hart 

met betrekking tot Zijn zeer ontrouwe volk:  

Mijn volk volhardt afkeer van Mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk 
roemt men Hem niet. Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou Ik u 

prijsgeven als Adama, met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in Mij om, al 
Mijn medelijden is opgewekt. Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen, Ik 
zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten. Want Ik ben God, en geen mens. 

(Hosea 11;7-9) 
Wat spreekt uit deze profetische woorden een liefde voor een volk, dat zich als een 

overspelige vrouw van haar eigen man heeft afgekeerd en liefde, steun en hulp heeft 
gezocht bij een ander. 

In vers 11 van hfdst 11 zien we deze vraag weer: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling 

dat zij vallen zouden? En ook hier hetzelfde antwoord: Volstrekt niet!  
En dan volgt er een opmerkelijke uitleg van Paulus, waarom Israël zo gevallen is. 
Namelijk, dat door hun val het heil tot de heidenen, tot ons gekomen is. Doordat Israël zich 

heeft afgekeerd van de weg, die God met hen voorhad, is de blijde boodschap, het evangelie, 

tot de heidenwereld gekomen. In Handelingen 13:46 staat iets dergelijks, waar Paulus tegen 

de Joden in Antiochië (in Pisidië) zei: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u 
gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard 
oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. 
Doordat Israël het Woord van God had afgewezen, hebben wij, heidense ongelovigen, het 
Woord van God, het evangelie ontvangen. En waarom hebben wij dat o.a. ontvangen, met 

welk doel? Om hen, de Joden, tot naijver, tot jaloersheid te verwekken. Dat is al door Mozes 

geprofeteerd is in Deuteronomium 32:21 

Zíj hebben Mij tot na-ijver gebracht met wat geen God is; zij hebben Mij tot toorn 

verwekt door hun nietige afgoden. Ík zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk 
is, door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken. 

Het lijkt wel of God hier zegt: Als jullie, Israël, met wie Ik een huwelijk heb gesloten (bij de 

berg Horeb) een andere god zijn gaat nalopen en Mij, als jullie Man, daardoor jaloers hebben 
gemaakt, dan zal Ik op Mijn beurt óók eens naar de heidenen gaan, om júllie daardoor jaloers 

te maken. 

En dat gaat het nóg steeds met het oog om jullie. Als Ik Mij in Mijn genade wend tot de 
heidenen, en jullie daardoor jaloers maak, dan gaat het nog steeds om jullie redding. Want 

jullie, Joden, blijven Mijn beminden om der vaderen wil. Dat de heidenen het Evangelie van 

Gods genade ontvangen, heeft tot doel dat jullie dat ook weer gaan aanvaarden. 

In het bijzonder komt deze gedachte duidelijk naar voren in de verzen 12 en 15: 

Vers 12: Als hun val al tot gevolg heeft, dat het heil rijkdom voor de wereld betekent, en hun 
tekort rijkdom voor de heidenen, wat zal het dan betekenen, als Israël zelf weer tot bekering 

komt. 

In vers 15 zien we deze gedachtegang herhaald: Als hun verwerping de verzoening van de 
wereld tot gevolg heeft, dan zal hun aanneming niets minder betekenen dan leven uit de 

doden. Een wereldwijde opwekking! 
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Als we hier wat dieper op inzoomen dan zien we dat Paulus drie geweldige golven van 

opwekking ziet: 
1. Door de val van Israël komt het heil bij de heidenen terecht. De verharding van Israël wordt 

door God omgezet in heil voor de wereld. 
2. Als de volheid van de heidenen komt en daardoor Israël tot jaloersheid gebracht wordt, zal 

dat hen tot bekering brengen. Dus een gebeurtenis in de heidenwereld heeft betrekking op 

het behoud van Israël. 
3. Als Israël dan weer tot God komt, dan zal dat zoiets machtigs zijn, dat het gelijk staat met 

leven uit de doden. Het 1000-jarig vrederijk?  

In de volgende verzen richt Paulus zich dan specifiek op de christenen in Rome. Met twee 
korte vergelijkingen laat hij zien, hoe de heiden-christenen zich hebben te gedragen t.a.v. de 

Joden. 
1. En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook 
2. en als de wortel heilig is, dan de takken ook 

Met die eerstelingen van het deeg verwijst Paulus naar Numeri 15:20 en 21. Daar krijgen de 
Israëlieten de opdracht om bij iedere nieuwe oogst van het eerste deeg van de nieuwe oogst 

een koek te bereiden en die als heffing aan de Here te geven. De rest van het deeg is dan pas 

‘heilig’ na het offeren van dit zgn. eerstelingsdeeg. Daarmee kan worden gedacht, dat als de 
eerstelingen van Israël aan de Here orden gegeven, dus heilig zijn, dat dan ook de rest van 

Israël heilig is. 

Ook als de wortel heilig is, dan zijn ook de takken heilig. Maar we zien ook, dat dit beeld nog 
wat anders aanduidt. Er is sprake van een boom, een olijfboom. Een olijfboom is in de Bijbel 

het beeld van Israël. Van die boom zijn takken afgekapt vanwege hun ongeloof en verharding. 

Maar dat mag voor de heiden-christenen, die tegen hun natuur in op diezelfde olijfboom, 

geënt zijn, nooit een reden zijn om zich te verheffen. 

 Vers 21 “Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat 
Hij u niet spaart.” 

Vers 23: “En ook zij (de Joden) zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want 
God is machtig hen opnieuw te enten.”   
Die afgesneden, natuurlijke takken zijn niet voorgoed weggegooid, maar zijn a.h.w. bewaard 

om toch nog opnieuw te worden geënt op hun oorspronkelijke plaats. 

Vers 24: “Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de 
natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die 

natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom”. 

Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen totdat de volheid van de heidenen is 

binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. 
Een prachtige belofte, maar moeilijk te begrijpen. 
Wat wordt bedoeld met ‘volheid’? Veelal wordt  hier gedacht aan een bepaald aantal 
christenen. Als dat aantal bereikt is, als dat aantal is ‘binnengegaan’, dan zal heel Israël 

behouden worden. Mensen, die de leer van de opname aanhangen, maken hier uit op, dat als 
de Gemeente opgenomen is, dat dan Israël behouden zal worden. 

Maar ligt dat voor de hand? Immers, als de Gemeente opgenomen is, hoe kan die Gemeente 

dan Israël tot jaloersheid brengen? 

Klopt dat met de woorden van Jezus: Ik heb nog andere schapen, die niet van deze 
schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal 
worden één kudde en één Herder (Joh. 10:16)? 

En in de brief aan de Efeziërs schrijft Paulus dat de muur tussen Joden en christenen 

afgebroken is en dat die twee tot één nieuwe mens zijn gemaakt. 
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Joden en christenen zullen beiden één zijn in Jezus en dan kan het niet zijn, dat één deel in de 

hemel is en het andere deel nog op de aarde zou zijn. 

Ook als je bij het begrip ‘volheid’ denkt aan een bepaald aantal, dan levert dat problemen op. 
Als Israël tot behoud komt als er een bepaald getal is bereikt, dan houdt dat in dat, als Israël 
éénmaal tot bekering is gekomen, er dan geen mensen meer christen kunnen worden. Dan zou 

dat aantal immers overschreden worden. 
Ik denk, dat je onder ‘volheid’ moet verstaan, dat er iets tot vervulling is gekomen. Als er 

bijv. een profetie nog niet uitgekomen is, dan kan je spreken van een leegte, maar als die 

profetie uitgekomen is, dan spreken we van een vervulling. Als de bijbel spreekt over de 

‘volheid des tijds’ (Galaten 4:4) dan duidt dat de vervulling van de profetie aan, die wijst naar 

de komt van de Here Jezus.  
Als de bijbel dus spreekt over de volheid der heidenen, dan kan dat duiden op een belofte, een 

profetie. Een dergelijke profetie kan bijv. zijn de al eerder genoemde tekst uit Deuteronomium 

32:21. 
Persoonlijk denk ik, dat onder ‘volheid’ ook de eenheid van de Gemeente worden begrepen.      

In het hogepriesterlijk gebed van Johannes 17 bidt de Here Jezus dat allen die in Hem geloven 
één zullen zijn. We weten, dat de Here God elk gebed van Zijn Zoon verhoort. Dus ook dit 

gebed (Joh. 11:42). Sinds dit gebed is gebeden, lijkt het wel of het tegendeel is gebeurd. De 
christenheid is wereldwijd, ook in ons eigen land en stad zo verschrikkelijk verdeeld. Zelfs in 

Gorinchem zijn er  9 min of meer Evangelische gemeenten. Sommige groepen hebben het niet 

zo met elkaar, anderen willen niets weten van anderen. Hoe kijken bijv. evangelische 

christenen naar refo-christenen en andersom? Kan Israël daarop jaloers worden?  
En dan hebben we het nog niet eens gehad over tweeduizend jaar vervolging door ……. 

Christenen! 

Daarom denk ik, dat er in de christelijke wereld door Gods genade in de (nabije?) toekomst 

een geweldige opwekking zal komen, de verhoring van Jezus’ gebed, waardoor allen, die 
gekocht zijn door Zijn bloed in alle opzichten één zullen zijn. Dat zal dan de ‘volheid der 

heidenen’ kunnen zijn. 
Ja, naar het evangelie zijn de Joden vijanden. Paulus kan daarvan meespreken. In 
Handelingen lezen we verschillende keren, dat de Joden hem tegenwerkten, (zie Hand. 13:50; 

17:5- 13;19:21-40) en hem uiteindelijk zelfs wilden vermoorden (Hand. 23:12-15) 

Maar naar de verkiezing geliefden om der vaderen wil. D.w.z. vanwege het verbond, dat God 

gesloten had met hun aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob.  

Paulus komt tot de conclusie: Want de genadegaven en de roeping van God zijn 
onberouwelijk. God heef geen moment spijt, dat Hij met deze mannen, deze voorvaderen en 

hun nageslacht dit verbond heeft gesloten. Ondanks alle zonde, ontrouw en goddeloosheid, 

die Hij heeft moeten incasseren van dit volk: Hij blijft het hartstochtelijk liefhebben. 
Paulus besluit met een geweldig resume, een samenvatting: 

Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt 

door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door 
de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. 
Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te 

ontfermen. 

Deze woorden zijn zo kostbaar, dat dat nauwelijks met andere, menselijke woorden kan 

worden weergegeven of uitgelegd. Althans, ik kan dat niet. 
Het wordt Paulus dan eigenlijk teveel en hij kan niets anders uitbrengen dan een loflied op 

zoveel genade: 

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn 
Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere 
gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem 
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vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de 

heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
 
 

(Deze studie is door een lid van de Israëlkring gegeven.) 

 
i Ik heb verzuimd hierbij te vermelden, dat er Eén is geweest, die wél door de Vader verlaten is geweest, die wél 
verdoemd is geworden en in de hel is geweest: Onze middelaar Jezus Christus, die in de eerste plaats voor Zijn 
volk Israël gekomen is. 
 

 

Zo Vader zo Zoon 
 
Mannenconferentie Doorn 2024 

 
Verhandeling komt grotendeels uit de Kolossenzen-brief 
 
Vier hoofdpunten in vier lezingen; 

• De Persoon Christus – door Wim Grandia  

• Het werk van Christus – door Ruud van Campen  

• De wederkomst van Christus – door Wim Grandia  

• Leven met Christus – door Ruud van Campen  
 
Inleiding: Heilig in Christus 
Kol. 1:1-2  ‘Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus, en Timotheüs, de broeder, aan 

de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn…’ 
 
Wij zijn niet heilig in onszelf, maar in Christus. 
Hier gaat dus altijd bekering aan vooraf. 

Niet alle mensen die netjes naar de kerk gaan, zijn heilig – alleen zij die zich bekeren en hun leven in 
de handen van Jezus leggen (de gelovigen) worden door het bloed van Christus geheiligd – ondanks 
dat wij nog steeds zonden doen, zondigen wij toch niet meer, want God ziet ons door het bloed van 
Zijn Zoon, en daarom zijn wij heilig in Christus. 

 
Kol. 1:13-14  ‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van 
de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van 
de zonden.’ 

 
Van Campen heeft dit extra toegelicht in de vierde lezing – hij gebruikte een vierkant bord, de ene 
helft zwart en de andere helft wit – het kruis in de midden, en aan beide kanten een spijker met een 
elastiek – van nature leven wij in het zwarte deel, in de duisternis, gebonden aan satan - Christus 

(God) roept ons naar het witte deel, het licht – ja, Hij trekt ons – maar gebonden aan satan (het 
elastiek) doet satan er alles aan om ons bij het licht vandaan te houden. 
Komen wij tot Christus, dan gebeurt hetzelfde – dan zijn we voor eeuwig gebonden aan Christus (het 
elastiek) en probeert satan ons terug te trekken naar de duisternis, terwijl Christus ons vast blijft 
houden in Zijn licht.  
Ten alle tijden staat het kruis hier tussen – Christus heeft de satan, de dood en de hel overwonnen – 
dit komt terug in de tweede lezing. 
 

1e lezing - De Persoon Christus 
 
Start van de conferentie is Kol. 1:15-23 
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‘Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem 
zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar 
zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem 

geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd 
van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, 
opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid 
wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door 

het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de 
hemelen zijn. En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw 
slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en 
smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en 

vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in 
de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.’ 
 
Drie punten die behandeld zijn; 

1 – De verhouding van de Zoon tot de Vader 
2 – De verhouding van de Zoon tot de schepping  
3 – De verhouding van de Zoon tot de gemeente  
 

• 1 – De verhouding van de Zoon tot de Vader: ‘Hij is het Beeld van de onzichtbare God.’  

Paulus schrijft aan Timotheüs in 1 Tim. 6:16 ‘Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een 
ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien.’ 
En God Zelf zegt tegen Mozes in Ex. 33:20 ‘U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens 

kan Mij zien en in leven blijven.’ 
Johannes schrijft in Joh. 1:18 ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot 
van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.’ 
Ja, God is voor ons onzichtbaar – want wie zou God zien én leven? 
Maar God heeft Zichzelf geopenbaard in Zijn Zoon Jezus – Jezus is God! 

Jezus is de afspiegeling – Hij is de spiegel van de Vader. 
Wil je weten Wie de Vader is? Kijk naar de Zoon! 
Hij is het evenbeeld 
Hebr. 1:3 ‘Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid…’ 

Jezus Zelf zegt het in Johannes 14:7-11 zo ‘Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend 
hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de 
Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, 

Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader 
zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, 
spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de 
Vader ben en de Vader in Mij is.’ 

De onzichtbare God is zichtbaar in Jezus! 
 
Rom. 8:29 ‘Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om 
aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij (Kol. 1:18) de Eerstgeborene zou zijn onder 

vele broeders.’ 
Zo Vader, zo Zoon, zo wij! 
Wij moeten zijn een reuk van Christus. 
Ja, Jezus is de eerstgeborene, de belangrijkste, hij heeft de hoogste plaats. 

Maar in Hem zijn ook wij gelijk gemaakt aan God. 
Mensen die ons zien, moeten Jezus zien – zoals Jezus een spiegel is van de Vader, zo moeten wij een 
spiegel zijn van Jezus. 
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• 2 – De verhouding van de Zoon tot de schepping: ‘Hij is de Eerstgeborene van heel de 
schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde 

zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle 
dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen 
bestaan tezamen door Hem.’ 

Jezus heeft de hele schepping gemaakt – ook hierin zien we dat Jezus en de Vader één zijn. 
God is onze Schepper – Jezus is onze Schepper. 
Zie ook Johannes 1:1-3 ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was 
God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is 
geen ding gemaakt dat gemaakt is.’ 

Jezus is het Woord, en Jezus is onze Schepper, - Jezus is God. 
Jezus is ook de oorsprong van de schepping. 
Hebr. 1:1-2 ‘Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de 
profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt 
heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.’ 
Open. 3:14 ‘Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, (Kol. 1:15) het begin van Gods 
schepping.’ 
 

• 3 – De verhouding van de Zoon tot de gemeente:  ‘En Hij is het hoofd van het lichaam, 
namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in 
allen de Eerste zou zijn.’ 

Efeze 4:15 ‘Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien 
naar Hem Die (Kol. 1:18) het Hoofd is, namelijk Christus!’ 
Christus Zelf heeft Zijn Kerk gesticht, waarvan Hij ook Zelf het hoofd is. 
Jezus noemt de gemeente (allen op deze aarde die zalig worden) Zijn lichaam. 
En Hijzelf is het hoofd van dit lichaam – Hij leidt, Hij stuurt, Hij verzorgt, Hij draagt, Hij lijdt, etc… 
 
Kol. 1:19 ‘Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou.’ 
Efeze 3:19 ‘En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou 
worden tot heel de volheid van God.’ 

Jezus is de volheid van God – Jezus is God. 
 
Inhoud van de conferentie is samengevat:   
2 Pet. 3:18 ‘Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.’ 

 
Jezus is in alles het evenbeeld van de Vader, en Jezus te kennen is het belangrijkste. 
Zoals Paulus zegt in Fil. 3:8  
‘Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus 
Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb.’ 
Kennen wil zeggen: 

• 1 = Erkennen – Jezus is God  

• 2 = Verkennen – alles van Hem willen weten  

• 3 = Bekennen – Gemeenschap met Hem hebben  
Kennen = Relatie hebben met! 
 
1 = 1 Petr. 3:15a ‘laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart.’ 

2 = Fil. 3:8-10a ‘Opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn 
rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de 
rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem mag kennen…’ 
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Of te wel: blijf en leef in je eerste liefde!! 
3 = 1 Kor. 1:9 ‘God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus 
Christus, onze Heere.’ 

 
Voor dit alles hebben wij de Geest van God nodig (volgende mannenconferentie) 
Efeze 1:9 ‘Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van 
wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.’ 

 
Leven wij met Christus, dan zijn we permanent in gevaar, en Paulus waarschuwt ons voor de gevaren 
van de tijd waar wij in leven. 
 

Waarschuwingen:  
Kol. 2:8 ‘Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens 
de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens 
Christus.’ 

Kol. 2:18 ‘Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en 
engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke 
denken.’ 
1 Kor. 11:4 ‘Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of 
als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet 

aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.’ 
 
Vijanden van het geloof zijn de wereld in zijn algemeen en de kerkelijke tradities in het bijzonder. 
 

Wie is Jezus? 
Wie is de Zoon? 
 
Van Jezus staan er zeven “Ik ben” uitspraken in de Bijbel, 

‘Ik ben het Brood des levens’ 
‘Ik ben het Licht van de wereld’ 
‘Ik ben de Deur der schapen’ 
‘Ik ben de goede Herder’ 

‘Ik ben de Opstanding én het Leven’ 
‘Ik ben de Weg, de Waarheid én het Leven’ 
‘Ik ben de ware Wijnstok’ 
 

Alleen al in het Boek Openbaring staan 24 namen van Jezus 
 
 

2e lezing - Het werk van Christus 
 
Koll. 2:12-15 ‘U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, 
door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. En Hij heeft u, toen u 
dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt 

door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit 
handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen 
door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te 
schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.’ 

 
Christus de “Triomfator” Die onze overtredingen uitwist! 
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Vergeving vinden we in vers 14 
Overwinning vinden we in vers 15 

 
Brief aan de gemeente van Kolosse is Gods VVV – het is een boodschap voor vreemdelingen 
Evangelisatie boodschap dus! 
V – Vergeving 

V – Verlossing  
V – Vrede  
 
Overeenkomsten tussen het altaar uit het O.T. en het kruis is het N.T. 

• Noord: slachten met een mes – zijde met speer 

• West: Spoelen bij wasvat – rug met geseling 

• Zuid: Offerlam op het hout – hand met spijkers 

• Oost: bloedvergieten – doornenkroon en voeten 
 
Alle offers in het O.T. verwijzen naar Christus als het Lam dat geslacht wordt, maar ook naar de vier 
evangeliën – God de Geest had aan één evangelie niet voldoende om de heerlijkheid van Christus 
aan ons bekend te maken. 

 

• Brandoffer – verheerlijking van de Vader – is het Johannes evangelie 

• Zoenoffer (vredeoffer) – vrede op aarde – is het Lukas evangelie 

• Zondoffer – mijn God waarom verlaat Gij Mij? – is het Marcus evangelie 

• Schuldoffer – vergeef ons onze schulden – is het Mattheüs evangelie 

 

De vier betekenissen van het kruis; 

 
1 – Juridisch: als rechtbank 
2 – Militair: als strijdperk 
3 – Economisch: als slavenmarkt 

4 – Relationeel: liefde  
 

 4 Personen 
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1 – de haat van de mens 
2 – de macht van satan 
3 – het recht van God  

4 – de liefde van Jezus  
 
Uitleg van alle vergelijkingen/betekenissen hiervan kunnen wij terugluisteren op de website van 
stichting verdieping / mannenconferentie 2024, 2e lezing door Ruud van Campen. 

 
Het werk van Christus is grotendeels uitgelegd aan de hand van Kol. 2:13-14 ‘En Hij heeft u, toen u 
dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt 
door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit 

handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen 
door het aan het kruis te nagelen.’ 

• Vergeving!  
Er is/was een schuldbrief tegen ons. 
Een schuldbrief is een aanklacht – een strafblad. 
De heilige wet van God klaagt ons aan, en al onze zonden staan opgetekend in het grote boek. 
Maar Jezus heeft door Zijn offer deze schuldbrief uitgewist en aan het kruis genageld. 
Ten minste, dit heeft Hij gedaan voor allen die in Hem geloven. 

Voor zij die niet in Hem geloven, en Hem niet als Redder aangenomen hebben, blijft de aanklacht en 
het strafblad bestaan tot de oordeelsdag. 
 
Let erop dat het makkelijker is voor God om de wereld te scheppen, dan om de zonden te vergeven. 

Voor de schepping had God alleen wat woorden nodig – Hij sprak en het was er. 
Voor de vergeving van zonden moest Hij Zijn zoon opofferen – vergeving kostte het bloed van Jezus 
Jezus de “Triomfator” Die onze zonden uitwist. 
Vers 15 ‘Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en 
daardoor over hen getriomfeerd.’ 

De overwinning op satan in drie delen; 

• Ontwapening – Hij heeft satan ontwapend en zijn macht gebroken 

• Tentoonstelling – Hij heeft de leugens van satan publiekelijk gemaakt 

• Triomferen – Hij heeft satan de kop vermorzeld 
 

3e  lezing – de Wederkomst 
 

Koll. 3:1-4 ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, 
Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 
want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard 
zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.’ 

 
Aan de gemeente: de opname 
Aan de wereld: de wederkomst 
 

Een vierde van de Bijbel bestaat uit profetisch woord – het handelt over de wederkomst. 
Bij de wederkomst zal Christus al Zijn vijanden onder Zijn voeten zetten, en oordelen de levenden en 
de doden. Dit is niet voor Zijn gemeente! 
Eerder in de tijd zal voor Zijn gemeente de opname zijn. 

 
Opname voor de gemeente: 
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1 Thess. 4:14-17 ‘Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde 
wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord 
van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist 

niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met 
een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de 
wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.’ 

 
1 Kor. 15:51-52 ‘Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen 
allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, 
de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij 

zullen veranderd worden.’ 
 
1 John. 3:2 ‘Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen 
zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen 

Hem zien zoals Hij is.’ 
 
Wederkomst voor de wereld: 
 
Open. 1:7 ‘Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben.’ 

 
Open. 19:11-15 ‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd 
getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen 
waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven 

was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en 
Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, 
gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij 
daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de 

wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.’ 
 
Zach. 14:3-4 ‘Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij 
streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem 

ligt, ten oosten ervan.’ 
 
2 Thess. 1:7-9 ‘Bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 
wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het 

Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf 
ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht .’ 
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Wanneer Christus geopenbaard zal worden 

• Aan de gemeente (opname) 

• Grote verdrukking 

• Aan de wereld (wederkomst) 

• Duizendjarig vrederijk  

• De duivel nog eenmaal losgelaten 

• De grote witte troon 
• De nieuwe hemel en nieuwe aarde 

Wanneer zal Christus geopenbaard worden? 

Matt. 24:32-33 ‘Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de 
bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, 
weet dan dat het nabij is, voor de deur.’ 
Matt. 16:2-3 ‘Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, 
want de hemel is rood; en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! 
De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet 
onderscheiden?’ 
2 Pet. 1:19 ‘En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop 

acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de 
morgenster opgaat in uw hart.’ 
 
Tekenen van de tijd die ons leren dat de vijgenboom in bloei staat: 

• 1 – toename van de weeën 

• 2 – het wonder Israël 
• 3 – actuele ontwikkelingen  

 

• 1 - Het aantal natuurrampen en oorlogen door de hele geschiedenis heen, was nooit zo hoog 
als nu. Daarbij volgen de rampen zich steeds sneller en heftiger op. 

Net als een barende vrouw – hoe sneller en krachtiger de weeën, hoe dichterbij de geboorte! 

Matt. 24:6-8 ‘U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, 
want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het 
andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn 
en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar 
een begin van de weeën..’ 
Wat een troost vinden we dan in de woorden van Jezus als Hij zegt in Lukas 21:28 ‘Wanneer nu deze 
dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is .’ 
2 - Al duizenden jaren proberen de volkeren om Israël te vernietigen – nog nooit is het gelukt – maar 

de aanslagen en aanklachten worden steeds heviger – de hele wereld bemoeit zich met het kleinste 
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landje met maar 9 miljoen inwoners – toch bestaat Israël nog steeds – alleen dat bewijst al dat Israël 
een God heeft. Zach. 10:8-9 ‘Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat Ik hen 
verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren. Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij 

zullen in verre streken aan Mij denken. Zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren.’ 
God vergelijkt in Ezechiël 37 Zijn volk Israël met een land vol dorre doodsbeenderen, maar Hij voegt 
daar een geweldige belofte aan toe. Ezech. 37:12-14 ‘Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven 
openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. 

Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, 
Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten.’ 
En in Romeinen 11:26-27 lezen we ‘En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De 
Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is het verbond van 

Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.’ 
Heerlijke beloften voor het heilig en verkoren volk van God. 

• 3 - De wereldleiders nemen steeds meer macht, en steeds meer mensen worden onderdrukt, 
vervolgd en/of gedood.  

Grote Farma bedrijven regeren de wereld, de Bijbel wordt meer en meer verworpen, de duisternis 
neemt toe, het milieu totaal vernietigd in onze hebzucht naar grondstoffen. Men spreekt zelf al over 
een nieuwe wereldorde – de huidige wereld moet gereset worden. 
Open. 13:16-17 ‘En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven 

een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen 
of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn 
naam.’ 
 

Daarom leren wij in Kol. 3:1-2 ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven 
zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die 
op de aarde zijn.’ 
C.S. Lewis schrijft: Het grootste gevaar voor christenen is dat ze zich zo thuis voelen op aarde, dat ze 
vergeten dat ze onderweg zijn naar de hemel. 

Of zoals Petrus het verwoordt in 1 Pet. 2:11 ‘Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u 
te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel .’ 
Bedenk dus de dingen die boven zijn… 
Ralph Waldo Emerson schrijft:  

• Zaai een gedachte en je oogst een daad 

• Zaai een daad en je oogst een gewoonte 
• Zaai een gewoonte en je oogst een karakter 

• Zaai een karakter en je oogst een bestemming 
Fill. 4:8 ‘Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al 
wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat .’ 
En 2 Kor. 10:5b leert ons al onze foute gedachten bij Christus te brengen ‘En wij nemen elke gedachte 

gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’ 
Geef verkeerde gedachten geen kans – ga ermee naar Christus! 
 
Dus wat hebben wij te doen? 

Hebr. 12:1-2 ‘Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, 
afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de 
wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder 
van het geloof.’ 

 

4e lezing – Leven met Christus 
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Kolossenzen 3 vanaf vers 5 gaat over de oude en de nieuwe mens. 
 
In de lezing van Ruud zijn vier aandachtspunten, 

• De volmaakte mens 
• De oude mens 

• De nieuwe mens 

• De dagelijkse mens 

 
Inleiding is het kinderboekje “Thuis” van Patricia St. John, waarin een oude verwaarloosde man een 
baby in huis krijgt om te verzorgen – het verandert alles voor die man – hij gaat ook zichzelf weer 

verzorgen, en zijn huisje, en zijn tuin – de buren die de verandering zien, gaan uiteindelijk ook mee in 
de verandering, tot het hele dorp van een verwaarloosd hoofdstuk is veranderd in een compleet 
nieuwe manier van leven. 
 
Ruud geeft uitleg over twee centrale gevaren voor elke christen: 

• Verleiding 
• Misleiding 

Verleiding door kerkelijke tradities 

Misleiding door wereldse wetenschap 
 
Punt 1 – de volmaakte Mens 
 

Christus is alles! 
• In de hemel 

• In de Bijbel 

• Voor mensen 

• Voor mij! 
Christus is alles: 
Deze drie woorden zijn de essentie en substantie van het hele christendom. 
Ten eerste is Christus ‘alles’ in al Gods raadslagen aangaande de mens. 
Ten tweede is Christus ‘alles’ in de geïnspireerde Boeken die samen de Bijbel vormen. 
Ten derde is Christus ‘alles’ in de godsdienst van alle ware christenen op aarde. 
 
Christus is alles in de hemel; 

Er was een tijd dat de aarde er niet was.  
Ook toen was Hij de geliefde Zoon van de Vader.  
Hij zegt het Zelf in Zijn gebed aan Zijn Vader in Johannes 17:24 ‘Gij hebt Mij liefgehad, voor de 
grondlegging der wereld’. En in vers 5 van dit hoofdstuk spreekt Hij van: ‘De heerlijkheid die Ik bij U 

had eer de wereld was’.  
Ook toen was Hij al de Zaligmaker. Want zegt Paulus in Efeze 1:4 ‘Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in 
Hem, voor de grondlegging der wereld’. 
 

Christus is alles in de Bijbel; 
Alle 66 Bijbelboeken vertellen ons van a tot z alles wat we moeten/mogen weten over onze Heiland. 
 
Christus is alles voor mensen, en in het bijzonder voor mij; 
• Christus nam onze (mijn) natuur aan en werd geboren als een mens. 
• Christus deed als Mens volmaakt Gods wil, die wij (ik) ongedaan hadden gelaten. 
• Christus als Mens leed aan het kruis God toorn, die wij (ik) geleden moesten hebben. 
• Christus verloste ons (mij) van de vloek van een gebroken wet. 
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• Christus opende een Fontein tegen alle onze (mijn) zonden en onreinheid. 
• Christus stierf om onze (mijn) zonden. 
• Christus stond op om onze (mijn) rechtvaardigmaking. 

• Christus voer op tot Gods rechterhand om voor ons (mij) te bidden, en daar is Hij nu nog. 
 
 
Punt 2 - De oude mens 

 
Efeze 2:1-3 ‘Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de 
zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, 
overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is 

in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de 
begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature 
kinderen des toorns, evenals de anderen.’ 
 

Kol.3:3 ‘U bent gestorven’ zegt Paulus, en in vers 8 ‘Maar nu…’  
‘U hebt de oude mens uitgedaan’, vers 9 
Vroeger leefde u gelijk de wereld in al uw zonden en misdaden, maar nu… 
Leg dit alles af! 
Want Hij (Christus) is voor mij gestorven, en ik met Hem! 

Twee grondbetekenissen van Zijn kruisdood; 

• Avondmaal = Hij voor mij 

• Doop = ik met Hem 
Kol. 2:20 – met Hem gestorven 
Kol. 2:12 – met Hem begraven 
Kol. 2:12 – met Hem opgewekt 
Kol. 2:13 – met Hem levend gemaakt 
 
Punt 3 – de nieuwe mens 
 
Kol. 3:9 – ‘aangedaan’, dat is onze positie in Christus – wij zijn een nieuwe schepping – de oude mens 

met al zijn zonden is dood – en in Christus zijn wij bekleed met gerechtigheid – God ziet ons als heilig. 
Deze nieuwe positie geeft ons ook nieuwe leefregels; 
Kol. 3:12 – doe dan aan! ‘Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met 
innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag 

elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook 
Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band 
van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam 
geroepen bent; en wees dankbaar.’ 
Een nieuw leven in een nieuw huisgezin (ja, wij zijn geadopteerd) geeft ook nieuwe regels. 
Het nieuwe leven is een leven in dankbaarheid. 
Dankbaar in alle omstandigheden. 
1 Thess. 5:18 ‘Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.’ 
 

Punt 4 – de dagelijkse mens 
 
Alles voor de Heer! 
Kol. 3:23 ‘En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen.’ 
De nieuwe levenspraktijken krijgen vorm in je huwelijk, in je gezin, op je werk, en in je buurt – je 
leefomgeving gaat zien dat je anders bent – ze gaan de afspiegeling zien van je Heiland. 
En je leven in liefde en dankbaarheid zal twee gevolgen kennen: 
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• De wereld gaat je haten 

• Mensen in je omgeving gaan mee veranderen 
Onze omgeving is altijd bedorven – zij is bitter, of zuur, of zoet – maar wat zij nodig heeft is een 

snufje zout! 
En wat zegt Jezus in Matt. 5:13 ‘U bent het zout van de aarde.’ 
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Onderstaande klantbeoordeling is ingezonden op 22-02-2024 om 14:01 uur. 

EAN: 9789079895007  

Aantal sterren: 4 sterren 

Titel: De God van Abraham, Isaak en Ishmael 

Recensie: Jaap Bönker heeft met dit boek een bijzonder waardevolle bijdrage 

geleverd aan de visie op de relatie tussen het uitverkoren volk van 

God/Jahweh, het Joodse volk, dat in Izaak de naam ‘Israël’ gekregen heeft 

en de Arabische volkeren, die uit Ishmaël voortgekomen zijn. Dit boek 

stamt uit juni 2011 en is anno 2023/2024 super actueel. Jaap Bönker reist 

door Israël en bezoekt verschillende historische plaatsen, met een rijkdom 

aan Bijbelse geschiedenis. Veel Bijbelse plaatsen komen aan de orde en de 

auteur geeft in korte kaders specifieke wetenswaardigheden door. Jaap 

Bönker gaat ook in op hedendaagse, vreedzame groeperingen en 

bewegingen, tussen Israëli’s en Palestijnen/Arabieren. Een boek dat tot 

nadenken stemt, over de basis broeder-relatie tussen Israël/Izaak en 

Ishmaël, tussen de broedervolkeren Israël/het Joodse volk en de 

stammen/volken van de Arabieren en de Palestijnen. Twee broers met hun 

eigen belofte. Een voorbeeld van verzoening en toenadering; 

broederschap en samenleven. Van harte aanbevolen! 
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