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Agenda:

O 15-01-2024: opname van een interview met Bob de Raadt over

vaderschap/echtgenoot-zijn/partnerschap; bij de Reformatorische Omroep (Nijkerk).
De uitzendingen van de 10 verschillende interviews zijn elke dinsdagmorgen te horen
vanaf 6 februari t/m 9 april 2024 van 11.00u tot 11.30u op RO radio 1. Het interview
met mij wordt uitgezonden op 5 maart 2024.

O 16-01-2024: Studie over de huidige oorlog tussen Israél en Hamas, de regering van

Gaza. Terug te lezen op: www.bobderaadt.nl/israel.php

o 27-02-2024: Bijeenkomst van de Vaderkring ‘Papa Tijs’, Buurthuis ‘De Wel’, te

Capelle aan de [Jssel. Onderwerp: ‘VaderFactor’ (inleiding door Bob de Raadt).

Publicaties:

https://youtu.be/k0J94rnOonU?si=iINLw4ybSI-dM_-E “Welkom op mijn You Tube-
kanaal

Lezing: Israél: tijdsperiode van 1850 — 1948, historisch overzicht. Vindplaats:
www.bobderaadt.nl/israel.php

Lezing (16-01-2024) over de oorlog tussen Israél en Hamas/Gaza. Vindplaats:
www.bobderaadt.nl/israel.php

Verschoor-Meijers, M. (2022) First Love — Embracing the challenge to persue faithful
relationships — The Ten Commandments Series. Uitg. Frisse Kijk, ISBN
9789082656695. (Ontvangen recensie-exemplaar).

Podcast:

https://shows.acast.com/de-vaderschap-bobcast/episodes/jaarafsluiting-en-
vooruitzichten-voor-2024

Mediabestand:
https://sphinx.acast.com/p/open/s/655db9c611839f0012d28aa3/e/658f2447aa48e0001
6d8eb21/media.mp3

Bijbelstudie:

Vaders Liefdesbrief !

! Vindplaats: www.fathersloveletter.com/dutch.html - www.fathersloveletter.com/hd-video.html
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Mijn kind,

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je - Psalm 139:1

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat - Psalm 139:2

Alles wat je doet is bij mij bekend - Psalm 139:3

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld - Matthets 10:29-31

Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld - Genesis 1:27

In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan - Handelingen 17:28

Je bent uit Mij voortgekomen - Handelingen 17:28

Voordat je verwekt werd, kende Ik je al - Jeremia 1:5

Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit - Efeziérs 1:4

Je bent geen vergissing - Psalm 139:15

Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek - Psalm 139:16

Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven - Handelingen 17:26

Je bent prachtig gemaakt - Psalm 139:14

Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder - Psalm 139:13

Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd - Psalm 71:6

Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen - Johannes 8: 41-
44

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde - 1 Johannes 4:16

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde - 1 Johannes 3:1

Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent - 1 Johannes 3:1

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen - Matthels 7:11

Want Ik ben de perfecte vader - Matthels 5:48

Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand - Jacobus 1:17

Ik geef je wat je nodig hebt - Matthels 6:31-33

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest - Jeremia 29:11

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde - Jeremia 31:3

Ik denk ontelbaar veel aan je - Psalm 139:17-18

En Ik zing een lied van blijdschap over je - Zefanja 3:17

Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen - Jeremia 32:40

Want je bent Mijn kostbare bezit - Exodus 19:5

Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen - Jeremia 32:41

En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien - Jeremia 33:3

Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden - Deuteronomium 4:29

Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven - Psalm 37:4

Want Ik heb die verlangens in je gelegd - Filippenzen 2:13

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen - Efeziérs 3:20

Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt - 2 Thessalonicenzen 2:16-17

En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet - 2 Corinthiérs 1:3-4

Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je - Psalm 34:19

Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen - Jesaja 40:11
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen - Openbaring 21:3-4

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen - Openbaring 21:3-4
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus - Johannes 17:23
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien - Johannes 17:26

Hij is het exacte evenbeeld van Mij - Hebreeén 1:3

Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta - Romeinen 8:31
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk - 2 Corinthiérs 5:18-19

Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen - 2 Corinthiérs 5:18-19

Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou - 1 Johannes 4:10

Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen - Romeinen 8:31-
32

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook - 1 Johannes 2:23

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde - Romeinen 8:38-39

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt - Lucas 15:7



Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven - Efeziérs 3:14-15
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn - Johannes 1:12-13
Ik wacht op je - Lucas 15:11-32

je Vader
Almachtig God
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Gedicht:
De verbinding van het verbond en de band.

De band met elkaar — de onderlinge band — de bloedband — de familieband

Een verband als onderlinge basis

Een verbond: eeuwigdurend, altijd aanwezig, ondanks schendingen en verbrekingen.
Ondanks beschadigingen en teleurstellingen.

Een verbonden beweging, een continuim, met een onverbrekelijke bloedband

en een eigen DNA-structuur; doorgaande generaties — familie;
Oorsprong — vitaal — basic - familiedynamiek; een zoektocht

naar verbondenheid, gezien worden, onvoorwaardelijke liefde.

De kunst van liefhebben en genegenheid; van uitgesproken waarde
volheid en bestaan; in Hem verbonden; opgestaan door Zijn liefde.

Deelgenoot van Zijn familie en die verbinding doorgeven, als een snaar
van een viool, als een snaar op de harp; in een duet tussen bespeler

en instrument. Een harmonie, in een versmolten beweging. Opgaan

in de partituur. Liefdevolle aanraking en uitvoering. De spelende

band. Innig, melodieus, ontroering en applaus.

Verbond van vrede, van ontplooiing, van creatie, van ontmoeting
Verbinding tussen mensen, families, volken, generaties, stammen

Zonder grenzen, zonder embargo’s, zonder uitzonderingen, Pa

radijs, oorsprong ‘De Bedoeling’, voor de ‘Exit’. Als diepe band

met de Allerhoogste, de Eeuwige, zonder tussenstation; samen wandelen.

De band met mijn Vader: van Hem ontvangen, aan Hem geven, besef van Zijn
aankijken, zijn uitnodiging om samen te eten, om mijn schuilplaats te verlaten,
zijn Gestalte, de verrassende ontmoeting. Zijn verbond en Zijn handreikende
Genade. Zijn lijden en mijn belijden. Ik open mij voor de

Eeuwige, de Aanwezige, VerbindingsGod, Abba: De band!

© Bob de Raadt



Boekenplank:

+ Jaap Bonker (2011) De God van Abraham, Isaak én Ishmaél — Eén weg
naar vrede in het Midden-Oosten — Uitg. Timotheus; ISBN 978-90-
79895-00-7; 215 pag.

AN Apaanam lsass

ISHMAEL

Jaap Bonker heeft met dit boek een bijzonder waardevolle bijdrage geleverd aan de visie op
de relatie tussen het uitverkoren volk van God/Jahweh, het Joodse volk, dat in Izaak de naam
‘Isra€l’ gekregen heeft en de Arabische volkeren, die uit Ishmaél voortgekomen zijn. Hij heeft
dit boek de indringende ondertitel gegeven: Eén weg naar vrede in het Midden-Oosten. Dit
boek stamt uit juni 2011 en is anno 2023/2024 superactueel. Al sinds 1947 (bij de
aangenomen resolutie 181 in de vergadering van de Verenigde Naties; deze resolutie werd
door de Arabische landen verworpen) en in mei 1948 (na het uitroepen van de staat Israél, de
onafhankelijkheidsverklaring o.l.v. David Ben Goerion) betwisten vele Arabische landen het
bestaansrecht van de staat Israél. Waar komt die tweestrijd vandaan?

Jaap Bonker reist door Israél en bezoekt verschillende historische plaatsen, met een rijkdom
aan Bijbelse geschiedenis. Over Abraham, die wegtrekt uit Haran; een bezoek aan Nabloes,
een verblijf bij de eik van Moré, bij de Jakobsput in Sichem, bij het graf van Abraham in
Hebron. Veel bijbelse plaatsen komen aan de orde en de auteur geeft in korte kaders
specifieke wetenswaardigheden door.

Ook de geschiedenis van Ishmaél wordt beschreven. Zijn naam betekent “God hoort 2. De
auteur gaat in op de bijzondere positie van deze zoon van Abraham (geboren uit de
Egyptische slavin Hagar). Na de geboorte van Izaak worden hij en zijn moeder weggestuurd,
uit het tentencomplex van Abraham, op voorstel/eis van Sara. Onder protest laat Abraham
beiden gaan. Maar de Here God reist met hen mee en zegt: “Ook de zoon van de slavin zal Tk
tot een volk stellen, omdat hij uw nakomeling is” (Gen. 21: 13). Hagar krijgt van Abraham
brood en een zak met water mee (that’s all). In de woestijn bij Berseba raakt het water op en
opnieuw komt de Engel des Heren en redt Ishmaél van de honger- en dorstdood. Hagar ziet
een waterput en kan de dorst lessen. Opnieuw klinkt de belofte: “Ik zal hem (Ishmaél) tot een
groot volk stellen”. Ishmaél woont later in de woestijn (Paran) en is boogschutter.

In Gen. 25 komt Ishmaél weer in beeld, als Abraham overleden is. Vers 9 vertelt: En zijn
zonen Isaak en Ismaél begroeven hem in de spelonk van Machpeka (Makpela), in het veld
van Efron. Dit betekent verzoening tussen de twee broers en dat maakt deze geschiedenis
bijzonder en tevens inspirerend voor de actuele situatie in het Midden-Oosten en specifiek
voor de Israéli’s en de Palestijnen/Arabieren. Nakomelingen van Ishmaél: die wonen van

2 Bonker geeft ook als bijzonderheid de getalswaarden van de namen van Abram (243) + Hagar ( 208) = 451 +
Ismaél -> een diepe verbondenheid tussen Abram, Hagar en Ishmaél. Een andere bijzonderheid m.b.t. Ishmaél is
dat hij 1 van de 4 personen is, die voor zijn geboorte al zijn naam krijgt. De andere drie zijn: Isaak, Jezus en
Johannes de Doper. Die namen beginnen alle 4 met een ‘Jod’, en dat is de letter van God zelf, de Eeuwige, de ‘Ik
Ben’ > JHWH. (el = Heer, Elohim)



Jemen en Saoedi-Arabié tot aan Egypte, samen met Irak en Iran. Ishmaél krijgt ook 12 zonen,
net als lzaak. In Hebron komen de broers in verzoening bij elkaar om hun vader Abraham te
begraven. Intrigerend, hoe de auteur deze plek beschrijft.

Tot slot gaat Jaap Bonker in op hedendaagse, vreedzame groeperingen en bewegingen, tussen
Isra€li’s en Palestijnen/Arabieren.

Een boek dat tot nadenken stemt, over de basis broeder-relatie tussen Israél/lzaak en Ishmaél,
tussen de broedervolkeren Israél/het Joodse volk en de stammen/volken van de Arabieren en
de Palestijnen. Twee broers met hun eigen belofte. Een voorbeeld van verzoening en
toenadering; broederschap en samenleven. Van harte aanbevolen.®

#+ Jan Pool & Michiel Santman (2023) Binnenspiegel — De kracht van
zelfkennis — Utrecht- KokBoekencentrum Uitg.; ISBN 9799043540384 —
188 pag’s.

DE KRACHT VAN
ZELFKENNIS

Zeltkennis
Zelden heb ik zo’n helder, uitnodigend en overzichtelijk boek gelezen, dat helpt om
reflecterend te groeien in zelfkennis. Een geweldig hulpmiddel om met jezelf in gesprek te
gaan en om te komen tot een veranderingsproces. Het boek is handzaam en bestaat uit 10
hoofdstukken en elk hoofdstuk eindigt met 10 vragen en opdrachten, om mee aan de slag te
gaan. Om een aantal hoofdstukken te noemen:

- Wie ben ik werkelijk?

- Hoe ontwikkel ik mezelf?

- Hoe word ik geestelijk gezond?

- Leid ik een betekenisvol leven?

- Ben ik emotioneel gezond?

3 Boekinformatie: Weinig onderwerpen liggen zo gevoelig als de strijd om Israél. Je bent of voor de Arabieren
(Palestijnen) of voor de Joden. De God van Abraham, Isaak en Ishmaél gaat een andere weg en brengt de lezer -
reizend door het bijbelse land - terug bij de bron van deze enorm uit de hand gelopen familieruzie: de strijd
tussen Isaak en Ishmaél, de kinderen van Abraham.

Wil er ooit vrede komen in het Midden-Oosten dan moet de relatie herstellen tussen beide halfbroers. En juist dit
belooft God in de Bijbel! Hij geeft ons enkele opmerkelijke en vaak vergeten beloften, zowel voor Isaak, maar
zeker ook voor Ishmaél, de wilde ezel.

Onze gids is Abraham. Met hem maken we een boeiende reis. Wat komt hij tegen? Welke lessen leert hij? Wij
maken vierduizend jaar later precies dezelfde tocht als Abraham en ontmoeten onder anderen radicale
Palestijnen in Gaza en Joden in het moderne Israél. Ga mee op een boeiende reis!



Zelfreflectie

Belangrijke vragen om te overdenken. De auteurs gaan als het ware als een soort mentor met
je mee door de thema’s en de aanvullende vragen heen. Zij geven voorbeelden uit hun eigen
leven en dat is invoelbaar. Door zelfreflectie sta je stil bij je eigen gedrag, emoties en
ervaringen. Dat maakt dit boek waardevol en het vergroot je zelfinzicht. Het nodigt uit tot
persoonlijke groei en bevordert gezonde interactie. De auteurs slagen erin om op een warme
manier de lezer te laten groeien in zelfkennis. Het boek strooit met nuttige citaten van
belangrijke denkers en ervaringsdeskundigen. Deze uitspraken bieden wijsheid en zijn op zich
al de moeite waard om te overdenken en om praktisch toe te passen.

Wat is een gezond geestelijk leven? Die belangrijke vraag wordt beantwoord met een
praktische uitleg van de Zaligsprekingen (Matt. 5:1-10). Dat is op zich al een leerzame
bijbelstudie.

Uitstapjes

Zo biedt dit boek talrijke uitstapjes:

naast de vele citaten van beroemde denkers en practici,

biedt het boek veel wetenswaardigheden (met bronvermeldingen),
psychologische modellen en toepassingen,

verduidelijkende illustraties,

visie op een gezonde identiteit en persoonlijkheidskenmerken, op je roeping
op verschillende manieren van Bijbellezen,

aspecten van geestelijke gezondheid,

zicht op persoonlijke sterke punten, zicht op je talenten,

op belangrijke transities in je leven,

visie op gezonde emoties en emotionele gezondheid,

het belang van een betekenisvol leven en de weg daar naartoe en

het bevorderen van zinvolle veranderingsprocessen.

Belangrijke aspecten om diepgaand te overdenken en om tot verandering (verbetering)
te komen.

VVVVVVVVVVVYY

Ik werd geraakt door de volgende proclamatie (pag. 117-118):
Proclamatie: “Wat God zegt tegen jou!

God zegt:

Ik kewje door e door,

Tk weet waaw je bent, waow je zit of staat

e waaw je naow onderweg bent.

Ik weet wat je denkt evv Ik schwik er niet vaw.

Ik hoor de woordew die je witspreekt

énv welke behoefte evachter zit.

Ik leg mijnwhand op je als tekerv vanw mign betrokkenheid.
Inde hand vau die ander mag je mijn hand voelei.

Ik kewje zo-goed dat je het maowr moeilijk kuwnt begrijper.
Je hebt mijn volle aandacht, altijd.

Je merkt het misschien niet, maow Ik bever voor jow.
Zelfy als jij denkt dak jij ver bij My vandaon moet gaar



omdat je gefoald hebt,

daw bew Ik er nog steeds omdat Ik vawv je how.

Ik was er zelfs voor je conceptie en Ik hel- jow gewild.
Ik weet precies hoe Ik jow bedoeld helren Ik zie je,
Ik merk je op, ook nuw ... hier.

Ik weet wat je nodig hebt. Nw enw invandere situaties.
G niet bij Mij weg als je het niet meer weet,

maor nodig My wit als je My nodig hebt

s g

enw Ik zal er voor je zijn’.
Van harte aanbevolen!
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Interview op 16 januari 2024: met Corrie Kole, over vader-
zZijn en echtgenoot-zijn / ouders- en partnerschap - radio-

opname voor de Reformatorische Omroep - uitzending op 5 maart
2024, tussen 11.00-11.30 uur.

Gesprek: In gesprek met Bob de Raadt (Bob de Raadt | Home) over mannen en vaders en de
waardevolle taak die zij hebben in hun huwelijk en gezin. Hoe laat vader in zijn huwelijk en
gezin Gods Vaderbeeld zien?

De uitzendingen zijn elke dinsdagmorgen vanaf 6 februari t/m 9 april van 11.00u tot 11.30u
op RO radio 1.

Versie 15-01-2024.

Bij mij aan tafel zit Bob de Raadt. Bob heeft zich gespecialiseerd in het vaderschap. Hij heeft
een eigen website www.bobderaadt.nl Ik wil met Bob in gesprek over priester zijn in je
huwelijk en gezin.

1. Bob, welke vragen kom je tegen bij mannen en vaders als het gaat om de taak als priester
in het huwelijk en het gezin? Twee punten die naar voren komen: ‘Wat houdt dit
priesterschap in?’ (de onbekendheid van dit onderwerp; onzekerheid om deze positie in te
nemen, in de beeldvorming, als gezagspositie). En ‘Hoe kom ik eerlijk en oprecht in de positie
als priester te staan?’

2. Inde Bijbel krijgt de priester taken in de tempel. Hoe kun je dat praktisch maken naar het
huwelijk en het gezin? Dat kan op een paar manieren: jouw voorbeeldfunctie (soort schijf
van 5): De belangrijkste twee punten zijn: 1) goed voorbeeld geven/presentie en 2) voorbede
doen voor je gezin. Het Bijbelvers 1 Timotheiis 4:12 geeft daar inhoud aan:

> Woord(gebruik): taal van waardering en respect spreken, liefdestaal ontdekken en
ontwikkelen

4 Psalm 139.


http://www.bobderaadt.nl/

> Wandel: je houding, jouw gedrag, een bron van inspiratie zijn, respect tonen, waardigheid
hebben, kwetsbaarheid, luisterende ontmoeting.

> Liefde: genegenheid, affectie, knuffelen, buidelen, onvoorwaardelijk liefhebben, de ander
zien, betrokkenheid, aandacht geven en ontvangen, Agape.

> Geloof: houvast, liefdesgebod, zicht op de Aanwezige, zicht op de Ander,
rentmeesterschap, toekomstperspectief, hoop, Agapeé.

> Reinheid: puurheid, hygiéne, het belang van de ander, geweten, moraal, toewijding,
compassie, rechtvaardigheid, schoonheid.

3. Hoe kan een vrouw en moeder haar man de plaats van priester geven? Dat is een sprekende
wederzijdse houding, elkaar in die positie zetten (het is geen machtspositie; geen strijdpunt).
Beide posities hebben een elkaar dienende functie, zijn aanvullend op elkaar, als man/vrouw,
als vader/moeder (eenheid in die verscheidenheid). Een moeder/vrouw kan haar echtgenoot
helpen om die priesterrol te vervullen, door die rol te legitimeren, als onderlinge
afspraak/visie/overeenkomst, als ondersteuning en om elkaar te laten groeien in
(huwelijks)partner-zijn/ouder-zijn (groei in capaciteiten/talenten).

4. Welke zegen is dat voor het huwelijk? Dat geeft rust, ordening, welzijn, liefde,
geborgenheid/veiligheid, respect, voldoening/blijdschap/harmonie, duidelijkheid; zeker ook
voor de kinderen (weten waar zij aan toe zijn).

5. Envoor de kinderen? Die rust/harmonie is belangrijk voor hen; dat geeft geborgenheid en
veiligheid; weten waar je aan toe bent, er kunnen zijn voor je ouders, meehelpen; aandacht
en waardering krijgen > die wederzijdsheid, zichtbaar, merkbaar, gevende liefde, die ook
ontvangen kan worden.

6. Wanneer begint je taak als partner? Op welke manier? Direct in je verkeringstijd. In je
aandacht voor elkaar. Wat spreekt je in elkaar aan? Wat is de reden om voor elkaar te
kiezen? Hoe evenwichtig is de relatie? Wat wil je elkaar bieden/wat heb je elkaar te bieden?
Welke rol speelt God in jullie relatie(keuze)? Jouw taak als partner begint direct als de relatie
start! Dat vraagt direct verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsbesef, zeker als de
relatie intiem wordt/is geworden. Geen vrijblijvendheid; geen speeltje; serieus omgaan met
elkaar; “gij elkaar niet kwetsen of pijn doen!”

7. Wanneer begint je taak als vader? Hoe doe je dat?

1) Al in je verkeringstijd. Met respect, moraal, letten op elkaars belang en grenzen, God
centraal. Dan oefen je met luisteren naar elkaar, dan leer je elkaar kennen
(levensgeschiedenissen komen bij elkaar), dan bespreek je beider toekomstverwachtingen.
Dan zie elkaars emoties en capaciteiten, naast ieders knel- en leerpunten; in nederigheid,
toewijding en gelijkwaardigheid, met compassie voor elkaar zoals Christus ons liefheefft.

2) in de preconceptiefase, tijdens de zwangerschap, rondom de bevalling en zeker na de
bevalling. Dan komt er als vader veel op je af: regelwerk, verzorgen van de baby, buidelen,
taken verdelen, slaaptekort, zorgen voor elkaar.

3) je taak als vader stopt nooit, die is er 7x24 uur, hoe oud jouw kinderen ook zijn/waar zij
ook zijn. Je bent 50% van hun conceptie. Kinderen hebben je aandacht, wijsheid,
aanwezigheid, bevestiging, waardering, correctie, genegenheid nodig. Let maar op de manier
waarop je kinderen om jou geven en hoe zij laten merken dat jij als vader belangrijk voor hen
bent! (in hun eigen liefdestaal: een tekening, een knuffel, een omhelzing, een vraag, samen-
zijn, samen-doen etc.)

“Ik (Corrie) ben in het verleden de fout in gegaan door in ons gezin de regelaar te zijn. Mijn
man mocht er best bijvoegen maar graag op mijn manier. Zo nam ik hem de priestertaak uit
handen. Dit gaf ook scheefgroei in ons huwelijk en in ons gezin. Mijn man heeft zich wel
buitengesloten gevoeld. Ik besliste met en voor de kinderen”.



8.

10.

Heb jij tips voor vrouwen die net zo zijn dan ik?

1) Welke rol speelt de Here God in je leven? Hoe wil je Hem dienen? Hij staat centraal in jouw
leven (gebed, werk, relaties, familiecontext). Dat helpt je jouw zelfbeeld te laten vormen door
Hem (niet neerbuigend, wel waardevol): volwaardig, creatief, dienend, luisterend, vrouwelijk.
2) Verplaats je in de positie van je partner/echtgenoot: diens beleving, diens strijdpunten,
diens kwaliteiten. Met elkaar in gesprek gaan; verbeterpunten vinden en
uitvoeren/uitwerken.

3) Door je man in de gelijkwaardige positie te zetten; hem die plaats te geven/gunnen/helpen
invullen/hem daarin eren; elkaars anders-zijn respecteren, verdiepen en uitwerken.

4) Het onderlinge communicatiepatroon doorbreken, wat maakt dat de ander stilvalt en zich
niet meer uitspreekt, zich naar binnen keert en niet meer bereikbaar is voor de partner (zich
gekwetst voelt, of genegeerd, of niet begrepen).

En dan willen mannen vanaf nu de taak als priester op zich nemen. Maar de gewoontes, de
patronen en de taakverdeling hebben zich in het huwelijk en gezin al ontwikkeld door de
jaren heen. Of beiden zich er nu goed bij voelen of niet, vaak leggen beiden zich er bij neer.
Het roer omgooien vraagt lef en een kwetsbare houding. Hoe kan hij als man een nieuwe
start maken? Besef van Gods opdracht/visie/motivatie; moed hebben om te veranderen,
ruimte krijgen van je vrouw/ruimte nemen, in dienst van de Here God. Verdiep je in deze taak;
praat daar met andere mannen/vaders over. Besef je eigen vaardigheden, capaciteiten,
betekenis, kwaliteiten, kennis > aanvullend op de ander (diens kennis en vaardigheden).
Maak (samen) een plan waarin je het roer omgooit, met elkaars instemming en steun.
Evalueer dat regelmatig met elkaar. Vier de successen; merk de verbeteringen op en vertel die
aan elkaar. Samen ben je waardevol voor de Here; dat is gemeenschap (fysiek, mentaal,
sociaal, gelovig, financieel).

Maar wat als zijn vrouw tegensputtert? Uiteindelijk vraagt de Here God zelf om die
priesterpositie in te nemen. In dat gezag gaan staan, met de liefde van Christus (de ander
uitnemender achten, de ander in diens waarde in Christus zetten). Dat betekent dat de vrouw
stopt met tegensputteren, door het merken dat haar man groeit in verantwoordelijkheid
dragen, waardering laten merken, als hij stopt met opeisen of dwanggedrag
(machtsmisbruik), als hij let op de inbreng van de ander (wederzijdse communicatie). De
woordkeuze van de vrouw is daarin erg belangrijk c.q. bepalend. Vertrouwen moet groeien;
wederzijds vertrouwen zeker!!. Tegensputteren heeft een reden (dat vraagt innerlijk
bewustzijn). Bespreek dat met elkaar/ken elkaar daarin en heb de moed om daar
veranderend mee om te gaan (wederzijds doel/belang; om samen te groeien in het leven,
zoals de Here God jou/jullie bedoeld heeft). Zoek naar samenbindende activiteiten: wandelen,
dagboek lezen, bijbelstudie doen, therapiegesprekken voeren.

Bob dank je wel voor de inzichten die je ons hebt gegeven.

** Het gehele programma van de serie met 10 interviews is:

Bestaat het Christelijke huwelijk over 10 jaar nog?

Het huwelijk is een complexe relatie van twee mensen die zich verbinden voor het leven lang.
Een complexe relatie waar je instapt zonder enige vooropleiding. Als twee mensen met een
uniek huwelijk. Zij twee hebben een verbinding die op de hele wereld niet meer voorkomt.

En toch.. Binnen elk huwelijk komen dezelfde worstelingen, vragen en kwetsingen voor. Die
houden we vaak achter onze voordeuren.

De komende tien weken hoop ik met verschillende sprekers in gesprek te zijn. Luister je mee?
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Welkom bij Hartelijk Verbonden® een programma over ‘Het huwelijk van vandaag in de
relatie met morgen’

Opbouw:

1. Proloog over de realiteit van het huwelijk door Corrie Kole
(www.hartelijkverbonden.nl )

2. In gesprek met ds. Klaassen (Home - Bijbels Beraad Man / Vrouw
(bijbelsberaadmv.nl) over het Bijbelse huwelijk, het doel van het huwelijk en de toekomst van
het huwelijk in de kerk en onder jongeren. De realiteit van nu en het doel van onze God;
welke ontwikkelingen zien we in de kerk? Is er een weg terug? (Praktische handreikingen)

3. In gesprek met Astrid Bokhorst ( Hoopvolvrouwzijn — Bijbelse gedachten over gezag,
liefde en gehoorzaamheid )over gehoorzaamheid aan God en de zegen ervan voor het
huwelijk en gezin.

4. In gesprek met Agatha Heikoop over gebroken verwachtingen (scheiding en de
levenslessen die daaruit voortvloeien)
5. In gesprek met Bob de Raadt ( Bob de Raadt | Home ) over mannen en vaders en de

waardevolle taak die zij hebben in hun huwelijk en gezin. Hoe laat vader in zijn huwelijk en
gezin Gods Vaderbeeld zien?

6. In gesprek met Marian Houtman ( Marian Houtman — Persoonlijke groei voor
christelijke vrouwen ) over vrouw zijn en ingewikkeld zijn in de relaties, rollen, verhalen en
de seizoenen van het leven. Realistische kijk op onszelf geeft dat we onze talenten mogen
gebruiken als een gave. We weten wie we zijn, kunnen grenzen aangeven en zijn niet
afhankelijk van de ander.

7. In gesprek met Henrieke Schouten ( Henrieke Schouten ) over seksualiteit-intimiteit
als Gods gave, tot Zijn eer en gezinsvorming en de keuzes die van ons gevraagd worden die
Bijbels genomen mogen worden.

8. In gesprek met Ellen Boogaard (GinkgoTree — Bij nieuw leven) over het ontvangen
van nieuw leven vanaf de préconceptie, zwangerschap, geboorte tot de roeping van het
ouderschap

9. In gesprek met Hannah Willemsen (Coaching na stilgeboorte | Op locatie in
Vierhouten en online (stilgeboortebegeleidingveluwe.nl) over diepe levenservaringen,
hartsverdriet, verschillen tussen mannen en vrouwen, hoe hiermee om te gaan. Draagkracht
versus draaglast in verlieservaringen.

10.  In gesprek met Over Toekomst gericht leven; het belang van stille tijd voor Gods
aangezicht en het voorbeeld/vrucht daarvan voor het huwelijk en gezin en de wereld om ons
heen door Trudi van Vliet.

Connect2israél

Connect2lsraél (28-01-2024)
e Graag uw gebed voor Gods volk, dat nog altijd gebukt gaat onder de oorlog met de regering
van de Gazastrook. Ook op andere fronten is de oorlog merkbaar.
e Bid ook voor de onschuldige inwoners van Gaza, die niets te maken willen hebben met het
Hamas-regime.

5 www.hartelijkverbonden.nl/
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Willem Ouweneel heeft een boekje geschreven over de huidige oorlog tussen Israél en de
Palestijnen: ‘Wat jiedere christen moet weten over Israél en de Palestijnen’ (Uitg. Aspect); een
overzichtelijke beschrijving van het conflict in 20 verhelderende stellingen.

Op 16 januarij.l. heb ik in een van de Bijbelkringen binnen De Ark een lezing gegeven over de
‘7 oktober oorlog’ tussen Hamas en Israél. De lezing is terug te vinden op
www.bobderaadt.nl/israel.php

Bid dat het Joodse volk de Here God zoekt en van Hem hun hulp verwacht.

Connect 2 Israél (21-01-2024):

Afgelopen weekend werd in Israél herdacht dat het inmiddels 100 dagen geleden is dat
Hamas zijn bloedige acties ondernam en dat bij deze gewelddadige aanslagen 1200 mensen
omgekomen zijn. Tijdens indrukwekkende bijeenkomsten werd deze gebeurtenis herdacht.
Nog altijd worden door Hamas veel Joodse mensen in gijzeling gehouden. Bid voor hen, voor
hun spoedige vrijlating. Voor de achterblijvende families. Voor alle rouwenden en voor alle
gewonden in deze oorlog.

Op de Israélkring binnen De Ark is een studie gegeven over de tijdlijn van het Joodse volk in
de periode van 1850 — 1948. Een interessante periode. U kunt de lezing nalezen op
www.bobderaadt.nl/israel.php >

www.bobderaadt.nl/documents/israel/De geschiedenis van Israel tussen 1850 en 1948.
pdf

Op donderdag 1 februari is er weer een gezamenlijke gebedsbijeenkomst van diverse
Israélorganisaties. Deze vindt plaats bij Near East Ministry in Voorthuizen en wordt
ondersteund door Christenen voor Israél, De Internationale Christelijke Ambassade in
Jeruzalem, Centrum voor Israélstudies, Israél en de Bijbel, stichting Messiasbelijdende Joden,
Open Doors en Comité Gemeentehulp Israél. Deze organisaties roepen op om in eenheid te
bidden, voor Israél, de omliggende landen, voor Jood en Arabier, voor allen die lijden onder
de verschrikkelijke gebeurtenissen van deze dagen. Om samen gehoor te geven aan Gods
opdracht om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem. Meer informatie: info@cgi-holland.nl

Connect2Israél
Deze week (14-01-2024) vragen wij uw gebed voor Israél, het volk van de Here God:

Dat de verzoening tussen Izaak en Ishmaél (Gen. 25) een voorbeeld mag zijn voor de huidige
strijdende partijen om elkaar oprecht te ontmoeten.

Dat dit voorbeeld leidt tot herstel van vertrouwen in Arabische en Israélische relaties.

We bidden U voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122). En voor gerechtigheid in de
internationale rechtspraak.

We bidden voor de gegijzelden en hun familieleden, vanwege de angst en de onzekerheid.
We bidden U dat U de macht van de vijanden van Uw volk breekt. U bent de Almachtige en de
JAHWEH voor Uw volk.

Hier een filmpje van Jacques Brunt over Israél en het Internationaal Gerechtshof, met meer
gebedspunten - www.youtube.com/watch?v=swfK6b1RB94 .

Connect2lsraél

Deze week (07-01-2024) vragen wij uw gebed voor Israél, het volk van de Here God:

We bidden U voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122).

Dat de verzoening tussen lzaak en Ishmaél een voorbeeld mag zijn voor de huidige strijdende
partijen om elkaar oprecht te ontmoeten.

Dat dit voorbeeld leidt tot herstel van vertrouwen in Arabische en Israélische relaties.

We bidden voor de gegijzelden en hun familieleden, vanwege de angst en de onzekerheid.
We bidden voor alle rouwende families en voor degenen die aan het front vechten.
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We bidden U dat U de macht van de vijanden van Uw volk breekt. U bent de Almachtige en
de JAHWEH voor Uw volk.

Connect2Israél
Ook deze week (31-12-2024) vragen wij uw gebed voor Israél, het volk van de Here God:

Voor herstel van vertrouwen in Arabische en Israélische relaties, voor verzoening en
vredestichters en voor de opvang van ontheemden.

Voor de gegijzelden en hun familieleden.

Voor de rouwende families en voor degenen die aan het front vechten.

Voor degenen die kortgeleden 'aliyah' hebben gemaakt naar het beloofde land; dat zij hun
plek binnen de Israélische samenleving zullen vinden.

We bidden dat U de macht van de vijanden van Uw volk breekt.

We bidden U voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122).

Connect2Israél (24-12-2023)

e Wie op de hoogte wil blijven van dagelijks nieuws vanuit Israél kan zich abonneren op de
Nieuwsbrief van Israel Today: israeltoday@cvi.nl

e Christenen voor Israél geeft regelmatig analyses op het actuele nieuws via de
livestream: www.christenenvoorisrael.nl/livestream

o Deze week ontving ik van iemand een kritisch commentaar over de relatie tussen de
Hamas-regering van Gaza en de VN: www.gatestoneinstitute.org/20235/vn-hamas-
misdaadpartners

e planthopeisrael.com Plant Hope Israél is een actieve organisatie om steun te geven aan
de Israélische bevolking. Jennifer Guetta (van Nederlandse afkomst) en haar man
hebben een bediening onder het Israélische volk. Jennifer heeft een boek geschreven
(‘Lichtinslag’) en dat is ook verkrijgbaar in het Hebreeuws. Dit boek wordt gratis in Israél
verspreid.

e Gebedspunten:
bid dat de gegijzelden vrijkomen, voor de nabestaanden van alle slachtoffers, om
vredestichters vanuit de Messiasbelijdende Joden en de Arabische christenen, voor
verbreking van de macht van de vijanden van het volk van Jahweh, voor kracht bij al het
lijden door de oorlog.

Connect2Israél (17-12-2024)

Graag uw voorbede voor het Joodse volk:

Dat de tijd van het Chanoeka-feest Israél mag bemoedigen en dat zij hun vertrouwen stellen
op de Here God, JAHWEH.

Voor wijsheid, inzicht en kracht voor de leidinggevenden in het Israélische bestuur (politiek en
militair).

Voor de gegijzelden in hun angstige omstandigheden, voor de achterblijvende familieleden,
voor de ontheemden die hun huis moesten verlaten, voor alle slachtoffers.

Voor verbreking van de geweldsspiraal die door de vijand van Israél aangewakkerd wordt.
Voor moed bij Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen om hun Heer te
vertegenwoordigen in woord en in daad. Voor de noodhulp die door christelijke organisaties
gegeven wordt.

Dank voor de gezamenlijke demonstratie voor het Joodse volk die op 7 december in Den
Haag gehouden werd. Dank voor de gebedspunten die door Christenen voor Israél, door
Comité Gemeentehulp Israél, door de NEM e.a. organisaties aangereikt worden.

Bid voor de 'vrede van Jeruzalem' en de wederkomst van onze Heer Jezus Christus.

13


mailto:israeltoday@cvi.nl
https://veg-de-ark.email-provider.eu/link/izcrdemn01/zfzveubr7n/hwvccyhxmp/yulkrvppfg/lva070k3ch
https://veg-de-ark.email-provider.eu/link/izcrdemn01/zfzveubr7n/dilnftrncl/yulkrvppfg/lva070k3ch
https://veg-de-ark.email-provider.eu/link/izcrdemn01/zfzveubr7n/dilnftrncl/yulkrvppfg/lva070k3ch
https://veg-de-ark.email-provider.eu/link/izcrdemn01/zfzveubr7n/angn3iklh6/yulkrvppfg/lva070k3ch

Connect2israél (10-12-2023)

Graag uw voorbede voor:

de Joodse gemeenschap in Nederland, voor bescherming, waakzaamheid en veiligheid.
de treurenden, de gegijzelden, de ontheemden en de achterblijvers.

wijsheid, vooral voor diegenen in Israél die in leidinggevende posities zijn geplaatst.

Bid met de woorden uit Psalm 2, 83, 94 en 122.

Bid dat we met Israél mogen uitzien naar de komst van de Vredevorst.

In Hem verbonden, namens de kerkenraad, Bob de Raadt.

Connect2Israél (03-12-2023)

Afgelopen dinsdagavond hebben we een boeiende studie gehad van Jaap Bonker over de
God van Abraham, Izaak en Ismaél en over de actuele situatie in Israél. Hij sprak o.a. over
Zacharia 9 en Psalm 83. Op maandagavond 8 januari 2024 houdt hij zijn tweede centrale
bijbelstudie. Noteert u vast deze datum in uw agenda?

Comité Gemeentehulp Israél geeft een maandelijkse nieuwsbrief uit.

In het decembernummer staat informatie over de gemeenten Kerem El, te Haifa en over
Kehilat Hasdey Yeshua, te Arad en over het Jerusalem Institute of Justice, Jeruzalem en wat
de huidige oorlogssituatie voor hen betekent.

Wilt u regelmatig geinformeerd worden over hun ervaringen, meldt u zich dan aan voor de
nieuwsbrief van CGlI via info@cgi-holland.nl

De Near East Ministry (NEM) houdt op donderdag 7 december 16.00-18.00 uur in Nijkerk een
gebedsbijeenkomst: 'We nodigen iedereen uit om in éénheid mee te bidden, voor Israél, de
omliggende landen, voor Jood en Arabier, voor allen die lijden. We komen samen: niet om te
praten, te discussiéren, of meningen te delen, maar om samen gehoor te geven aan Gods
opdracht om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem'.

Israél Today geeft dagelijks updates van het laatste nieuws uit Israél: israeltoday@-cvi.nl
Blijf aanhoudend bidden voor Gods volk en voor de christenen in Israél en de Arabische
gebieden. Jaap Bonker vertelde dat in Gaza momenteel veel mensen tot geloof komen in
Jezus de Messias, door dromen en visioenen waarin Jezus zelf zich aan hen openbaart.

Dat zijn bijzondere, persoonlijke ontmoetingen.

Connect2Israél (05-11-2023)

o De gegijzelde Israéli’s zijn nu bijna een maand gegijzeld en er is soms een wonderlijke

vrijlating. We zien een afschuwelijke oorlog, die veel verdriet, onmacht en angst met zich
meebrengt. Comité Gemeentehulp Israél en andere christelijke organisaties roepen op tot
gebed en steun (kijk op www.neareastministry.nl) Comité Gemeentehulp Israél heeft
afgelopen weken vanuit het Noodfonds bedragen uitgekeerd aan vier gemeenten in het
gebied rond Gaza en in het uiterste noorden van Israél www.comitegemeentehulpisrael.nl
Christenen voor Israél en Family7 besteden voor aandacht aan de nood in Israél. We bidden
voor onze broeders en zusters in de Gazastrook en op de Westbank (het Hartland); we bidden
voor de Messias-belijdende Joden en de Arabische christenen die het volk van Jahweh willen
dienen. Ook tijdens het maandagavondgebed in De Ark besteden we veel aandacht aan de
situatie van Israél.

Mocht u het nieuws uit Israél willen volgen, dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij de
nieuwsberichten van Israél Today, Radio Israél, Christenen voor Israél, de nieuwsbrief van
Dirk van Genderen (www.dirkvangenderen.nl) en de Israél-weekbrief
(www.israelplatform.nl/weekbrief/weekbrief.pdf).
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