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Bericht:

o www.hartelijkverbonden.nl/blog/een-ongenode-gast/ “Kanker. Wat een woord!
Deze ongenode gast kwam bij ons binnen, zeer onverwacht. En anderen
zeggen dat het ons leven op zijn kop zet. Maar wij voelen ons diep
verbonden aan elkaar.....En tegelijk voelt het ook als een verlies.

Verlieservaringen zijn diep ingrijpend en ze zijn er op verschillende
levensgebieden. Verlies van verwachtingen, verlies van een naaste, verlies van
...... leder kent zijn eigen verlies. Deze diepe ervaringen treffen het hart. Het is
goed mogelijk dat je in jezelf keert en met je eigen verlies bezig bent. En dat is
goed! Tegelijk mag het geen patroon worden. Dan raakt het zicht op de ander er
door vertroebeld. En kun je niet meer Bijbels denken en handelen. Stap weer in
je schoenen en zoek de weg naar het hart van elkaar. Vlucht niet weg. Vluchten
kan zich uiten in meer werken, leuke dingen doen, koopgedrag, onrustig
telefoongebruik, je mooier voordoen dan de situatie werkelijk is.....Vluchtgedrag
ziet er voor ieder anders uit. Juist in moeilijke tijden vol verwarring en
vermoeidheid zijn we geneigd weg te vluchten in onze eigen schuilkelder. Weg
van God, weg van elkaar. GENADE wanneer je mag vluchten naar God en je in je
nood aan Hem mag vastklampen”.

Publicatie:

e https://www.cgmv.nl/blog/herfststorm-ciaran, Auteur: Bob de Raadt
Publicatie datum: 14 november 2023 14:49 — CGMV.

Vaders, vaderschap en priesterschap/priester-zijn

(verkennende bijdrage/studie):

N.a.v. de lezingenserie over priesterschap: mannen, priesterschap, vaderschap, opvoeding en
intimiteit (Sion-gemeente, te Gorinchem).

Geschreven door Bob de Raadt (versie 03-10-2023)
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2. Wat is vaderschap?

3. Wat is priesterschap?

4. Jezus als Hogepriester.

5. Vaderschap en priesterschap. Wat mag hedendaags priesterschap zijn, als vader, in de
christelijke context?

- een verkenning,

- besef,

- snappen,

- vaderschap-priesterschap,

- omarm je vaderschap

6. Vaderbeeld

7. Conclusies en aanbevelingen
8. Literatuur

1. Inleiding
“Liefde laten zien.
Joop Gankema had enige jarengeleden het voorrecht, samen met wat anderen, uitgenodigd te
worden bij een rabbijn thuis. Het was aan de vooravond van Sjabbat en we mochten binnen de
intimiteit van zijn gezin, deze maaltijd met hen nuttigen. Wat mij in het bijzonder raakte, was
de rol van de rabbijn naar zijn gezin toe. Hoe hij hen stuk voor stuk zegende en mooie
woorden over hen uitsprak. We vroegen hem waarom hij ons in zijn gezin had uitgenodigd,
want dit was toch een heilig en intiem moment tussen hem als man en priester van zijn gezin.
Zijn antwoord verraste mij. Hij zei dat het een opdracht van de Allerhoogste was om aan de
volken Zijn Licht te tonen in daden van liefde. Zijn uitnodiging aan ons was een daad van
liefde en zo hebben we dat met elkaar ook ervaren. Ook zij zijn net als wij, geroepen om Gods
liefde te laten zien aan een wereld in nood.”! Een inspirerend en leerzaam voorbeeld van
vaderschap en priesterschap, in de Joodse traditie.

2. Wat is ‘Vaderschap’?

Vaderschap is de hartsbetrokkenheid, de toewijding, de liefde, de genegenheid, de

verbondenheid, het waarderen en waardering uitspreken (iemand bevestigen als waardevol

persoon), het meeleven, aandacht geven en oprechte belangstelling tonen van jou als vader
aan jouw kind(eren). En dat omvat een veelheid van levensterreinen:

e lichamelijk (fysiek, somatisch, biologisch, gezondheid, medisch, sport, genegenheid,
eros),

e psychisch (psychologisch, mentaal, ontwikkelingsgericht, 1Q, taalontwikkeling,
zelfbeeld, zelfrespect en zelfvertrouwen, psychiatrische problematiek,
emoties/depressies),

e sociaal (leren omgaan met andere personen, relationeel, algehele opvoeding,
vriendschappen, het gezicht van de ander zien),

e maatschappelijk (het gehele sociale gebeuren van organisaties en instellingen, de
ordening in de maatschappij, opvoedkunde, vrijetijdsbesteding, school en opleiding,
woon- en leefomgeving, welzijn),

e cultureel (leefwereld, gewoonten en gebruiken, waarden en normen, historie),

e financién (salaris en inkomen, vaste lasten, zak- en leefgeld, uitkeringen,
armoede/rijkdom, budgetbeheer, schulden)

1 Joop Gankema (juni2023) De vervallen hut van David — Uit het hart gegrepen, profetieén over Israél; in: Isragl
Aktueel — juni 2023, siewan 5783, 39¢ jaargang, nr. 362; pag. 4.



e geestelijke aspecten (godsdienst, levensbeschouwing, religie, zingeving, ethiek,
aanbidding, discipelschap en navolging, bekering, zending en evangelisatie).

o familiaire en contextuele aspecten (gezinshistorie, intergenerationele invlioeden).

Tessa Roseboom maakt de volgende indeling: (een soort schijf van 5) :

1. Voeding: geen alcohol tijdens zwangerschap, verse groente(n), borst- of flesvoeding, kant-
en-klare hapjes uit een potje

2. Gezondheid: rookvrij opgroeien, bewegen, naar buiten gaan, ontspanning, vaccinaties

3. Veiligheid: traphekjes, adequate informatie, goede adviezen, adequate nabijheid van een
ouder/verzorger

4. Liefde: goed in je vel zitten, goed voor jouzelf zorgen als ouders, balans tussen vrijheid en
grenzen stellen, aandacht geven

5. Stimulatie: rust, tijd nemen voor je kind, spelen/stoeien/avontuur, voordoen/voorbeeld
geven/instrueren (Bron: Gelijk goed beginnen - 2022)

Dit is geen volledige lijst. Het is wel een opsomming van invloedrijke aspecten, die de
ontwikkeling van vaderschap inhoudt geven. Daar komen vragen uit voort als:

e Hoe zie jij jouw vaderschap? Welke betekenis wil jij voor jouw kinderen hebben? Van
welke betekenis zijn jouw kinderen voor jou? Hoe uit zich jouw liefde voor hen?

e Hoe heb jij je voorbereid op jouw vaderschap? Heb je met andere vaders gesproken
over (hun) vaderschap? Welke tips en adviezen heb jij gekregen en overgenomen?
Welke boeken heb je van te voren gelezen om je voor te bereiden op jouw
vaderschap? Welke cursus(sen) heb je gevolgd?

e Hoe was jouw leefstijl in de periode voorafgaand aan de zwangerschap? De invioed
van (werk)stress, alcohol- en/of middelengebruik, jouw eetpatroon, relationele en
communicatieve aspecten (seksuele omgang met elkaar, respect voor elkaar, integriteit
en autonomie)?

o Welke vaderbeeld heb jij van jouw vader meegekregen (wat is jouw vaderfactor)? Qua
fysieke gehechtheid en geborgenheid? Qua bevestiging in jouw zoonschap door jouw
vader? Welke vaderschapsstijl had/heeft jouw vader? Ik noem er een paar:

a. Een afwezige vader? Een vader die weinig bevestiging geeft. Als zoon twijfel je aan
je eigen kunnen, je kent veel schaamtegevoelens of je hebt het gevoel dat je door de
mand valt.

b. Was jouw vader een carriéretijger? Voor deze vader zijn bereikte resultaten en
uiterlijk vertoon belangrijk. Hij leert jou dat het draait om scoren en winnen. Als
volwassene kun je onzeker worden en de mening van anderen belangrijker vinden dan
jouw eigen gevoelens. Je moet voldoen aan een onzichtbare eis en toch is het nooit
goed genoeg.

c. Was jouw vader een tijdbomvader? Een onvoorspelbare vader, bijvoorbeeld door
drugs- of alcoholgebruik. Hij had plotselinge woede-uitbarstingen, waardoor je al jong
leert om anderen te ‘lezen’. Je stelt je op als vredesbewaarder of -stichter, als
bemiddelaar. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel (je bent sociaal alert) en
bent vaak conflict(ver)mijdend.

d. Of was jouw vader het type van een passieve vader: een emotioneel afstandelijke
man (hardwerkend, loyaal)). Hij is nauwelijks betrokken bij zijn kKinderen,
enthousiasmeert of motiveert hen niet, en dat is wat jij als zoon aan hem mist. Het lukt
jou ook niet om daar verandering in te brengen.

e. Of was jouw vader een zogenaamde mentor vader: het zijn de vaders die we
allemaal zouden willen hebben, of zelf willen zijn. Hij onderneemt activiteiten met




zijn Kinderen, geeft hen vertrouwen, en leert hen over (hun) emoties, hun binnenkant
te spreken (Poulter 2019).

Welke activiteiten onderneem jij met je kind(eren)? Hoe varieer jij? Hoe specifieer jij
dat? Wat met welk kind en om welke reden? Hoe houd je rekening met hun specifieke
leeftijd (en), capaciteiten, avontuurlijkheid, wensen, eigenschappen, behoeften, sekse?
Wat doe je aan gezamenlijke gezinsactiviteiten en aan individuele aandacht (tijd,
invulling)?

Op welke manier inspireert God de Vader (Abba, Jahweh, de Eeuwige, de Aanwezige)
jou in jouw vaderschap? Thema’s als vergeving, genade, verzoening, verlossing,
discipelschap, aangenomen kind/zoon van God zijnde, zondebesef.

Hoe zie jij God de Heer als Vader? Welke Bijbelteksten inspireren jou in jouw
vaderschap?

‘Daddycation’. Wat betekent dat voor jou? Vaderschap vanuit het besef dat God de
Vader jouw Vader is, de hemelse VVader, Abba Vader. Dierbaar en intiem. God de
Vader, als onze Schepper, onze Maker, onze Heer en Eigenaar. Zijn creatie. Zichtbaar
Vaderschap in de relatie met Zijn zoon Jezus. De Zoon in wie Hij Zijn welbehagen
heeft.

Hoe is jouw vaderschapsstijl in praktisch gelovig en christen-zijn? Stille tijd, Bijbel
lezen en bijbelstudie, gebedstijd: voorbede, dankgebed, lofprijzing,
aanbidding/worship, zingen, schuldbelijdenis, zegenen en zegeningen tellen; vanuit
vertrouwen, vergeving en genade. Gebed bij de maaltijd, aan tafel. Gebed bij het naar
bed brengen van de kinderen. VVoorlezen uit een kinderbijbel. Kinderen vertrouwd
maken met God, Jezus en de Heilige Geest. Gericht op bekering en navolging,
praktisch christen-zijn. Wat zien/merken de kinderen van jouw geloof?

Hoe geef jij onderwijs in/aan je gezin? Over geloofszaken, over de schepping en de
natuur, over vriendschappen en relaties, over gezondheid en gezonde leefstijl, over
affectie en intimiteit, over budgetbeheer, samen knutselen, educatie en
toekomstperspectief, over gerechtigheid, rechtvaardigheid en burgerschap. Over de
vrucht van de Geest en het grote gebod. Over het (komende) Koninkrijk van God, van
Jezus de Messias.

Hoe wil jij door jouw kinderen later herinnerd worden? Hoe heb jij hen kunnen
inspireren voor hun leven? Welke herinneringen geef jij aan hen mee? Welke
vaardigheden? Welk voorbeeld?

Hoe stem jij met je vrouw af wat jij als vader doet, hoe jij jouw rol als vader invult?
Hoe werk je daarin als ouders, als echtpaar samen? Hoe stem je dat af; op welk
moment (van de dag)? Hoeveel tijd plan je voor een dergelijk overleg?

Hoe hanteer jij als vader (gezonde) grenzen in de opvoeding? Hoe verwoord jij deze
grenzen? Welk voorbeeld geef jij daarin?

Van wie heb jij seksuele voorlichting gehad? Welke invloed heeft dat op jou gehad?
Heeft dat jou (zelf)vertrouwen gegeven?

Welke regels (geschreven en ongeschreven) zijn er in jouw gezin? Ben jij je daar van
bewust? Welk effect hebben de ongeschreven regels in jouw gezin? Hoe was dat in
jouw gezin van herkomst? En hoe was dat in het gezin van jouw vrouw? Zijn jullie je
daar van bewust? Welke (on)geschreven regels hebben jullie meegenomen het huidige
gezin in? Bespreek dat eens samen.

Wat zijn jouw waarden als man, als vader, als partner, als gezinslid, als familieman?
Wat zijn de waarden die kenmerkend zijn/waren voor jouw gezin van herkomst?
Welke waarden wil jij aan jouw kinderen doorgeven?

Waarden als: geluk, optimisme, vertrouwen, onvoorwaardelijk, plezier,



vindingrijkheid, essentie, geborgenheid, mildheid, toewijding, zelfbehoud,
leiderschap, energiek, troost, inlevingsvermogen.

Ter informatie een rijtje waarden, die met jouw levenswandel en leefstijl te maken
hebben, als inspiratie voor jouw voorbeeldfunctie als vader-priester (soort schijf van 5;
naar 1 Tim. 4:12):

> Woordgebruik: taalgebruik, taal van waardering en respect, liefdestaal,
betrekkingsniveau

> Wandel: attitude/houding, gedrag, voorbeeld zijn, inspiratie zijn, respect,
waardigheid

> Liefde: genegenheid, van-hart-tot-hart, affectie, knuffelen, een ‘hug’ geven,
buidelen, onvoorwaardelijkheid/agapé

> Geloof: levensbeschouwing, spiritualiteit, houvast, liefdesgebod, contemplatief, de
Aanwezige, zicht op de Ander/ het gezicht van de ander (Levinas), rentmeesterschap,
Agape, toekomstperspectief.

> Reinheid: puurheid, hygiéne, respectvolle aandacht, het belang van de ander,
gereinigd, inkeer, geweten, moraal, Daddycation/toewijding, compassie,
rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, ‘Christ-like’?, relationele ethiek (in de
contextuele therapie van Ivan Bdszorményi-Nagy)

En als je zelf een afwezige vader® had. Hoe kun je dat patroon

doorbreken zonder door te slaan in overcompensatie?

e Volgens Gary Chapman zijn de vijf liefdestalen die een mens (een man, een vader, een
echtgenoot) kan spreken:
1.Words of affirmation (positieve woorden)
2.Quality time (tijd en aandacht)
3.Receiving Gifts (cadeaus geven of krijgen)
4.Acts of service (dienstbaarheid)
5.Physical touch (lichamelijke aanraking)
Verdiep je eens in deze 5 verschillende liefdestalen. 4 Van jouzelf, van je vrouw, van je
kinderen.

2. Vande Kamp, H. (1991) Family Therapy, Christian Perspectieves — Baker Book House: Grand Rapids,
Michigan, 39-75: ‘The Family, Religion, and Identity: A Reformed Perspectieve’.

- Vande Kemp, H. (1996) Psychology and Christian spirituality: Explorationns of the inner world; in: Journal of
Psychology and Christianuity, 15, 161-174.

3 Of een dronken vader (alcoholisme), of een verwennende vader (toegeeflijk, amper grenzen stellend), of een
agressieve vader (huiselijk geweld); een vader in detentie (wel aanwezig — niet beschikbaar of beperkt
zichtbaar), een vader met 1Q-problemen, een vader met een oorlogstrauma (-verleden, WO 11, op missie geweest
en daar gewelddadige impressies opgedaan), een chronisch zieke vader (soort mantelzorgsituatie), een vader die
in jouw leven al vroeg overleden is (te vroeg, je hebt hem zelf niet bewust meegemaakt, je kent hem uit de
verhalen), een vader als workaholic (amper thuis, vaak weg, prikkelbaar thuiskomen), een huishouden met
financiéle problemen (armoede, schuldsanering), ouders met te krappe huisvesting, een vader in een
(v)echtscheiding. Noem maar op: m.a.w. een vader die op een of andere manier voor jou affectief niet
beschikbaar is geweest (naar jouw gevoel; naar jouw beleving, als eigen ervaring). Waarin kan de Here God
(Jahweh, Abba Vader, de Eeuwige, de Genadige) jou dan herstel en heling geven? Hoe kun jij dat ontvangen
in jouw leven (in jouw emoties, in jouw gedachten, in jouw geloofsleven, in jouw relaties, in jouw tijd met
God, met Abba Vader)?

4 https://www.eo.nl/artikel/test-welke-van-de-5-talen-van-de-liefde-jij-spreekt



https://www.eo.nl/artikel/test-welke-van-de-5-talen-van-de-liefde-jij-spreekt

Je baby heeft jou nodig. Jij bent onvervangbaar. Jouw nabijheid, jouw
aanraking is voor een baby de sterkste stem van jouw liefde. Om tot diep
in elke vezel van zijn bestaan door te laten dringen: je mag er zijn. Dat is
wat je je baby, letterlijk, wilt laten voelen. Stevige grond onder zijn
voeten als basis voor zijn verdere leven. En als je baby opgroeit tot peuter,
kleuter en tiener? Ook dan wil je de liefde die je voor je kind voelt

overbrengen naar zijn hart.®

3. Wat is ‘priesterschap’®:

Israel Harel geeft een uniek voorbeeld van zijn vaderschap. Over intimiteit, genegenheid en
vertrouwen gesproken.

“lets wat ik deed toen onze zoon als verrassing op bezoek kwam. Ik vroeg hem om bij mij op
schoot te komen zitten. Hij was niet langer een kleine jongen; hij was inmiddels bijna 30 jaar
oud. Maar hij kwam en zat op mijn knieén, en ik genoot ervan en omhelsde hem en hield mij
aan hem vast. Dat is een beeld van de intimiteit tussen God de Vader en Zijn kind. Dat is een
beeld van de vader-zoon-relatie. Dat is ook een beeld van de sabbat, de rustdag, de tijd van

inkeer, van rusten bij Jahweh. Want God houdt ervan om met ons te zijn. Dat is (Zijn) liefde”
7

Priesters vertegenwoordigden God/Jahweh, zoals je dat kunt lezen in de eerste vijf boeken
van Mozes: Genesis®, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium (Jonathan Sacks, 2019,
2020, 2022). Zij bepaalden wat wel en niet gedaan moest worden, zij zijn de rechters, de
leraren, de leiders van het volk. De priester was geroepen om aan het hoofd te staan van het
Israélitisch koningschap. Het geestelijke te laten heersen over het materiéle. Priesters waren
altijd geroepen om Gods wetten te gehoorzamen. De Levieten dienden in de tempel in
aanbidding, het offeren, het opruimen, bij renovaties en al hetgeen nodig was in de tempel.
Zij assisteerden de hogepriester bij het onderwijzen van het woord van God aan het volk.

Israel Harel (2016) schrijft in zijn boek Binnengaan in de rust — Lessen uit de brief aan de
Hebreeén prachtige aspecten over het priesterschap en het Joodse geloof en over de taak en de
functie de hogepriester. Ook noemt hij de persoon van Melchizedek, hogepriester in de
uitzonderlijk hoge positie, een priester van de allerhoogste God “zonder vader, zonder
moeder, zonder stamboom”. We weten niet wie hij was of waar hij vandaan kwam. Hij is een
beeld van de Messias. Priester in eeuwigheid. We zien hem verschijnen in de geschiedenis
met Abraham en Abraham geeft hem tienden. Een vorm van erkenning van zijn
hogepriesterschap.”

In het Nieuwe Testament (het nieuwe verbond) komt Jezus, als Gezalfde, als Zoon van God
naar voren als de nieuwe Hogepriester (in de brief van Paulus aan de Hebreeén). Jezus vervult

5 Annette Bakker (2019) Ik houd je vast. De kracht van aanraking van je kind — Liefde is de basis; pag. 118.
6 https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/\VVaderKracht_Special 3.pdf

7 Israel Harel (2016) Binnengaan in de rust — Lessen uit de brief aan de Hebreeén; p. 203.

8 Recensie:
https://www.bobderaadt.nl/documents/israel/Review_Genesis_boek_van_het_begin_Jonathan_Sacks.pdf
9 Pag. 91-92.
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op Zijn geheel eigen wijze het priesterschap, met name in de taak en de functie als
Hogepriester.

Derk Prince (2000) schrijft in zijn boek over ‘de man als echtgenoot’ en ‘de man als vader’.
Hij schrijft over de vader als priester, als profeet en als koning.

Onder het priesterschap van de vader verstaat Prince de volgende aspecten:

1. Dankzegging (Hebr. 13:15, Num. 6:27). God danken voor je kind(eren).

2. Voorbede doen: vergelijk Job in deze taak. Daarin vrucht dragen.

3. De weg bereiden voor redding: jouw kind bekend maken met Jezus, als verzoener met God,
als het Lam Gods.

4. Geloof oefenen voor zijn kinderen.

4. Jezus als Hogepriester

Jezus nam de tijd om met Zijn Vader te praten (te bidden, samen te zijn, verbonden te zijn).
Hij zocht daartoe vaak een eigen stille plek. Soms in de woestijn, soms in de bergen, in de
heuvels, soms op het water van het Meer van Galilea, in Gethsemané. Deze gebedsverbinding
met Zijn Vader was voor Hem een lifeline, een uiterst belangrijke levenslijn, als een slagader,
als zuurstof. Onlosmakelijke met elkaar verbonden. Een onverbrekelijke band van liefde en
van het elkaar door en door kennen.

Jezus de hogepriester, in de ordening van Melchizedek. Jezus staat boven Abraham, Hij is
meer dan Mozes, meer dan de engelen, zelfs meer dan de hogepriester. Wat een bijzondere
positie. Wat bijzonder ook dat wij Hem mogen kennen en aanbidden. Jezus werd de perfecte
redder, de perfecte hogepriester, door het lijJden, door de dood heen: de Opgestane Heer. Als
hogepriester onderging Hij het lijden, de dood, honger, eenzaamheid, vermoeidheid, smart,
verachting, vernedering, bespuwing. Hij, de mede-schepper. Werd mens zonder te zondigen.
Als Hogepriester was Jezus zelf het Lam, dat geslacht werd. Als offer ter verzoening van onze
zonden. Als eenmalig offer; voor altijd. Totdat Jezus terugkomt op aarde.

In Jesaja 9:5 wordt de Messias als volgt genoemd: “Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst”.

In 1 Petrus 2:9 refereert Petrus aan Exodus 19:6 > “Maar u bent een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte;
opdat u de deugden(de grote daden) zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis
geroepen heefi tot Zijn wonderbaar licht”. Petrus neemt dit vers over en spreekt niet alleen
over het Joodse volk, het volk van Israél; hij spreekt ook over allen die geloven in Jezus.

Dick van Keulen (2018) schrijft: “In Christus’ ambten gaat het helemaal over de mens Jezus,
die met zijn denken en spreken (profeet), met zijn wil en handelen (koning), en met zijn
gevoelsleven (priester) een volkomen weergave op aarde is van zijn Vader in de hemel. Zoals
Hij mens is geworden, kan ik mens worden19. Het priester-zijn vraagt om een priesterhart,
dat gevoelig is, liefhebbend, meelevend, opofferend, met offerbereidheid. Denk aan Joh. 15:9.
Een priester is 0ok een pleitbezorger, een bemiddelaar, een persoon tussen God de Vader, de
Heer en de mens/ons mensen. Abraham pleitte voor de bevolking van Sodom. Mozes pleitte
voor het volk van Israél vanwege het gouden kalf (afgodsbeeld) dat zij gemaakt hadden
(Exodus 32:32). Daniél pleit voor het volk (Daniél 9: 5, 17). Denk aan Nehemia (1:5,6).

Denk aan het taak en de functie van de Hogepriester — zie Exodus 28; Rom. 5:8, 1 Joh. 2:2.

10 Keulen, Jezus, 2018; pag. 197.



Priester en gebed! Vragen om verzoening, voldoen aan het liefdegebod, het volk
vertegenwoordigen, het volk zegenen (Numeri 6:24-26):

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zij,

moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven”.

Wat is ons priesterambt? Alles van Hem (de Vader) verwachten en ontvangen, zoals Jezus dat
deed (Fil. 2:5). De Heilige Geest laten werken; diens geestesgaven, woordverkondiging, de
liefde van Christus doen/naleven/navolgen/in Zijn voetspoor. Zie Efeze 3:14-21. Priesterschap
met alle energie, vindingrijkheid, tact, empathie, offerbereidheid, nederigheid,
zachtmoedigheid, liefdevolle dienstbaarheid, gastvrijheid, met volheid vervuld (Col. 2:9,10),
inzicht en fijnzinnigheid (Fil. 1:9). Paulus is het voorbeeld met zijn onzelfzuchtig priesterlijk
gebed voor zijn volk.

De meest complete Vader-Zoon-band is de intieme band tussen God de Vader en Zijn Zoon
Jezus Christus:

- Joh. 1: 1-5 (het Woord);

- Luc. 3: 22 (“Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen”), zie in de brief
aan de Hebreeén;

- Luc. 19: 10 (Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden)
- Joh. 3:16 (Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe);

- Rom. 5:8 (God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren
waren, Voor ons gestorven is);

-Joh. 17:5 (En nu, verheerlijk Gij Mij. Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had,
eer de wereld was);

- Efeze 1 (0.a. over de rijkdom van de uitverkorenen);

- Matt. 20:28 (gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om
te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen);

- Jes. 53 (de knecht des Here; zijn plaatsvervangend lijden) ;

-2 Cor. 5:19 (welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf
verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord
der verzoening heeft toevertrouwd),

- Joh. 15:9 (Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in Mijn liefde) ,
- Col. 2:6-14 (Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem ............
christen-zijn uit 1 stuk!),

- Hebr. 10: 8-14 (over het offer van het lichaam van Jezus Christus).

5. Vaderschap en priesterschap Wat mag hedendaags priesterschap zijn, als
vader, in de christelijke context? Een verkenning.

a. Het is allereerst mijn eigen bekering en overgave aan de Here God, Jahweh, JHWH, de
Allerhoogste. Het eigen besef van zondaar-zijn, van zondenbesef, van niet-perfect zijn en het
besef van mijzelf dat ik Jezus Messias — de Zoon van God, in wie Hij Zijn welbehagen heeft -
nodig hebt als Verzoener met Zijn Vader, de Here God. Zijn Verlossingswerk, Zijn lijden,
sterven en opstanding uit de dood. Zijn bemiddeling (als een soort advocaat, die pleit voor
mij) en hogepriesterschap. Zijn genade i.v.m. mijn eigen onrechtvaardig-zijn, mijn
zondigheid, mijn aanvankelijk negeren van God. Jezus, de Gezalfde heeft de kloof tussen mij



en Jahweh overbrugd. Het begint met mijn persoonlijke relatie met Jezus Christus, waarin Hij
mijn Heer en Koning is. Mijn leidsman en redder, verzoener met God. Dat ik God mijn VVader
mag noemen. Hem als mijn VVader mag zien en ontmoeten.

Het is mijn dienstbaarheid aan God, op inspiratie door het voorbeeld van Jezus en het geleid
worden door de Heilige Geest.

Mijn knieén buigen voor de Vader (God, Schepper) — (Ef. 3: 14-15)

Jezus heeft de VVader geopenbaard, bekend gemaakt: Zijn naam (Joh. 17:6, 26.)

Het kennen van de VVader geeft:

- mij identiteit in Christus, als basis-identiteit.

- groei in eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfrespect (1 Joh. 3:1; Zijn liefde, we worden
kinderen Gods genoemd: zonen en dochters)

- ons een (t)huis in de hemel — zekerheid en veiligheid (Luc. 12:32); toekomstperspectief
- motivatie tot dienstbaarheid (Joh. 8:29 - Fil. 2:3).

Jonathan Sacks vraagt aan jongens van rond de 18 jaar, met een context van
emotionele stress, justitie en reclassering: "Wat voor vader zouden jullie willen
zijn?" Toen begonnen zij te huilen. Ze zeiden dingen als: "Ik zou geen vader zijn,
die zich er makkelijk van af maakt, maar ik zou ervoor zorgen dat er regels zijn
en als de kinderen me nodig hebben, zal ik er voor hen zijn. Altijd!"

Een verlangen naar vaderschap met commitment, met verantwoordelijkheid (sgevoel).!

Klaus Gintzschel (2017) bespreekt in zijn boek ‘Vaders, waar zijn ze?’ de hoofdstukken 1
t/m 9 uit het boek ‘Spreuken’. Aan de hand van de wandeling die Salomo maakt met zijn zoon
geeft de schrijver een aantal praktische tips om als vader, als priester tot steun van de zoon te
zijn. Bruikbare adviezen en richtlijnen. De schrijver Klaus Guntzschel herinnert zich nog
levendig de wandelingen die hij met zijn vader had, hoe persoonlijk die waren, vol nuttige tips
en adviezen, vol nuttig samen-zijn en aandacht voor elkaar, Ontmoetingen die hem later
inspireerden om krachtig christen te zijn in een niet-christelijke omgeving. Zijn vader was
daartoe regelmatig in zijn gedachten aanwezig en de herinneringen aan de gezamenlijke
hielpen hem. Dierbare herinneringen. Om die reden spreken de wandelingen van Salomo met
zijn zoon hem ook aan. Salomo geeft zijn zoon kostbare instructies, met daarbij de
aantekening dat het leven van Salomo ook niet vlekkeloos was.

De schrijver start bij Maleachi 4:6a: ‘Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen
terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders”. Vaders: ontdek je hart en laat dat
spreken. Ontdek je man zijn. Kinderen zijn soms “vaderzielalleen”. Neem de tijd om je
kinderen te verzorgen, te onderwijzen en hen te leren dat zij geliefd zijn en worden.

Salomo spreekt: “Mijn zoon”. Neem kennis van God en heb respect voor Hem (Jahweh,
JHWH) . Zoek de Heere en leef”. Luister naar de wijze adviezen en levenslessen. Breng jezelf
niet in gevaar en in verleiding. Laat God centraal staan in je leven; om Hem te dienen en te
eren. Luisteren in een goede attitude; luisteren naar elkaar is een kunst en een belangrijke
vaardigheid.

11 Bron: Jonathan Sacks (2020) — Moraal. Waarom we haar nodig hebben en hoe we haar
kunnen vinden — Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers; p. 85.
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Spreuken 3: 5-6 spreekt over ‘vertrouwen en begrijpen’: ‘Vertrouw op de Here met heel je
hart , en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen , dan zal Hij je paden
rechtmaken’.

Een nadere wijsheid is: Vereer de Here met je bezit (Spr. 3:9-10), ‘dan zullen je schuren
gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn’.

Verwerf wijsheid, verwerf inzicht (Spr. 4: 5-6).

Kortom: wijze lessen en aanbevelingen die Spreuken aan ons doorgeeft.

b. Besef, vanuit een persoonlijke ontmoeting met Hem, naar het voorbeeld van

- Zacheus (Luc. 19:1-10), tollenaar/belastingambtenaar, vanuit zijn bekering gaf hij
meervoudig terug. Hij werd door Jezus gezien in zijn zelfgekozen schuilplaats, hij was in een
boom geklommen, want hij was klein van stuk. Hij verschool zich in het bladerdek.

Zacheiis, die zichzelf onzichtbaar probeerde te maken. Zichzelf op een afstand zettend. “Ik
ben er wel, maar je ziet me niet!” “Ga maar aan mij voorbij!”. “Negeer mij maar!” Jezus staat
bij hem stil en nodigt hem uit om uit zijn schuilplaats te komen, om uit de boom te klimmen.
Hij wil bij hem thuis maaltijd met hem houden. Ondenkbaar in die tijd, in die Joodse cultuur,
om met een tollenaar samen te zijn (iemand die met de Romeinse vijand heult en die voor de
Romeinen belasting heft, in veelvoud, als fraudeur, als profiteur). Jezus nodigt uit je om uit je
schuilplaats, je cocon te komen en tot leven te komen. Weg uit de beklemming en de
beperking. Hij wil jou ontmoeten en maaltijd met jou houden. Dat is de houding van Jezus:
liefdevol, kennend, ontmoetend, veranderend, naar een hoger plan tillend.

- of de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:1-42), een onverwachte ontmoeting, ongebruikelijk, in
vijandig gebied, een overspelige zondaar (promiscue, vol fysieke begeerte), en toch is daar de
liefdevolle, gekend-wordende houding van Jezus. Geen afwijzing, geen negeren, geen
bestraffing; wel inzicht bij deze vrouw en verwondering.

- of als Nicodemus (Joh. 3:1-21,

Joh. 7: 45-52, Joh. 19:39), een Farizeeér, een overste uit het Joodse volk; een bijzondere
ontmoeting en een bijzonder gesprek. Over wedergeboren worden, uit de Geest. Over de
naam van de eniggeboren Zoon van God. Over de waarheid en het licht.

- als Thomas (twijfelaar, aarzelend, wachtend op een teken; Joh. 20:24-29).

- Of later bij Paulus (lees zijn levensverhaal in het boek Handelingen: 7:58, 9:1-31, de
ontmoeting met Jezus en daarna over zijn reizen)

- Of lees het verhaal van Cornelius, een Romeins hoofdman (Handelingen 10).

- Zie de story van de Ethiopische hofdienaar, de kamerling uit Morenland (Hand. 8:26-40)

c. Snappen wat het Jezus gekost heeft om Zijn lijdensweg te gaan (als Hogepriester).
Snappen dat Hij dat deed voor o.a. mij, uit liefde en bewogenheid. Omdat ik geen verlossing
uit mijzelf kan creéren. Ik kan mijzelf niet redden.

Niet uit macht, maar uit liefde.

Niet uit eigen vlees, maar naar Gods beeld.

Niet ik, maar naar Zijn Geest.

Niet vanuit ego, maar in verbondenheid met Jezus.

d. Vaderschap-priesterschap is een actieve instelling, houding, attitude: voorbede doen, je
kinderen zegenen in Gods naam, voorlezen en voorleven. Training geven, aanleren van
vaardigheden, voordoen, voorbeeld geven. Gericht op verzoening, bekering, vernieuwing,
aanbidding, verlossing, toewijding. God centraal stellen; op de eerste plaats, want Hij is de
Almachtige. De God van Abraham, Izadk en Jacob. Hij is de Eeuwige. Via Hem komen we
bij Zijn Zoon: Jezus de Hogepriester, in al Zijn volheid en glorie.
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Als vader leven we vanuit de verbondenheid met God en met Jezus. Jezus, het Lam Gods.

Prachtig voorbeeld is de gelijkenis van de verloren zoon en de wachtende vader (Luc. 15:11-
32). De wachtende vader is een vaderbeeld, een beeld van de priester. Overstijgende liefde,
met verzoening en herstel (in relatie, in positie, in eer; door omarming en genegenheid). Een
transitie van verlorenheid naar ontvangen en eerherstel.

Dat is vaderschap-priesterschap: onvoorwaardelijkheid, onvoorwaardelijke liefde,
agapeé, reconciliation, herstelgericht, expressievolle affectie, supracultureel,
metapositioneel vaderschap, transitionele toewijding.

* “Je mag eerlijk kijken naar jezelf. We zijn niet perfect, niet als mens en niet als vader.
Boor jezelf daarom niet de grond in, maar omarm je vaderschap” 12

e. Omarm je vaderschap:

Geef affectie, genegenheid en koester je kind(eren); en je ontvangt koestering, genegenheid,
affectie terug (wederzijdsheid; geven en ontvangen).

Soms wordt dit ook wel ‘huidhonger’® genoemd. De behoefte aan fysieke aanraking (niet-
seksueel getint), koestering, onvoorwaardelijke liefde, agape, ‘aan de borst liggen’, troost
vinden, affectie, genegenheid, knuffelen, tederheid, bevestiging geven (in de theorie van Anna
Terruwe).

Dat is kind-eigen, direct vanaf de geboorte: op de borst liggen (buidelen, skin-to-skin-contact,
oxytocine-boost), de borst krijgen (borstvoeding), getroost worden, veiligheid voelen,
hechting en gehechtheid. Die behoefte aan affectie/genegenheid heeft elk kind in elke
levensfase nodig; ook al vraagt het kind er niet (direct) om; de behoefte (wens, verlangen naar
tederheid) is er wel. Om die reden is de eerder genoemde, 5¢ vaderschapsstijl: de ‘mentor-
vader’ zo enorm belangrijk. Juist hierin ben je vader-priester. Kijk maar naar de emotionele
en traumatische schade die kinderen ondervinden bij de andere vaderschapsstijlen: de
afwezige vader, de tijdbom-vader, de carriéretijger en bij de passieve vader.

Voorkom afwijzing, een negatief zelfbeeld, genegeerd worden/voelen, agressief gedrag.

Wees aanwezig, beschikbaar, actief, liefdevol, zorgzaam, nieuwsgierig, leerbaar,
stressreducerend, reflectief, preventief, sensitief, stimulerend, participerend, verzorgend,
buidelend en affectief. 14

Betrokken vaderschap is de optelsom van:
* * liefde

* * betrouwbaarheid

* * beschikbaarheid,

* * zorgzaamheid

« * yerantwoordelijkheid 1°

Liefhebben is:
 Warmte voelen
e Voor elkaar bidden

12 Uitspraak van Bob de Raadt. Interview in ‘Gewoon papa” ‘Vriendschap’ — juni 2023, 2¢ jaargang, nummer 1;
pag. 75.

13 https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderschap/huidhonger_vraagt_om_betrokken_vaders.pdf

14 https://www.bobderaadt.nl/documents/fathersmatters/PowerPoint_Vaders doen_ertoe.pdf en in
https://www.bobderaadt.nl/documents/fathersmatters/Haal_vaders_tijdens_eerste _1000_dagen_van_zijspoor_af.
pdf

15 Uit: David Borman — Je eerste 1000 vaderdagen (Amsterdam: Spectrum, 2022, p. 27)
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* Elkaar troosten
 Zegeningen tellen

* Gezellig samen eten
* Veilig met elkaar

» Samen lachen

* Vergeven

* Familie zijn

Jakob van Wielink (School voor Transitie) schrijft over 4 hoofdingrediénten voor het leven
vanuit jouw eigen potentieel, ook als vader-priester (capaciteiten, energie, talenten, gezond
zelfbeeld, visie, motivatie, sensitief): toewijding, offerbereidheid, verbondenheid en
oefenbereidheid.

1. Toewijding: gericht zijn op iets wat groter is dan jijzelf/ikzelf.

2. Offerbereidheid: kiezen is leren verliezen, is leren sterven aan je drama en de pijn waarin je
je vasthoudt.

3. Verbondenheid: geven en ontvangen, hulp kunnen geven en vragen, autoriteit toelaten in je
leven.

4. Oefenbereidheid: waarnemen, nadoen, vallen, opstaan, weer nadoen n eraan

Betekenis hebben in je intieme relaties, ook binnen je gezin, als vader-priester.16

Annette en Jurian Bakker (2019) beschrijven in hun boek Ik houd je vast. De kracht van
aanraking van je kind verschillende vormen van vasthouden.

> Vasthouden direct na de geboorte: de baby wordt op de buik gelegd. Het kijken naar elkaar
tijdens de ‘Golden hour’, het eerste uur na de geboorte. Eerste kennismaking na de geboorte.
> Vasthouden om te hechten: Buidelen (pag. 32-34). Een vertrouwensband opbouwen. Fysiek
en emotioneel welzijn. Het opmerken van huidhonger 17 (p.26).

> Vasthouden vroeger en nu: Meerdere generaties hebben hun invioed.

> Vasthouden door de vader: De oervader in jou. Transitie, de overgang naar vaderschap.
Kraamvader-zijn in alle bijkomende aspecten. Het gebruiken van een draagdoek. Genieten
van het buidelen.

> Vasthouden tot het uiterste: Borstvoeding geven. “It takes a village to raise a child”.
Emoties reguleren en het belang van zelfzorg.

> Huil maar, ik houd je vast. De kraamtranen. Huilen méag!

> Vasthouden door anderen. Door opa en oma en andere gezins- en familieleden, door
vrienden .

> Vastgehouden door God. De regenboog wordt gezien als teken van Gods aanwezigheid.
Bevestiging van het vertrouwen op God. De zichtbare aanwezigheid van God, Zijn nabijheid.
We worden door Hem vastgehouden. Hij is ‘Ontzagwekkend’, ‘Immanuél’, ‘God met ons’.
Zijn trouw. Lotsverbondenheid en Godsverbondenheid.

> Vasthouden van mijlpalen. Dingen voor de eerste keer plaatsvinden, voor het eerst
gebeuren. Het vastleggen van deze momenten en deze gebeurtenissen vieren.

> Houd elkaar vast. Hand in hand. Tijd maken voor elkaar als ouders, als echtpaar.

> Elkaar steunen en vasthouden. Samen in balans en het belang van oxytocine. Borstvoeding
geven. Draagdoek gebruiken. Co-slapen. De verwondering over het nieuwgeboren kind.

> Pleidooi om vast te houden: Liefde is de basis. Altijd. Handelen, omdat je weet, dat je zelf
als ouder het meest nodig bent; dan handel je daar ook naar! (innerlijke motivatie; intrinsieke
band).

16 pron: LinkedIn — Jacob van Wielink; gelezen op 26-04-2023.
17 https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderschap/huidhonger_vraagt_om_betrokken_vaders.pdf
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Stephen van der Leij (2020) geeft in zijn boek Daddycation, toegewijd vader zijn ook een
functieomschrijving m.b.t. vaderschap:

- Jij krijgt de bestemming, roeping en identiteit om te zorgen voor de wereld.

- Je voornaamste verantwoordelijkheid: andere wezens in hun bestemming plaatsen.

- Vaders hebben de roeping gekregen om voor hun kind te zorgen en hen in hun identiteit te
plaatsen.

- Vaders dienen hun kinderen te bevestigen in hun talenten.

- Vaders zijn in staat om kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat ze niets
tekortkomen. Mochten kinderen toch iets tekortkomen, dan zorgt de vader ervoor dat ze leren
om hier veerkrachtig mee om te gaan.

- Kinderen leren hoe ze moeten liefhebben en relaties onderhouden, doordat hun vader hun
dat voorleeft.

- Vaders zijn in staat om op zichzelf te reflecteren en zichzelf te bevragen waarom ze
bepaalde keuzes maken. Dit doen zij zodat ze zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.

- Vaders hebben de vaardigheid om taken zelfstandig te vervullen, maar ook in een team.
(uit: Daddycation, toegewijd vader zijn - pag. 29)

Trend:

- We leven in een tijd dat vaders meer betrokken willen zijn bij de

opvoeding van hun kinderen. Tegelijkertijd zijn ze soms onzeker over

wat het betekent om vader te zijn: wat is daarvoor nodig?

6. Vaderbeeld
» Wat heeft jouw vaderbeeld bepaald?
- Waar is jouw vaderbeeld op gebaseerd?
- Welke belemmeringen kom jij tegen in jouw vaderschap?
- Leeft jouw vader nog?
- Hoe is nu het contact met hem? Hoe wil hij nu contact met jou hebben? En welk
contact wil jij met hem?
- Enals jouw vader vroeg uit jouw leven weggegaan is:
* door overlijden (ziekte, suicide, ongeluk),
* of door een relatiebreuk/echtscheiding;
* of reeds voor jouw geboorte niet in jouw leven gekomen (alleenstaande moeder);
* als er geen juridische erkenning tot stand gekomen is;
* in geval van adoptie
* invloed van een negatief zelfbeeld (eigen interpretaties, naar eigen beleving)
* Negatieve ervaringen met jouw eigen vader (afwijzing, genegeerd worden, verwaarlozing,
emotioneel trauma, huiselijk geweld, onbereikbaarheid/afwezigheid, aandacht afkopen met
geld en/of cadeaus, (v)echtscheiding)
* Gebrek aan waardering (als eigen ervaring)?
* Onzekerheid?
* Gebrek aan erkenning?
* Hoe zie jij God als Vader, Abba? Welk beeld heb jij van God als Vader (vgl. Luc 15, de
wachtende, warmhartige vader)
* Hoe ziet God jou als vader?

7. Conclusies en aanbevelingen
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In dit hoofdstuk komen veel aspecten van vaderschap en zijn priesterschap naar voren. Het is
een verkenning om een praktische invulling te geven aan de functie vader-priester. In onze
cultuur is deze functie ondergesneeuwd geraakt door verschillende maatschappelijke
invlioeden. Het is waardevol om opnieuw naar deze functie en taak te kijken en om deze
waarde(n) een nieuwe actieradius te geven. De maatschappelijke problemen worden steeds
groter, bij voorbeeld: depressiviteit onder jongeren, toename van suicides, toename van
huiselijk geweld en misbruik, toename van geweldsincidenten door jongeren onder de 18 jaar,
schoolproblematiek en vroegtijdige schoolverlating. Baby’s en kinderen moeten een kansrijke
start en ontwikkeling krijgen en daar zijn betrokken en toegewijde vaders ook bij nodig. Ga
daarover als vaders met elkaar in gesprek en ontdek de waarde van betrokken en toegewijd
vader-zijn en vaderschap. Dat is Daddycation; dat is vader-zijn en priesterschap. In het belang
van je kind(eren).
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kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders ....”. Daar spreekt verbondenheid en relatie
uit. Boeiend boek om te bestuderen. Ook nuttig om met een aantal vaders samen te bespreken en om ervaringen
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e https://debijbel.nl/bericht/vader-zijn-in-de-joodse-bijbel 31

www.bobderaadt.nl/vaderschap.php (interviews & boekrecensies)
www.bobderaadt.nl/connect2fathers.php (Rotterdams project ‘vaderschap’)
www.bobderaadt.nl/socialeverloskunde.php (kwetsbare zwangeren/risicofactoren)
www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php (digitaal magazine over vaderschap &
vaderschapsontwikkelingen)

www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php (christelijke opvoeding)

e www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php (christelijk geinspireerd magazine
(digitaal)

www.bobderaadt.nl/vadergids.php (lezingen en studies)
www.bobderaadt.nl/fathersmatters.php Vaders doen ertoe.

Auteur: Bob de Raadt

Freelance contextueel maatschappelijk werker, assistent onderzoek Erasmus MC, gastdocent Erasmus
MC Academie, boekenrecensent/schrijver, vader & vadercoach, pastorale counseling, lid
Connect2Grow/Connect2Fathers, blogger bij vakbond CGMV, lid KlankBordGroep Zuyd Hogeschool
Sittard.

Website: www.bobderaadt.nl

Emailadres: bobderaadt@live.nl

YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KIlof GRFNGIqNakQ
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Blog: Herfststorm

Herfststorm

Code geel

Voor vandaag is code geel afgekondigd. Een storm gaat over Nederland en deze storm heeft
ook een naam gekregen: Storm Ciaran (donker, duister). Een betekenisvolle naam, zeker in
deze tijd. We zitten in de wintertijd, het wordt weer eerder en sneller donker. We zitten ook in
een donkere periode, als ik denk aan de oorlogen die momenteel woeden op diverse plaatsen
in de wereld. We zien het lijden om ons heen. Pijn, angst, rouw, verlies, woede, wreedheid,
vluchtelingen, gegijzelden, leed, armoede, geweld. Code geel op veel plekken in de wereld,
die rood gekleurd raakt. Deze novemberstorm heeft een symbolische naam. We zitten in een
duistere wereld en we hebben het Licht hard nodig. Het Licht, dat vrede geeft, naastenliefde,
barmhartigheid, medemenselijkheid, verlangen naar God, onvoorwaardelijk liefde. Licht, dat
verwijst naar het hoogste gebod.

30 Pag. 38-42, over de priesterzegen: een bestaande traditie, een voorrecht voor de kohaniem (Levieten en
afstammelingen van Aron)

31 Fragment uit het interview met Rabbi Jacobs: Wat moet een Joodse vader zijn kind leren?’ Om te beginnen het
Joodse alfabet. En daarna gaat hij verhalen vertellen. Hij leert z'n kind de handen te overgieten met water
voordat er gegeten wordt. Hij leert zijn kind thuis de sabbat te vieren. Dan kijk je geen tv, luister je geen radio en
reis je niet. Die dag is een hele sociale happening: Je brengt de dag met elkaar door als gezin en de maaltijden
zijn lang en feestelijk.’
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Zomer

Het is al weer enige tijd geleden, dat ik een column voor CGMV geschreven heb. De zomer
ging snel en ik heb in de afgelopen tijd verschillende activiteiten ontplooit en er zijn mooie
dingen gebeurd. We hebben ondertussen onze tweede kleinzoon gekregen. Bijzonder om als
opa bij het nieuwe leven betrokken te zijn: met verwondering, blijdschap en dankbaarheid.
Gisteren hebben we ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ gevierd: dankbaar voor onze moestuin,
voor de groenten en vruchten die onze tuin opgeleverd heeft. Een moestuin geeft plezier en
brengt ook veel arbeid met zich mee. VVoor onze kerkelijke gemeente zijn we actief geweest:
voorbereidingen voor een rommelmarkt, voor een nieuw jeugdseizoen, kerkenraadswerk en
het plannen van een jaarprogramma met bijbelstudies en themabijeenkomsten, deelnemen aan
mannenbijeenkomsten (thema over priester-zijn in je gezin).

Familiedagen, in Gorinchem, in de Evenementenhal.

Op 18 oktober j.I. was ik in de Evenementenhal te Gorinchem voor een interview over
echtgenoot-zijn, priesterschap als partner en vader-zijn in het gezin. Het is een mooi interview
geworden over een niet zo gebruikelijk onderwerp, maar wel van belang en interessant.
Tijdens het interview bleven een aantal bezoekers van de beurs aandachtig staan luisteren. En
sommigen gingen er even lekker bij zitten. Later had ik een gesprek met een jong echtpaar,
jong van leeftijd en net een week getrouwd. Zij hebben naar een lezing over het huwelijk
geluisterd en zaten daar nog over na te denken. We raakten in gesprek over persoonlijke
dingen: hun verkeringsperiode, huwelijksverwachtingen, gewoonten van huis uit en eigen
gedragspatronen, over belevingen en emoties, over een gezond communicatiepatroon. Zomaar
een spontaan gesprek over diepgaande relationele aspecten. Bijzonder deze openheid van dit
hechte stel. Mooi dat dat kan tijdens de ‘Familiedagen’.

Zorgverzekeringen

Tijdens de ‘Familiedagen’ had ik ook gesprekken met een tweetal zorgverzekeraars, met
name over welke plek zij vaders geven binnen hun polisvoorwaarden, bij voorbeeld bij de
Aanvullende Zorg. Die vraag bleek een eyeopener, want daar hadden de vertegenwoordigers
van deze zorgverzekeringen nog niet bij stilgestaan. Welke plaats (en waardering) geven zij
vaders bijvoorbeeld binnen de reguliere kraamzorg, bij de gesprekken met
eerstelijnsverloskundigen of bij programma’s als Centering Parenting, tijdens een intensieve
mantelzorgperiode e.d. Goed om daar over na te denken en om dat te benutten in de zorgpolis.

Met pensioen zijn.

Inmiddels ben ik bijna 1% jaar met pensioen. Ik ben bezig met twee online magazines, die tot
nu toe elke maand uitgekomen zijn op mijn website: ‘Vaderschapskennis’ en ‘VaderKracht
Centraal’. In “Vaderschapskennis’ bundel ik berichten, publicaties en artikelen over
hedendaags vaderschap (ouderschap): ontwikkelingen, boekrecensies, wetenswaardigheden
en verhalen (www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php). In het online-magazine
‘VaderKracht Centraal’ (Www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php ) sta ik stil bij het
thema ‘God de Vader en ons eigen vaderschap’. Hoe inspireert ons geloof in het dagelijks
vaderschap, als ‘Daddycation’. Een bijzonder woord voor toegewijd vaderschap vanuit ons
geloof in God de Vader, en Jezus, Zijn Zoon.

Leuk werk om te doen, en nuttig.

In Hem verbonden, 02-11-2023,

Bob de Raadt,

Freelance contextueel maatschappelijk werker, assistent onderzoek Erasmus MC, gastdocent Erasmus
MC Academie, boekenrecensent/schrijver, vader & vadercoach, pastorale counseling, lid
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Parasja Chajee Sara3?
Gen 23:1 - 25:18
Uit: Genesis — boek van het begin — Jonathan Sacks33,34

3 verhalen:

— Dood Sara en aankoop graf

— Zoektocht vrouw Isaak

— Laatste fase Abrahams leven en zijn dood

Bespreking:

1 — De blijvende betekenis van de eerste 2 verhalen voor het hedendaags jodendom

2 — De avondlijke overpeinzing van Isaak

3 — De implicaties waarop Abraham met behulp van zijn knecht een vrouw kiest voor Isaak
4 — De bijzondere reeks van Midras commentaren over Abrahams 2de huwelijk, na de dood
van Sara, en de gevolgen daarvan voor de betrekkingen tussen jodendom en islam

1 - Land en kinderen

Let op! Als in de Tora iets in detail beschreven wordt, heeft dat een diepere betekenis
— Aankoop van akker voor graf door Abraham

— Opdracht om een vrouw te zoeken voor Isaak

* Vraag: Welke 2 beloften worden er aan Abraham gedaan? (Gen 12)

NB: Deze 2 beloften worden 5 keer herhaald in Genesis.

e Wat is de situatie op het moment dat Sara sterft?

e Wat gebeurt er in de onderhandelingen met de Hethieten?

e \Wat ziet Abraham van de landbelofte?

e Wat ziet Abraham van de kindbelofte?

2 — Gebed en gesprek

Eerste ontmoeting Isaak en Rebekka

Rebecca komt aan vanuit Haran, Isaak ‘was tegen de avond het veld ingegaan om te
overpeinzen’

Talmoet: ‘overpeinzen’ heeft historische en halachische3® betekenis

— instelling mincha — middaggebed

32 Thema tijdens Israél-kring, d.d. 16-11-2023 en 7 dec. 2023, VEG De Ark — Gorinchem.
33 Bron: Sacks, J. (2020) Genesis, boek van het begin — Middelburg: Skandalon; serie: Verbond en

dialoog — Joodse lezing van de Tora; ISBN 978-94-92183-91-0.

34 https://www.bobderaadt.nl/documents/israel/Review_Genesis_boek_van_het_begin_Jonathan_Sacks.pdf
35 Halacha - Wikipedia - nl.wikipedia.org/wiki/Halacha: De halacha (Hebreeuws: na%n)

of haloche (Nederlands-Jiddisch) is het totaal van goddelijke en rabbijnse wetgeving die gefundeerd is in
de Thora en opgetekend in de Rabbijnse literatuur vanaf de 4e eeuw voor Christus.

Het Hebreeuwse woord halacha is afgeleid van de woordstam van lopen of gaan, halach, waarmee wordt
gesuggereerd dat dit de weg is die joden dienen te belopen of begaan.
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Rabbi Jossi ben Chanina - Rabbi Jehosjoea ben Levi3®

Dagelijkse gebeden zijn ingesteld door de aartsvaders

Dagelijkse gebeden zijn ingesteld ter vervanging van het dagelijks offer

Abraham stelde het ochtendgebed in: 's Morgens vroeg ging Abraham naar de plaats waar
hij bij de Heer had gestaan. (Gen 19:27) ‘staan’ betekent bidden : Ps 106:30 Pinechas

stond op en bad.

Waarom zeiden zij dat het ochtendgebed tot aan de middag kon worden gezegd? Omdat het
gewone ochtendoffer tot aan de middag kon worden gebracht

Isaak stelde het middaggebed in: Tegen het vallen van de avond ging Isaak het

veld in om te overpeinzen. (Gen 24:63)

‘Peinzen’ betekent bidden: Ps. 102:1 Gebed van een ongelukkige die dreigt te bezwijken en
zijn overpeinzingen uitstort voor de Heer

Waarom zeiden zij dat het middaggebed tot aan de avond kon worden gezegd? Omdat het
gewone middagoffer tot aan de avond kon worden gebracht. Maar Rabbi Jehoeda zegt dat
het slechts tot aan het midden van de middag kan worden gezegd omdat het gewone
middagoffer slechts tot aan het midden van de middag kon worden gebracht

Jacob stelt het avondgebed in: En hij stuitte (wafiga) op een plaats .... (Gen. 28:11)

‘pegia’ betekent gebed: Jeremia 7:16 En jij, bid niet voor dit volk, kom niet langer met
smeekbeden, dring (tifga) niet bij me aan.

Waarom zegt men dat het avondgebed onbegrensd is? Omdat de schenkelstukken en de
vetstukken die bij het vallen van de avond niet op het altaar verteerd waren, gedurende heel
de nacht op het altaar kon worden gebracht

Het gaat in deze discussie om meer dan halacha en historie, het gaat om de ware aard van
het gebed. In het bijbelse jodendom zijn er twee spirituele tradities. Enerzijds aartsvaders en
profeten, anderzijds priesters.

Aartsvaders en profeten - Priesters

Gewone mensen met buitengewone gaven Apart gezet (kadosj), mannen uit de stam Levi
Spreken en luisterne naar de stem van God Vervullen liturgische priesterdienst

Geen onderscheidende kleding Ambtsgewaden

Herders, weg van toenmalige steden In tabernakel, tempel

Gebeden n.a.v. de huidige situatie, spontaniteit Strikt voorgeschreven offers — (denk aan
Nadab en Abihoe — Lev. 10:1,2)

Nu Eeuwigheid

Samenleving heeft zowel spontaniteit als structuur nodig, anders verdorring of chaos.
Discussie tussen rabbi Jossi ben Chanina en rabbi Jehoshua ben Levi gaat over de vraag tot
welke van de twee tradities gebed behoort, aartsvaderlijk of priesterlijk?

In de praktijk behoort het tot beiden.

Weinig opgemerkt is dat beide aspecten in de liturgie bestaan.

Het staande gebed, Amida, wordt twee keer gezegd: één keer individueel, persoonlijk en stil,
een tweede keer publiekelijk en gezamenlijk als een gemeenschap.

36 Rood en cursief staan eigenlijk in een kader naast elkaar (leeswijzer)
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Het stille gebed in de traditie van de aartsvaders, het gezamenlijk gebed in de traditie van de
priesters.
Daarom is er ook geen herhaling van het avondgebed, er was geen avondoffer.

De koppeling van de gebeden met de aartsvaders gaat ook nog dieper: de positie van de zon
op de,verschillende momenten van de dag weerspiegelt de positie van de aartsvaders.

‘s Morgens in het oosten: Abraham begon zijn leven in het oosten

‘s Middags de zon op het hoogste punt verwijst naar Isaak die zijn hele leven in Kanaan
doorbracht, het beloofde land.

‘s Avonds staat de zon in het westen, zoals het leven van Jacob eindigde in het westen, in
ballingschap in Egypte.

Abraham ‘staat vroeg op’ en ‘gaat staan’. Hij neemt het initiatief. Hoewel hij toegeeft dat hij
‘niets dan stof is’ (Gen. 18:27) spreekt hij het meest gedurfde gebed van alle tijden uit: ‘Hij
die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen? (Gen 18:25)

Jacob daarentegen ‘ontmoet plotseling’. Niet hij zoekt God, maar God zoekt hem. De
uitdrukking wajifga baMakom betekent: hij kwam op een plaats — of ook hij stuitte op een
plaats, een onverwachte, plotselinge ontmoeting.

Dat staat voor het gebed als pegia, een onverwachte ontmoeting.

Een derde soort gebed: Isaak ‘peinst’ in het veld. Het woord sicha betekent meer dan
overpeinzing — in de eerste plaats gesprek. In deze context ein sicha tefilla — ‘gesprek in de
vorm van gebed'.

Gebed — gesprek tussen hemel en aarde, ongetwijfeld de betekenis van Sjier Hasjiriem, het
Hooglied: een gedicht over de liefde voor God in de vorm van een dialoog tussen twee
mensen die elkaars geliefden zijn.

Drie facetten van spiritualiteit:

— Het menselijk vragen (Abraham, morgengebed)

— De plotselinge ontmoeting met God (Jacob, avondgebed)

— Dialoog (Isaak, middaggebed)

3 — Ouderlijk gezag en de keuze van een huwelijkspartner

Is Gen. 24 een aansporing of richtlijn om als ouders een huwelijkspartner voor je kinderen te
kiezen?

Isaak is niet betrokken bij de keuze, pas na aankomst van Rebekka lezen we zijn reactie (Gen.
24:67)

Is zoals we verwachten van Isaak: In de schaduw van Abraham, doet wat zijn vader doet,
gaat niet zijn eigen weg.

De volgende huwelijken in dit stuk gaan anders. Esau — Gen. 26:34, 35, Jacob — Gen. 28:7

e Wat is hier de invloed van de ouders, wat zijn de verschillen?

Deze geschiedenis roept de volgende vragen op:

— Is het normatief voor ouders om een partner voor hun kinderen te zoeken, of is dit een
uitzondering?

— Mag een kind een huwelijkspartner kiezen tegen de wil van de ouders in?

En in geval van een conflict, wiens standpunt volgen we dan?
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Dit werd uitgebreid besproken in de periode van de middeleeuwen, een tijd waarin het
ouderlijk gezag een veel stevigere plek innam dan tegenwoordig.

Uit Shakespeare’s A Midsummer Night’s dream, waar Eugeus zegt over zijn dochter: “Ze is
mijn bezit en ik kan over haar beschikken: Ik geef haar over aan deze heer, 6f aan haar dood,
zoals de wet in zo’n geval voorziet.”

Opvallend genoeg volgden de halachisten niet deze lijn. Rabbi Sjolom ben Avraham ibn
Aderet (ook wel Rasjba genoemd 1235 — 1310) schrijft dat trouwen een positief gebod is. De
wensen van God gaan voor mensen, dus kunnen ouderlijke wensen nooit zwaarder wegen
dan de wensen van het kind.

Rabbenou Asjer stelt dat een zoon niet verplicht is zijn vader te gehoorzamen als deze hem
verbiedt te praten met X, omdat het gebod om je naaste lief te hebben boven het gebod om
je ouders te gehoorzamen staat. Omdat de liefde tussen man en vrouw een ultiem
voorbeeld is van naastenliefde, heeft dit dus voorrang op de wensen van de ouders. Er is nog
een andere overweging, uitgewerkt door Rabbi Elia Capsali. Kinderen zijn verplicht hun
ouders te eren en te respecteren en voor hen te zorgen, vooral als het om hun welzijn gaat.
Maar het gebod je ouders te eren strekt zich niet uit tot wensen die niet direct met hun
welzijn in verband staan. Het welzijn van het kind is direct gekoppeld aan de keuze van een
huwelijkspartner, het welzijn van de ouders slechts zijdelings, daarom valt die keuze niet
binnen het bereik van ‘eer je vader en je moeder’.

De conclusie is dat Abraham zijn knecht niet de opdracht gaf om een vrouw te zoeken omdat
hij meende dat hij het recht had om die keuze te maken, maar omdat hij wist dat Isaak het
land niet mocht verlaten door zelf op reis te gaan.

Wat we aantreffen in de Tora is een diepgaand besef van de autonomie die God aan mensen
toekent.

“Wandel voor mij uit” zegt God tegen Abraham. De Tora ziet God als een vader, een ouder
(Ex

4:22). Een ouder die wil dat zijn kinderen vrijheid ervaren, hun eigen keuzes maken,
verantwoordelijk zijn, groeien.

Dit fundamentele idee bracht de grote halachisten, Rasjba, rabbi Joseph Kolon en Rabbi Elia
Capsali, ertoe het voorbeeld van Isaak eerder als een uitzondering dan als een regel te
beschouwen.

Het is misschien niet toevallig dat een prominente joodse arts in Polen voor de Tweede
Wereldoorlog, Janusz Korczak, de pionier werd van wat hij noemde “het recht van het kind
op respect”.

Hij stichtte een joods weeshuis in Warschau, waarin revolutionaire methodes werden
toegepast. De kinderen mochten een eigen krant uitbrengen, kregen verantwoordelijkheid
voor het reilen en zeilen van het weeshuis. Ze mochten zelf een rechtbank instellen waarin
geschillen werden opgelost en die zelfs de bevoegdheid had hem te dagvaarden.

Het was zo’n succes dat ook de Poolse katholieken hem vroegen eenzelfde soort instelling
op te zetten voor hun weeskinderen, wat hij ook heeft gedaan.

Hij reisde zelfs naar Palestina om zijn ideeén en methoden te delen met de joodse
gemeenschap daar.

Tijdens de oorlog werden hij en zijn weeshuizen ingesloten in het getto van Warschau.
Ondanks vele mogelijkheden om te vluchten, koos hij ervoor om bij zijn weeskinderen te
blijven.

Uiteindelijk werden allen in 1942 naar Treblinka afgevoerd en vermoord.
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Zijn ideeén behoren tot een oude joodse traditie waarvan een aspect beschreven is in dit
stuk. Een joodse ouder schept ruimte voor zijn kinderen, zoals God ruimte schept voor ons,
zijn kinderen.

4 — Jodendom en Islam

Volgens Erich Auerbach3’ is de taal van de Tora ‘een en al achtergrond’. Achter de
gebeurtenissen die in alle openheid worden verteld, bevinden zich onontdekte verhalen die
we mogen ontcijferen. In deze parasja zit onder de opperviakte nog een verhaal waarop
slechts een paar keer wordt gezinspeeld. Er staan drie aanwijzingen in de tekst.

1) Abrahams knecht komt terug met Rebekka. Rebekka ziet Isaak in de verte als hij van de
bron Lachai-Roi komt (Gen 24:62), waar hij in het veld geweest was om te overpeinzen. De
situering is verrassend. Tot nu toe plaatsten we de aartsvaderlijke familie in Berseba, en in
Hebron, waar Sara sterft en wordt begraven. Wat is dan deze derde plek, en wat is de
betekenis ervan?

2) Heel Abrahams leven lezen we van de liefde en trouw tussen Abraham en Sara. Dan sterft
Sara.

Abraham rouwt en treurt om haar, koopt een grot waarin zij wordt begraven, en waar hij
ook naast haar zal worden begraven. We zouden verwachten te lezen dat Abraham de rest
van zijn leven alleen doorbrengt, voordat hij zal worden bijgezet naast Sara, zijn vrouw (Gen
25:10).

Maar onverwachts, als Isaak eenmaal getrouwd is, trouwt Abraham met een zekere Ketoera,
met wie hij zes kinderen krijgt. Hoe verhoudt zich dit huwelijk tot de rest van het verhaal?

3) Bij de beschrijving van Abrahams dood (Gen. 25:8-10) lezen we dat Isaak en Ismaél
Abraham begraven. Dit is verrassend. Hij was immers jaren eerder de woestijn ingestuurd.
Tot nu toe zijn we ervan uitgegaan dat de twee halfbroers volledig geisoleerd van elkaar
hebben geleefd. Toch brengt de Tora hen zonder enige toelichting bij de begrafenis samen.
De wijzen hebben deze drie puzzelstukjes samengevoegd tot een boeiend verhaal.
Allereerst de bron Lachai-Roi. Deze wordt al eerder in Genesis vermeld (Gen 16:14), toen
Hagar op de vlucht was voor Sara. Op die plek ontmoette zij een engel, die haar vertelde dat
ze moest terugkeren. Juist zij gaf die plek zijn naam met de betekenis ‘de bron van de
Levende die mij ziet’

Daarom vertelt de midrasj dat Isaak naar de bron Lachai-Roi ging om Hagar te zoeken. Toen
Isaak vernam dat zijn vader op zoek was naar een vrouw voor hem, zei hij: “Zal ik trouwen,
terwijl mijn vader alleen leeft? Ik zal naar Hager gaan en haar naar hem terugbrengen”.
Vandaar dat de wijzen concludeerden dat Ketoera niemand minder dan Hagar zelf was. Het
komt in de Tora vaker voor dat mensen meer dan één naam: Jethro, de schoonvader van
Mozes had er zelfs zeven. Hagar werd Ketoera genoemd omdat ‘haar daden een aroma van
geurig reukwerk (ketoret) verspreidden’. Het verborgen verhaal achter Chajee Sara heeft
grote gevolgen voor onze tijd. Zowel joden als moslims herleiden hun afkomst tot Abraham,
joden via Isaak en moslims via Ismaél. Het feit dat beide zonen samen aan het graf van hun
vader stonden, vertelt ons ook dat zij herenigd waren.

Zeker, er was sprake van conflict en scheiding, maar die vormden slechts het begin, niet het
einde. Tussen jodendom en islam zijn vriendschap en wederzijds respect mogelijk. Abraham

37 Erich Auerbach (9 november 1892, Berlijn - 13 oktober 1957, Wallingford, Connecticut) was een Duits filoloog,
vergelijkend literatuurwetenschapper en literair criticus. Zijn bekendste werk is Mimesis, een historisch overzicht
over de wijze waarop de werkelijkheid in de literatuur wordt uitgebeeld.
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hield van beide zonen en hij werd door beiden ter ruste gelegd. In dit verhaal uit het
verleden schuilt hoop voor de toekomst.
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