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Redactioneel

Ik was 18 oktober op de beurs 'Familiedagen’ in de Evenementenhal te
Gorinchem. Ik had die beurs nog niet eerder bezocht. Nu had ik echter een
uitnodiging gekregen om tijdens deze beurs een interview te geven over het
thema 'man-zijn - echtgenoot-zijn - vader-zijn en priester in je gezin zijn'. Een
bijzonder thema en ook weer niet een alledaags thema. Het was leuk om dat
interview te doen en er waren tijdens dat interview ook een aantal luisteraars,
die aandachtig het gesprek volgden. Elders in dit nummer van VaderKracht
Centraal vindt u de aantekeningen van het interview. De ‘Familiedagen’ zijn vooral
gericht op personen uit de reformatorische gezindte en ik vond het ook nuttig
om met een aantal standhouders in gesprek fte gaan. Zo raakte ik in gesprek met
vertegenwoordigers van een zorgverzekering. Ik stelde de vraag wat zij
specifiek met het thema 'vaderschap' doen in hun zorgpakket. Eigenlijk bleek ook
nu weer dat het onderwerp ‘vaderschap’ en/of 'vader-zijn' geen issue is. Ook hier
een geval van een onderbelicht, ondergesneeuwd, onbedacht aandachtsveld.
Vaderschap wordt niet specifiek benoemd als helpende, steunende factor binnen
de kraamzorg, bij de eerstelijnsverloskundige zorg, in geval van mantelzorg en
zit dus niet in een zorgpakket aanvullende zorg. Geen extra financiering of
vergoeding als zorgoptie. De reactie van de zorgverzekeraars was verbazing,
verrassing en zoiets als "nooit bij stilgestaan”. Een eyeopener dus voor hen. Zij
zouden dat thema intern aankaarten. Wordt vervolgd.

Op deze beurs is veel aandacht voor het gezin en allerlei gezinsfenomenen. Er is
aandacht voor de verschillende liefdestalen, voor communicatieaspecten, voor de
huwelijksrelatie, voor gezinsvorming, voor opvoedingsvraagstukken, voor studies
en trainingen op dit vlak. Ik raakte in gesprek met een pasgetrouwd stel. Zij
hadden geluisterd naar een verhaal van Corrie Kole over '‘De dynamiek van het
huwelijk™. Na het horen van deze studie waren zij nog aan het nadenken over
hetgeen zij gehoord hadden. Ik vroeg hen wat zij van de toespraak vonden en
wat zij daar aan gehad hadden. We raakten in gesprek over hun onderlinge

1 Zie op: Lessen in de nacht - Hartelijk Verbonden — https://www.hartelijkverbonden.nl/blog/lessen-in-de-nacht-
van-je-huwelijk/
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communicatiepatroon, over de eigenwaarde die zij van huis uit geleerd hadden,
over de plek in hun gezin (de plek in de kinderrij) en de invloed/betekenis
daarvan, zeker ook nu in hun prille huwelijksrelatie, over hun verkeringstijd, over
hun sterke kanten in de relatie e.d. Een hecht stel dat elkaar duidelijk vasthield.
Een waardevol gesprek, op een waardevolle beurs.

Berichten

e https://cvandaag.nl/98108-eelco-poelarends-moedigt-kerken-aan-een-steentje-bij-
te-dragen-aan-de-opvoeding-van
Eelco Poelarends roept kerken op een steentje bij te dragen aan de opvoeding van
kinderen - cvandaag.nl

Eelco Poelarends roept kerken op een steentje bij te dragen aan de opvoeding van kinderen.
“Het opvoeden van kinderen kan, ook voor christelijke ouders, soms complex zijn, hoewel social
media soms anders doen vermoeden. Dat zegt Eelco Poelarends, vader van vijf kinderen, in
gesprek met Cvandaag. De medewerker van MissieNederland roept Nederlandse kerken er
tijdens de Week van de Opvoeding toe op om bewust te worden van hun rol als mede-opvoeder
van kinderen in en om de geloofsgemeenschap en gezinnen bij te

staan”.

“Poelarends merkt op dat het opvoeden van kinderen niet zo makkelijk is als vaak
geschetst wordt. Hebben christelijke ouders het ook moeilijker gekregen in de opvoeding
dan voorheen? “Laat ik het vooral op mezelf betrekken. Zelf ben ik vader van vijf kinderen
die soms best pittig kunnen zijn. We hebben zelf regelmatig hulp gehad in het opvoeden,
zowel van mensen uit de kerk als van hulpverleners die om ons heen stonden. Wat ik wil
benadrukken is dat we het als ouders in Nederland niet alleen hoeven te doen. We leven
in een land dat gezegend is met ontzettend veel hulpmogelijkheden. Het is wel zo dat we
als samenleving steeds individueler zijn geworden. lets dat ook niet aan de kerkdeur

voorbijgaat”.

e Op de beurs van de ‘Familiedagen’ te Gorinchem kwam ik de Reformatorische
Oudervereniging tegen. Hun speerpunten zijn: belangenbehartiging, ouderbetrokkenheid en
een vraagbaakfunctie. www.rovereniging.nl — info@rovereniging.nl Zij willen de stem van
christelijke ouders zijn.

e Op diezelfde beurs was ook een stand van de organisatie Hart voor het gezin. Voor
informatie: www.hartvoorhetgezin.nl en info@hartvoorhetgezin.nl Deze organisatie verzorgt
o.a. een boekenserie ‘Hart voor het gezin’. In die serie is het boek van Stuart Scott verschenen
met de titel De Godvrezende man — Het volgen van Jezus als echtgenoot in Bijbels perspectief
(ISBN 978-90-79465-51-4 (2014) 402 pag. — Productie: De Groot Goudriaan — Kampen).

e De christelijke zorgverzekeraar (voorheen Prolife) heeft een tweetal nuttige sets kaartjes
ontwikkeld om met elkaar in gesprek te gaan. De ene set is getiteld Relatiekaartjes en de
andere set heet Generatiekaartjes.

De ‘Relatiekaartjes’ brengen een aantal thema’s naar voren en stellen daar vragen over: het
geloof, over communicatie, over hechting, over intimiteit en seks. Een paar van de vragen
die aan de orde komen:

- ‘Op welke manier kreeg jij als kind liefde en troost?
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- Wat heb jij van je partner geleerd?
- Bid jij weleens voor jullie relatie? Wat bid je dan?
- Wat maakt dat jij je aangetrokken voelt tot je partner?’

De set ‘Generatiekaartjes’ stelt vragen m.b.t. geloof, persoonlijk leven, familieaspecten, over
dejeugd(jaren), overrelatie(vorming) en de relatiegeschiedenis, over het ouder worden en
over afscheid nemen. Vragen als:

- ‘Wanneer ervaarde u God in uw leven?

- Wat is het mooiste cadeau dat u ooit kreeg?

- Hoe zag uw 1° huis er uit?

- Wat wilt u dat de mensen van u herinneren?

- Voelt u zich wel eens eenzaam?

- Wat bewondert u het meest in uw ouders?’

e Kirk Franklin heeft en indringende en indrukwekkende CD uitgebracht: Father’s Day (FoYo
Soul Recordings/RCA Records. Op eén van de nummers vertelt hij over recente
gebeurtenissenin zijn leven: hij vond zijn biologische vader! Een aangrijpend verhaal over
een ingrijpende gebeurtenis. Met verstrekkende gevolgen in zijn leven 2.2, In een interview
vertelt Kirk Franklin: “Franklin zegt zelf over zijn nieuwe album: ‘ Father’s Day is een album
en verhaal dat hopelijk voor veel mensen een eerlijk gesprek oplevert over hoe het leven
zwaar, genuanceerd en zelfs voor gelovigen met vallen en opstaan gepaard gaat. Maar dit is,
heb ik gemerkt, niet alleen mijn verhaal. Het is het verhaal van miljoenen broeders en zusters
die hun echte ouders niet kennen. Die ontheemd in dit land kwamen en een andere naam
kregen, buiten hun wil. Boven alles hoop ik dat deze muziek gedeeld wordt met he n die zo’n
gemisvoelen. De hoesafbeelding van dit album is voor mij het beeld van de zwarte mannen
in dit land die nooit de kans kregen om zo’n foto te maken. Het is voor iedereen die zoekt
naar zijn of haar thuis. Voor mij is de verwerking van dit alles nog maar netbegonnen.’ Ineen
videoboodschap geeft hij een toelichting op zijn levensverhaal “.

e Lied om als inspiratie te beluisteren: Opwekking 599 - Kom tot de Vader.

Publicaties
e https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/\VVaderKracht Centraal 17.
pdf

e Een interview met Corrie Kole (counseling huwelijk & partnerrelaties) over haar visie
op partnerschap, man-vrouw-relaties, vaderschap en vaderemancipatie (interview op
12-09-2023), te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=mfKPX5 20bM

2 Zie eerder interview met Kirk Franklin in Nederlands Dagblad: “Wie is mijn vader, waar ben ik thuis?
Gospelzanger Kirk Franklin kwam voor grote levensvragen te staan” (ND 19-10-2023). Vindplaats:
https://www.nd.nl/cultuur/muziek/1196491/wie-is-mijn-vader-waar-ben-ik-thuis-gospelzanger-kirk-franklin

8 Zie recensie van deze CD in ND 27-10-2023, Gulliver/muziek, pag. 20: “Kirk Franklin is meesterlijk
voorspelbaar”, geschreven door Leon van Steensel.

4 Wie is mijn vader, waar ben ik thuis? Gospelzanger Kirk Franklin kwam voor grote levensvragen te staan -
Nederlands Dagblad. De kwaliteitskrant van christelijk Nederland -

https://www.nd.nl/cultuur/muziek/1196491/wie-is-mijn-vader-waar-ben-ik-thuis-gospelzanger-kirk-franklin
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Een interview met coach/therapeut Albert van den Berge, over zijn vaderschap, zijn
burn-out-periode, en als echtpaar/ouders hebben zij meerdere miskramen meegemaakt.
Hij heeft veel levenservaring opgedaan. Vindplaats:
https://www.youtube.com/watch?v=BFk3CgVtMW4 Interview op 12-09-2023.

Vaderschap: betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef (interview

op 18-10-2023, tijdens de Familiedagen te Gorinchem, Evenementenhal)

Voorstelronde:

Bob heeft veel ervaring opgedaan in zijn werk als medisch maatschappelijk
werker/contextueel hulpverlener in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam
voor de afdelingen Verloskunde en Neonatologie (Geboortezorg) en kan ons meer vertellen
over vaderschap. Hij deed veel onderzoek naar vaders in de pre-conceptiefase?, tijdens de
conceptie, zwangerschap, geboorte en opvoeding. Samen met Bob mag ik de avonden voor
vadersverzorgen, in Halsteren, op Landgoed ‘De Hertgang’. Avonden met een gouden rand.
Bob erzijn weinig avonden voorvaders. Er zijn wel meetings voor moeders. Hoe denk je dat
dit komt?

Het accentligt op moederschap en hetkind. Vaders nemen vaak een ondergeschoven rolin.
Door schroom, onbekendheid, onwennigheid, onzekerheid. De weinige bijeenkomsten voor
vaders zijn gestart door individuele vaders, die de achterstand van kennis over vaderschap
zelf meemaakten en daar verandering in wilden brengen. Zij willen vaders helpen om hun
vaderschap te versterken. Zij geven trainingen, workshops en coaching aan vaders. Vaak
heeft dat een commerciéle invalshoek. Vaders zoeken op internet en in boe ken naar
informatie en ervaringen van andere vaders en naar ontmoetingsplekken om andere vaders
te spreken, omervaringente delen en om van elkaar te leren. Vaders zijn vaak aarzelend en
afwachtend om te werken aan hun vaderschap; hetis zo nieuw, onbekend en kwetsbaar. Aan
de andere kant zie ik de nieuwsgierigheid bij vaders die betrokken willen zijn en liefdevol en
die willen groeien in hun vaderschap. Daar hebben zij ook andere vaders bij nodig. Doch dat
betekent voor mannen wel een cultuuromslag. Denk maar aan: mannen — macho —
sterk/stoerzijn —biertje! Oproep aanvaders: ontdek maarjouw eigen hartsverlangen naar je
zoon en/of je dochter om betrokken en toegewijd vader te zijn ! Om die reden organiseer ik
vadersupportmeetings, o.a. in Gorinchem.

Bob kun jij aan de mannen praktische handvatten geven? Hoe kunnen zij dit priesterschap
invulling geven?

Allereerstis dat mijn eigen overgave aan de Here God. Het besef dat ik Zijn kind ben en dat ik
door de Here Jezus met God de Vader verzoend ben. Hij geeft mij eeuwig leven, door Zijn
genade en liefde. Dat is mijn geloof en dat wil ik doorgeven in mijn gezin. Samen met mijn
VIOUWw.

Je kinderen uit Gods hand ontvangen. Hij is hun Schepper en Eigenaar. Voorbede voor je
kinderen doen (dagelijks, vanuit het kennenvan hen, weten waar zij mee bezig zijn) en voor
je gezin.

Samen met je vrouw bidden voor je gezin, familie en naasten.

Voorbeeld zijn/geven: activiteiten ondernemen, creatief en sportief zijn, voorlezen, spelletje
doen, supporter zijn bij hun (sport)activiteiten (chauffeur zijn/beschikbaar zijn en hun
verhalen horen)

Helpen bij huiswerk/studie/banden plakken/klusjes (samen werken/samenwerken)

5 www.bobderaadt.nl/fathersmatters.php
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- Vragen naar en reageren op hun emoties, hun leefwereld, problemen, binnenkant,
geloof(svragen) > wat geeft jou steun in je geloof?

- Aandachtgevenen meeleven; knuffel geven/affectie tonen/waardering uitspreken/grenzen
stellen (motiveren)/geborgenheid geven, vergeven (wederzijds).

o Welke winst levert het echtparen op wanneer de man een priester is in zijn huwelijk en
gezin? (vraag voor Bob)

- De man heeft als priester een directe gebedslijn met de Vader in de Hemel, met de Here
God. Het besef van Zijn aanwezigheid. Hij vraagt de Here om inzicht en om leiding. Hij kijkt
met de liefdevolle ogen van de Here Jezus naar situaties en personen. Vanuit Zijn liefde,
genade envergeving. Wij, als mensen, zijn niet perfect; wij mannen dus ook niet. We kennen
wel onze volmaakte, hemelse vader die ons kent, onze onvolkomenheden kent, die ons
talenten en capaciteiten heeft gegeven. Hij, die genadig is en ons levenskracht geeft.

- Dat geeft jou als man/vader/priester/echtgenoot de openheid, de ruimte, de mogelijkheid
om - samen met je vrouw — je huwelijk op te bouwen: dagelijks tijd nemen voor elkaar,
plannen maken, elkaar spreken, steunen en bemoedigen, evalueren/de dag doorspreken,
samen bidden, liefhebben en koesteren, taken verdelen en uitvoeren. God op de eerste
plaats zetten (denk aan het drievoudige snoer). Dat alles maakt een echtpaar sterker, ook in
hun ouderschap.

o Bob ik vraag me af of priester zijn voldoende is. Kan het zo zijn dat de man eigenlijk ook
profeet en koning moet zijn? En hoe zien die taken er dan uit? Ja, eigenlijk wel. Maar daar
hebben we krachtige, sterke, van God afhankelijke vaders voor nodig.

Als profeet magje een voorbeeld zijn (eeninfluencer, een richtingaanwijzer, een begrenzer,
een baken, een waarschuwer). Door de Here God te vertegenwoordigen door het actief
gevenvanonderricht, onderwijzing en coaching (levenslessen). Door open communicatie en
wederzijds luisteren. Om je gezin te beschermen tegen gevaren en kwade invloeden. Door
samen de Here God op de eerste plaats te stellen.

Als koning: leiden en regeren namens God, met autoriteit, liefde en gezag; door doelbewust
te gehoorzamen (gezegend te worden) en door wederzijds luisteren en gekend worden.
Dit alles is eenleerprocesenhebbenwe hetvoorbeeld van de Here Jezus nodig en de leiding
van de Heilige Geest, om zo in deze positie — in alle nederigheid — te groeien. Daar hebben
we elkaar als vaders ook bij nodig (steun- en ontmoetingsgroepen voorvaders). Voorbij onze
aarzeling, voorbij onze beperkingen in taal en inzicht; aanhaken bij onze liefde voor ons
gezin, aanhaken bij Gods missie en geboden (leefregels, kaders, aanwijzingen, welzijn, zegen)

e Kun jij de mannen een bemoediging meegeven Bob?

Weet als man/persoon/vader/echtgenoot/partnerdat je als mens niet volmaakt bent. Besef
de invloed van jouw eigen vader op de wording van jouw man-zijn, dus ook in jouw
vaderschap. Ontdek jouw eigen waarde, door de liefde en toewijding van je vrouw en
ontwikkel jouw eigen talenten en capaciteiten. Jij hebt jouw eigen kwaliteiten. Leef met de
invlioed en de aanwezigheid van de Here God (met Zijn Zoon en de Heilige Geest); je bent
Gods geliefd kind; wees daarvan doordrongen en doordrenkt. Vernieuw jezelf en ontvang
Zijn liefde overjou. Geef jezelf meerruimte en leef, doe, ontwikkel, probeer, ontvang en geef
door.

Vaders, vaderschap en priesterschap/priester-zijn (een verkenning)
Een fragment uit een komende studie: bezinningsvragen:

e Hoe zie jij jouw vaderschap? Welke betekenis wil jij voor jouw kinderen hebben? Van
welke betekenis zijn jouw kinderen voor jou? Hoe uit zich jouw liefde voor hen?




e Hoe heb jij je voorbereid op jouw vaderschap? Heb je met andere vaders gesproken
over (hun) vaderschap? Welke tips en adviezen heb jij gekregen en overgenomen?
Welke boeken heb je van te voren gelezen om je voor te bereiden op jouw
vaderschap? Welke cursus(sen) heb je gevolgd?

e Hoe was jouw leefstijl in de periode voorafgaand aan de zwangerschap? De invloed
van (werk)stress, alcohol- en/of middelengebruik, jouw eetpatroon, relationele en
communicatieve aspecten (seksuele omgang met elkaar, respect voor elkaar, integriteit
en autonomie)?

e Welke vaderbeeld heb jij van jouw vader meegekregen (wat is jouw vaderfactor)? Qua
fysieke gehechtheid en geborgenheid? Qua bevestiging in jouw zoonschap door jouw
vader? Welke vaderschapsstijl had/heeft jouw vader? Ik noem er een paar:

a. Een afwezige vader? Een vader die weinig bevestiging geeft. Als zoon twijfel je aan
je eigen kunnen, je kent veel schaamtegevoelens of je hebt het gevoel dat je door de
mand valt.

b. Was jouw vader een carriéretijger? Voor deze vader zijn bereikte resultaten en
uiterlijk vertoon belangrijk. Hij leert jou dat het draait om scoren en winnen. Als
volwassene kun je onzeker worden en de mening van anderen belangrijker vinden dan
jouw eigen gevoelens. Je moet voldoen aan een onzichtbare eis en toch is het nooit
goed genoeg.

c. Was jouw vader een tijdbomvader? Een onvoorspelbare vader, bijvoorbeeld door
drugs- of alcoholgebruik. Hij had plotselinge woede-uitbarstingen, waardoor je al jong
leert om anderen te ‘lezen’. Je stelt je op als vredesbewaarder of -stichter, als
bemiddelaar. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel (je bent sociaal alert) en
bent vaak conflict(ver)mijdend.

d. Of was jouw vader het type van een passieve vader: een emotioneel afstandelijke
man (hardwerkend, loyaal)). Hij is nauwelijks betrokken bij zijn kinderen,
enthousiasmeert of motiveert hen niet, en dat is wat jij als zoon aan hem mist. Het lukt
jou ook niet om daar verandering in te brengen.

e. Of was jouw vader een zogenaamde mentor vader: het zijn de vaders die we
allemaal zouden willen hebben, of zelf willen zijn. Hij onderneemt activiteiten met
zijn Kinderen, geeft hen vertrouwen, en leert hen over (hun) emoties, hun binnenkant
te spreken (Poulter 2019 6).

o Welke activiteiten onderneem jij met je kind(eren)?
- Hoe varieer jij? Hoe specifieer jij?
- Wat met welk kind en om welke reden?
- Hoe houd je rekening met hun specifieke leeftijd, capaciteiten, avontuurlijkheid,
wensen, eigenschappen, behoeften?
- Wat doe je aan gezamenlijke gezinsactiviteiten en aan individuele aandacht (tijd,
invulling)?

6 Stephen B. Poulter (2006, 2019 Ned. vert.) De Vaderfactor. De invloed van je vader op je professionele en
persoonlijke identiteit — Heeze: Circle Publishing. Zie boekrecensie in Vaderschapskennis, nr. 21,
oktobernummer, 2023 (www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php) .



http://www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php

e Op welke manier inspireert God de Vader (Abba, Jahweh, de Eeuwige, de Aanwezige)
jou in jouw vaderschap? Thema’s als vergeving, genade, verzoening, verlossing,
discipelschap, aangenomen kind/zoon van God zijnde, zondebesef.

e Hoe zie jij God de Heer als Vader? Welke Bijbelteksten inspireren jou in jouw
vaderschap?

e ‘Daddycation’ . Wat betekent dat voor jou? Vaderschap vanuit het besef dat God de
Vader jouw Vader is, de hemelse VVader, Abba Vader. Dierbaar en intiem. God de
Vader, als onze Schepper, onze Maker, onze Heer en Eigenaar. Zijn creatie. Zichtbaar
Vaderschap in de relatie met Zijn zoon Jezus. De Zoon in wie Hij Zijn welbehagen
heeft.

e Hoe is jouw vaderschapsstijl in praktisch gelovig en christen-zijn?
- Stille tijd, Bijbel lezen en bijbelstudie,
- gebedstijd: voorbede, dankgebed, lofprijzing, aanbidding/worship, zingen,
schuldbelijdenis, zegenen en zegeningen tellen; vanuit vertrouwen, vergeving en
genade.
- Gebed bij de maaltijd, aan tafel.
- Gebed bij het naar bed brengen van de kinderen.
- Voorlezen uit een kinderbijbel. Kinderen vertrouwd maken met God, Jezus en de
Heilige Geest. Gericht op bekering en navolging, praktisch christen-zijn.

e Wat zien/merken de kinderen van jouw geloof? Vraag er eens naar!
- Wat vinden zij leuk/grappig/prettig/leerzaam/nuttig?
- Wat helpt hen in hun eigen manier van geloven?

e Hoe geef jij onderwijs infaan je gezin?
- Over geloofszaken, over de schepping en de natuur, over vriendschappen en relaties,
over gezondheid en gezonde leefstijl, over affectie en intimiteit, over budgetbeheer,
samen knutselen, educatie en toekomstperspectief, over gerechtigheid,
rechtvaardigheid en burgerschap.
- Over de vrucht van de Geest en het grote gebod.
- Over het (komende) Koninkrijk van God, van Jezus de Messias. Over Zijn
terugkomst op deze aarde?

e Hoe wil jij door jouw kinderen later herinnerd worden?
- Hoe heb jij hen kunnen inspireren voor hun leven?
- Welke herinneringen geef jij aan hen mee?
- Welke vaardigheden?
- Welk voorbeeld?

e Hoe stem jij met je vrouw af wat jij als vader doet, hoe jij jouw rol als vader invult?
- Hoe werk je daarin als ouders, als echtpaar samen?
- Hoe stem je dat af; op welk moment (van de dag)?
- Hoeveel tijd plan je voor een dergelijk overleg?

7 Leij, Stephen van der (2020) - ‘Daddycation, toegewijd vader zijn’ — Heerenveen: Uitg. Ark Media.



e Hoe hanteer jij als vader (gezonde) grenzen in de opvoeding? Hoe verwoord jij deze
grenzen? Welk voorbeeld geef jij daarin?

e Van wie heb jij seksuele voorlichting gehad?
- Welke invloed heeft dat op jou gehad?
- Heeft dat jou (zelf)vertrouwen gegeven?
- Hoe kijk jij daar nu op terug?
- Hoe heeft dat jouw seksuele ontwikkeling gevormd?

e Welke regels (geschreven en ongeschreven) zijn er in jouw gezin?
- Ben jij je daar van bewust?
- Welk effect hebben de ongeschreven regels in jouw gezin?
- Hoe was dat in jouw gezin van herkomst?
- En hoe was dat in het gezin van jouw vrouw? Zijn jullie je daar van bewust?

e Welke (on)geschreven regels hebben jullie meegenomen het huidige gezin in?
Bespreek dat eens samen (tijdens een goede maaltijd, op een goed moment, tijdens een
wandeling). Creéer ‘samen-tijd’!

e Wat zijn jouw waarden als man, als vader, als partner, als gezinslid, als familieman? 8
- Wat zijn de waarden die kenmerkend zijn/waren voor jouw gezin van herkomst?
- Welke waarden wil jij aan jouw kinderen doorgeven?
Waarden als: geluk, optimisme, vertrouwen, onvoorwaardelijk, plezier,
vindingrijkheid, essentie, geborgenheid, mildheid, toewijding, zelfoehoud, leiderschap,
energiek, troost, inlevingsvermogen.
Ter informatie een rijtje waarden, die met jouw levenswandel en leefstijl te maken
hebben, als inspiratie voor jouw voorbeeldfunctie als vader-priester (soort schijf van 5;
naar 1 Tim. 4:12):
> Woordgebruik: taalgebruik, taal van waardering en respect, liefdestaal,
betrekkingsniveau
> Wandel: attitude/houding, gedrag, voorbeeld zijn, inspiratie zijn, respect,
waardigheid
> Liefde: genegenheid, van-hart-tot-hart, affectie, knuffelen, een ‘hug’ geven,
buidelen, onvoorwaardelijkheid/agapé
> Geloof: levensbeschouwing, spiritualiteit, houvast, liefdesgebod, contemplatief, de
Aanwezige, zicht op de Ander/ het gezicht van de ander (Levinas), rentmeesterschap,
Agape, toekomstperspectief.
> Reinheid: puurheid, hygiéne, respectvolle aandacht, het belang van de ander,
gereinigd, inkeer, geweten, moraal, Daddycation/toewijding, compassie,
gerechtigheid, rechtvaardigheid, billijkheid, gelijkwaardigheid, ‘Christ-like’?,
relationele ethiek (in de contextuele therapie van Ivan Boszorményi-Nagy10)

8 www.bobderaadt.nl/vadergids.php - www.bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php -
www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php

9-Vande Kamp, H. (1991) Family Therapy, Christian Perspectieves — Baker Book House: Grand Rapids,
Michigan, 39-75: ‘The Family, Religion, and Identity: A Reformed Perspectieve’.

- Vande Kemp, H. (1996) Psychology and Christian spirituality: Explorationns of the inner world; in: Journal of
Psychology and Christianuity, 15, 161-174.

10 www.bobderaadt.nl/contextuelehulpverlening.php
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