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Agenda:  

• 24 juni 2023 – Gemeente Sion Gorinchem – Thema: Vaderschap. Spreker: Bob de 
Raadt; zie flyer onder berichten1. 

• 29 juni 2023 – een vaderavond op Landgoed De Hertgang, i.s.m. Hartelijk Verbonden 
(Corrie Kole). Van te voren aanmelden en opgeven via info@hartelijkverbonden.nl  

 

o De VADERAVOND op D.V. 29 juni in Halsteren. Zó waardevol voor vaders die er voor 

hun vrouw en kinderen willen zijn, maar ook hun gebrokenheid en kwetsbaarheid 

ervaren. Deze vaders bemoedigen elkaar. Ze mogen en kunnen zijn wie ze zijn zonder 

oordeel. Deze keer gaan we samen kijken naar het schilderij van Rembrandt getiteld 

De verloren zoon. Verschillende personen uit de gelijkenis komen aan bod. De Vader, 

de oudste zoon, de jongste zoon en de omstanders. Een interessante avond staat 

voor de deur. Opgave is mogelijk tot woensdag 28 juni.  

 
1 https://www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/PowerPoint_mannen_vaders_vaderschap_priesterschap.pdf  - 

https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_3.pdf   

https://www.cgmv.nl/blog/een-jaar-met-pensioen
mailto:info@hartelijkverbonden.nl
https://hartelijkverbonden.us7.list-manage.com/track/click?u=9aaf2709ae3a0f1109ec39ad9&id=cd16e4c065&e=5a228aa5e7
https://www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/PowerPoint_mannen_vaders_vaderschap_priesterschap.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_3.pdf
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• 3 juli 2023 - VaderGids-avond, Gebouw VEG De Ark, Gorinchem; aanvang 20.00 2, 3 
uur.  4 

 

Publicaties: 

• https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_13.
pdf   

• https://www.cgmv.nl/blog/een-jaar-met-pensioen blog 

• Interview in ‘Gewoon papa’ – Thema: Vriendschap – over aardse papa’s en hun 
volmaakte hemelse vader – Bob de Raadt: ‘Omarm je vaderschap’, pag. 72-75; nr. 3; 

2e jg., nr. 1– juni 2023; tekst: Carina Bergman. Zwolle: Scholten Uitg. – ISBN: 
9789083321899. 

• https://www.bobderaadt.nl/documents/fathersmatters/Artikel_Bob_de_Raadt_Gewoon
_papa.pdf > interview: ‘Omarm je vaderschap’.  

• https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_3.pd
f  > Thema: Mannen, vaders, vaderschap & priesterschap (notities). 

• https://www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/PowerPoint_mannen_vaders_vadersc
hap_priesterschap.pdf 

• https://www.youtube.com/watch?v=itZIZxth9D4&list=PLajkDkZqOEOVqV7vxmQT
T7hlMwh22DKjp > videoregistratie van de lezing: ‘Vaderschap als kernwaarde’, (3 
juli 2023) 

 

Berichten: 

• https://www.youtube.com/watch?v=ttbMpmHX2XE: Werken of zorgen, wat is 
jouw rol als vader? | ScherpteDiepte #44 | RD. In de jaren ’50 was de rolverdeling 
helder. Moeders zorgen voor de kinderen en vaders zorgen voor het inkomen. Maar hoe 
zit  het met vaders vandaag de dag? In deze ScherpteDiepte gaat Francina langs bij Niels.  
Zijn vrouw werkt voltijd en hij is twee dagen in de week thuis om voor hun dochter Isa te 
zorgen. Hij vertelt hoe het is om een ‘thuisblijfvader’ te zijn. Heeft hij weleens spijt van zijn 
keuze?  

• https://www.youtube.com/watch?v=AnZPLX9deLk Interview van Jan van den 
Bosch met Jan-Kees de Feijter, Hour of Power5 - 02-07-2023. Jan-Kees de Feijter 
trouwt op jonge leeftijd met zijn grote liefde Miriam. Miriam is dan zwanger en samen 
krijgen ze een dochter. Deze wordt ernstig ziek en overlijdt uiteindelijk aan de gevolgen 
van kanker. De wereld stort in voor hen. Jan-Kees stort zich volledig op zijn werk en zijn 
vrouw Miriam, die worstelt met een borderline personality, weet niet meer hoe ze verder 
moet. Op een dag maakt ze een keuze die grote gevolgen heeft. Jan-Kees vertelt in een 
indringend gesprek dat in alle ellende God er altijd bij is geweest.  

 

Boekenplank: 

 
2 Bericht in Arktueel, zondag 25-06-2023: VaderGids-avond 3 juli 2023: 

Op 3 juli a.s. is de laatste ‘vader-avond’ van dit seizoen. Het wordt een informele avond met veel onderling 
gesprek. Je bent van harte welkom. Neem een voorwerp mee, dat voor jou een symbool is t.a.v. (jouw) 

vaderschap. Inloop vanaf 19.45 uur. Aanvang: 20.00 uur. Zie bijgaande flyer. 
In Hem verbonden, 
Bob de Raadt (bobderaadt@live.nl) 
3  Uitnodiging/flyer werd ook gedeeld in het contactblad van VEG De Ark – Geldermalsen/zustergemeente; in: 

“223 In contact 24 juni 2023 Ark-in-zicht”. 
4 Zie op: 

https://www.youtube.com/watch?v=itZIZxth9D4&list=PLajkDkZqOEOVqV7vxmQTT7hlMwh22DKjp   
5 https://hourofpower.nl/  

https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_13.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_13.pdf
https://www.cgmv.nl/blog/een-jaar-met-pensioen
https://www.bobderaadt.nl/documents/fathersmatters/Artikel_Bob_de_Raadt_Gewoon_papa.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/fathersmatters/Artikel_Bob_de_Raadt_Gewoon_papa.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_3.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_3.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/PowerPoint_mannen_vaders_vaderschap_priesterschap.pdf
https://www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/PowerPoint_mannen_vaders_vaderschap_priesterschap.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=itZIZxth9D4&list=PLajkDkZqOEOVqV7vxmQTT7hlMwh22DKjp
https://www.youtube.com/watch?v=itZIZxth9D4&list=PLajkDkZqOEOVqV7vxmQTT7hlMwh22DKjp
https://www.youtube.com/watch?v=ttbMpmHX2XE
https://www.youtube.com/watch?v=AnZPLX9deLk
mailto:bobderaadt@live.nl
https://www.youtube.com/watch?v=itZIZxth9D4&list=PLajkDkZqOEOVqV7vxmQTT7hlMwh22DKjp
https://hourofpower.nl/
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• Gewoon papa, Thema: VRIENDSCHAP, over aardse papa’s en hun 

volmaakte hemelse vader – 2e jaargang, juni 2023-1 – Zwolle: Scholten 
Uitgeverij; €9,95 – 84 pag. ISBN 9789083321899. 

Inmiddels is de derde editie van dit kleurrijke magazine verschenen. Weer boordevol met 
interviews, columns, ervaringsverhalen, tips voor kids, informatie over bushcraft, citaten 
en bijbelstudies. Prettig leesbaar, mooie layout, mooi kado voor vaders, informatief en 
uitnodigend. 

Een korte gang door dit nummer: * ervaringsverhalen van vaders. Aan het woord komen: 
Gert Visscher (59) voorheen zanger bij de Ronduit Praise Band > hij vertelt over de band met 
zijn vader en met zijn kinderen. Hij kreeg last van een langdurige burn-out. Als kind werd hij 
geestelijk en lichamelijk mishandeld. Hij spreekt nadrukkelijk over het belang van 
vriendschappen. Jan Zwart (72) was als vlieger initiatiefnemer van de Nederlandse afdeling 
van de MAF. Inmiddels zijn zijn vijf zonen ook vliegeniers. Hij vertelt over de bijzondere band 
met zijn vader en hoe hij nu vader is voor zijn zoons en opa voor zijn kleinkinderen. Gert-Jan 
Segers doet de uitspraak: ‘Ik heb moeten leren om meer vriend te worden dan een vader die 
er bovenop zit”.  

 

Jeroen Dorstijn merkt in een column op dat vriendschap draait om relatie. Dat is kernachtig 
utigedrukt. Jan Pool, Filemon Peroti en Jeroen Dorstijn gaan vervolgens met elkaar in 
gesprek over hun onderlinge vriendschap: over humor, trouw en eerlijkheid. Sigurd van 
Leusen doet een interessant boekje open over ins en outs van bushcraft6: overleven in de 
natuur door gebruik te maken van deze natuur; boeiend en leerzaam.  

Dit nummer over vriendschap geeft ook een inkijkje in het gezin van Jurrien ten Brinke. Hij  
vertelt over zijn werk en zijn vaderschap (6 kinderen, in de leeftijd van 6 – 16). Met zijn gezin 
woont hij in een voormalig schoolgebouw dat nu een multifunctionele invulling heeft 
gekregen. Woonhuizen voor gezinnen, voor singles en een open huiskamer voor de buurt. 
Een prachtig initiatief.  

 
6 Bushcraft & Survival Siegurd.nl 

https://siegurd.nl/
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Drie vaders vertellen over hun vaderschap. Ieder geeft daar op een eigen wijze invulling aan: 
- “Elke maand trekken we een briefje uit onze gezamenlijke ideeënpot”.                                                           
- “In een groot gezin is het van belang om elk kind individuele aandacht te geven”.                       
- “Je wordt je er bij de zwangerschap veel sterker van bewust zo’n pril leven al bij je hoort”. 
Uitspraken en verhalen van gewone papa’s, en toch bijzonder!  

André Polinder vertelt over het belangrijke maatjesproject bij hem in de buurt. 
Jongerenwerkers die bewust een-op-een contact hebben met een jongere. Het project heeft 
‘OneZie’s’. “Als je samen optrekt, durven de jongeren na verloop van tijd ook hun 
kwetsbaarheid te laten zien”. Daarna is het tijd voor de rubriek ‘Tips met kids’.  Vervolgens 
mag ik mijn verhaal doen als voormalige medisch maatschappelijk werker op de afdelingen 
Verloskunde en Neonatologie in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. 
Daarnaast komt o.a. mijn eigen ervaring als vader aan de orde (pag. 72-75). 

• “Je mag eerlijk kijken naar jezelf. We zijn niet perfect, niet als mens en niet als vader. 
Boor jezelf daarom niet de grond in, maar omarm je vaderschap”7 

Bert Reinds 8 stelt de vraag: ‘Wie is jouw maatje?” Hij citeert Spreuken 27:17.9 Jan Pool 
maakt dit nummer compleet met een studie over ‘vriendschap’, zoals de vriendschap van 
David en Jonathan (lees 1 Samuel 18).  

Gewoon papa (juni 2023) is een veelkleurig en rijk gevuld nummer over vriendschap, het 
belang daarvan voor mannen en geeft veel voorbeelden van vriendschappen. Vader hebben 
andere vaders nodig om te groeien in hun rol als vader. De interviews zijn persoonlijke 
ervaringsverhalen en zijn herkenbaar. Vaak komt de relatie met de eigen vader naar voren, 
omdat die relatie aanvankelijk moeizaam was en niet begrepen werd. De studies over 
vriendschappen en vaderschap zijn verhelderend. Leerzaam is het verhaal over bushcraft.                                                                        
Kortom: weer een informatief en leesbaar nummer, met een prachtige layout. Mooi cadeau 
voor vaderdag of gewoon om kado te geven. Must read! 

 
7 Quote, citaat uit het interview met Bob de Raadt, pag. 75. 
8 https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_1.pdf , pag. 10-14. 
9 Zie: www.vaderzijn.com – een programma m.b.t. jouw vaderrol. 

https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_1.pdf
http://www.vaderzijn.com/


 

6 
 

Review: 

boeiende en aansprekende interviews; leerzame bijbelstudies, bruikbare tips: 

kortom een prachtig cadeau voor vaders! Must read! 

http://www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php 10 

 
 

• Derek Prince (2000) Man & vader – Gods bestemming voor mannen – Heemskerk: 

DPM (Derek Prince Ministries); ISBN 978907528526X.                                                              

In dit boek geeft Derek Prince (14 August 1915 – 24 September 2003) een uitgebreide 

visie weer op het vaderschap en het man-zijn vanuit Gods bestemming. Hij beschrijft zijn 

eigen vader en zijn vaderschap. Hij geeft zijn visie op de man als echtgenoot, op de man 

als vader (als priester, als profeet en als koning). Ook schrijft hij over het belangrijke 

thema: geestelijk vader-zijn. Hij heeft ook een woord voor degenen ‘die vaderloos zijn’. Hij 

ziet de taak als vader vooral op de volgende wijze:                                                                             

- als vader breng je dankoffers (lofoffers en gebeden),                                                                           

- doe je voorbede,                                                                                                                                

- bereid je je kinderen voor op de weg naar redding (Jezus presenteren)                                           

- en oefen je het geloof praktisch en zichtbaar uit voor je kinderen.                                                   

Het boek is een diepgaande bijbelstudie naar man-zijn en vaderschap. Boeiend en 

 
10 Bron: Gewoon papa | mannen magazine (scholtenuitgeverij.nl) 

http://www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php
https://scholtenuitgeverij.nl/boeken/gewoon-papa-vriendschap/
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verdiepend; uitnodigend om reflectief te lezen. Het is geschreven op een toegankelijke 

manier; prettig leesbaar.  

• Michel Meeuws (2020) Geestelijke ouders gezocht – Uitgave in eigen beheer - ISBN 

9789403611235.                                                                                                                            

Michel Meeuws heeft een boeiend boek geschreven over het thema “Geestelijk 

ouderschap’. Hij stelt de volgende vragen:                                                                              

- Wat is een geestelijke ouder?                                                                                                 

- Waarom zijn zij nodig?                                                                                                                                        

- Hoe word je een geestelijke ouder?                                                                                

Intrigerende vragen. Het boek kent per hoofdstuk een mooie opbouw: een korte 

inleiding, sleutelteksten, een toelichting en een uitwerking, vragen en een opdracht.                        

Als geestelijke ouders bespreekt hij achtereenvolgens Adam & Eva, Abraham, Israël, 

Mozes, David, Jezus, Paulus en Eunike & Loïs, (groot)moeder. God komt als 

geestelijke vader naar voren: Hij schept, wandelt, leert lopen, maakt zelfstandig, 

doorgrondt zijn kinderen, ontvangt (de verloren zoon). Hij beschrijft een aantal 

inspirerende gelovigen als geestelijke ouders (voor hem): Augustinus, Thomas a 

Kempis, John Wesley, Corrie ten Boom, Derek Prince, Henri Nouwen11 en Floyd 

McClung. Meeuws schrijft over de opdracht van ouders als opvoeders en voorbeelden, 

over de taak van geestelijke ouders (lees vooral ook de samenvatting die op pagina 95-

96 staat), over de rol en de plek van grootouders, over ‘geestelijk luisteren’, over 

‘leven in Genade’, over een ‘heiligingsleven’, over de gevende liefde: agapè, over naar 

hetgeen mensen ten diepste zoeken (uitdagingen, doelen, waardering, voldoening, 

betrokkenheid) en het belang van geestelijke ouders. Het boek wordt afgerond met  een 

uitgebreide literatuurlijst. Meeuws heeft met dit boek een belangrijk onderwerp 

aangesneden. Het thema is goed en diepgaand uitgewerkt. Het boek is bruikbaar voor 

de individuele situatie en kan ook in groepsverband besproken en bestudeerd worden. 

De studie leest gemakkelijk, geeft veel stof tot nadenken en is uitnodigend om daarna  

toe te passen!  

“Geestelijke ouders zijn belangrijk in de geestelijke groei van jonge mensen. De betekenis van geestelijke 

ouders en waarom zij nodig zijn wordt uitgelegd in dit boek. Pedagogische kenmerken worden gekoppeld aan 

een geestelijke ontwikkeling. Waarom zijn er in deze postmoderne maatschappij zo weinig geestelijke 

ouders? Waarom zijn er zo weinig van dit soort mensen te vinden in de kerk? 
Na elk hoofdstuk zijn er vragen die je voor jezelf of samen met anderen kunt beantwoorden. Er staan ook 

praktische opdrachten in dit boek. Het boek is geweldig om te gebruiken als onderwijs voor kerken en 

 
11 Zie in https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_3.pdf , pag. 4-5. 

Boek: ‘Eindelijk thuis’. Zie op: https://www.youtube.com/watch?v=v8U4V4aaNWk  

https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Centraal_3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v8U4V4aaNWk
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huiskringen. (140 pagina's)”. Bron: https://www.michelmeeuws.com/index.php/9-

geestelijk-ouderschap  

• Wim Bevelander (2023) 40 Jaar kleinkunst – songteksten, gedichtjes, 

verhaaltjes – Fine Art Productions (203 pag., ISBN 9789078883005),    

Wim Bevelander zit inmiddels 40 jaar in het vak. Hij vierde dat met een 

jubileumconcert in het Energiehuis te Dordrecht op 29 mei 2022. De 

videoregistratie van dit concert is te vinden op https://moovie.nl Het boek 

’40 Jaar kleinkunst’ bevat een schat aan songteksten (ruim 125), 

gedichten, uitspraken, columns en verhalen. Met levenswijsheid en humor. 

Teksten die tot nadenken stemmen, die bemoedigen, die confronterend 

zijn of die helpen om te relativeren. Serieuze teksten en luchtige, 

cabarateske verhalen. Wim Bevelander neemt je mee in zijn 

(binnen)wereld en hoe hij die uit in zijn liederen en presentaties. Het boek 

is een overzicht van zijn complete discografie; van ‘Goeie grond’ (1983)  

t/m het ‘Live in Dordrecht’ (2022). In al zijn composities komt zijn geloof 

aan de orde om een speelse en verdiepende wijze. Hij stelt vragen (“Is er 

iemand die mij even goed kent, als Hij?”), geeft zijn inzichten (“Het 

commerciële misbruik van eenzaamheid en pijn”), verwoordt zijn geloof 

(“Hij zal komen op de wolken, alle stammen, alle volken, zullen zien hoe Hij 

de Rechterstoel bestijgt”), houdt je een spiegel voor (in: “Dure lessen”), is 

kritisch (“Burgerlijk”), uitnodigend (“Worden wie je bent”). 

  Indringend zijn de gedichten over Prediker 1 t/m 12 

(pag. 103-113. Je kunt het boek gebruiken voor een dagopening (of 

avondsluiting), in je stille tijd of bij een opening op een bijbelstudie-avond. 

Stilstaan bij mooie woordvondsten en prikkelende uitspraken. Al lezend 

https://www.michelmeeuws.com/index.php/9-geestelijk-ouderschap
https://www.michelmeeuws.com/index.php/9-geestelijk-ouderschap
https://moovie.nl/
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kom je tot eigen overdenkingen en reflecties. Kortom: knap woordwerk, 

boeiend om te lezen en om de bijbehorende CD te beluisteren. Het boek 

ademt een persoonlijk geloof: “Mijn God is een persoon, die leeft concreet 

en heel reëel”. “U bent mijn God”. En neemt je mee in de levenservaring 

van de zanger/componist. ’40 Jaar kleinkunst’: een waardig overzicht van 

een creatieve woordkunstenaar, zanger en tekstschrijver.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

De Geest van het zoonschap - Jan Hamstra  

– prediking op 28 mei in VEG De Ark Gorinchem.   
 
 
Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt 

ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Romeinen 8:15 
 

Mooie tekst is dit, bemoedigend maar ook uitdagend. We worden uitgenodigd de balans eens 
op te maken, hoe zit dit bij ons? Hebben we te maken met een geest van slavernij, of leven wij 
in de Geest van het zoonschap? 

 
Een mooie vraag met Pinksteren, hoe het zit met de Heilige Geest, is die ook de Geest van het 

zoonschap? We vieren natuurlijk dat de Geest is uitgestort, maar hoe zit dat verder en kunnen 
we daar wat mee?  
Als we naar de viering van onze feesten kijken lijkt het een aflopende lijn, Kerst is groots en 

dan zakt het af naar Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Pinksteren het laatste en 
minst bekende feest, is het soms ook het minst gewaardeerde?  

 
Met kerst kwam Jezus op aarde, maar met Pinksteren kwam God zelf in ons wonen, dat is 
veel meer een stijgende lijn, maar geloven we dat en beleven we daar iets bij?  

Laten we eerlijk zijn, Kerst tot en met Hemelvaart is geschiedenis, maar Pinksteren, dat is nu!  
Daar leven we in.  

  
En heeft deze tekst daar iets mee te maken? Dat willen we gaan zien.  
 

Eerst maar eens de geest van slavernij die tot angst leidt, het is het tegenovergestelde van 
zoonschap lijkt het wel, aan handen en voeten gebonden, ronddraaien zonder vooruit te 

komen,  
een uiterst belabberde geestelijke conditie.. 
Waar komen we dat nog meer tegen in de bijbel, nu dat is in Galaten 5, waar staat dat we ons 

vooral geen slavenjuk moeten laten opleggen.  
 

Paulus leert ons dat deze geest actief wordt als christenen anderen weer wetten gaan opleggen, 
als naast Christus allerlei zaken uit het verbond met Israël weer een noodzakelijk karakter 
krijgen. 

Dat betekent voor Paulus dat de Geest wordt losgelaten en een soort veiligheid wordt gezocht 
in het houden van allerlei geboden en inzettingen. 

 
Komt dit voor?   Luister eens naar wat je vandaag de dag kunt horen: 
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 Ik ben gered, ik geloof dat Jezus voor mijn zonden gestorven is, en ik hou de 10  geboden. 

of:  Ik ben Christen geworden en daarom hou ik nu de Sabbath, want die is door God 
ingesteld. 

of:  Ik geloof echt in Jezus als de zoon van God, en daarom vier ik de feesten die de bijbel 
aangeeft.  
of:  ik ben Christen en daarom geef ik de tienden, de bijbel spreekt daar duidelijk over.. 

 
Ik denk dat dit bekend is en ook wel eens verwarring geeft, zeker als het binnen je vrienden of 

familiekring naar boven komt.  
 
Delen uit het -tijdelijke- verbond met Israël worden zo overgenomen in de christelijke 

gemeente en als universeel geldig uitgedragen. 
 

Het systeem van God tevreden stellen of tevreden houden door wetten te volgen is echter 
voorbij. Paulus beseft hoe snel dit gebeurt en verzet zich er fel tegen, het evangelie is in het 
geding, de hele wet, een slavenjuk, is buiten werking gesteld. De wet kent geen genade, wie 

zondigt moet sterven, vervloekt is eenieder die zich er niet aan houdt. Als je de wet wilt 
houden, moet je dat helemaal doen, je kunt er geen deel (10 geboden) uithalen. Natuurlijk zijn 

de 10 geboden goed voor de samenleving, veel goede wetten zijn er op gebaseerd, dat blijft 
nodig, maar voor de wedergeboren Christen geldt:  Wij zijn niet meer onder deze 
tuchtmeester. 

 
Hoe komt het dat er zo'n angst is de wet los te laten? Gaan wij dan ineens liegen, stelen en 

moorden?  En hoe zit dat dan met Noach, Abraham en Jozef, die leefden ver voor de wet, 
dwaalden zij als wettelozen rond?  
Denk even na, wat hou je over als je de wet buiten werking stelt? Wetteloosheid?  Zeker niet, 

wat je overhoudt is een liefhebbende Vader, die alles in het werk stelt je te laten opgroeien tot 
zijn geliefde zoon of dochter.  

De wet kan alleen maar zeggen dat je hebt gefaald, opnieuw te vrezen staat er, angst voor 
straf, in de wet zit geen kracht, de wet helpt niet, veroordeelt alleen maar. God tevreden 
stellen door je aan allerlei wetten en regels te houden? Paulus zegt daarover in Galaten: wie 

heeft u betoverd..  
 

Het volk Israël was verlost uit de slavernij en kreeg van God de wet die bedoeld was om het 
volk bij die verlossing te bewaren tot het geloof in Jezus Christus zou komen. Nu Jezus 
Christus is gekomen en de definitieve verlossing heeft gebracht, krijgt het nieuwe volk van 

God de Heilige Geest om deze verlossing verder uit te werken. Wat de wet in het oude 
verbond was, is de Heilige Geest  in het nieuwe. Dus niet terug willen, het nieuwe is beter! 

in de kerk waar ik geboren ben hing de wet naast de kansel, niet de hele wet maar de 10 
geboden, voor mij dus heel normaal, het heeft lang geduurd om te  beseffen dat dit geen goed 
beeld geeft, iets wat buiten werking is gesteld zo centraal stellen, afplakken dus!  

Maar..  wat komt er dan op te staan?   
  

Een nieuw verbond vraagt om een nieuwe wet, dit zou er moeten staan: 
De woorden van Jezus: Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt..  
 

De 10 geboden zeggen: denk erom dat u God en uw naaste geen kwaad doet en dat is prima 
voor de wereld om de samenleving te beschermen.  

Het nieuwe gebod gaat verder en zegt uw naaste lief te hebben, zelfs uw vijanden. 
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Het oude gebod is meer van buitenaf opgelegd, het nieuwe is gebaseerd op liefde en 

vertrouwen en komt van binnenuit. 
Laat u geen slavenjuk opleggen, onze geestelijke voorouders hebben dat niet kunnen dragen. 

 
Dan de Geest van het zoonschap, waarom zoonschap?  
We zijn toch kinderen van God? Is dat niet genoeg? Is dat onderscheid reëel?  

De bijbel maakt dit onderscheid wel, maar helaas, de meeste vertalers hebben dat weggehaald. 
Alleen de vertaling NBG51 in Nederland heeft waar zoon staat, ook zoon vertaald, de anderen 

hebben er nagenoeg overal kinderen van gemaakt, waarom eigenlijk?  
Daar zit theologie achter, van oudsher valt de nadruk bij ons op redding, bekering en tot 
geloof komen.  Gered als grootste doel om in de hemel te komen. Soms worden ook de 

woorden van Jezus gebruikt als Hij zegt 'indien gij niet wordt als de kinderen', deze woorden 
zijn echter gesproken tegen discipelen die aan het bakkeleien waren over wie de meeste was.  

Bijbel: door wedergeboorte wordt je kind van God, maar je bent niet gered om kind te blijven, 
je bent gered met een doel, namelijk zoon of dochter worden. Deze zonen en dochters kennen 
God als Vader en zijn niet alleen gered voor de hemel maar bidden ook dat zijn wil op aarde 

wordt gedaan en zoeken die wil uit te leven.  
 

Psalm 40:3 zegt het heel mooi: Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de 
modderpoel; (redding) Hij stelde mijn voeten op een rots, (vastheid, zekerheid) mijn schreden 
maakte Hij vast, (leiding)  

 
Dat laatste is de plaats waar het zoonschap zich ontwikkelt, de plaats waar we door de liefde 

van God zijn wil met vreugde zoeken te doen. 
Jezus zei het al, wie mij liefheeft, onderhoudt mijn geboden. 
Want allen, die door de geest van God geleid worden zijn zonen Gods 

Rom 8:14 
 

De bijbel besteed maar weinig aandacht aan tot geloof komen, maar wel alle aandacht aan 
dagelijkse bekering, afsterven aan het vlees, de oude mens doden, vrucht dragen, Jezus 
volgen, gebed, priesterschap, God kennen en hem als Vader aanspreken, de heerschappij van 

de Geest over ons lichaam,  
vervuld worden als een opdracht, net als wandelen door de Geest, wandelen in alles wat God 

al gegeven heeft. 
 
Zoonschap is weten wie je bent in Christus, God kennen, vertrouwen,  liefhebben, afhankelijk 

zijn, positie innemen, getuige zijn, autoriteit gebruiken, in zijn naam bidden, zegenen, licht 
zijn, het beeld van Jezus gelijkvormig worden.  

  
Zoonschap betekent een stroom van levend water, een verfrissende en genezende kracht in de 
wereld.  

 
God aanroepen als Koning, dan ben je onderdaan, als Heer, dan ben je  knecht, als  

meester/rabbi, dan ben je een leerling, maar als je God aanroept als Vader, dan ben je een 
zoon of dochter!  
Een zoon/dochter kijkt naar de Vader, kent hem, vertrouwt hem, is close met hem, vandaar de 

roep: ABBA, papa. Vader,  
Onze vader, papa, hartelijker, intiemer kan niet.  

Dat is het hart van God, vriendschappelijke omgang , net als bij Adam voor de zondeval. 
 



 

12 
 

Kort samengevat: 

Alles wat God, wat onze Vader gedaan heeft en nog steeds doet, is uit liefde gemotiveerd,  
Hij zoekt in alles het beste voor ons, Hij is daarin volkomen betrouwbaar. Hij zegt ons dat we 

ons geen slavenjuk moeten laten opleggen, dat we richting moeten houden door te zien op de 
overste Leidsman, ons laten leiden door de Heilige Geest, uitstrekken naar meer, het 
zoonschap dat God verheugt. 

Zoals ook staat in Matth. 3:17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de 
geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. (Hij verheugt mijn hart) 

Jezus is de eerstgeborene van vele broeders, staande naast Hem, horen wij in alle liefde 
dezelfde woorden.  
 

Bij God zijn alle dingen mogelijk: 
Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden 

weten, wat ons door God in genade geschonken is. 1Kor 2:12  
 
Wij hebben ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: “Abba, Papa, 

Vader!  
 

 
Gedeeltes om te lezen, wel beter de NBG 51 even opzoeken. 

 

• Rom 8:12-19 , Rom 8 : 23. Zoonschap, Geest en lichaam, erfgenamen en heerlijkheid, 
schepping, zonen en verlossing.  

 

• Galaten 3:23-29  NBG51 De wet als tuchtmeester buiten werking gesteld, een erfenis 
wacht.  

 

• Galaten 4:4-7 NBG51. Vrijgekocht, Recht van zonen, erfgenaam 
 

• 2 Kor 6: 18 NBG51. Hoewel er veel over zoonschap wordt gesproken, horen de 
dochters er helemaal bij.  

 

• Hebreeën 5:12-14 NBG51  leraars, melk en vaste spijs. Onderscheid tussen goed en 
kwaad.  

 

• Hebreeën 12:5-8 NBG51. Tuchtiging, behandeling als zonen.  
 

• Efeze 1: 4-7 bestemd als zonen te worden aangenomen.  
 

• Hebr 2:10-11 zonen en heerlijkheid. 
 
 
NBG51 is de nieuwe vertaling van 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
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https://www.cgmv.nl/blog/een-jaar-met-pensioen  
Auteur: Bob de Raadt 
Publicatiedatum: 14 juni 2023 14:38 

Een jaar met pensioen 
Ik zit onder de overkapping van ons huis, geniet van het zicht op de bloeiende tuin en 
voel de warmte van de zon die vandaag heerlijk schijnt. Een aangename dag. Ik heb 
met mijn vrouw boodschappen gedaan, een eindje gefietst; ik heb mails beantwoord, 
even de krant doorgenomen en een aantal boekrecensies geschreven. Dat vult de dag 
op een creatieve wijze. 

Ik heb vandaag de laatste hand gelegd aan een bijdrage aan een boek over geboortezorg ‘Gezond 
zwanger worden – Van kinderwens tot kraambed’. Ik was blij verrast, toen ik gevraagd werd om 
aan dat boek mee te werken, vanwege mijn expertise als contextueel hulpverlener op de afdeling 
verloskunde. 

Veel gesprekken met ouders gingen over hun onderlinge relatie, verwachtingen naar elkaar en 
naar het komende kind, over tegenslagen en complicaties bij de bevalling. De rollercoaster aan 
emoties, het zorgen voor elkaar, het bezorgd-zijn om elkaar, uitdagingen als ouders en als partners. 
Hoe overleef je een dergelijke hectische situatie? Waar haal je steun en kracht vandaan? Wie ziet 
jou met je zorgen en onmacht; in je ellende, slaaptekort en onzekerheid? 

Het is mooi om ouders de ruimte te geven om hun hart te luchten, hun zorgen onder woorden te 
laten brengen, een stilte te laten vallen, denktijd te geven en te beseffen wat wel lukt of gelukt is, 
wat geholpen heeft in de afgelopen periode en wat houvast heeft gegeven. Welke steun en 
aandacht hebben zij van elkaar ontvangen? Welke steun ontvangen zij van hun familie en hoe 
ervaren zij de gesprekken met de artsen en de verpleging? Hoe ging het buidelen met jullie kind? 

 
12 Gepubliceerd met toestemming van de schilder (21-06-2023). 

https://www.cgmv.nl/blog/een-jaar-met-pensioen
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Stilstaan bij moeite en wat vertrouwen geeft. Helpen te reflecteren op een hectische tijd. Ik kijk 
nog altijd terug op dat boeiende werk.  

Binnenkort heb ik een avond op de afdeling Neonatologie om met ouders te praten en om hun 
ervaringen te horen. Even een rustpunt en een samenspraak creëren. Ervaringen delen geeft 
(h)erkenning, begrip en kracht.  

Het pensioen gaat veranderen 
En dan de pensioen-ontwikkelingen. Inmiddels is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het 
ingediende wetsvoorstel. Wat zal dat een mega-operatie worden! Alle hens aan dek om tot de 
juiste individuele potjes te komen. 

Krant 
Soms kom ik trouwens niet eens aan het lezen van de krant toe en dat is toch wel belangrijk om op 
de hoogte te blijven van de dagelijkse ontwikkelingen. Vroeger las ik de krant in de trein op weg 
naar m’n werk en dan had ik voldoende tijd om de krant goed te lezen. Nu gun ik me daar minder 
tijd voor: ik sta later op, heb nieuwe activiteiten gekregen en stel andere prioriteiten. Maar ik heb 
wel de pensioendiscussies gevolgd, met alle kritische noten die gekraakt werden. 

Vader-expertise 
Op 6 juni hadden we een boeiende lezing over de bijzondere relatie tussen Abba, God de Vader en 
Zijn Zoon, Jezus de Messias: dynamisch, wederzijds, verweven met elkaar, dierbaar. Beiden 
betrokken bij de schepping. En Jezus ging in gehoorzaamheid aan Zijn Vader naar de mensen op 
aarde. Hij is ons voorbeeld in onze omgang met onze Hemelse vader; in de opdracht aan ons om 
Hem te dienen en lief te hebben.  

Daarnaast ging de spreker in op de taak die de vader binnen het Jodendom heeft om zijn zoon 
(kinderen) te onderwijzen, op te voeden, vertrouwt te maken met Jahweh en hem voor te 
bereiden op het leven met JHWH. 

Lezing 
Op 24 mei heb ik in Eindhoven een lezing gehouden over het thema Vaders doen ertoe. 13 Dat 
begint al in de periode voorafgaand aan de conceptie van het kind. Daar werd door verschillende 
sprekers bij stilgestaan. Het was een boeiend congres en ik kreeg na afloop waardering voor mijn 
presentatie. Een en ander is terug te vinden op www.bobderaadt.nl/fathersmatters.php 

Ik wens u een gezegende tijd toe. 

In Hem verbonden, 
Bob de Raadt 

 

 
13 https://www.bobderaadt.nl/documents/fathersmatters/PowerPoint_Vaders_doen_ertoe.pdf 

https://www.bobderaadt.nl/documents/fathersmatters/PowerPoint_Vaders_doen_ertoe.pdf

