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Agenda:
o Op maandagavond 5 juni 2023 zal Wouter Maurits een centrale bijbelstudie

verzorgen over het thema: God de Vader, vaders(chap) in de Joodse traditie, Abba
Vader en Zijn Zoon; een bron van inspiratie voor ons geloofsleven. Dit is tevens een

VaderGids-avond.
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o 24 juni (Zaterdagavond): Thema-avond over vaderschap (in relatie tot God de Vader
en priesterschap). In gebouw Sion-gemeente Gorinchem (2¢ avond in een serie
thema-avonden over ‘mannen-vaderschap-priesterschap’).
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Waarom mannen het belang van hon
priesterrol moeten (her)ontdekken.

Data mannenavonden en sprekers:

18.00 eten (5,-)
19.00 presentatie
20.00 'aan de slag’

Aanmelden kan via: info@gemeentesion.n|

M E‘:'l&!é S‘ON www.gemeentesion.nl

De VADERAVOND op 29 juni in Halsteren, van 16.00 - 21.30 uur. Zé waardevol voor
vaders die er voor hun vrouw en kinderen willen zijn, maar ook hun gebrokenheid en
kwetsbaarheid ervaren. Deze vaders bemoedigen elkaar. Ze mogen en kunnen zijn wie

www.hartelij kveronden.nl - info@hartelijkverbonden.nl

ze zijn zonder oordeel
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o 3juli 2023, maandagavond; VaderGids-avond (afronding van dit seizoen)

Berichten:
e Ontvangen :

THE ADOPTION AS SONS AND DAUGHTERS INTO THE FATHERHOOD OF

GOD AS DESCRIBED IN THE PAULINE ADOPTION METAPHOR AND ITS

IMPLICATIONS FOR PASTORAL MINISTRY.

A THESIS SUBMITTED TO THE THESIS COMMITTEE IN PARTIAL

FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF

THEOLOGY

BY WILLEM BIESHEUVEL
Summary: This thesis contains a study on the Fatherhood of God by looking at the Pauline
adoption metaphor. A study on the Fatherhood of God in the Old and New Testament will be
done as well as a detailed exegesis of the Pauline adoption metaphor in Romans 8:14-17. We
will look at the adoption metaphor within its Greco-Roman background and the legal practice
of adoption as well as with its Old Testament background in the theme of sonship. After the
exegesis and a description of Paul’s theology of the adoption metaphor, we will look at the
implications for the believer. The adoption of the believer into the Fatherhood of God
contains principles and implications that are of great value for the believer and pastoral
ministry. The implications of the adoption metaphor will be described in terms of identity
related, spiritual, moral and ethical, and service related implications. The adoption metaphor
contains principles and implications that can be related to emotional problems like anxiety,
low self-worth, rejection, depression, and identity problems. The adoption metaphor contains
implications for the identity and self-worth of the believer as well as implications for one’s
meaning in life and mental health. It also contains implications that can motivate and help
believers overcome anxiety and bondages. The Father’s love and acceptance speaks as
nothing else to the core issue beneath our emotional struggles. A deeper relation with God as
Father and a deeper understanding of the believer’s identity can result in emotional healing
and personal growth.

Vertaling:
In dit onderzoek over het Vaderhart van God hebben we gezien dat het

Vaderschap van God zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zichtbaar is.
We hebben gezien hoe het Vaderhart van God verder is geopenbaard door de
Here Jezus en Zijn unieke relatie met de Vader. Door ons geloof in Jezus
worden we aangenomen als kinderen van de Vader en mogen wij God ook
aanspreken met deze vertrouwelijke en intieme uitdrukking '‘Abba Vader'. Paulus
beschrijft onze aanneming als kinderen van de Vader in Romeinen 8:15 aan de
hand van een adoptie metafoor. In de Engelse vertaling van Romeinen 8:15 is het
woordje ‘aanneming’ ook vertaald als ‘adoption’. Het woord wat Paulus gebruikt in
Romeinen 8:15 voor het woord ‘aanneming’ heeft dus de betekenis van ‘adoptie’ in
zich. Met dit woord refereert Paulus naar de Romeinse gebruiken en privileges
rondom adoptie. De Romeinse gelovigen begrepen waarschijnlijk heel goed wat
Paulus bedoelde met deze adoptie metafoor. Naast de link naar adoptie in de

! Vindplaats: https://www.bobderaadt.nl/documents/vadergids/Masters_Thesis_Willem_Biesheuvel.pdf
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Romeinse context die we vinden in dit woord ‘aanneming’ is er ook een link naar
het Oud Testamentische thema ‘zoonschap’' (Ex.4:22; 2 Sam.7:14).

In onze aanneming/adoptie tot kinderen van God zien we allereerst de
Vader die vol blijdschap en liefde ons roept en aanneemt (Ef.1:5). We zien de
Zoon die door Zijn offer aan het kruis de weg is geworden tot de Vader
(Joh.14:6) en we zien de Heilige Geest die in ons hart getuigt dat we kinderen
van God zijn (Rom.8:16). Zo zien we dat de hele Drie-eenheid van God betrokken
is bij onze aanneming tot kinderen van God.

De aanneming door God de Vader heeft principes in zich die heel relevant
zijn voor onze idenftiteit in Christus en toegepast kunnen worden in pastoraat. De
belangrijkste principes die naar voren zijn gekomen uit dit onderzoek naar onze
aanneming door God de Vader zijn:

e Geliefd zijn door de Vader en een gezonde zelfwaarde

e Erfgenaam zijn en vertrouwen in de zorg van de Vader voor ons

e Horen bij de Vader en Gods huisgezin en onze idenftiteit

e Dienen in Gods Koninkrijk en het hebben van een doel en betekenis
in het leven

e Bekrachtiging om angsten en slavernij te overwinnen.

Een goed begrip van het Vaderhart van God en onze aanneming als Zijn kinderen
heeft een positieve uitwerking op onze zelfwaarde, mentale gezondheid en doel
en betekenis van ons leven. Onze aanneming door de Vader mag resulteren in een
diepe veiligheid en een diep vertrouwen in de zorg van de Vader en kan ons
bekrachtigen om angsten en gebondenheden te overwinnen. Om deze principes en
verder te laten doorwerken in ons leven is het belangrijk om een vertrouwelijke
omgang met God te ontwikkelen, een juist beeld te krijgen van God de Vader, op
een gezonde manier betrokken te zijn in het dienen van God en anderen, en ons
open te stellen voor de leiding en het werk van Gods Geest om ons vrij e maken
van angsten en gebondenheden.

De liefde en aanvaarding van de Vader spreekt als niets anders tot ons
hart en onze emoties. Het verder leren kennen van God als Vader en een dieper
begrip van onze identiteit als zonen en dochters van God zal resulteren in
innerlijke genezing en persoonlijke groei.

e https://www.youtube.com/watch?v=Kr99lhlcqCY
Willem Biesheuvel spreekt over het thema: ‘De Geest van aanneming’ in Het
Kruispunt te Gorinchem op 30-04-2023, n.a.v. bovengenoemde scriptie. Over de
relatie met God de Vader.
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e https://www.icej.nl/activiteiten/israelweekend-2023
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Publicaties:
+ https://www.cgmv.nl/blog/lente-in-lage-vuursche
#+ https://www.rinnah.nl/9789082109245/verschoor-meijers-marja/ik-eer-jou/
(recensie/review)
% https://www.bobderaadt.nl/documents/fathersmatters/PowerPoint Vaders doen_ertoe.

pdf
% https://www.bobderaadt.nl/documents/fathersmatters/VVaders doen ertoe.pdf

Artikel:
< Bron: https://www.cgmv.nl/blog/lente-in-lage-vuursche
Auteur: Bob de Raadt

Publicatiedatum: 4 mei 2023 09:12

Lente in Lage Vuursche

Wat is het dan heerlijk om een paar dagen vakantie te vieren vanuit een natuurvriendenhuis in
Lage Vuursche. Een prachtige omgeving waarin je heerlijk kunt fietsen en wandelen. We zien
indrukwekkende wolkenpartijen, heidevelden, mooie bospercelen, bospaden, beekjes en soms een
ree. We genieten en verwonderen ons.

IOntmoeten

In het natuurvriendenhuis hangt een gemoedelijke sfeer. We ontmoeten daar andere echtparen,
alleenstaande mensen en gezinnen. We maken gebruik van een gezamenlijke keuken en dat geeft
ruimte voor spontane gesprekken. We wisselen ervaringen uit over andere natuurvriendenhuizen
en hun locaties. Dat levert nieuwe ideeén op voor toekomstige bezoeken en tochten.
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Ik spreek een andere pensionado, met dezelfde interesse qua boeken en onderwerpen en dat is
direct een prettig gesprek. Hoe wonderlijk kunnen soms dit soort ontmoetingen zijn. Ook hij
geniet van zijn opa-zijn en zijn kleinzoon heeft dezelfde voornaam als onze kleinzoon. Bijzonder!

IGoede Vri!'daE en Pasen I

Op Goede Vrijdag gaan we ‘s avonds naar de Nederlands Hervormde Kerk in Lage Vuursche (de
Stulpkerk) en horen een preek over het voorhangsel dat scheurt, van boven naar beneden. De
Here God geeft ons een nieuwe opening, een nieuwe toegang, een uitweg, ‘top > down’, vanuit de
Hemel naar de aarde, van ‘dood > leven’, om tot een nieuwe ontmoeting met ons mensen te
komen. Er is een weg uit onze slavernij en zondigheid. Op voorspraak van Jezus, Zijn Zoon. Onze
Verlosser en Redder.Op Stille Zaterdag gaan we weer naar huis, nadat we eerst nog gewandeld en
gefietst hebben. De gewone werkzaamheden dienen zich aan: auto uitladen en de vakantiespullen
opruimen. Post en de kranten van de afgelopen dagen doornemen en een paar mails
beantwoorden. En nagenieten! De Paasdagen staan voor de deur. We bereiden ons voor op de
dienst op 1e Paasdag: “De Heer is waarlijk opgestaan!” Het blijft een bijzonder feest en we
beseffen de macht van de levende Heer. Voor onze dagelijkse inspiratie.

IWeer aan het werk I

En na deze Paasdagen weer aan het werk: boekrecensies schrijven; een VaderGids-avond over het
thema ‘vader-zijn uit een (1) stuk - vaderschap in heelheid’ voorbereiden (met een PowerPoint-
presentatie, met openhartige inbreng van andere vaders, met de video-registratie van deze avond
en de bijhorende referentietekst), een dag oppassen op onze kleinzoon, een komende lezing over
het thema ‘Vaders doen ertoe’ op een congres in Eindhoven op 24 mei en andere, nieuwe
activiteiten en opdrachten. Ook de (moes)tuin vraagt langzamerhand weer tijd en energie. Kortom:
genoeg te doen, ook na een heerlijke, korte vakantie in Lage Vuursche. Voor herhaling vatbaar!

In Hem verbonden,
Bob de Raadt

Bob de Raadt was werkzaam als medisch maatschappelijk werker op
de afdelingen Verloskunde en Neonatologie in het Erasmus MC-
Sophia te Rotterdam. Sinds kort is hij met pensioen, maar hij blijft
actief op het gebied van verloskunde. Zo geeft hij gastlessen, is hij
vader & vadercoach en geeft hij pastorale counseling. Zie

: 00k www.bobderaadt.nl.

Boekenplank:
> https://www.rinnah.nl/9789082109245/verschoor-meijers-marja/ik-eer-jou/

Onderstaande klantbeoordeling is ingezonden op 10-05-2023 om 9:56 uur.

EAN: 9789082109245
Aantal sterren: 4 sterren
Titel: Ik eer jou?

2 https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/\VaderKracht _Centraal_11.pdf pag.5-6.
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Recensie: Aan de hand van Efeze 6:1-4 heeft Marja Meijers een vernieuwende visie
geschreven over een vaak geciteerd gedeelte uit de Bijbel, daar waar het
gaat over het drievoudige snoer: kinderen - God - ouders. Deze driehoek
wordt vaak beschreven vanuit een 'moeten’, 'tucht' en 'gij zult'. Met
veelal een negatieve toepassing in de dagelijkse opvoedkundige praktijk
(met pijnlijke maatregelen). Meijers gaat voorbij dit 'moeten' en stelt de
liefde van God de Vader centraal, want "wij hebben lief, omdat God ons
eerst heeft liefgehad". God de vader wil een relationele context. Het gaat
Hem om 'welzijn in relationele, emotionele, geestelijke, fysieke en
financiéle aspecten van het leven'. Wederzijdsheid door geduld te
hebben, door voorbeeld te zijn, door te instrueren en discipline te
hebben, door oprecht en rechtvaardig te zijn, door anderen te
behandelen zoals wijzelf behandeld willen worden, door onze kinderen te
omarmen en te zegenen. Meijers geeft een liefdevolle en praktische kijk
op dit Bijbelgedeelte. zeer de moeite waard om te lezen, te bestuderen

en toe te passen.
Naam: Bob de Raadt

E-mailadres: bobderaadt@live.nl

Een frisse kijk op oude waarheden ...

LD G - e a
Wederzijds respect in relaties: sleutel tot welzijn

Ik eer jou

Getuigenissen tijdens een doopdienst

Hier sta ik dan, op het podium om mijn getuigenis te geven voor het dopen. Als je
me vorig jaar gezegd had, dat ik nu hier zou staan, had ik je echt keihard

uitgelachen. Niet dat ik me nooit wilde laten dopen, dat stond eigenlijk altijd wel
al op mijn lijstje om een keer te doen, maar goed, dat was iets voor later. Ik was
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wel christelijk, ik ben opgevoed in een christelijk gezin en ging naar een
christelijke basisschool, ik ging niet naar een christelijke middelbare school,
maar alsnog waren veel van mijn vrienden christelijk, dus dat ik altijd in een
christelijke bubbel geleefd heb, kan je wel concluderen. Toch wilde ik me zeker
nog niet laten dopen, dit omdat ik wel christelijk was in theorie, maar zelf voelde
ik er vrij weinig bij. Ik wilde wachten ot het moment kwam dat ik een iets
betere band had met God voordat ik dit wilde doen, daarnaast vond ik dopen
maar een ingewikkeld iets en was ik veel aan het nadenken over de mening van de
andere mensen in de kerk. Hier kwam verandering in toen ik op een
zondagochtend naar de BIP? ging, waar we het hadden over dopen, in ieder geval
in ons groepje, maar goed wij dwaalde nog weleens af van het hoofdonderwerp.
Er werd ons gevraagd waarom we ons niet zouden laten dopen, als we eigenlijk al
wisten dat we het toch ooit wel een keer zouden willen doen. En iemand zei toen:
dopen doe je vanuit jezelf, om jouw keuze aan de kerk te laten zien. Je moet je
niet niet laten dopen omdat je bang bent voor de mening van mensen in de kerk.
Vanaf toen heeft het dopen weleens door m'n hoofd gespookt, maar echt klaar
was ik er nog niet voor, het zaadje was gepland, maar dat was het dan ook wel, ik
wist in ieder geval dat ik het voor mezelf wilde doen en zo uit wilde stralen naar
de kerk, in plaats van dat ik de mensen in de kerk daar nog tussen moest laten
staan.

Ja en toen verhuisde ik naar Friesland, waar ik in een iets andere wereld terecht
kwam, dan toch wel mijn lichtelijk christelijke bubbel. Ik kende niemand die
christelijk was en merkte toch echt dat mensen die niet geloven heel anders
kunnen leven dan dat ik gewend was. Dat was toch wel het moment dat ik
erachter kwam dat het geloof best wat voor me betekende, misschien wel meer
dan dat ik zelf gedacht had. Want ook in de tijd dat ik me rot voelde in
Leeuwarden wist ik dat Hij er was, veel sterker dan ik dat ooit gevoeld had.

Dit leidde er ook toe dat ik nog elk weekend naar huis kwam, mede voor de kerk
en de Alpha* die mijn weekend vulde en had ik echt wel het idee dat ik het geloof
nodig heb, want alleen red ik het zeker niet. In de Alpha avonden kreeg ik steeds
meer zin, omdat ik het geloof steeds hoger in mijn leven zette, maar goed dopen
stond nog steeds niet helemaal op mijn lijstje om te doen dit jaar, het was
inmiddels wel al iets meer dan een zaadje, maar het bloemetje was nog niet te

3 BIP: Bible in Practice: jeugdwerk, in de leftijd van 12-18 jaar, 1x per maand op de zondagmorgen.

“ Alpha Youth is de plek waar je terecht kunt met jouw vragen over het leven en
het christelijk geloof. Alpha Youth bestaat uit 10 bijeenkomsten en een weekend.
Je eet gezellig samen, daarna luister je naar een inspirerend verhaal en ten
slotte praat je verder in een kleine groep. Iedereen is welkom, of je nu al jaren
in de kerk komt of niet precies weet wie Jezus is. Samen met andere jongeren ga
je op zoek naar antwoorden en ontdek je wat jij

gelooft. https://alphayouth.nl/wat-is-alpha-youth/ Fun, Faith, Food & Friendship
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zien. Ja en toen kwam die ene Alpha avond waarin Lise® zei dat ze zich wel wilde
laten dopen, waarbij zich nog meer aansloten en ik, zoals de flapuit die ik af en
toe ben, ook zei dat ik me wilde laten dopen. Dat was de laatste druppel zonder
dat ik het misschien zelf beseft had. Ik heb er hierna nog heel veel over
nagedacht en ik ben nooit in mijn leven zekerder geweest van mijn keuze dan van
deze keuze want ik weet dat ik niet naar een andere plek kan gaan zonder dat
God bij me is en ik Hem nodig heb in mijn leven! (Manouk)

R/
0’0

tk ben opoegroeid in een christelijle gezin waar God altijod op nunwimner 1 stond, Toen ik 4
was heb ik ook een keuze gemaakt voor Hem, maar op dat moment was het nog heel
kinderlijle. ik woonole in Spanje waar mijn ouders dagelijks bezig waren et de opbouw
van een Rerk en het helpen van wensen, Door die ervaringen heew heb tk ook gemerkt en
gezien hoe Gool door mensen heen werkt, hoe genadio Hij is en hoe Hij nooit Los laat, Toen
we terug kwamen uit Spanje was alles onstabiel en lastio, tk worstelde met ongeveer alles
en een relatie met God was niet echt mijn prioriteit, t was het een beetje kwijt, Daarbovenop
verloor Uk mij stem voor Llangere tijol waardoor tie niet meer kon zingew, En dat was nou
precies lets waarin tk God vond, Gelukkig kreeg ik mijn stem terug en toen corona kwam,
bracht dat voor mi] een heel stuk rust en kreeg ik de kans o alles weer rustig op een rijtje
te zetten, Hierbi) vond tk mijn geloof ook weer stukje bij beetje terug en kwam ik er ook
achter dat hij wmij nooit heeft Los gelaten., 1k laat wme dan vandaag ook dopen omadat God
mij nooit verlaten heeft en er altijol voor mi] is en zal zijn, Hij Ls mij redder en trouwste
vriend!

> https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/\VVaderKracht_Centraal_10.pdf pag. 11-12.
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Doopdienst

Als kind las ik ontzettend veel in de
kinderbijbel en was ik heel gelovig. Mijn
ouders hebben mij met het geloof
opgevoed. Ik heb eigenlijk nooit niet
geloofd. Wel ben ik er een aantal jaar

minder mee bezig geweest.

De laatste paar jaar ben ik door gesprekken
thuis en door het samenkomen met de
Amigos en nu Friends steeds meer gaan
beseffen dat ik echt geloof in God en in
Jezus. Wel kreeg ik steeds meer vragen
over bv waarom God mensen niet beter
maakt of waarom er zoveel ellende is in de
wereld. Ik weet dat ik niet overal
antwoorden op ga krijgen maar dat ik
vragen mag hebben. Wat steeds bleef was

mijn geloof in God.

Toen iemand mij vroeg of ik me ook niet
wilde laten dopen ben ik gaan nadenken en
heb ik ook bedacht waarom niet. Ik geloof
en ik ben een kind van God en ik weet dat

jezus ook voor mij is gestorven. Daarom wil

ik me laten dopen

OnePlus Notities

Het getuigenis van Esther

< Al heel mijn leven is het geloof een vast onderdeel geweest. lets waar ik altijd op terug
kon vallen. Ik heb er veel mooie en melige momenten uit gehaald met bijvoorbeeld
mijn vrienden in de kerk, maar ook op persoonlijk gebied is het geloof voor mij heel
waardevol.

Ik weet dat het niets uit maakt als het niet allemaal van een leien dakje gaat of ik het even
allemaal niet meer zie zitten. Want God is bij mij, hij zorgt voor mij. Ik weet dat ik altijd op
hem kan bouwen en dat hij van mij houdt.

Jezus voelt voor mij als mijn vriend, een veilige haven, een kracht die er altijd is. Zo ervaar ik
Hem. En wat heb ik dan nog meer nodig?
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Zijn genade toen hij aan het kruis stierf en mijn zonden op zich nam, is voor mij genoeg. Zijn
trouw, ondanks mijn fouten, is voor mij genoeg. Zijn onvoorwaardelijke liefde is meer dan
genoeg. Meer dan ik kan bevatten zelfs.

Ik weet gewoon dat ik altijd bij Jezus wil zijn. Hem een plek in mijn hart en mijn leven wil
geven. Steeds meer en meer wil ik mijn plannen met Hem overleggen, zodat Hij mij zal
leiden.

In het nummer dat ik gekozen heb, Geef me Jezus, wordt ook gezongen: “Alles wat deze
wereld mij biedt, valt in het niet bij Jezus”. En zo ervaar ik het ook echt. Hij is degene waar
het uiteindelijk om gaat.

Door me vandaag te laten dopen, wil ik als het ware mijn keuze voor God ook hardop uiten,
niet alleen in mijn hoofd en hart, dat heb ik heel mijn leven al gedaan. Ik geef mezelf vandaag
aan Jezus, zodat ik voor altijd bij Hem kan zijn (Marlies).
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