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Inhoudsopgave: 

• Agenda (pag. 2) 

• Publicaties (pag. 2) 

• Berichten (pag. 3) 

• Thema: De verloren Zoon & de wachtende, liefdevolle vader (pag. 4) 

• Boekenplank:                                                                                                                                  

- Henk Rothuizen – Gods Vaderhart (Hoornaar: Uitg. Gideon). (pag. 6) 

• Palmzondag - Pesach – Pasen – de opstanding van Jezus Christus (Wim Pranger); pag. 

6. 

• https://www.cgmv.nl/blog/de-sloot-de-telefoonkabel-en-het-baggeren; blog; (pag. 17). 
• Israël – CGI presentatie-avond – 9 mei 2023 (pag. 19). 

 

Agenda: 

o 17 april 2023, om 20.00 uur: VaderGids-avond. Thema: Vader-zijn uit een (1) stuk. 

Vaderschap in heelheid. In gebouw VEG De Ark - Gorinchem. 

o 2 mei 2023, van 16.00 – 21.30 uur: Vaders-voor-vaders, in Halsteren, De Hertgang; 

i.s.m. Hartelijk Verbonden (van te voren opgeven: info@hartelijkverbonden.nl - 

Thema; Vanuit schilderij Rembrandt en boek van Henri Nouwen over de verloren 

zoon-met veel spiegelmomenten. 
o 9 mei 2023 – Centrale bijbelstudie-avond (aanvang 20.00 uur – inloop vanaf 19.45 

uur; Gebouw VEG De Ark – Gorinchem; Kennelweg 14). Op dinsdagavond 9 mei 

2023 zal Jaap Bönker, betrokken bij Comité Gemeentehulp Israël (CGI), een lezing 

geven  over het werk van deze stichting en over de messiaanse beweging in Israël. 

 
o Op maandagavond 5 juni 2023 zal Wouter Maurits een centrale bijbelstudie 

verzorgen over het thema: God de Vader, vaders in de Joodse traditie, Abba Vader 
en Zijn Zoon; een bron van inspiratie voor ons geloofsleven. Dit is tevens een 
VaderGids-avond. 

https://www.cgmv.nl/blog/de-sloot-de-telefoonkabel-en-het-baggeren
mailto:info@hartelijkverbonden.nl
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o 24 juni (Zaterdagavond): Thema-avond over vaderschap (in relatie tot God de Vader 
en priesterschap). In gebouw Sion-gemeente Gorinchem (2e avond in een serie 
thema-avonden over ‘mannen-vaderschap-priesterschap’). 

 
o 3 juli 2023, maandagavond; VaderGids-avond (afronding van dit seizoen) 

 

Publicaties: 

 Vaderschapskennis, nr. 14, maart 2023 > vindplaats: 
www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php  

 https://dearkgorinchem.nl/bijbelstudies-betrokken-vaderschap/  
 https://www.cgmv.nl/blog/de-sloot-de-telefoonkabel-en-het-baggeren - Publicatiedatum: 4 april 

2023 08:37  
 VaderGids-avond 17-04-2023:                                                                                                                  

- PowerPointPresentatie: zie op www.bobderaadt.nl/vadergids.php                                                      
- videoregistratie: zie op https://youtube.com/live/q34zP3Brb3g?feature=share                        
- en op mijn Youtube-kanaal: 
https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KlofGRFNGlqNakQ                                   
- interview met een vader (Tijn) > 
https://www.youtube.com/watch?v=gVy1WfRvO1o                                                                         
- Vader-zijn uit één stuk – vaderschap in heelheid (notities en inspiraties bij de lezing) 
in: VaderKracht Centraal, Special - nr. 2 - April 2023. Vindplaats: 
www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php  
 

Berichten: 

➢ In de Arktueel (02-04-2023 + 9 april 2023) – VEG De Ark – Gorinchem:  

http://www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php
https://dearkgorinchem.nl/bijbelstudies-betrokken-vaderschap/
https://www.cgmv.nl/blog/de-sloot-de-telefoonkabel-en-het-baggeren
http://www.bobderaadt.nl/vadergids.php
https://youtube.com/live/q34zP3Brb3g?feature=share
https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KlofGRFNGlqNakQ
https://www.youtube.com/watch?v=gVy1WfRvO1o
http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
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VaderGids-avond – Daddycation – betrokken vaderschap: 
• Op maandagavond 17 april is de volgende VaderGids-avond over het thema: Vader-zijn uit 

een (1) stuk – Vaderschap in heelheid. Aanvang: 20.00 uur; inloop vanaf 19.45 uur. Je bent 
van harte welkom en nodig gerust andere vaders mee uit! 
Verdere informatie: Bob de Raadt, bobderaadt@live.nl 
Zie bijgaande uitnodiging: 

 
 

• De nieuwe editie van VaderKracht Centraal, nummer 11, maartnummer (2023) is te vinden 
op www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php  

• Interviews met vaders over hun vaderschap kun je vinden op: 
https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KlofGRFNGlqNakQ 

• https://youtu.be/LRKSSIbN0wQ Gedicht ‘Kruizen’: Johan Oudijn; Video: Rian van der Hoek. 

• https://www.hartelijkverbonden.nl/categorie/betrokken-vaderschap/ Vader zijn zoals 

God het heeft bedoeld. Hoe doe je dat anno NU? Kun je nog dankbaar vader zijn 

in een maatschappij waar vele vaders door scheiding een tweede plaats krijgen? 

Waar moeders het ouderschap invullen vanuit hun natuurlijke gevoel en de visie 

die ze heeft? 

Vaders zijn onmisbaar! God schiep twee ouders om de reden dat zij elkaar aanvullen. Vaders 

kom maar weer op je plaats staan. De door God gegeven plek. Je vrouw en je gezin heeft jou 

hard nodig. Je mag God present stellen in je gezin zodat je kinderen leren zien wie God is. 

Kun je een mooiere taak bedenken in een cultuur die los van God wil leven? 

Wil je bemoedigd en gesteund worden door andere vaders? Dan is deze avond speciaal voor 

jou. 

Samen met Bob de Raadt (www.bobderaadt.nl/vaderschap.php) verzorg ik deze avonden. 

De data voor 2023 D.V. zijn: 

• 2 mei 2023 (Thema; Vanuit schilderij Rembrandt en boek van Henri Nouwen 

over de verloren zoon-met veel spiegelmomenten) 

• 29 juni 2023 

• 12 september 2023 

• 23 november 2023 

 

• https://youtu.be/hlFviUVkML8 > Healing the Fatherwound (Paul Arends) 

 
• https://youtu.be/xz-TqZzY2DY > Problem of the Wounded Child (John Bradshaw) 

 

Thema: De verloren Zoon & de wachtende, liefdevolle vader 

• Een boeiende studie n.a.v. het verhaal van de verloren zoon en de wachtende vader (uit 
Lucas 15:11-32) is te lezen en te vinden op: 
www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_1.pdf.  

• https://www.hartelijkverbonden.nl/blog/kwetsbare-gebrokenheid-met-een-doel/ : 

Verwondering over Gods doel met jouw en mijn leven. Hij nodigt ons uit, via 

mailto:bobderaadt@live.nl
http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
https://www.youtube.com/channel/UC1XmtqO6KlofGRFNGlqNakQ
https://youtu.be/LRKSSIbN0wQ
https://www.hartelijkverbonden.nl/categorie/betrokken-vaderschap/
https://youtu.be/hlFviUVkML8
https://youtu.be/xz-TqZzY2DY
https://www.bobderaadt.nl/documents/vaderkrachtcentraal/VaderKracht_Special_1.pdf
https://www.hartelijkverbonden.nl/blog/kwetsbare-gebrokenheid-met-een-doel/


 

5 

 

allerlei wegen en manieren, om tot Zijn Zoon te komen. Zelfs de gebrokenheid 

van de schepping werkt daaraan mee. Is dat: alle dingen moeten meewerken ten 

goede? 

De vorige blog ging over kruisdragen. Wie wil dat nu? Ik niet! Ik wil liever gemak 

en vrede. En toch… 

In deze blog neem ik je mee naar het schilderij van Rembrandt en de notities die 

Henri Nouwen aan de hand van het schilderij heeft gemaakt. Ik deel citaten uit 

zijn boek THUISKOMEN. 

Eerst even een stukje van het kruisdragen van Rembrandt, om hem te begrijpen 

en meer inzicht te krijgen in zijn schilderij van DE VERLOREN ZOON. Rembrandt 

heeft het schilderij tussen 1665 en 1667 geschilderd, tegen het einde van zijn 

leven. 

“Ik herken me in zijn verhaal en het treft mij diep. Onze kinderen zullen zich 

herkennen in zijn verhaal. Jij zult herkenning vinden in zijn verhaal. Lees rustig en 

overdenk. 

‘In een bepaalde periode van mijn leven moest ik er steeds aan denken hoe mijn 

ouders mij gekwetst hadden en ik herinner me dat ik toen wenste dat zij zich 

anders gedragen hadden. Van anderen hoorde ik echter dat ook zij tijden 

hadden gekend waarin zij zich vooral gekwetst voelden door hun ouders, partner 

of mensen uit de kerk. Is de ware reden waarom wij gekwetst zijn door onze 

ouders en anderen niet dat zij niet in staat waren voor ons de onvoorwaardelijke 

liefde te zijn of te weerspiegelen? Misschien hielden zij ons wel stevig vast of leek 

het alsof ze ons van zich af wilden duwen. Zij hebben ons niet gekwetst omdat ze 

ons wilden kwetsen maar omdat ook zij mensen waren die van anderen 

onvolmaakte liefde ontvangen hadden. Ieder van ons deelt het mens-zijn met de 

ander en met allen die ons zijn voorgegaan en heeft er onder te lijden op 

onvolmaakte manier bemind te zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat wij blijven 

staan bij de ervaring van pijn om deze wonden, en evenmin dat wij vastlopen in 

schuld of beschuldigingen. Heel deze ervaring dringt ons juist de richting in naar 

het doel van ons leven; Christus Jezus en die gekruisigd en Zijn 

onvoorwaardelijke liefde.’” 

Wat een inzichten geven de beide boeken van Henri Nouwen over het schilderij 

van Rembrandt; de verloren zoon. 

Op basis van deze beide boeken hopen Bob de Raadt en ik een vaderavond te 

organiseren in Halsteren/Bergen op Zoom op 2 mei van 16.00u-21.30u. Een 

avond waarin vaders de verloren zoon ontmoeten. 
 

• The prodigal sons(s): https://podcast.gospelinlife.com/e/the-prodigal-sons-1562113943/ Tim 
Keller licht op een boeiende en leerzame. manier deze gelijkenis uit Lucas 15 toe. “In the 
parable of the Prodigal Sons, Jesus redefines God as Father, redefines sin, and redefines 

https://www.hartelijkverbonden.nl/blog/heb-jij-een-kruis/
https://www.hartelijkverbonden.nl/categorie/betrokken-vaderschap/
https://podcast.gospelinlife.com/e/the-prodigal-sons-1562113943/
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salvation. We need the initiating love of the Father to learn to repent for something besides 
sins and to be moved by the cost of bringing us home. This sermon was preached by Rev. 
Timothy Keller at Redeemer Presbyterian Church on September 11, 2005. Series "The Vision 
of Redeemer". Scripture: Luke 15:1-2, 11-32”. Zie ook: 
https://static1.squarespace.com/static/530e4ef9e4b07ec5e7d89c14/t/57110d6a2b8ddec14
befd7b2/1460735338885/The+Two+Prodigal+Sons-+Reading+%26+Reflection+-
+by+Tim+Keller.pdf                                                                                                                                                           
- How does Tim Keller define prodigal God? 

It is defined as "recklessly lavish, having spent everything" in this context. Keller describes God as the 
prodigal God because of God's prodigal love toward both the irreligious and the moralistic.                                                                                                         
- What is the main point of the prodigal son?                                                                                                                   
The story of the prodigal son is a picture of God's love for us as His children. God's love for us does 
not depend on our faithfulness; it is unconditional. He loved us while we were still sinners. Though 
we are demanding and do not remain faithful, God is still our faithful and loving Father. 26 mei 2021 
 

 

Boekenplank: 

❖ Henk Rothuizen (2016) Het vaderhart van God – Hoornaar: Uitg. Gideon – ISBN 
9789033817915 – pp. 96.                                                                                                                           
Wie is God? Heb je vragen over Hem? Kun je Hem echt kennen of staat Hij op 
grote afstand? Henk Rothuizen schrijft over welke God Jezus aan ons laat zien en 
hoe wij zijn vaderhart en liefde kunnen ontdekken. 

 
 

Palmzondag - Pesach – Pasen – de opstanding van Jezus Christus en 

het Vaderhart van God.  

Presentatie BIP1 2 april 2023 
• Voorstellen: Wim Pranger2 

• Eerst een vraag om te peilen, wat deze jonge mensen weten van het 

lijden van de Here Jezus.  

Hebben jullie enig idee wat het vandaag voor een dag is? In de kerk wordt 

deze zondag, de zondag voordat we het Paasfeest vieren, wel 

 
1 Bible in Practice (BIP) – Jeugdwerk VEG De Ark Gorinchem. 
2 Overgenomen met toestemming van Wim Pranger. 

https://static1.squarespace.com/static/530e4ef9e4b07ec5e7d89c14/t/57110d6a2b8ddec14befd7b2/1460735338885/The+Two+Prodigal+Sons-+Reading+%26+Reflection+-+by+Tim+Keller.pdf
https://static1.squarespace.com/static/530e4ef9e4b07ec5e7d89c14/t/57110d6a2b8ddec14befd7b2/1460735338885/The+Two+Prodigal+Sons-+Reading+%26+Reflection+-+by+Tim+Keller.pdf
https://static1.squarespace.com/static/530e4ef9e4b07ec5e7d89c14/t/57110d6a2b8ddec14befd7b2/1460735338885/The+Two+Prodigal+Sons-+Reading+%26+Reflection+-+by+Tim+Keller.pdf
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‘Palmzondag’ genoemd. Waarom denk je? En wat gebeurde er in de week 

daarna?  

 

• Wat voor beeld hebben ze van Hem? Wie was Hij? Wat deed Hij? 

Waarom? 

Wie van jullie kan me uitleggen wie de Here Jezus was, wat Hij deed en 

waarom er in de Bijbel zo nadrukkelijk over Hem gesproken wordt.  

 

  

 

• Zeg iets over wat er gebeurde in de opperzaal. 

Hebben jullie een Bijbel bij je of heb je die op je mobieltje? Zoek dan eens 

op Johannes 13:1 

Jezus3 zit daar aan tafel met Zijn discipelen en Hij kijkt de kring even rond. 

Drie jaar lang heeft Hij met hen rondgereisd door het land van Israël en nu 

is Hij aan het einde van die reis gekomen. Nu volgt de climax van Zijn 

werk. Hij spreekt daar met Zijn discipelen over Zijn einde. Je moet je eens 

voorstellen, dat je met je vader of moeder aan tafel zit en één van hen zegt: 

mijn einde is gekomen en ik houd zoveel van jullie.  

Zoiets zegt de Here Jezus ook. In een heel korte zin zegt 

Jezus hier: “Mijn uur, Mijn einde is gekomen en Ik heb jullie zo heel erg 

lief.”   

Het was de avond, dat de Here Jezus voor de laatste keer met Zijn 

discipelen aan tafel zat. Tijdens die maaltijd sprak Jezus over een heleboel 

belangrijke dingen, die de discipelen persé moesten weten. Het was a.h.w. 

een lange afscheidstoespraak voordat Hij ging sterven. Hij zei, dat ze 

elkaar moesten liefhebben, dat Hij hen zou komen halen, dat de Heilige 

Geest zou komen. Allemaal heel erg belangrijke dingen. Jullie moeten 

 
3 Zie ook in: Tim Keller  ‘Ontmoetingen met Jezus’ hfdst 8.  
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maar eens proberen tijd en zin te hebben om dat eens te lezen. Het staat 

allemaal in het evangelie van Johannes, hoofdstukken 13 t/m 17.  

Na de maaltijd vertrekt Jezus met Zijn discipelen voor een wandeling naar 

de voet van de Olijfberg. Om daar te komen moeten ze eerst naar beneden, 

van de berg Sion waar de maaltijd gehouden was, door het dal van de beek 

Kidron en dan weer langzaam omhoog, een klein stukje de Olijfberg op, 

een wandeling van pakweg 30 minuten. Daar was de hof van Gethsémane, 

een plek waar Jezus wel vaker kwam. Het was daar rustig en Jezus had de 

gewoonte om daar in alle stilte tot Zijn Vader te bidden. Een voor Hem 

vertrouwde plek. Overigens: de naam van Gethsémane betekent 

‘Olijvenpers’, een plek waar de olijven uitgeperst werden om olijfolie te 

winnen.  

Ondertussen – tijdens de wandeling daar naar toe – gebeurt er iets met 

Jezus. Het lijkt wel of Hem iets overkomt, waardoor Hij heel bang begint 

te worden. En dat blijft zo doorgaan, ook als ze in de hof zijn gekomen. 

Zouden de discipelen iets hebben gemerkt van deze verandering van 

stemming bij Hem?  

Jezus wordt in de Bijbel ook wel een ‘man van smarten’ genoemd. Iemand, 

die heel veel verdriet heeft gehad. Zijn leven lang hebben we Hem vaker 

zien huilen en zuchten, dan dat Hij dolblij was. Maar wat Hem nu 

overkomt is ook voor Hem nieuw. Zoiets angstigs heeft Hij nog niet eerder 

meegemaakt. Hij werd er a.h.w. door overvallen   

Als ze bij Gethsémane zijn aangekomen zegt Hij 

dat de discipelen hier moeten wachten. Maar met drie anderen, Petrus, 

Johannes en Jakobus, loopt Hij wat verder. Dan zegt Hij tegen hen: Mijn 

ziel is zeer bedroefd , Ik begin doodsbang te worden. Blijf hier op Mij 

wachten en ga voor Mij bidden. Zelf gaat Hij nog wat verder de tuin in. 

(Lucas 22:41 vertelt ons dat Hij ‘een steenworp’ verder gaat. Dat is de 

afstand, die een herder met een steen kan gooien om een schaap terug te 

roepen. Ook in deze situatie blijft Jezus een herder voor Zijn discipelen)  

Video (fragment uit The Passion – Mel Gibson) 

 

Hoe bestaat het, dat Jezus, die zoveel macht had, die mensen genas, die 

zonder enige angst op een paar levensgevaarlijke bezetenen toeliep, die 

tijdens een storm rustig lag te slapen en toen Hij wakker werd gemaakt, de 
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zee en de storm bestrafte, nu opeens zo bang is? Het duizelt Hem, Hij is 

met stomheid geslagen, volledig overrompeld. Hij heeft het gevoel dat Hij 

er ter plekke onder bezwijkt. 

Het verhaal gaat verder: lezen jullie maar even mee: Mattheus 26:39-44 

Wie van jullie wil dat voorlezen? 

En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het 

gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, 

laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik 

wil, maar zoals U wilt. En Hij kwam bij de discipelen en trof 

hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één 

uur met Mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking 

komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 

Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn 

Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan 

zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden. En 

toen Hij bij hen kwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, 

want hun ogen waren zwaar geworden. En Hij liet hen 

achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met 

dezelfde woorden.  

Drie keer bad Jezus dezelfde woorden tot Zijn Vader: ‘Laat deze 

drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar 

zoals U wilt.’ 

 

 
 

Waarom had Jezus het over een beker? Een beker was niet alleen maar 

iets, waar je wat uit kon drinken, maar had in oude tijden ook de betekenis 

van iets, waar je voor straf uit moest drinken.  De ‘beker’ was in de 

oudheid zoiets als de elektrische stoel. Denk aan hoe Socrates ter dood 

gebracht werd – hij moest de gifbeker drinken. (In Jesaja 51 wordt bijv. 

gesproken over de beker van Gods grimmigheid, de beker van 

bedwelming) Als je de ‘beker’ voorgehouden werd, dan betekende dat, 

dat je ter dood veroordeeld was. Jezus wist, wat die ‘beker’ voor Hem 
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betekende. Hij zou niet alleen een enorme marteling en dood moeten 

doorstaan, maar daarin ook de volle lading van Gods boosheid over het 

kwaad en de zonde van de hele mensheid over zich heen krijgen.  

Daarover straks nog meer. 

Die zonde, dat kwaad, die ellende die door de mensen werd gedaan, die 

ongehoorzaamheid, daarvoor moest een prijs worden betaald. 

Uitleggen:  

In de Bijbel staat dat alle mensen zondigen. Wat betekent dat? Dat 

betekent, dat er geen enkel mens is, die geen verkeerde dingen doet. Er zijn 

mensen, die heel veel slechts doen: anderen vermoorden, mensen, zoals 

Hitler of Poetin, mensen die verkeerde dingen met elkaar en met kinderen 

doen. Maar ook ik zelf en jullie allemaal hebben wel eens gelogen of 

misschien eens wat gestolen, een ander gepest, alleen aan jezelf gedacht en 

geen medelijden met anderen hebben, ongehoorzaam aan je ouders en 

noem maar op.   

Daarom kan er ook geen enkel mens zomaar in de hemel komen. Daar is 

alles volmaakt, geen greintje zonde of duisternis. Alles is daar licht en 

schoon, veilig en heilig. Prachtig, en daar is de Here God volkomen en 

alles is vol blijdschap en liefde. Daar kun je niet zomaar komen, zonder dat 

eerst al die zonde van je af en uit je hart weggedaan wordt. Helemaal, 

volkomen weg. Niemand kan bij God in de hemel komen, als hij niet eerst 

helemaal schoon is gemaakt.   

Wie kan dat doen? Wie kan daarvoor betalen? De mensen zelf? Iemand 

anders zou de prijs moeten betalen, de straf moest ondergaan. Dat besefte 

Jezus. Hij wilde die straf voor jou en mij dragen, als we dat aan Hem 

zouden vragen. Hij wist dat Hij de volgende dag gekruisigd zou worden, 

dat Hij zes uur lang, nadat eerst zijn rug door geseling kapot was geslagen, 

een uiterst martelend lijden zou ondergaan, totdat Hij uiteindelijk van pijn 

en uitputting bezweek.                                           

Aan dat kruis zou Hij het uitroepen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U 

mij verlaten?’ Wij zouden het misschien zo zeggen: ‘Mijn Vader, waarom 

hebt U me in de steek gelaten, waarom wilt U niets meer met me te maken 

hebben?’         

Als je iemand hebt, waar je goed mee overweg kan en die persoon laat je 

ineens in de steek, dan doet dat behoorlijk pijn. Als je vader of moeder je 

de rug toekeren en zeggen: ‘zoek het zelf maar uit’, dan is dat 

verschrikkelijk. Als je iemand hebt, waar je heel veel van houdt en die 

relatie gaat stuk, dan weet je niet waar je het zoeken moet. De volmaakte 

liefdesrelatie van de Here Jezus met Zijn hemelse Vader is oneindig veel 
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groter en niet te vergelijken met de liefde die een kind heeft met zijn 

ouders.   

Jezus begon niet alleen de afwezigheid van de volmaakte liefde van de 

Vader te ervaren, maar ook de aanwezigheid van Gods boosheid. 

En dat begon Hij hier in de hof van Gethsémane al te voelen. Hij begon te 

voelen, dat wat Hem de volgende dag zou overkomen, dat de Vader niets 

meer met Hem te maken wilde hebben.  

Wilde God, de Vader niets meer met Hem te maken hebben? Hoe kan dat, 

dat bestaat toch niet. Ja, in dit geval was dat zo omdat Jezus alle vuilheid, 

alle zonde, al het onrecht, al het kwaad en boosheid van alle mensen, van 

jullie en ons op Zichzelf wilde nemen. Voor God zag Hij er toen uit als de 

grootste misdadiger van de wereld.  

Maar dat betekent ook, dat al die vuilheid, al dat kwaad – en noem maar op 

– van jou en ons allemaal, heeft afgenomen. Tenminste, als jij en ik dat aan 

Jezus hebben gegeven, omdat we het anders zelf zouden moeten 

ondergaan.  

God kan in Zijn zondeloze heiligheid en grootheid geen greintje duisternis 

toelaten.   

Een Amerikaanse predikant  (Jonathan Edwards4) heeft geprobeerd om de 

geweldige angst, die Jezus had, te beschrijven. Hij zei: God, de Vader zette 

de beker voor Jezus neer, een beker die nog veel verschrikkelijker was dan 

de brandende oven van Nebukadnezar. (Jullie kennen het verhaal wel van 

de drie vrienden van Daniel, die weigerden om het beeld van 

Nebukadnezar te aanbidden en te horen kregen, dat, als ze dat niet zouden 

doen, ze in de brandende oven gegooid zouden worden.) God nam Jezus 

bij de hand en plaatste Hem bij de opening van de oven, zodat Hij naar 

binnen kon kijken, waar de woeste vlammenzee en de gloeiende hitte 

woedde.  Jezus zag die oven nu van dichtbij, de oven waar Hij zou worden 

ingegooid. Waar Hij, wetend wat het was,   – vrijwillig – naar toe zou 

gaan. 

Eigenlijk zei de Vader: ‘Hier is de beker, die je op het punt staat te gaan 

drinken. Hier is de oven, waar je op het punt staat ingegooid te worden. Zie 

je die vrienden van je daarginds slapen? Dit is de enige manier om hen te 

redden. Óf zij komen om, óf jij komt om. Kijk eens hoe verschrikkelijk die 

hitte is. Kijk eens wat voor pijn en doodsnood je moet ondergaan. Is jouw 

liefde voor hen en voor Mij zo groot, dat je doorgaat en de beker oppakt? 

Misschien keek Jezus naar Zijn discipelen, die niet eens wakker konden 

blijven om Hem in dit uur van Zijn allergrootste verdriet ten helpen, te 

troosten en Hij zou dan eerlijk tegen Zichzelf kunnen zeggen: 
 

4 https://nl.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Edwards_(theoloog)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Edwards_(theoloog)
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Waarom zou Ik, die vanaf het allereerste begin blij ben geweest om 

de liefde en de samenwerking van de Vader, in zo’n oven laten 

gooien voor mensen, die me dat nooit kunnen terugbetalen? 

Waarom zou Ik mezelf zo laten verpletteren onder het gewicht van 

de straf van God voor mensen die Mij niet liefhebben en die Mijn 

vijanden zijn? Ze verdienen het helemaal niet om één te zijn met 

Mij; nooit hebben ze iets gedaan en nooit zullen ze iets doen wat bij 

Mij tot hun aanbeveling strekt. 

Hij zou dit met recht hebben kunnen zeggen – maar Hij deed het niet. Dat 

was niet de taal van Zijn hart. In plaats daarvan zei Hij tegen God: ‘Uw wil 

geschiede.’ Dominee Edwards sluit af met: ‘Zijn pijn was verschrikkelijk, 

maar Zijn liefde voor slechte mensen was nog veel groter. Christus’ ziel 

werd overmand door een stortvloed aan verdriet, maar die kwam voort uit 

een stortvloed van liefde voor zondaren in Zijn hart, die groot genoeg was 

om de hele wereld te overspoelen en om de hoogste bergen van de zonden 

van de mensheid te overspoelen. De grote bloeddruppels die op de grond 

vielen waren een uiting van een oceaan van liefde in het hart van Jezus.’   

 

Kunnen we ons iets voorstellen van wat Jezus echt doormaakte? 

Stel je eens voor, dat je naar de tandarts moet en je maakt een afspraak. Je 

weet, dat het pijn zal gaan doen, maar toch maak je die afspraak en duik je 

met een zenuwachtig grapje die stoel in. Maar stel je nu eens voor, dat je, 

voordat je die afspraak maakte, twee minuten een voorproefje zou krijgen 

van hoe erg die pijn in werkelijkheid aanvoelde, zou je die afspraak dan 

wel gemaakt hebben. Zou je dan niet gezegd hebben: ‘Als ik geweten had, 

dat het zo erg was, dan was ik niet gegaan. Dit is het niet waard had.’ Als 

dat zou kunnen, dan zouden de meeste tandartsen hun baan kwijtraken. 

Jezus wist zelf precies, wat er zou gaan gebeuren. Hij wist, dat Hij zou 

gaan lijden en sterven. Hij wist dat Hij gegeseld en gekruisigd zou worden. 

Maar het is één ding om het alleen maar met je verstand te weten, maar het 

is een ander ding om het ook werkelijk te ondergaan. 
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Hier, in de hof van Gethsémane5 moest Jezus de keuze maken. Hij wist en 

voelde al bijna de uiterst lichamelijke pijn van de geselslagen, de kroon 

van doornen, die op Zijn hoofd werd geslagen, de urenlang durende 

foltering aan het kruis. Jezus wist, wat kruisiging betekende: het was één 

van de meest wrede straffen, die de Romeinen ooit hadden bedacht. Het is 

best mogelijk, dat Jezus het zelf ook wel eens gezien heeft en daarom wist 

wat Hij nu zelf zou moeten ondergaan. Zelf heb ik ook wel iets gehoord en 

gelezen wat kruisiging was. Te gruwelijk om dat hier te beschrijven. Hij 

wist wat Hem te wachten stond en Hij had de keuze kunnen maken om dat 

te ontlopen. 

Dat heeft Hij niet gedaan. Weet je nog wat Hij tegen Zijn Vader zei; “Uw 

wil – niet de mijne – moet gebeuren.” 

Waarom? Omdat Hij zo oneindig veel van jou (noem de namen) houdt. Hij 

wist, wat het voor jou zou betekenen om zelf de straf te moeten dragen. Als 

je ook van Hem wilt houden en je dat tegen Hem zegt, dan ben je voor 

altijd vrij en dan is het helemaal waar, dat je dan kunt zeggen: “Niets kan 

mij nooit meer scheiden van de liefde van God en van Jezus, mijn Heer.” 

(Rom. 8:39), want Hij heeft Zelf gezegd: “Ik zal je beslist niet loslaten en 

Ik zal je beslist niet verlaten.” (Hebr. 13:5).  

Amen! 
Eigen getuigenis 

Waarom heb ik dat allemaal zo tegen jullie gezegd? 

Natuurlijk, omdat we volgende week het Paasfeest vieren en omdat het a.s. 

Vrijdag een dag is, die we ‘Goede Vrijdag’ noemen. Maar voor mij, en voor alle 

mensen, die van de Here Jezus houden is het eigenlijk iedere dag een ‘Goede 

(Vrij)dag’.  

 
5 Gethsémané - Christipedia 

https://www.christipedia.nl/wiki/Geths%C3%A9man%C3%A9


 

14 

 

De meeste mensen, ook ik, vergeten zo makkelijk wat dat allemaal betekent en 

daarom is het belangrijk om er regelmatig 

Ik zal nooit vergeten, dat ik op de basisschool een juf had, die ons vertelde over 

mensen, die van de Here Jezus hielden en daarom in het stadion voor de wilde 

leeuwen werden gegooid, verscheurd en opgegeten werden.  

Dat verhaal over die mensen heeft me nooit meer losgelaten en ik ging in mijn 

hart van die mensen houden en ook van de Here Jezus.   

Ik ben nooit een echt vrome persoon geweest en ik heb ook voor de lol 

rotstreken uitgehaald. Maar ik kan ook heel duidelijk – terugkijkend op mijn 

leven – zeggen dat ik ook vele keren door de Here Jezus tegengehouden ben om 

mee te doen met zondige dingen. Ook heb ik heel vaak gemerkt, dat als ik 

verkeerde gedachten toeliet of dingen deed waar ik achteraf spijt van kreeg, de 

Here Jezus ze van me weg wilde nemen, als ik Hem daarom vroeg, als ik eerlijk 

tegen Hem zei, wat ik gedaan of gedacht had - dat noem je ‘schuldbelijdenis’.    

Wat heel belangrijk is: zodra je beseft dat je iets verkeerd hebt gedaan moet je 

zo gauw mogelijk om vergeving vragen en er niet mee blijven rondlopen. Want 

dan gebeurt het heel dikwijls, dat je tegen jezelf zegt: Ik durf het eigenlijk niet, 

of: zo erg was het toch niet?  

Weet je, als je iets uitgespookt hebt, of je vindt iemand anders een oen, of je 

kletst over iemand, als je meedoet met pesten enz.  dan maak je jezelf vuil. En 

als je niet gewassen wordt, dan wordt je steeds smeriger en ga je er aan wennen 

om vies te zijn. Zo smerig, dat een ander zegt: ‘Joh, je stinkt!’ Hoe langer je 

blijft lopen met die rottigheid, hoe meer je gaat stinken.  

In heb zo net gezegd, dat die schooljuf ons vertelde, dat mensen, die de Here 

Jezus liefhadden, voor de leeuwen werden geworpen. Maar dan zeg je 

misschien: ja, dat was vroeger.  Maar ook vandaag gebeuren deze dingen. 

 

Hier een foto van Yeshua. Hij is 10 jaar en woont met zijn ouders in Turkije, een 

land waar de mensen niet van Jezus houden. Hij zegt: “De meester zei, dat 

christenen de verkeerde goden aan bidden en dat ik naar de hel zou gaan. Ik 

wilde iets over mij geloof uitleggen, maar de meester werd boos en noemde de 

christenen ‘vieze mensen’. De kinderen in de klas lachten me uit en pestten me 

op het schoolplein. Ze probeerden me ook te slaan. Thuis moest ik vaak huilen 

en ik vertelde mijn moeder wat er gebeurde op school. Mijn moeder werd ook 

verdrietig en huilde met me mee. We gingen toen samen bidden.”. Foto: SDOK6 

 

 
6 "SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor 
vervolgde christenen en hun verhaal naar Nederland wil brengen. Vanuit ons geloof in Jezus 
Christus zijn we verbonden in vervolging. We willen ons in onze projecten laten leiden door Gods 
Woord, de Bijbel." 
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Vragen in de groepen  

1. Wat is zonde? Is dat ‘het doel missen’? Dat zou dan wel jammer zijn, maar 

je kan er mee leven. Nee,  zonde is: Ik wil God niet in mijn leven toelaten. Ik 

maak zelf wel uit, wat ik doe. Voor mij had Jezus niet hoeven te sterven. 

Hoe kijken jullie hiernaar?  

 
2. Heb je wel eens dingen gedaan – of nagelaten ! – waarvan je behoorlijk 

baalt, waarvan je spijt hebt en waarvan je denkt: hoe kan ik dat ooit weer 

goed krijgen? Of heeft iemand wel eens tegen je gezegd dat je – zonder het 

zelf te weten – goed fout zat?  

 
3. Je weet, dat een gebed van Jezus altijd door God Zijn Vader, verhoord 

wordt. (Als je hieraan twijfelt, lees dan even Joh. 11:42) Wat zou er gebeurd 

zijn, als Jezus alleen maar gevraagd had, of die beker aan Hem zou voorbij 

gaan? Als Hij dan gestopt was met bidden en niet verder gebeden had:  

‘Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.’ 

 
4. (Moeilijk): In Deuteronomium 21:23 staat, dat iemand, die aan een paal 

was gehangen door God vervloekt was. Wat betekent dat voor jou? 

Probeer eens te begrijpen wat er in Galaten 3:137 staat. 

  

 
7 “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat 

geschreven : Vervloekt een ieder, die aan het kruis hangt”. Zie Deut. 21:23. 
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5. Je hoort dikwijls dat mensen in de kerk of thuis aan het eind van een gebed 

zeggen: ‘In Jezus’ naam’, amen. Waarom wordt dat er bij gezegd en wat 

betekent dat dan?   
  

 
 

Foto: Israëlreis 2013 - P5250149(2) 

 

 
Foto: Israëlreis 2006 - P5150161 
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• Tim Keller 8 (2015) Ontmoetingen met Jezus 9 - Uitg. Van Wijnen - ISBN 
9789051945232 - 184 pagina's. 
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https://www.cgmv.nl/blog/de-sloot-de-telefoonkabel-en-het-baggeren Publicatiedatum: 4 april 
2023 08:37; een verhaal/parabel: 

 

Auteur: Bob de Raadt 
Publicatiedatum: 4 april 2023 08:37 

De sloot, de telefoonkabel en het 
baggeren  
Op een dinsdagochtend in februari werden er baggerwerkzaamheden in de sloot voor 
ons huis uitgevoerd door een bedrijf met de naam ‘De Heer, land en water’. Een 
toepasselijke naam voor reinigingswerken in een sloot met veel afgevallen blad van 
bomen langs de weg en gedumpt grof vuil. 

Af en toe wordt er een vuilcontainer door passerende jongeren de sloot ingetrapt en verdwijnt er 
vuilnis in het water. Ook een vorm van milieuvervuiling en baldadig gedrag. Het was inderdaad 
weer de hoogste tijd om het opgehoopte blad en ander vuil uit de sloot te verwijderen.   

Met een bootje in het water en een grote kiepkar op de stoep werd het karwei geklaard. De 
bladeren werden op één hoop geduwd en de grijper haalde de vieze smurrie uit de sloot. Nou 
moet u weten, dat er ook diverse kabels en leidingen door de sloot gelegd zijn. En bij een vorige 

 
8 Timothy (Tim) J. Keller (Allentown, Pennsylvania, 23 september 1950) is een Amerikaanse 
predikant binnen de Presbyterian Church in America. Hij is oprichter en voorganger van de 
Redeemer Presbyterian Church in het centrum van New York. Keller is een invloedrijk geestelijk 
leider in de Verenigde Staten en daarbuiten. Wereldwijd worden zijn preken beluisterd, zijn 
boeken gelezen en zijn ideeën over kerkplanting verspreid. De Redeemer Presbyterian Church in 
New York wordt wekelijks bezocht door zo’n vijfduizend mensen. Door de week vinden allerlei 
activiteiten plaats. De boodschap van Tim Keller richt zich op moderne mensen: zijn uitleg van de 
Bijbel is voor ongelovigen, twijfelaars alsook voor gelovigen. 
9 Samenvatting: Wat is het doel van mijn leven? Wat is een goed leven? Waarom is er zoveel mis 
met de wereld? En wat kan ik daaraan doen? Dit zijn een paar van de grote vragen waar 
iedereen voor gesteld wordt. En elke blijvende verandering in ons leven zal beginnen bij een 
verandering van het antwoord op deze vragen. In de evangeliën veranderde Jezus het leven van 
iedereen die hij ontmoette. Dat deed hij door krachtige ervaringen en woorden, waardoor zij tot 
onverwachte en nieuwe antwoorden op hun levensvragen geleid werden. Deze ontmoetingen van 
Jezus hebben ook nog een boodschap voor de vragen en twijfels van vandaag. In Ontmoetingen 
met Jezus is te lezen hoe de centrale gebeurtenissen in het leven van Jezus een weg laten zien 
waarop ook wij hem kunnen ontmoeten, opnieuw of voor het eerst. 

https://protestantsekerk.nl/verdieping/joodse-wortels-van-pasen/
https://www.shalomvoorisrael.nl/Pesach-en-uitleg-over-de-Sedermaaltijd
https://www.cgmv.nl/blog/de-sloot-de-telefoonkabel-en-het-baggeren
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schoonmaakbeurt werd de waterleiding kapot getrokken. Dat werd een spectaculaire fontein 
midden in het water. Kortom: best spannend of het vandaag allemaal goed zou gaan met deze 
werkzaamheden.  

Ik was die ochtend aan het bellen met iemand over komende vader-activiteiten en wilde na dat 
gesprek met de computer verder gaan. Helaas, geen signaal, geen WIFI-verbinding meer en de 
telefoonlijn was dood. Internet was uitgevallen! En wat is dat dan lastig en onhandig als het 
internet opeens niet meer beschikbaar is. Ik besefte direct, hoe afhankelijk we van deze techniek 
geworden zijn.                                                                    

Verbinding verbroken, zomaar, van het ene op het andere moment en thuiswerken was 
onmogelijk.  

Ik ben op onderzoek uitgegaan en de telefoonkabel bleek inderdaad door het opduwen van de 
bladeren in de sloot kapot getrokken te zijn. En wat doe je dan zonder telefoon en zonder internet. 
Dat geeft direct stress. De opzichter van het bedrijf heeft op mijn aandringen een spoedmelding 
gedaan bij de provider.  

Helaas was dat niet de provider, waar wij klant bij zijn. Die heb ik de volgende dag alsnog gebeld 
en ook dat gaf aanvankelijk stress, totdat ik een adequate medewerkster aan de telefoon kreeg. 
Die heeft voor de dag erna alsnog een monteur ingepland, ergens tussen 08.00-12.00 uur, voor 
“buitenwerkzaamheden”, zoals dat heet. Want de telefoonkabel was buiten, in de sloot kapot 
getrokken. Hij hoefde dus niet binnen te zijn. Dat gaf ons rust, want wij zouden net een paar 
dagen met vakantie gaan. Zo’n breuk van een telefoonkabel komt nooit uit!  

Gelukkig kwam de monteur van KPN vroeg in de ochtend, rond 08.15 uur en controleerde eerst 
(toch) in huis of de telefoonkabel nog een signaal gaf. Dat was niet het geval meer. Om een langer 
verhaal kort te maken: de glasvezelkabel was niet kapot getrokken en toen volgde het nieuwe 
plan. Eerder dan gepland verviel de koperen telefoonkabel door de veroorzaakte breuk en er werd 
nu gefocust op volledige aansluiting op de glasvezelkabel. En we kregen tijdelijk toegang tot een 
hotspot, zodat we toch konden appen, internetten en telefoneren. We waren zodoende weer 
bereikbaar en ik kon weer werken, mailen en lezingen voorbereiden. Een goeie deal en een goede 
service! 

Voor mij heeft deze gebeurtenis ook de intentie en de laag van een soort parabel. 
Een kapot getrokken telefoonkabel staat voor een verbroken contact met de hemelse Heer, God 
de Vader, Schepper van hemel en aarde. Het baggeren en de vervuilde bodem van de sloot staat 
voor onze vervallen en zondige natuur en leefwereld. De stank van rottende bladeren voor onze 
zonden, onze negativiteit, onze gevallen natuur. De dwaalsporen in ons leven. 

We zoeken naar herstel van een kapotgetrokken kabel. In nood leren we bidden. Dan zoeken we 
contact met God. Jezus heeft met Pasen de herstelwerkzaamheden verricht. Zijn lijden en sterven 
heeft ons verzoening met Zijn Vader gebracht. De breuk tussen mens en Jahweh is hersteld. Wat 
een genade! Jezus is als een monteur die de verbinding herstelt en ons weer aansluit met de 
Schepper God, Zijn Vader. 

In Hem verbonden,  
Bob de Raadt  

 

Bob de Raadt was werkzaam als medisch maatschappelijk werker op 

de afdelingen Verloskunde en Neonatologie in het Erasmus MC-

Sophia te Rotterdam. Sinds kort is hij met pensioen, maar hij blijft 

actief op het gebied van verloskunde. Zo geeft hij gastlessen, is hij 

vader & vadercoach en geeft hij pastorale counseling. Zie 

ook www.bobderaadt.nl 

https://www.bobderaadt.nl/
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