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Agenda: 

• 09-03-2023, van 16.00-21.30 uur; 3e Hertgang bijeenkomst, vaders-voor-vaders, met 
Hartelijk Verbonden, te Halsteren, Landgoed de Hertgang. Thema: Vader zijn uit één 

stuk – vaderschap in heelheid. Van te voren opgeven. Inloop vanaf 15.45 uur. Zie voor 
verdere informatie: https://www.hartelijkverbonden.nl  of in bijgaand persbericht. 

 

Publicaties: 

• Vaderschapskennis, nr. 12, jaargang 2, januari 2023 – 
www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php  

• Blog: https://www.cgmv.nl/blog/een-nieuw-jaar-nieuwe-mogelijkheden  

• Raadt, B. de (2023) – Een juweel aan troost, boekrecensie; in Vakblad Sociaal 
Werk, nr. 1 – febr. 2023, pag. 34; ISSN 2468-7456. N.a.v. het boek van Dirk De 
Wachter: Vertroostingen – Gewone woorden van Dirk De Wachter (Amsterdam-

Tielt: Uitg. Lannoo Campus; 154 pp., €24,99). 
• https://www.cgmv.nl/blog/pensionado  
 

 

Berichten: 

* Bericht in de Arktueel (VEG De Ark – Gorinchem, op 5 febr. en op 12 febr. 2023):                                                                        
A(r)ktieve vaders: 
VaderKracht Centraal (jan. 2023, nr. 9) is uitgekomen; 
vindplaats: http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php. In deze editie staat o.a. extra 
achtergrondinformatie over het onderwerp van de afgelopen VaderGids-avond: over ‘discipline en 
gezonde grenzen stellen’. 
Groet, Bob de Raadt (bobderaadt@live.nl ). 
 
* https://youtu.be/7TAEsB-R_U4 > mooi verhaal van een jong stel, een lovestory: Marjolein is 
reformatorisch, Robbert is evangelisch. Samen gelovig in de Levende Heer: “Als lichaam van Christus 
moeten we juist sterk staan, helemaal in deze tijd”. Een videoproductie i.s.m. Move 1. 

 
1 MOVE is een community van jonge mensen die geloven in God en alles uit het leven halen. We 
brengen onze generatie via sociale media weer in aanraking met het geloof . Jonge gelovige. 

Verdieping in het geloof . Bekijk onze Instagram-pagina. Move geef t dagelijkse inspiratie. 

https://www.cgmv.nl/blog/een-nieuw-jaar-nieuwe-mogelijkheden
https://www.cgmv.nl/blog/pensionado%20blog%20nr.%207
https://www.hartelijkverbonden.nl/blog/toegewijd-struikelen-echte-vaders-gezocht/
http://www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php
https://www.cgmv.nl/blog/een-nieuw-jaar-nieuwe-mogelijkheden
https://www.cgmv.nl/blog/pensionado
http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
mailto:bobderaadt@live.nl
https://youtu.be/7TAEsB-R_U4
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- Outback Explorers | Adventure Therapie | Jongens en vaders                                                              

- 100% vader | Onderdeel van Outback Explorers (100procentvader.nl) 

 

 
 
 
********************************************************** 

 

Thema: De verloren zoon (Lucas 15: 11-32) 

- Wim Houtman schrijft in een column2 een vergelijking tussen de verloren zoon (Lucas 
15:11-32) en de tegenwoordige communicatie tussen een zoon en een vader. Daar 
waar Rembrandt de zoon geknield voor zijn vader afbeeldt, stelt Houtman de huidige 
meeting als volgt voor: “Tegenwoordig lijkt me de kans groter dat het anders zou 

gaan. Dat die zoon zou zeggen: “Luister eens pap, ik vind het prima om weer bij je 
terug te komen, maar we moeten wel even een paar duidelijke afspraken maken. Ik wil 

niet meer dat je boven op me zit. Ik heb ruimte nodig. En ik wil dat je niet meer van 
alles van me verwacht, maar dat je ook rekening houdt met mij, met wat ik wil, en dat 
je mijn gevoelens respecteert.’ Rembrandt had dan geen zoon geschilderd die op zijn 

knieën door de vader wordt omhelsd, maar allebei staand, een paar meter tussen hen 

 
https://move.community/?gclid=EAIaIQobChMIgYTPwsWk_QIVhu93Ch0JAQb7EAAYAiABEgLCC_D_

BwE#move  
 
 
2 Wim Houtman – PSST – column: Verloren zoon; in het Nederlands Dagblad d.d. 25-01-2023, pag. 14. 

https://www.outbackexplorers.nl/
https://www.100procentvader.nl/
https://move.community/?gclid=EAIaIQobChMIgYTPwsWk_QIVhu93Ch0JAQb7EAAYAiABEgLCC_D_BwE#move
https://move.community/?gclid=EAIaIQobChMIgYTPwsWk_QIVhu93Ch0JAQb7EAAYAiABEgLCC_D_BwE#move
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in, de zoon gesticulerend, de vader luisterend, met de hand aan zijn kin. Hoe had die 

vader dan zijn liefde en ontferming kunne laten zien? 

- Sommige commentaren spreken over de “wachtende Vader”, of ‘de barmhartige 
Vader’ in het verhaal van de verloren zoon. 

- www.hetgroteverhaal.nl : de film vertelt ook het verhaal van de verloren zoon. 
“Oeroud verhaal in een modern jasje – Ruzie in huis, vader en zoon schreeuwen. De 
voordeur knalt, zoon vertrekt. De magie van Valentijn vertelt het verhaal van de 

verloren zoon in moderne stijl’. Bericht in ND 5 febr. 2023, pag. 6, geschreven door 
Jacolien Viveen. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Blog: https://www.cgmv.nl/blog/een-nieuw-jaar-nieuwe-

mogelijkheden 

Auteur: Bob de Raadt 
Publicatiedatum: 1 februari 2023 13:35 

Een nieuw jaar – nieuwe mogelijkheden 
De Kerstdagen en de jaaroverzichten van 2022 liggen inmiddels 

achter ons. De kerstvakantie is voorbij en het nieuwe jaar is 

begonnen. Wat zal het voor een jaar worden? Wat zal het jaar ons 

brengen? Hoe mogen wij de Here dienen en welke nieuwe 

mogelijkheden zal Hij ons geven? 

Als ik terugkijk op het afgelopen half jaar zie ik een aantal verrassingen, die ik niet had verwacht. 
Een van die nieuwe ontwikkelingen zijn de vader-avonden, die op verschillenden plaatsen 
gehouden worden (Gorinchem en Halsteren). De bijeenkomsten worden goed bezocht. Vaders 
gaan graag over het vaderschap met elkaar in gesprek, naar aanleiding van thema’s en 
presentaties. 

Pensioenen 
Over de pensioenen wordt nog steeds heel wat afgepraat, zeker in de politieke discussies en in het 
parlement. Besluitvorming volgt en de verschillende pensioenfondsen staan voor een gigantische 
operatie om persoonlijke uitwerkingen te maken. Van het ABP heb ik bericht gekregen dat mijn 
pensioen omhoog gaat. En dat in tijden van hoge energieprijzen, energieplafonds, hoge inflatie, 
toenemende armoede, hogere voedselprijzen en een doorgaande, afschuwelijke oorlog in 
Oekraïne.  

Vertroostingen 
Afgelopen dagen heb ik het openhartige boek gelezen van Dirk De Wachter: Vertroostingen – 
gewone woorden 3,4,5. Hij schrijft dat niet vanuit christelijk perspectief en is wel blij als mensen 
hem vertellen dat zij voor hem bidden. De Wachter heeft een mooie verteltrant en hij neemt je al 

 
3 Raadt, B. de (2023) – Een juweel aan troost, boekrecensie; in Vakblad Sociaal Werk, nr. 1 – febr. 
2023, pag. 34; ISSN 2468-7456. N.a.v. het boek van Dirk De Wachter: Vertroostingen – Gewone 
woorden van Dirk De Wachter (Amsterdam-Tielt: Uitg. Lannoo Campus; 154 pp., €24,99). 
4 Zie ook de recensie in het decembernummer (nr. 11) van Vaderschapskennis, pag. 6 v.v. Vindplaats: 
www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php  
5 Zie ook op Plaatsen | Feed | LinkedIn update/urn:li:activity:7030804353410035712/ 

http://www.hetgroteverhaal.nl/
https://www.cgmv.nl/blog/een-nieuw-jaar-nieuwe-mogelijkheden
https://www.cgmv.nl/blog/een-nieuw-jaar-nieuwe-mogelijkheden
http://www.bobderaadt.nl/vaderschapskennis.php
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7030804353410035712/
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snel mee in zijn ervaringen en in zijn wereld. Hij is geconfronteerd met een ernstige 
levensbedreigende ziekte (darmkanker) en die situatie bezorgt hem veel onzekerheid en ongemak.  

In dit boek vertelt hij over verschillende vormen en momenten van troost. En dat maakt dit boek 
voor mij uniek en bijzonder. Troost kan naar voren komen op zoveel verschillende manieren. In elk 
hoofdstuk gaat het over ‘troost’. De behoefte aan troost en hoe komt troost naar hem toe? Troost 
bij de ander, troost van, zoals hij dat noemt: ‘het kleine goede’, mooi gezegd! De troost van het 
‘niet-weten’, van rituelen, van samenzijn, van inspirerende personen, hun beeldende en literaire en 
muzikale kunst.   

Ook Parijs speelt een belangrijke rol in zijn behoefte aan troost. Zijn gezin van herkomst komt als 
bron van troost naar voren, de open armen van zijn ouders, ‘basic trust’. Bekende namen, als 
troostfiguren, komen voorbij, o.a. Sebastiaan Bach, Leonard Cohen, Emmanuel Levinas. Een 
persoonlijk verhaal in een onzekere levensfase.  

Het valt mij op dat juist ‘het kleine goede’ (zoals Levinas dat genoemd heeft) zo’n belangrijke rol in 
het leven van De Wachter speelt: oogcontact, een aanraking, een plezierig woord, aanwezigheid, 
‘basic trust’, een –bemoedigend- kaartje, een gebed, aandacht, een maaltijd, oprechtheid, samen-
zijn, een schilderij, een lied, muziek. Dat troost hem! 

‘Het kleine goede’ 
Wat is in ons leven ‘het kleine goede’? Hoe geven wij daar zelf vorm aan? Kleine gebaren: groeten, 
een kaartje of een telefoontje, een schone omgeving (ik denk aan het vuil van al het vuurwerk dat 
niet opgeruimd wordt; wel afsteken – niet opruimen of denk aan het opruimen van zwerfafval), 
attent zijn naar andere mensen, meeleven, gastvrijheid, voorbede doen; vul maar in. 

Ik moet dan denken aan ‘het kleine goede’ dat de Here Jezus heeft gedaan. Brood breken en 
vermenigvuldigen, aandacht voor personen en iemands leven herstellen, zich afzonderen en 
bidden, aansprekende verhalen (gelijkenissen) vertellen, een voorbeeld zijn, waar nodig ingrijpen 
(water veranderen in wijn, een storm tot rust brengen), troost brengen (Lazarus, Thomas, 
Emmaüsgangers). Lees maar na in de Bijbel. 

En dan kom je bij ‘het grote goede’ dat Jezus Christus gedaan heeft: verlossing en verzoening, 
vergeving en opstanding, mens-zijn en God-zijn, de verbondenheid met Zijn Vader laten zien. 
Nieuwe troost: Hij is opgestaan en Hij komt terug naar Zijn aarde. Die verwachting mag ons 
troosten; ook in dit nieuwe jaar. 

In Hem verbonden,  
Bob de Raadt 

****************************************************** 

 

Boekenplank: 

Recensie  
De verdwenen koning – een avontuurlijke zoektocht naar God (Choose your own 

adventure). 

 
  

Bob de Raadt was werkzaam als medisch maatschappelijk werker op 
de afdelingen Verloskunde en Neonatologie in het Erasmus MC-

Sophia te Rotterdam. Sinds kort is hij met pensioen, maar hij blijft 
actief op het gebied van verloskunde. Zo geeft hij gastlessen, is hij 

vader & vadercoach en geeft hij pastorale counseling. Zie 
ook www.bobderaadt.nl. 

https://www.bobderaadt.nl/
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Auteur: Stephen van der Leij 

Uitg. Ark Media/Royal Jongbloed Publishing -   Leeuwarden; ISBN 978-90-3383-409-7 
238 pag.; €17,99. 

 
“De verdwenen koning”, dat vraagt zomaar om een spannende zoektocht, een soort ‘King-

alert’. Alle media zitten daar direct bovenop! Breaking news! Stephen van der Leij heeft een 
ware speurtocht in boekvorm geschreven, een thriller met speciale effecten.                                     
Een gezin met drie kinderen begint aan wat de meest saaie vakantie driegt te worden. Maar 

dan verandert op mysterieuze wijze opeens alles en zijn zij in een ander land terecht gekomen. 
De kinderen Sem, Noah en Loes beleven daar wonderlijke avonturen, op zoek naar de 

verdwenen  Koning, aan wie zij allerlei indringende vragen willen stellen. Hun ouders, Kris 
en Sophie, beleven deze avonturen op hun eigen, volwassen manier mee.                                 
Sem, Noah en Loes ontmoeten tijdens hun reis belangrijke, beschermende dieren, zij komen 

in een eetparadijs en in een heus pretpark, ontmoeten een bijzonder volk dat in de wolken 
leeft, een paard met vleugels, een Prins en een tuinman. Ook ontvangen de gezinsleden 

bijzondere krachten, om zich te beschermen. Wat een bijzonder avontuur. Spannend tot de 
laatste bladzijde.                                                                                                                                                     
En het bijzondere aan dit boek is, dat jij je eigen leesroute kan kiezen, want dit verhaal is een 

‘Choose your own adventure’-verhaal: kies jou eigen avontuur: welke trap neem je, welke 
deur ga je door, wie volg je? Kortom een heerlijk boek om in mee te reizen met dit 

sympathieke gezin en om hun avonturen mee te beleven. Het is zowel een boek voor kinderen 
(vanaf groep 6) als voor volwassenen (ik heb het boek met veel plezier gelezen) en dus voor 
het hele gezin. 

Het boek is knap geschreven en avontuurlijk in elkaar gezet. Met veel christelijke metaforen, 
personages en thema’s. Ook daarin is dit boek een lees-avontuur, een uitnodiging voor een 

spirituele zoektocht, zeker als gezin. Met een mooie layout en het verhaal is prettig leesbaar. 
Als extra heeft Van der Leij een hoofdstuk met toelichtingen en Bijbelgedeeltes toegevoegd 
(voor Bijbelstudie en onderling gesprek), leerzaam en nuttig. Dit geeft het boek nog meer 

diepgang; een extra dimensie. 
Stephen van der Leij is er na zijn eerste boek ‘Daddycation’- toegewijd vader zijn’ 6 opnieuw 

in geslaagd om een prachtig boek te schrijven, echter nu van een geheel andere orde: een 
spannend avonturenverhaal. Zomaar vergelijkbaar met de Narnia-verhalen van C.S. Lewis. 

 
6 https://www.ouderscentraal.nl/indringend-boek-zet-aan-tot-nadenken-over-vaderrol / recensie van het boek 

‘Daddycation’, van Stephen van der Leij; Redactie 16 juli 2020. Recensie ‘Daddycation, toegewijd vader zijn’ door 

Bob de Raadt. Nieuwsbrief Vakblad Vroeg, 21 juli 2020 - Nieuwsbrief Kennisplatform Jonge Kind. 

https://www.ouderscentraal.nl/indringend-boek-zet-aan-tot-nadenken-over-vaderrol
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‘De verdwenen koning’: van harte aanbevolen en geniet van dit spannende boek. 

 
 
Bob de Raadt, boekenrecensent, www.bobderaadt.nl (31-01-2023).  

 

 

Onderstaande klantbeoordeling is ingezonden op 25-02-2023 om 13:13 uur. 

EAN: 9789033834097 

Aantal sterren: 4 sterren 

Titel: De verdwenen koning, een avontuurlijke zoektocht naar God 

Recensie: Stephen van der Leij heeft een ware speurtocht in boekvorm geschreven, 

een thriller met speciale effecten. Het is een bijzonder avontuur. 

Spannend tot de laatste bladzijde. En het bijzondere aan dit boek is, dat jij 

je eigen leesroute kan kiezen, want dit verhaal is een ‘Choose your own 

adventure’-verhaal: kies jouw eigen avontuur. Het is zowel een boek voor 

kinderen (vanaf groep 6) als voor volwassenen (ik heb het boek met veel 

plezier gelezen) en dus voor het hele gezin. Het boek is knap geschreven 

en avontuurlijk in elkaar gezet. Met veel christelijke metaforen, 

personages en thema’s. Ook daarin is dit boek een lees avontuur, een 

uitnodiging voor een spirituele zoektocht, zeker als gezin. Met een mooie 

lay-out en het verhaal is prettig leesbaar. 

Naam: Bob de Raadt 

E-mailadres: bobderaadt@live.nl 

 

 

https://www.rinnah.nl/9789033834097/leij-stephen-van-der/de-verdwenen-koning/  

De verdwenen koning 

Een avontuurlijke zoektocht naar God. 

Leij, Stephen van der 
Een heus choose your own adventure boek. Ook geschikt voor niet-gelovigen die op een 
bepaalde manier op zoek zijn naar de diepere betekenis van het leven. 

Tijdens de stomste vakantie ooit ontdekt de familie Queest dat ze een verdrietige gebeurtenis 
nog niet hebben verwerkt. Stuk voor stuk hebben ze hun eigen vragen aan God. Door een 
mysterieuze storm komt het gezin in een andere wereld terecht. In deze wereld is een Koning 

http://www.bobderaadt.nl/
https://www.rinnah.nl/9789033834097/leij-stephen-van-der/de-verdwenen-koning/
mailto:bobderaadt@live.nl
https://www.rinnah.nl/9789033834097/leij-stephen-van-der/de-verdwenen-koning/
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verdwenen en wordt hun de vraag gesteld of ze bereid zijn om deze Koning te zoeken. Een 

episch avontuur ontvouwt zich, waarin ze hulp krijgen van allerlei mysterieuze en magische 
personages. Een zoektocht naar een Koning waarbij ze ondertussen antwoorden krijgen op hun 
vragen. Op een fantasierijke manier schijnt dit boek een licht op het geloof en omringende 
thema's. Ook helpt het boek ouders en kinderen om samen op avontuur te gaan. De Koning lijkt 
alles te weten, maar doordat het gezin aan het eind van elk hoofdstuk de keuze krijgt in wat hun 
vervolgstappen zullen zijn, ontdekt het dat een vrije wil soms een geschenk is en soms voor 
lastige situaties kan zorgen. Vertrouwen ze op de Koning? Of op zichzelf? 

Voor kinderen vanaf ongeveer groep 6 t/m de brugklas, maar ook heel geschikt om als gezin te 
lezen. Met vragen en bijbelverwijzingen. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

(2) Bron: https://www.uitgeverijdaniel.nl/product/vaders-waar-zijn-ze/  

Vaders, waar zijn ze? 

een pleidooi voor vaderschap 

Klaus Güntzschel 

ISBN 9789079718405 

– Review door Bob de Raadt: 

 ‘Vaders, waar zijn ze?’ 7 Pleidooi voor vaderschap, leesvoer 
voor vaders en kinderen’, geschreven door Klaus Güntzschel. 
De schrijver gaat aan de hand van Spreuken 1 t/m 9 na wat het belang is van 

alledaags, actief, betrokken en bijbels-geïnspireerd vaderschap. Het is als een 
wandeling door deze hoofdstukken heen. Zie het maar als dat koning Salomo, de 

wijze koning, met zijn zoon een wandeling maakt en hem in allerlei wijsheid onderwijs 
geeft. Centraal staat ook een tekst uit 
Maleachi 4:6a: ‘Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het 

hart van 
de kinderen tot hun vaders’. Die innigheid, wederkerigheid, die verbondenheid, de 

bloedband, dat verantwoordelijkheidsbesef komt in dit boek steeds weer naar voren. 
Bij alle thema’s en onderwerpen die de revue passeren: godvruchtigheid, luisteren, 
verleiding, wijsheid, liefde, bescherming, geld. Güntzschel geeft denkstof mee en 

vraagt om een plaatsbepaling als vader! 

 
7 Zie ook in VaderKracht Centraal, jan. 2023. Vindplaats: www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php  

https://www.uitgeverijdaniel.nl/product/vaders-waar-zijn-ze/
http://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
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Het is belangrijk dat wij ons als vaders, met ons vaderhart, weer richten op onze 

kinderen. Zij zijn waardevol; zij zijn geschenken van God. 

• https://www.rinnah.nl/9789079718405/guntzschel-klaus/vaders-waar-zijn-ze/  

Vaders waar zijn ze 

Pleidooi voor vaderschap. 

Guntzschel, Klaus 
'Vaders' - een ras dat met uitsterven bedreigd wordt? Zeker, er is een gebrek aan goede 
voorbeelden, ook vaak als vader aan zijn vader terugdenkt... Maakt onze samenleving na het 
huwelijk ook het gezin kapot? Zijn niet talloze kinderen 'vaderzielalleen'? Of is vaderschap slechts 
een 'vadermorgana'? Het spiegelbeeld op z'n kop van de Bijbelse vader -kind-verhouding? De 
Bijbel toont ons precies waar het probleem van nú zit. God wil, dat de harten van de vaders en 

die van kinderen weer bij elkaar komen! 
 
Vaders, waar zijn ze? 
Recensie door: Bob de Raadt 
De schrijver gaat aan de hand van Spreuken 1 t/m 9 na wat het belang is van alledaags, actief, 
betrokken en bijbels geïnspireerd vaderschap. Het is als een wandeling door deze hoofdstukken 
heen. Zie het maar als dat koning Salomo, de wijze koning, met zijn zoon een wandeling maakt 
en hem in allerlei wijsheid onderwijs geeft. Güntzschel geeft denkstof mee en vraagt om een 
plaatsbepaling als vader! Het is belangrijk dat wij ons als vaders, met ons vaderhart, weer richten 
op onze kinderen. Zij zijn waardevol; zij zijn geschenken van God. 

• Onderstaande klantbeoordeling is ingezonden op 25-02-2023 om 13:09 uur. 

EAN: 9789079718405 

Aantal sterren: 4 sterren 

Titel: Vaders, waar zijn ze? 

Recensie: De schrijver gaat aan de hand van Spreuken 1 t/m 9 na wat het belang is 

van alledaags, actief, betrokken en bijbels geïnspireerd vaderschap. Het is 

als een wandeling door deze hoofdstukken heen. Zie het maar als dat 

koning Salomo, de wijze koning, met zijn zoon een wandeling maakt en 

hem in allerlei wijsheid onderwijs geeft. Güntzschel geeft denkstof mee en 

vraagt om een plaatsbepaling als vader! Het is belangrijk dat wij ons als 

vaders, met ons vaderhart, weer richten op onze kinderen. Zij zijn 

waardevol; zij zijn geschenken van God. 

Naam: Bob de Raadt 

E-mailadres: bobderaadt@live.nl 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
 

 

 

https://www.rinnah.nl/9789079718405/guntzschel-klaus/vaders-waar-zijn-ze/
https://www.rinnah.nl/9789079718405/guntzschel-klaus/vaders-waar-zijn-ze/


10 
 

Doopdienst 12-02-2023 

Het is een bijzondere doopdienst geworden: 4 jongeren, in de leeftijd van 17 – 23 jaar werden 
op zondag 12 februari 2023 gedoopt, mede door hun vaders. Een aantal vaders sprak daarna  

een eigen gebed uit over hun zoon of dochter. Een bijzonder en betekenisvol moment. 
Dierbaar, emotioneel, betrokken! De jongeren gaven ieder in een duidelijk getuigenis redenen 

aan waarom zij zich lieten dopen in de naam van God de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en 
de Heilige Geest. Met hun toestemming mag ik hun getuigenissen overnemen in dit magazine. 
 

(1) 

“Om te beginnen ben ik eigenlijk al mijn hele leven gezegend geweest met 

gelovige ouders die mij over God vertelden. Hierdoor heb ik al zo lang als 
ik mij kan herinneren Gods aanwezigheid gevoeld. Echter voelde dit altijd 

zo normaal, dat het soms ook lastig was om te beseffen waarom ik 
eigenlijk geloof. Was dit omdat ik er simpelweg mee opgevoed was? Of 
was ik er ook echt zelf van overtuigd? 

Enkele jaren terug speelde er zoveel af in mijn leven dat ik ook afgeleid 
werd van het geloof door andere zaken. Het was er nog wel, maar meer 

op de achtergrond. Ik vond het lastig om op het geloof te focussen, omdat 
er zoveel ander dingen in mijn hoofd afspeelde. 

Echter kwam ik een tijd terug voor keuzes te staan, waarbij mijn geloof 
een rol speelde. Toen kwamen dezelfde vragen weer omhoog: Geloof ik 

het zelf ook echt? En wat wil God nou van mij? Ik kreeg uit mijn omgeving 
kritische vragen en besloot dit bij God neer te leggen. Ik verdiepte me 
weer meer in Zijn woord en sprak hier met anderen over. Hoewel ik nog 

niet altijd alle antwoorden heb, merkte ik dat ik rust in mijn geloof vond. 
Wetende dat Jezus voor mij gestorven is, is genoeg voor mij om te 

besluiten dat ik Hem wil volgen. Daarom sta ik vandaag hierom mij in Zijn 
naam te laten dopen”. (Tabitha).  
 
(2) 

“Ik wil me laten dopen, omdat ik weet en geloof dat God mijn Heiland en 
mijn toevlucht is. Dit geloof heb ik al heel mijn leven door en via mijn 

opvoeding meegekregen. Ik ben in deze gemeente opgedragen en ik wil 
ook in deze gemeente mijn geloof belijden door me te laten dopen. Deze 

wens heb ik al veel langer, maar nu ik 18 ben en sterker in mijn schoenen 
sta, heb ik echt  het gevoel dat nu het juiste moment is om dat te laten 

zien dat ik volledig voor God wil gaan en deel wil uitmaken van Zijn plan. 
Vroeger heb ik best wel wat lastige periodes gehad, op school en op 

andere momenten in mijn leven. Ik heb, doordat ik mijn hele leven lang al 
heb geloofd in de redding van Jezus, Zijn Kracht en Aanwezigheid ervaren 
en veel hoop en steun kunnen vinden in de Heer. Hierdoor had ik de 

kracht en moed om samen met God nieuwe uidagingen aan te gaan. 
Dankzij mijn geloof heb ik ook dingen vanuit een ander perspectief 

kunnen zien en door Zijn Kracht met een positieve insteek en hoop 
uitdagingen kunnen doorstaan. Mijn geloof heeft me sterker gemaakt en 

het heeft mij verandert. Ik heb hierdoor meer zelfvertrouwen gekregen en 
ik weet ook zeker wat de toekomst mij ook brengen mag, ik dit niet alleen 

of zonder Zijn bescherming hoef te doen. Juist omdat ik ook zo dankbaar 
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ben voor alle hulp die de Heer mij biedt, wil ik ook andere mensen in de 

toekomst ondersteunen en hen helpen om hun weg samen met de Heer te 
vinden” (Iris). 
 
(3) 

“Ik voel gewoon dat God een plan heeft met mijn leven.  
Ik zat op de basisschool in de plusklas waar ik heb ontdekt dat ik wilde 
programmeren. Zo kwam ik bij het Altena College waar ik mijn beste 

vriend ontmoet heb. Hij heeft mij geïntroduceerd aan een jeugdclub waar 
ik weer extra over de Heer mag leren en praten, en waar ik me thuis voel. 

Sinds dat mijn beste vriend zich had laten dopen, kwam het heel vaak op 
als gespreksonderwerp. En zo begon er iets te leven. 

Ik weet dat Jezus voor mij gestorven is, dat Hij mij gereed heeft, dat ik 
Hem vriend mag noemen. 

Waarom wachten met dopen als je het nu gewoon zeker weet ..! 
Je hoeft niet te wachten. 
God is goed! (Martijn). 
 

(4) 

Waar komt God vandaan? 1 van de vragen die bij mij nog steeds door 
mijn gedachten gaat. Als je mij een jaar geleden zou vertellen, dat ik me 

vandaag laat dopen, had ik dat niet gedacht. Die vraag bleef veel te veel 
hangen in mijn hoofd, zeker ook omdat er mensen zeiden tegen mij dat 
dat best een interessante vraag is. Maar ik heb geleerd dat ik de vragen 

waarop ik geen antwoord krijg op mijn lijstje voor later in de hemel kan 
zetten. Maar wat is dan toch de reden dat ik hier vandaag sta? Omdat ik 

geloof dat de drie-eenheid bestaat! 
 

Laat ik beginnen bij het feit waarom ik een jaar geleden niet gedacht had 
dat ik hier vandaag zou staan. Toen corona begonnen was en steeds erger 

werd, merkte ik dat ik dingen mistte in mijn leven. Niet zondag naar de 
kerk, online een dienst moeten volgen, geen Opwekking of EO-jongeren 
dag, en de motivatie om zelf de bijbel te gaan lezen of om te bidden, was 

er ook niet. 1,5 jaar lang heb ik er niet veel interesse in getoond en had ik 
ook niet de intentie om zelf wat te doen. Totdat ik halverwege 2021 weer 

een keer BIP 8 had, en het ging over het gebruiken van je talenten. Ik ben 
toen eigenlijk regelrecht naar degene die over de muziekgroep ging 

gegaan en verteld dat ik mee wil zingen bij de muziekgroep. Vrij snel kon 
ik mee gaan zingen op het podium en merkte ik dat ik het heel leuk vond 

om mijn talent te gebruiken om God te aanbidden en de gemeente blij te 
maken. Doordat ik mee ging zingen, voelde ik mij meer betrokken tot 
God.  

Ook Opwekking ging weer door in 2022 en toen werd ik tijdens een dienst 
heel emotioneel zonder dat ik wist waarom. Later werd mij verteld dat dat 

waarschijnlijk de heilige geest geweest is. Best bijzonder dat zo'n event 
van 3 dagen zoveel effect kan hebben op je geloof.  

 
8 BIP: Bible in Practice: programma voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, 1x per maand  
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Goed, na opwekking is toen de gedachten over dopen best vaak door mijn 

hoofd heen gespookt. Maar ik zat er nou niet zo erg over na te denken dat 
ik het ook echt wilde doen. Maar er kwamen wel vaak knipoogjes vanuit 

boven. De overbuurjongen die zich liet dopen, mijn nichtje van 13, dat 
maakt toch best veel indruk.  

Toen ik op het gemeenteweekend was afgelopen oktober kwam er een 
vraag over de kerk, en ik zei dat ik de kerk eindelijk ben gaan zien als een 

fijne plek waar ik heen wil in plaats van dat het voelde als een verplichting 
toen ik dat zelf zei stond ik er wel een beetje verbaasd van dat ik dat nou 
echt zei. 

Vervolgens later in oktober was ik naar een worship-avond gegaan en 
halverwege de avond werd ik geraakt door een nummer. Ik heb de rest 

van de avond alleen maar gehuild, maar ik vond het niet erg om te huilen. 
Het was een fijn gevoel. En dat gevoel, het feit dat God altijd bij mij is. 

Niet alleen op opwekking of op een worship-avond, maar echt altijd. 
Daarom laat ik mij vandaag dopen. Omdat ik geloof dat God altijd bij mij 

is en er altijd voor mij zal zijn (Lise). 
 

Prachtig om deze getuigenissen te horen en te lezen. Jonge harten, 

die Jezus als hun Verlosser en Messias aanvaard hebben. 

Indrukwekkend om hen te dopen; fijn dat de vaders hieraan 

meegedaan hebben. Een familiefeest! Welkom in het gezin van onze 

Heer Jezus Messias, de Gezalfde Zoon van God. 

Hij is onze Heer. Hij wijst ons naar Zijn Vader, God, Jahweh, Abba. 

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Persbericht: Hartelijk Verbonden. 

Versie 16-02-2023  

 

Thema: Vader zijn uit één stuk – vaderschap in heelheid 

 
Programma: Betrokken vaderschap – Daddycation – Vaders-voor-vaders. 
Datum: 9 maart 2023, van 16.00 – 21.30 uur (inloop om 15.45 uur) 

Plaats/locatie: Stichting Landgoed De Hertgang – Klaverblokken 18 – 4661 
HJ Halsteren. 
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Training: Betrokken vaderschap – Daddycation – Vaders-voor-vaders 
Hartelijk-Verbonden biedt een nieuw programma aan voor echtparen/partners die als 
echtgenoten ook na willen denken over hun ouderschap: hun moederschap en hun vaderschap. 

Over hun groei en ontwikkeling als echtpaar en als ouderpaar, hun bloei en strijd in het 
moeder-zijn en het vader-zijn, over belemmeringen, drempels en over hun ‘goede-ouder’-

ervaringen en capaciteiten, over ‘Daddycation’ (d.w.z.: toegewijd vader zijn), over patronen 
en stagnaties, over leerpunten en herstelwerk, betrokkenheid en toewijding. Het aantal 
bijeenkomsten is een drieslag -afhankelijk van de behoefte en ontwikkeling- 1 à 3 avonden. 

 

 
 

Specifiek voor vaders:  
Over: ouderschap-partnerschap-vaderschap 
Moederschap komt vaker aan de orde in gesprekken. Moeders hebben zo hun eigen netwerk 
om ervaringen met andere moeders te delen. Vaderschap is nog te vaak een soort 
‘ondergeschoven kindje’: weinig besproken, solistische invulling van vaderschap, moeilijk 

kunnen praten over gedachten en emoties, eerder in de ‘doe-stand’ dan in de ‘bespreek-stand’. 
En dat terwijl vaders eigenlijk best wel behoefte hebben om vanuit hun hartsverlangen na te 

denken en te praten over hun betrokkenheid en liefde voor hun kind(eren).  
Dit programma nodigt vaders direct uit om stil te staan bij hun hartsverlangen, bij hun 
betekenis en toewijding aan hun kind(eren), hun echtgenote en aan het gezin. Om bij voorkeur  

- samen met hun partner - bewuster inhoud en inbedding te geven aan hun betrokkenheid en 
toewijding als vader. Ook in de ‘vader-vader’-gesprekken tijdens de afgelopen bijeenkomst 

werden de deelnemers zich meer en meer bewust van hun waarde en hun waardevolle 
invulling van hun vaderschap. De ontdekking van waardevolle vaders; een bron van zegen! 
 

Werkvormen - programma 
In dit programma worden diverse werkvormen aangeboden: kennismakingsspel, individuele 

opdrachten, samen wandelen, stiltemomenten, studies over ouderschap/onderlinge 
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communicatie, vaderschap & moederschap (betekenis, inhoud, verdieping en ‘ouderschap-in-

actie’, werk- en groeipunten als vader (huiswerk).  
 

Wat leer je tijdens deze training? 
Tijdens deze bijeenkomst wordt ook aandacht besteed om de christelijke context waarin 

ouders leven: God de Vader, als referentie- en inspiratiebron (‘Daddycation’): Abba Vader. 
Welk beeld heb je van Hem? Wat is jouw eigen moederbeeld en jouw persoonlijk vaderbeeld? 
Hoe wil jij vader zijn (belemmeringen en mogelijkheden)?  

Bewustwording van je vaderschap en veranderpunten benoemen. Zicht krijgen op je waarde 
en op inspirerende waarden. Groei in man-zijn en in vaderschap. Vaderschap in Zijn context. 

 

Begeleiders en sprekers:  

Corrie Kole (pastorale counseling, HartelijkVerbonden) en  

Bob de Raadt (freelance contextueel maatschappelijk werker/gastdocent/vader & 
vadercoach).  

 
Corrie Kole - HartelijkVerbonden: www.hartelijkverbonden.nl;  
@:  info@hartelijkverbonden.nl  

 

 
 

Bob de Raadt: www.bobderaadt.nl/vaderschap.php    
- @: bobderaadt@live.nl  
 

 
 

Verdere informatie: 

Plaats/locatie: Stichting Landgoed De Hertgang – Klaverblokken 18 – 4661 HJ 

Halsteren. 

Thema: Vader zijn uit één stuk – vaderschap in heelheid 

Programma: van 16.00 –  ± 21.30 uur; inloop om 15.45 uur. 

Aantal deelnemers: max. 25. 

Opgave via: HartelijkVerbonden > info@hartelijkeverbonden.nl  

Kosten van deelname: €59,95 (incl. warme maaltijd/BBQ en koffie/thee/koek/drankje) 

 

 
https://www.hartelijkverbonden.nl/categorie/betrokken-vaderschap/ 

http://www.hartelijkverbonden.nl/
mailto:info@hartelijkverbonden.nl
http://www.bobderaadt.nl/vaderschap.php
mailto:bobderaadt@live.nl
mailto:info@hartelijkeverbonden.nl
https://www.hartelijkverbonden.nl/categorie/betrokken-vaderschap/
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Vader zijn zoals God het heeft bedoeld. Hoe doe je dat anno NU? Kun je nog 

dankbaar vader zijn in een maatschappij waar vele vaders door scheiding een 
tweede plaats krijgen? Waar moeders het ouderschap invullen vanuit hun natuurlijke 

gevoel en de visie die ze heeft? 

Vaders zijn onmisbaar! God schiep twee ouders om de reden dat zij elkaar 
aanvullen. Vaders kom maar weer op je plaats staan. De door God gegeven plek. Je 

vrouw en je gezin heeft jou hard nodig. Je mag God present stellen in je gezin zodat 
je kinderen leren zien wie God is. Kun je een mooiere taak bedenken in een cultuur 

die los van God wil leven? 

Wil je bemoedigd en gesteund worden door andere vaders? Dan is deze avond 
speciaal voor jou. 

Samen met Bob de Raadt (www.bobderaadt.nl/vaderschap.php) verzorg ik deze 
avonden. 

De avonden zijn een drieslag. Je kunt elk moment instromen en je mag altijd blijven. 
Het thema herhaalt zich. 

Avond 1: God als Vader, je eigen vader, jij als vader. 

Avond 2: Wat heb je uit te delen en hoe doe je dat? 

Avond 3: De waarde van een biddende man/vader. 

De data voor 2023 D.V. zijn: 
• 9 maart 2023 
• 2 mei 2023 

• 29 juni 2023 
• 12 september 2023 

• 23 november 2023 

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
https://www.cgmv.nl/blog/pensionado  
Auteur: Bob de Raadt 
Publicatiedatum: 23 februari 2023 11:33 

Pensionado 
Soms denk ik wel eens: “Waar blijft de tijd!” Wat ben ik blij, dat ik mij goed op mijn 
pensioentijd heb kunnen voorbereiden. Daar heeft het CGMV zeker toe bijgedragen, 
vanwege de pensioen-dagen-training, die ik gevolgd heb.  

Tijd tekort 
Het is wel een ander leven geworden: later opstaan, samen ontbijten, invulling geven aan vrije tijd, 
tijd hebben voor studie en schrijfwerk, voor het voorbereiden van lessen en trainingen, voor het 
maken van PowerPoint-presentaties, voor het plannen en voorbereiden van vaderavonden, voor 
het werken aan een netwerk met andere vadercoaches, voor het kerkenraadswerk wat ik vanaf 
half december 2022 weer ben gaan doen, betrokkenheid bij het jeugdwerk in onze kerkelijke 

https://www.cgmv.nl/blog/pensionado
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gemeente, voor het oppassen op onze kleinzoon en andere activiteiten. Soms kom ik zelfs tijd 
tekort en dat is voor meer pensionado’s herkenbaar. 

Vaderfactor 
Kort geleden was ik betrokken bij een doopdienst, waarbij 4 jongeren, in de leeftijd van 17 – 23 
jaar belijdenis van hun geloof deden en gedoopt werden. Het was een bijzondere dienst en ik ben 
onder de indruk geraakt van het enthousiasme en het geloofsvertrouwen van deze jongeren. Hun 
vaders waren bij deze doopplechtigheid betrokken en het mooie was dat deze vaders een zeer 
intens en persoonlijk gebed over hun kind hebben uitgesproken. Bijzonder, een prachtig teken van 
vaderbetrokkenheid en van vaderliefde. Na die gebeden volgden felicitaties, omhelzingen en 
emoties van blijdschap.    

In diverse getuigenissen vertelden de jongeren, dat zij veel gehad hadden aan de 
geloofsopvoeding van hun ouders. Dit voorleven van het geloof had hen zeker geholpen in het 
maken van een persoonlijke keuze voor de Here God. Als ouder van, als vader ben je dus van 
belang. Geloofsoverdracht is een belangrijke vaderfactor. Je bent als vader een vertegenwoordiger 
van de Here God en van Zijn Zoon Jezus Christus. Je bent een voorbeeld voor je kind(eren); hun 
voorbeeld.  

Vaderschap 
Vaderschap is een werkplaats, waar ook aan de levensbeschouwelijke aspecten wordt gewerkt, 
naast de lichamelijke, de psychische, de sociale, de mentale, de financiële, de maatschappelijke en 
de geestelijke aspecten. Een veelzijdige werkplaats. Soms is het opvoeden een pittige klus en heb 
je als vader de wijsheid van de Here God hard (hart!) nodig.  

Vaderschap is ook denkwerk, visie ontwikkelen op je vaderschap. Soms noem ik dat wel: werk aan 
de winkel > de ‘vaderfactory’. Dit thema komt zeker aan de orde tijdens onze vadersessies en – 
trainingen. Vaderschap blijft boeiend en indringend.                                   

Vaderschap is ook levenslang: betrokken zijn bij je kind(eren). Vaderschap stopt nooit. 
Op 9 maart a.s. hebben we in Halsteren weer een bijeenkomst met en voor vaders, zie bijlage. Het 
thema van die vadermeeting is: Vaderschap uit één stuk! 

Boekenplank 
Twee mooie boeken die ik u kan aanraden, zijn: 

• Ten eerste: Het nieuwste boek van Stephen van der Leij ‘De verdwenen koning, een 
avontuurlijke zoektocht naar God'. Een zogenaamde ‘choose your own adventure’: je kunt 
je eigen (lees)pad uitstippelen, welk vervolg in het verhaal lees je het eerst? Waar gaat 
jouw nieuwsgierigheid naar uit? Een boek van jeugdigen en volwassenen.   
Boeiend, verrassend en creatief. Echt een aanrader om te lezen. Een recensie verschijnt in 
het komende februarinummer van het digitale magazine VaderKracht Centraal. 

• Het tweede boek is: 'Vaders, waar zijn ze?', geschreven door Klaus Güntzschel. Een 
pleidooi voor betrokken vaderschap, naar aanleiding van Spreuken 1 t/m 9. Dit boek is 
zeker de moeite van het lezen en overdenken waard. Een recensie van dit boek staat 
op www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php, nr. 9, jan. 2023. 

In Hem verbonden,  
Bob de Raadt  

https://www.cgmv.nl/openen-downloadbaar-bestand-prs/uitnodiging-thema-avond-vader-zijn-uit-een-stuk-vaderschap-in-heelheid
https://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
https://www.bobderaadt.nl/vaderkrachtcentraal.php
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Bob de Raadt was werkzaam als medisch maatschappelijk werker op 
de afdelingen Verloskunde en Neonatologie in het Erasmus MC-

Sophia te Rotterdam. Sinds kort is hij met pensioen, maar hij blijft 
actief op het gebied van verloskunde. Zo geeft hij gastlessen, is hij 
vader & vadercoach en geeft hij pastorale counseling. Zie 
ook www.bobderaadt.nl. 

https://www.bobderaadt.nl/

